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Jan (75) en Rita (74) Roest wonen op een steenworp afstand van
de Heilige Familiekerk in Soest-Zuid.

De katholieke kerk is hun tweede thuis. Jan is er zelfs gedoopt,
evenals zijn drie kinderen. Hij deed er zijn eerste communie en
werd er gevormd. “We gingen elke dag eerst naar de mis om
acht uur, voordat we naar school gingen,” vertelt Jan. “Ik kwam er
altijd graag. En nu nog”

Vanuit deze kerk werd ook de uitvaart geleid van enkele broers,
van zijn ouders en van hun dochter, die op 20-jarige leeftijd
overleed. Jan en Rita hebben talrijke vrijwilligersuren zitten in de
kerk. Jan is ‘toegerust parochiaan’, een parochielid dat na een
opleiding de bevoegdheid heeft om voor te gaan in vieringen.
En hij was onder meer ook kostér, lector en acoliet.

Rita, geboren Amersfoortse, hield onder meer het overlijdens-
boek bij, hield spreekuren, bezocht ouderen en zong mee in het
kerkkoor. Allebei hebben ze de kerk drastisch zien veranderen
van een drukbezochte, kinderrijke kerk, staande middenin het
‘rijke Roomsche leven’, tot een kleine geloofsgemeenschap met
vooral oudere mensen.

Nu staan ze voor de sluiting in februari 2021 van de kerk, die in
1939 werd geopend. "We zullen wel weer onze draai vinden in
de Petrus en Pauluskerk, de enige katholieke kerk in Soest die
nog openblijft,” zegt Jan. Ze genieten van hun twee zoons en drie
kleinkinderen die vlakbij wonen.

Hun levensmotto, gebaseerd op hun geloof, is even praktisch
als eenvoudig: “Omzien naar de naaste en omzien naar de
schepping.” Dat laatste betekent onder meer dat ze geen auto
hebben en overal met de fiets heengaan.




