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Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
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Advent en Kerst

Verder in dit nummer:

Vieringen weer te bezoeken (m.u.v. Kerst)
Online vieringen voortaan met beeld!




Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen hieronder zijn te bezoeken. Reserveren verplicht.

Zie pagina 4

Zondag 29 november, gebedsviering 10.30 uur

Eerste zondag van de Advent

Voorganger: Martin Meijer

Lector: Philip Vos

Orgel/piano: Jan Meurs

Cantors: Mieke Mondé, André van Kempen, René Grotenhuis, Margriet Visser
Intenties: Wim Hooft, Virginie Bruns

Zondag 6 december, gebedsviering 10.30 uur

Tweede zondag van de Advent

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Paul Janmaat

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Cantors: Margriet van der Ven, Brigitte Giesen, Els Vriens, Margriet Visser
Intenties: Kees Vermolen, Otger Meuwissen, Lia van Baalen, Wim Hoofft,
Jacqueline en Rob Linnenbrink

Zondag 13 december, gebedsviering 10.30 uur

Derde zondag van de Advent

Voorgangers: Hyleco Nauta en Martin Meijer

Lector: Nanneke Quick

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Cantors: Martin Meijer, Mieke Mondé, André van Kempen, Annemarie Markus
Intenties: Virginie Bruns

Zondag 20 december, gebedsviering 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent

Voorganger: René Grotenhuis

Lector: Cunera Buist

Orgel/piano: Arie Perk

Cantors: Bep en Jan Veerkamp, Grignon Marell, Janine Noten
Intenties: Frans Andriessen E




Vieringen in de OLV-kerk

De Kerstvieringen zijn online te volgen, met beeld. Zie Pagina 4 en 5.

Zie www.olvbilthoven.nl voor laatste informatie.

Donderdag 24 december, Kerstavond
Gefilmde oecumenische kerstavondviering
Voorgangers: ds. Harold Oechies en Frans-Willem v.d. Sande

Vrijdag 25 december, 10.30 uur
Eerste Kerstdag

Voorganger: pastor Wies Sarot
Lector: Tim Bottema Orgel/piano: Ronald Roosjen
Cantors: René Grotenhuis, Karin Santer en Margriet Visser

Zaterdag 26 december is er geen viering

De vieringen hieronder zijn te bezoeken. Reserveren verplicht. Zie pag. 4

Zondag 27 december, 10.30 uur

Meditatieve viering voorbereid door de werkgroep Liturgie
Orgel/piano: Jan Meurs

Cantors: Mieke Mondé, André van Kempen, René Grotenhuis

Donderdag 31 december, 19.00 uur

Oudejaarsavond
Voorganger: pastor Annelies v.d. Boogaard
Lector: Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Cantors: Grignon Marell, René Grotenhuis, Annemarie Bot

Vrijdag 1 januari, 10.30 uur

Nieuwjaarsdag

Voorgangers: Astrid Veldhuis en Janine Noten

Lector: Lidy Smeets Orgel/piano: Jan Meurs
Cantors: Peter Leermakers, Margriet Visser, Annemarie Bot

Zondag 3 januari, 10.30 uur

Openbaring des Heren

Voorganger: pastor Gerard Weersink

Lector: Nicolette van Doeveren  Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Cantors: Peter Leermakers, Grignon Marell, Mieke Mondé, André van Kempen
Intenties: Marianne Peerdeman-Scholze, René van Zinnicq Bergmann


http://www.olvbilthoven.nl/

‘ Bij de vieringen .

Het is moeilijk om een verstandig
beleid te voeren in deze tijd. We
moeten rekening houden met de
coronarichtlijnen, maar we willen ook
graag tegemoetkomen aan de wens
van vele parochianen die graag weer
naar de kerk willen en de kou (in de
kerk) op de koop toe nemen. Alle
plannen die we maken zijn onder
voorbehoud, maar we willen u graag
vast op de hoogte stellen:

Met ingang van de eerste zondag van
de Advent is de kerk op gewone
zondagen weer open voor bezoekers:
dertig mensen of misschien t.z.t. méér.
U dient van tevoren te reserveren:

- Telefonisch bij het kerkelijk
bureau: 030-2282655 of e-mail:
vieringenolv@gmail.com.

- Reserveren kan in de week vooraf,
van maandag 10.00 wuur tot
donderdag 12.00 uur, maar alléén
voor de eerstvolgende zondag.

- Vermeld s.v.p. of u vrij bent van
corona-gerelateerde klachten, het
aantal mensen en tel. nummer.

Trek s.v.p. warme kleding aan in de kerk
want de verwarming mag niet aan.

Op kerstavond is de oecumenische
(gefilmde) online-viering van
Centrumkerk en OLV die uitgezonden
wordt vanuit de Centrumkerk. De

voorgangers zijn: dominee Harold
Oechies (Centrumkerk) en Frans Willem
van de Sande (lekenvoorganger OLV).

Voor de kinderen komt er een kerstfilm,
gemaakt m.m.v. het kinderkoor. Deze
wordt aan het begin van de
kerstvakantie op de website geplaatst.

Op Eerste Kerstdag is er een viering in
de OLV met pastor Wies Sarot als
voorganger. Deze wordt uitgezonden
met beeld en geluid. Als er tegen die
tijd weer 100 mensen in de kerk mogen,
gaat de kerk open en kunt u aanwezig
zijn (na reservering!). Alleen dan, want
als er slechts 30 mensen in de kerk
mogen, zijn zeer velen teleurgesteld.
Dat vinden wij geen goede optie.

Op Eerste en Tweede Kerstdag is de
kerk ’'s middags open van 14.00 uur tot
16.00 uur om even binnen te lopen en
bijvoorbeeld een kaarsje op te steken.
De kerk is versierd en er is mooie
muziek. In het voorportaal van de kerk
komt een kerststal. Nader bericht volgt!

Op deze manier kunnen we samen
vieren binnen de mogelijkheden die er
nu zijn. Houd voor de actuele
informatie onze website in de gaten:
www.olvbilthoven.nl

We gaan er samen, met hulp van vele
vrijwilligers, iets moois van maken!

De opstartgroep

(samengesteld uit mensen van de
locatieraad, pastoraatgroep,
werkgroep liturgie en kosters)


mailto:vieringenolv@gmail.com
http://www.olvbilthoven.nl/

Kerkuitzendingen OLV met beeld

Goed nieuws! Met ingang van 29
november worden alle vieringen vanuit
onze kerk met geluid en beeld
uitgezonden. De laatste weken hebben
Philip Vos en Homme Heringa hard
gewerkt aan de bekabeling en
installatie. Begin januari wordt er een
tweede camera bijgeplaatst en wordt
de installatie afgewerkt.

Wat gaat er voor u veranderen? Wij
gaan de Kerkomroep verlaten en
sluiten ons aan bij “Kerkdienstgemist”.
Deze site is rechtstreeks te bereiken of
via de rode knop op de welkompagina
van de OLV-website. Vanaf 29
november zijn de vieringen te zien
op Kerkdienstgemisten tot 1 januari
nog te beluisteren op Kerkomroep.

Hoe kun je kijken?

1. Via de rode knop op
www.olvbilthoven.nl of
2 Via www.kerkdienstgemist.nl

e klik op de provincie Utrecht
¢ klik op Bilthoven
o klik op OLV

Niet in beeld? Als kerkbezoek weer
toegestaan is kunt u in beeld komen.
Mocht u dit niet willen, kies dan voor
een zitplaats achterin tot aan het
middenschip. Deze plaatsen zijn niet
zichtbaar.

Philip Vos 06 237 857 07

December: een maand van stilte
en bezinning, van feestelijke
verwachting

Eeuwige God, om wie wij roepen
wanneer gemis ons hart benauwt, en
zekerheden wankelen,

wees Gij voor ons het verre licht, dat
ondanks alles weer gaat dagen.

Wek die verborgen kracht in ons,

om met vertrouwen en met zachte
moed verder te durven gaan;

ook in de nacht van angst en twijfel,
naar een morgen die zal aanbreken.

Gij die toch zelf uw naam in onze ziel
geschreven hebt:

“Ik zal er zijn..”.

Kris Gelaude

(Uit: Bidden in tijden van afstand en verwachting)


http://www.olvbilthoven.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

' Advent en Kerst 2020 .

Liturgiethema

Het jaarthema van de Martha &
Mariaparochie 2020-2021 is: Het goede
leven. Wies Sarot heeft over dit thema
geschreven in het laatste nummer van
M&M. De werkgroep Liturgie heeft
gekozen om in de Advent-Kersttijd dit
thema te gebruiken met de titel:

Dromen van het goede leven

Wies heeft dit thema uitgewerkt met
voor de vier Adventzondagen,
Kerstmis, Feest van de Heilige Familie
en Oudjaar - naast de voorgeschreven
evangelielezingen - een (eerste) lezing
uit Genesis over Noach.

Veel elementen uit onze recente
lockdown kunnen we namelijk
herkennen in het verhaal van Noach.
We hebben onszelf vrijwillig afgesloten
van de buitenwereld omdat daar iets
gevaarlijks vandaan komt. Tijdens die
periode van opgesloten zijn waren we
wel gedwongen om na te denken over
hoe het verder moest. Premier Rutte
vond hiervoor de term het “nieuwe
normaal” uit: een leven waarin we
rekening houden met elkaar en met
wat belangrijk en goed is voor ons en
de wereld om ons heen.

Als gelovige mensen hebben we daar
onze eigen visie op. Het komende jaar
willen we met elkaar die Vvisie
verkennen, elkaar inspireren en elkaar
helpen om samen een “goed nieuw
normaal” te vinden.

Denkt u mee? Doet u mee?

De werkgroep Liturgie OLV wenst u een
hoopvolle, verwachtingsvolle  en
inspirerende Advent- en Kersttijd toe.

‘ Overweging ’

Advent en Kerstmis: een weg naar
vernieuwing..?

Het afgelopen jaar is voor ons allen wel
vreemd verlopen. Terwijl wij dachten
dat 2020 een mooi jaar zou kunnen
worden, waarbij wij alles wel in de hand
zouden hebben, bracht het coronavirus
wereldwijd ons finaal van stuk. Voor
velen onder ons is dit jaar ook zwaar
geweest omdat er enige maanden
geen of nauwelijks bezoek ontvangen
mocht worden. Veel alleenwonende
ouderen hebben dit intens moeten
ervaren. Gevoelens van eenzaamheid
kunnen dan diep door je heen gaan.
Ook nu zitten wij nog met grote
vraagtekens hoe de komende tijd zal
verlopen.

In zo'n jaar voelen wij ook bijzonder
hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Ons
zelfbeeld is door deze pandemie wel
betrekkelijker geworden. Je gaat
onwillekeurig anders tegen het leven
aankijken. In de afgelopen tijden waren
we kleine godjes geworden, die alles
naar hun hand konden zetten. Charles



Taylor schrijft in een van zijn boeken
dat het autonome individu nu van zijn
voetstuk is gevallen. We beseffen dat
we meer op elkaar aangewezen raken:
verbondenheid met elkaar en zorg voor
elkaar.

Nu we met beide benen weer op de
grond zijn gezet, kan dit mogelijk een
vernieuwend begin van mens-zijn
betekenen, misschien juist wel met
religie en godsdienst als wegwijzer en
als steunpunt. In deze weken gaan wij
namelijk ook aan een nieuw (kerkelijk)
jaar beginnen: de Advent; een tijd die
iets kostbaars in zich heeft en die ons
oproept om te waken: we mogen een
hemels teken verwachten. Het zijn vier
weken waarin er iets in ons kan groeien
dat ons nieuwe hoop en vertrouwen
geeft. Licht in duistere momenten.

In het geboortefeest van Jezus, en
vervolgens bij de feestelijke
gedenkdagen in het nieuwe jaar, wordt
ons “van alzo hoge” getoond, hoe de
nieuwe tijd (de “Kairos”) ondanks alle
donkere wolken in de wereld toch zal
doorbreken. Er zijn hier en daar al
lichtpuntjes te zien: overal waar
mensen vanuit hun hart, warme
goedheid en zorgzame hulp aan
medemensen aanbieden. Zo is de Man
van Nazareth in alles een uniek
voorbeeld voor ons geweest en zo wil
Hij in ons en door ons voortleven. De
menswording van God blijft nog steeds
een actueel gebeuren.

Het Kerstfeest nodigt ons uit om Gods
geboorte in ons leven werkelijkheid te

doen worden. “ God geeft zijn Woord;
nu wij nog...".

Het grote appel dat Jezus in heel zijn
leven daarom naar ons heeft willen
uitdragen is, dat wij in zijn voetsporen
verder proberen te gaan: -eerlijk,
rechtvaardig en mild voor iedereen,
zodat hij door ons present blijft in de
wereld.

Daartoe brengt het kerstfeest ons eerst
terug naar de Kkerststal, waar alle
mensen van goede wil welkom zijn. En
waar ieder van ons stilletjes mag
bidden om steun en kracht in zijn of
haar levensomstandigheden. Maar ook
om weer 0og te krijgen voor vrede en
gerechtigheid voor alle mensen in
Gods wereld.

“Je kunt niet altijd bij de kribbe blijven;
er is een weg terug, die moet je gaan!
Een weg, die God je zelf wel aan zal
wijzen, omdat Hij weet welk pad je in
moet slaan...”, zo laat een bekend

gedicht ons horen.

U allen een zinvolle Adventstijd en een
mooi en  Gezegend Kerstfeest
toegewenst!

Gerard Weersink




' Kerstcollecte: ‘Kind van de rekening, kind voor 6nze rekening’ .

Nu wij in deze coronaperiode zover van
elkaar verwijderd zijn, is er toch een
thema wat ons wat nader brengt: de
Kerstcollecte.

Omdat de collecte dit jaar niet tijdens
de vieringen kan, gelieve u uw
bijdrage over te maken op NL33 RABO
0308 3601 33 t.n.v. Martha en
Mariaparochie - oLy, onder
vermelding van ‘kerstcollecte 2020'.
Let op: als u ook uw bijdrage doet voor
de kerkbladen, doe dat dan apart.

Net als vorig jaar is de opbrengst voor
het fysiotherapie-project van Ria
Schmitz in Bangladesh. Hieronder licht
ze e.e.a. toe in een brief.

Beste parochianen,

Vorig jaar steunde u ons, Stichting
PhySCl, geweldig met uw kerstbijdrage.
Kort daarna vertrok ik naar Bangladesh
om te werken met de teams en de
kinderen met een lichamelijke of
meervoudige beperking. Allemaal zeer

kansarme kinderen die in een isolement
leefden maar door ons werk aandacht,
zorg, therapie en kans op leven krijgen.
Ruim 230 kinderen kreeg ik in mijn
handen. Velen in zorgwekkende
gezondheid, vaak hoopvol en met
mogelijkheden, maar voor allen
konden en kunnen wij veel betekenen
om geluk en vooruitgang te brengen.

Helaas in maart trof ook het coronavirus
Bangladesh en kregen de gezinnen
veel zorgen. Werkeloosheid, honger,

ziekte. Maar, samen met de Wilde
Ganzen hebben we voedselhulp
kunnen bieden en structurele

initiatieven kunnen ontplooien voor
werkgelegenheid. Denkt u aan
naaimachines en naailessen
voor de moeders, zaaigoed
voor voedselverbouwing en
nog veel meer. De teams
' hebben de kinderen steeds
aan huis bezocht en zo de
zorg kunnen voortzetten,
hulpmiddelen kunnen
inzetten. De verbondenheid
met de teams en gezinnen is
groot en warm.

Graag gaan wij door met dit mooie
werk, wat zo hard nodig is en zoveel
vreugde geeft. Wilt u ons weer helpen?

Ik wens u gezondheid en vrede toe.

Ria Schmitz, Fysiotherapeut
Voorzitter Stichting PhySCI.



' Geloofsgenoten .

In mijn vorige opening vroeg ik een
gebedje voor de koning. Mijn oproep
riep vele reacties op. Veel meer dan alle
reacties op eerdere stukjes bij elkaar. Zo
gaat dat kennelijk. Een neutraal
of complimenteus gevoel wordt niet
geventileerd. Maar nu dus stevige
kritiek. Die heb ik ter harte genomen.
Het is uiteraard niet de bedoeling om
met mijn stukjes mensen te kwetsen. Ik
zal daar op letten, maar ik wil ook de
vrijheid behouden om te schrijven wat
mij beweegt en in mij opkomt.

Zo gebeurde er vandaag weer iets
opmerkelijks. Vanuit de auto sprak ik
onze pastoor en keek vanuit de voorruit
naar een regenboog. Ons gesprek had
daar ook wel een beetje mee te maken.
De regenboog wierp mij terug naar 9
januari 2019. We hebben toen de
regenboogvlag uit de toren van onze
kerk gehangen ten teken van
steunbetuiging aan de LHBT+-
gemeenschap. Dat mooie gebaar werd
destijds gedeeld door vele kerken en
ook gemeenten, waaronder De Bilt.

Hebt u die regenboogkleuren wel eens
teruggezien op onze website? Neem
eens een kijkje! www.olvbilthoven.nl.
Op de openingssite zie je het
regenbooglogo van de stichting
Wijdekerk. Een stichting die ook
opkomt voor de erkenning, belangen

en acceptatie van LHBT+ in de
kerkgenootschappen. Veel kerken
hebben zich aan dit initiatief

geconformeerd en zo ook onze OLV.
Het is een mooie doelstelling die de

stichting nastreeft. Onze geloofs-
gemeenschap is niet alleen vitaal maar
ook liberaal en we staan open voor alle
christenen. Twee dames of twee heren
kunnen in onze kerk geen kerkelijk
huwelijk sluiten. Maar ze zijn meer dan
welkom om een kerkelijke zegening te
ontvangen. Daarmee uiten we onze
identiteit. We zijn een open, katholieke
gemeenschap voor christenen.

Inmiddels weet ik dat er door de
bisschop aan de Maliebaan anders naar
dit logo wordt gekeken. Het hoort niet
thuis op onze website.

Hee, dacht ik. Wat een narrow-minded
instelling om koste-wat-kost dat logo
van de site te krijgen. Het gaat toch veel
meer om het uitgedragen
gedachtengoed dan om een "stom"
logo. Wat denkt de bisschop nou?
Wanneer hij ons zover heeft om dat
logo niet op de website te tonen, denkt
hij dan dat we dan ook de open
instelling voor ALLE christenen kwijt
zijn? Het is naief en niet van deze tijd.

Onze kerk, onze geloofsgemeenschap
is er voor iedereen. Natuurlijk binnen
katholieke kaders. Maar daarbinnen is
er veel meer mogelijk dan de bisschop
wil uitstralen. En dat laatste is spijtig,
maar weerhoudt ons niet om op ons
vitale en goede pad voort te gaan! Ook
voor de LHBT+-gemeenschap.

Tonco

Roest Crollius



http://www.olvbilthoven.nl/

‘ [hgezonden: Een cantor in de kerk .

Zomaar een zondag in oktober.
Vandaag ben ik cantor tijdens de
viering, die online via de kerkomroep
wordt uitgezonden. Het is ineens heel
erg koud geworden deze week. Ik heb
een maillot aan, daarover een broek,
gevoerde laarzen, een donzen jas aan
en een hele grote shawl. In mijn
jaszakken zit een mondkapje.

Een week geleden heb ik de liederen
gekregen voor deze viering. Wat fijn dat
we YouTube hebben. Liederen die ik
niet zo goed ken, kan ik dus via mijn
IPad instuderen. Heel gemakkelijk dus.

Als ik de kerk binnenkom om half tien
ontsmet ik eerst mijn handen en doe
mijn  masker op. De nieuwste
voorschriften. Arja is er al en heeft van
negen tot half tien de kerk even
opgestookt voor ons, maar om half tien
moet de verwarming weer uit.

Ik loop meteen naar mijn plek links
achter op het altaar. Daar staat al een
glaasje water bij de stoelpoot en er ligt
een matje voor mijn stoel, zodat de kou
niet te erg op kan trekken. V66r mijn
stoel staat een zangmicrofoon en aan
de overkant staat een tweede voor de
andere zanger. Deze microfoons zijn
een stuk beter dan de vorige.

De andere zanger en pianist komen ook
binnen en we beginnen met inzingen.
Wat heerlijk om weer te zingen. En wat
jammer dat ik niet met alle koorleden
van Cantate hier kan staan, waar ik
normaal mee zing.

10

En ik weet zeker dat ook de leden van
het OLV-koor er erg naar verlangen om
samen weer muziek te maken. Maar het
is niet anders. [k neem me voor om
extra te genieten van dit moment.

Het masker mag nu af. Het zingen gaat
goed. Sommige liederen zingen we een
paar keer, omdat we ze nooit eerder
hebben gezongen. We willen graag dat
het goed overkomt op de kerkradio.
De voorganger en lector komen ook
binnen. Om vijf voor half elf gaan we
allemaal op onze stoel zitten en begint
de pianist te spelen. Een magisch
moment. De wat nerveuze drukte
maakt plaats voor stilte en meditatie.
We weten dat Arja de kerkradio heeft
aangezet en dat elk geluid wat we nu
nog maken te horen is. We laten ons
allemaal meenemen door de mooie
muziek. Arja luidt de bel en de viering
begint.

Ik merk gaandeweg, dat ik het steeds
kouder krijg. Ik voel in mijn zak of ik
handschoenen bij me heb. Gelukkig
wel. [k doe ze aan, wanneer ik even niet
hoef te zingen. Ik luister aandachtig
naar de gebeden, ik denk aan de
mensen die genoemd worden bij het
aansteken van de zeven kaarsen. Ik
luister naar de overweging en naar de
muziek en alleen als ik mag zingen sta
ik op. Af en toe kijk ik de lege kerk in. En
ondanks het feit dat er niemand zit,
weet ik toch dat er mensen op dit



moment met ons verbonden zijn en dat
geeft toch een gevoel van
verbondenheid ondanks de fysieke
afstand.

Ik voel me bevoorrecht dat ik in deze
barre tijJden mag zingen. De akoestiek
van onze kerk is bijna overweldigend.
Het zingen van de zegenbede ontroert
me. |k stel me voor dat er zoveel
mensen nu deze zegen ontvangen op
ditzelfde moment en ik hoop dat ze
zich voor de komende week weer
gesterkt voelen. Net zoals ik. Het
slotlied zingen we vol overgave. Als een
apotheose. Daarna gaan we zitten en
luisteren we naar de muziek van de
pianist, die als afronding nog wat
speelt, voordat de kerkradio uit wordt
gezet.

Ik merk ineens dat ik verkleumd ben.
Ondanks alle lagen kleding, mijn
handschoenen en het matje voor de
voeten. Arja komt de kerk binnen en
geeft aan dat de kerkradio uit is en we
weer kunnen praten. Ik ben best moe.
Het is toch een hele inspanning om te
zingen in die kou, maar aan de andere
kant: wat vind ik het toch ook fijn om
het te doen. We doen ons mondkapje
op en lopen naar de koffiekannen en
samen praten we nog even na. Toch
een beetje ‘samen-kerk’ zo. Maar
hopelijk zo snel als mogelijk weer
samen kerk met u allen, die via de
kerkradio naar ons heeft geluisterd.
Want hoe trots we ook kunnen zijn op
onze audio kerkdiensten, er gaat niets
boven een kerk waar we daadwerkelijk

11

in het
daarna

met elkaar samen vieren
kerkgebouw en  elkaar
ontmoeten bij een kop koffie.

Janine Noten

Op Allerheiligen werden de namen van
alle overledenen van het afgelopen jaar

voorgelezen. Ook al was er geen
publiek, voor ieder werd een kaarsje
aangestoken.

Op de Sint Maartenfilm van het
kinderkoor zijn veel positieve reacties
gekomen. Inmiddels heeft het
kinderkoor de kerstfilm "Dromen
worden waar" opgenomen. Deze film

wordt aan het begin van de
kerstvakantie op de OLV-website
geplaatst en is in plaats van

de gebruikelijke gezinsviering met
kerstmusical op Kerstavond. Regie: Arja
Santer.



Notarissen Houwing en van Beek
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!”
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Haarmode Capello
Bilderdijklaan 108
Bilthoven
0302257015

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur

nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

ROEST CROLLIUS DE JONG
advocaten
www.rc-dj.nl

Colofon Kopij

Aanleveren via
samenolv@gmail.com

Geloofsgemeenschap Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven
Kopijdatum volgende nummer:
28 december

Looptijd: 9 tot 26 januari 2021

Kerkelijk Bureau

Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Meer adressen en bankinformatie
vindt u op het colofon op de vorige
pagina en op onze website:
www.olvbilthoven.nl

PLAATS VOOR
ADRESETIKET
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