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Inspiratie 
 
In deze tijd waarin we het allemaal 

regelmatig moeilijk hebben met corona, is 
er vaak behoefte aan inspiratie. Dat 
kunnen we halen uit de bijbel verhalen 

maar ook uit verhalen uit onze eigen tijd.  
 

Een grote inspiratiebron voor mij is Bibian 
Mentel. Zij is een vrouw die vanaf haar 
27ste jaar een passie kreeg voor 

snowboarden. Zij stopte zelfs met haar 
studie om deze sport op topniveau te 

kunnen beoefenen. Ze kwam aan de 
wereldtop met haar prestaties. Na een 
zware enkelblessure kwam ze in het 

ziekenhuis terecht waar geconstateerd 
werd dat zij aan botkanker leed. Zij ging 
door met haar sport maar op een gegeven 

moment moest een been worden 
geamputeerd en zij kreeg een prothese 

aangemeten. Opnieuw ging zij door met 
sporten en deed mee aan de 
paralympische spelen in 2014 en won 

twee keer goud. Ook in 2018 won zij weer 
goud op de spelen.  
 

 
 

 

 
Later werd longkanker geconstateerd met 
uitzaaiingen. Ook toen genas ze weer en 

wilde door met het sporten. Tevens 
stichtte ze een foundation, een stichting 
die probeert kinderen en volwassenen met 

een lichamelijke beperking aan het 
sporten te krijgen. In totaal is zij 15 keer 
getroffen door opkomende kanker maar dit 

jaar kreeg ze uitzaaiingen naar de 
hersenen en is behandeling nu niet meer 

mogelijk. 
Uitspraken van haar zijn onder andere: de 
zin van het leven is de liefde voor je 

naasten en voor de natuur. Waar zij in 
gelooft: ga doen wat je leuk vindt en volg je 

passie en laten we allen lief zijn voor 
elkaar. Geen vaarwel maar tot een 
volgende keer. 

Als je ziet hoe sterk deze vrouw en haar 
gezin is dan krijg je inspiratie en weet je 
dat je eigen problemen weinig voorstellen 

en je altijd door moet gaan, zeker in deze 
tijd. Wij gaan een tijd tegemoet waarin ook 

het lijden en de dood van Jezus en zijn 
wederopstanding uit de dood ons weer 
inspiratie geven en het normale leven 

zonder corona weer voor ons ligt. 
 
Hans Albers 

Pastoraatgroep 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Willebrordus Richardus 
Hoogeboom 

 
 

Willem werd op 29 december 1929 geboren op 

de boerderij Meentweg 105. Hij was het 

negende kind in het gezin van Lammert 

Hoogeboom en Dina van de Boom.  

In 1957 trouwde hij met Willie Horst uit 

Hamersveld. 

 

Willem koos voor het boerenleven en samen 

met Willie heeft hij zich met hart en ziel 

ingezet voor hun boerenbedrijf. In 1964 werd 

de ouderlijke boerderij afgebroken en werd 

direct ten zuiden daarvan een nieuw 

boerenpand voor Willem en Willie gebouwd.  

 

In de loop van de tijd is Willem een markante 

Eemnesser geworden, een authentieke 

vertegenwoordiger van het oude boerenleven. 

Met zijn rode boerenzakdoek, zijn kiel, zijn pet 

en zijn klompen kwam hij zelfs verschillende 

keren met één of meer van zijn koeien op de 

televisie. Hij wordt ook wel de laatste boer van 

de Meentweg genoemd. Willem was bovendien 

een woordkunstenaar. Wanneer je met hem 

aan de praat raakte, kreeg je allerlei oude 

uitdrukkingen in het Eemnessers te horen, 

zoals: “Niemand ken in de mist kieke..”. 

 

Nadat zijn Willie op 14 september vorig jaar 

was overleden, werd het leven heel moeilijk 

voor Willem. Gelukkig kon hij met de steun 

van velen tot het laatst op zijn boerderij 

blijven wonen. Hij stierf op maandag 22 

februari jongstleden in Blaricum.  

 

Dinsdag 2 maart is in besloten kring afscheid 

van hem genomen, waarna zijn crematie heeft 

plaatsgevonden. 

Johannes Josef Maria Velthuis 
 

Jan werd geboren op 30 mei 

1939 in Ootmarsum als 

nakomeling in een gezin met 

drie zussen en een broer, hij 

werd op handen gedragen.  

Helaas overleed zijn moeder 

toen hij 12 jaar was en 

kwam  hij terecht op een 

kostschool, waar een streng 

regiem heerste. Het was voor hem een 

moeilijke, eenzame periode. Na twee jaar 

intern op de kweekschool gezeten te hebben 

ging hij in militaire dienst en ontmoette hij 

zijn grote liefde Riet. Na zijn diensttijd gingen 

zij in Nijmegen bij zijn zus wonen; beiden 

vonden een baan, Riet in het onderwijs en Jan 

in de mode en vol trots kochten zij een huis in 

een gezellige buurt. Daar werden hun drie 

dochters geboren. Met drie kleuters 

verhuisden ze naar Waddinxveen en vlak voor 

de meisjes naar de middelbare school gingen 

kwamen ze in Eemnes terecht. 

De dochters vlogen uit en het gezin werd met 

de drie schoonzoons en zeven kleinkinderen 

uitgebreid tot 15 personen.  

Er kwam een tijd om samen mooie reizen te 

maken door Europa, naar New York en Zuid-

Afrika. 

Toen in 2014 tot zijn grote verdriet Riet 

plotseling overleed leerde hij zijn eigen 

huishouden te doen en dat ging hem goed af. 

Op het koken na. 

Ook werd Jan actief in de plaatselijke 

gemeenschap, onder andere bij het CDA, de 

Sociëteit en als oprichter van het Noodfonds 

Eemnes. Na zijn 80e begon hij te kwakkelen, 

heupen, knie, prostaat, hij leek van het ene 

naar het andere ongemak te gaan. Toch bleef 

hij positief en dankbaar voor alle hulp en 

aandacht van familie en vrienden.  

Afgelopen herfst werd hij fit genoeg bevonden 

om een zware revisie operatie aan zijn heup te 

ondergaan; na  revalidatie kwam hij eindelijk 

weer thuis op de Laarderweg, waar helaas het 

noodlot weer toesloeg, hij kreeg corona, eerst 

leek het erop dat hij het zou gaan redden 

maar plots werd hij toch erg kortademig en 

bleek de schade aan zijn longen 

onherstelbaar.  

In het bijzijn van zijn dochters is hij 

vrijdagmiddag 12 februari gestorven. Op 19 

februari is bij ons in de kerk afscheid van hem 

genomen en is hij begeleid naar zijn  laatste 

rustplaats bij zijn vrouw Riet op ons kerkhof. 

In dankbare herinnering 



Wereldwinkel Huizen  
Voor een eerlijk en verrassend cadeau 

 

 
 
De Wereldwinkel Huizen is een winkel die 

volledig draait op vrijwilligers. In deze lastige 

tijd kunt u bij de Wereldwinkel online (click en 

collect) en op afspraak fairtrade producten 

(cadeaus en food) kopen.  

 

Corona raakt de producenten van de 

producten die in de Wereldwinkel worden 

verkocht nog veel harder dan hier in 

Nederland. Gevreesd wordt voor hongersnood 

in verschillende landen.  

 

De vrijwilligers van de Wereldwinkel zetten 

zich met hart en ziel in voor deze mensen. Dus 

voor een verrassend en eerlijk cadeau kunt u 

bij de Wereldwinkel terecht. 

  
Producten bekijken: 
www.wereldwinkelhuizen.nl 
  
Online bestellen of afspraak maken: 
info@wereldwinkelhuizen.nl 
  
Bezoekadres (op afspraak):  
Kerkstraat 66, 1271 RM  Huizen 
 
 
 
 

Bidden in onzekere tijden 
 
 

Voor 6 euro kunt u bij het secretariaat het 

boekje ‘van Maria Lichtmis tot Pinksteren’ 

kopen.  

 
 

In dit bundeltje vindt u gebeden en 

overwegingen die licht geven in de soms 

sombere tijd van nu. En in dat licht helpen de 

gebeden ons om de vreugde van het geloof 

rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren te 

delen.  

 

Voor 4 euro extra krijgt u daar de bundel ‘van 

Allerzielen tot Kerstmis’ bij (zo lang de 

voorraad strekt). 

 

 
Belletje – krabbeltje – babbeltje 
 

Belletje: Een telefoontje doen naar iemand die 

je mist of al lang niet hebt gehoord. 

 

Krabbeltje: Een brief of kaartje sturen naar 

iemand. Zo’n brief of kaartje ontvangen doet 

deugd. Je kunt dat verscheidene keren lezen. 

Je zet het op de kast en je beseft dat men je 

niet vergeten is. 

 

Babbeltje: Een gesprek op afstand met de 

mensen die je op afstand ontmoet. Afstand en 

nabijheid gaan hier ten volle samen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wereldwinkelhuizen.nl/
mailto:info@wereldwinkelhuizen.nl


Piet Hilhorst definitief koster af 

Jos Willink en Carel Jungerling spraken 

namens de locatieraad en de pastoraatgroep 

hun dank en waardering uit voor Piet. 

Namens de kosters bedankte Leo van 

Kouwenhoven Piet voor de aangename 

bereidwilligheid steeds maar weer paraat te 

staan voor de terugkerende taken gedurende 

al die jaren. Prachtige bloemen waren het 

bewijs. Tevens ontving Piet een paaskaars en 

van zijn collega kosters een envelop.  

 

Het laatste woord is aan Piet 
 
 

Voedselbank nog even onder uw 
aandacht 
 
Nog tot en met Pasen kunt u uw gaven voor de 
inzameling voor de Voedselbank deponeren in 
de kratten die in de Devotiekapel staan. 
 

 
 

 
 

 

Pasen 2021 

Het voorjaar is in aantocht, Pasen staat dit 

jaar geboekt de vierde van maand vier,  

het paasfeest vieren brengt mee feestplezier, 

het ‘Lentelicht’ dat ieder binnenlaat. 

 

Het doet vergeten wat ons tegenstaat,  

het lijden van de boer, de winkelier, verzorger, 

elke ouder en scholier,  

beperkingen die men nog nier verlaat.  

 

Heel lang gleden heeft Hij zwaar geleden, 

beperking ondervond ook Hij, geslagen  

aan ’n schandpaal, schandelijk, want zonder 

reden.  

 

Voor wie het leven moeilijk valt te dragen, 

houd moed, houd vol, Hij hoort, verhoort uw 

beden,  

vier ’t Leven, dat voor allen eens zal dagen.  

 

Priscilla Laneuze 

 
Steigers in de kerk 
 
Vanaf half april zult u bij binnenkomst in de 
kerk verschrikt opkijken. Voor een periode 
van twee tot drie weken staan er steigers 
boven de banken in de zijbeuken van de kerk. 
Deze steigers worden geplaatst om de huidige 
verlichting te vervangen door LED verlichting. 
Hiervoor worden niet alleen de lampen 
vervangen, maar moeten ook de armaturen 
vervangen worden. Al met al een hele ingreep. 
Om op grote hoogte veilig te kunnen werken is 
het gebruik van steigers noodzakelijk. Nu de 
vieringen toch maar door een beperkt aantal 
mensen bezocht mogen worden, verwachten 
we dat de overlast niet groot is. 

 

 
Lief en Leed 

 
Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze 

geloofsgemeenschap. Als u hoort dat er 
iemand ziek is, wilt u dit dan doorgeven aan 

de pastoraatgroep of het secretariaat?  
Een kaartje of bloemetje doet zoveel goeds, 

zeker nu. 

 
 
 
 



Maria en Jozef op reis 
 
Maria en Jozef zijn op reis gegaan, maar dit 

keer niet naar Bethlehem.  De reis is naar 

Ameide waar restauratieschilder Arie Weeda 

zijn atelier heeft. Het is u misschien al wel 

opgevallen dat er lege plekken zijn boven de 

deuren naar de Sacristie en Mariakapel. 

Enkele weken geleden hebben we Arie maar 

weer eens opgebeld met de vraag of hij nog zin 

had in een restauratieklusje. Hij heeft in het 

verleden de beelden van de H. Nicolaas en H. 

Anthonius, die achterin de kerk staan, ook 

gerestaureerd. Ook nu werd hij enthousiast 

van de vraag en wil hij Maria en Jozef wel voor 

een zacht prijsje opknappen. Ook ons 

restauratiefonds vond het een goed idee en wil 

de kosten wel dragen. 

Arie had één voorwaarde, het moest wel snel. 

Hij is verhuisd en zou binnenkort zijn grote 

werkplaats verliezen. Dus als het kon moest 

eigenlijk onmiddellijk gehandeld worden en 

daarom zijn de beelden 18 maart op transport 

gegaan. We hebben voor het transport een 

gespecialiseerd bedrijf ingehuurd en de foto 

laat zien dat het best wel een precies en zwaar 

klusje is. Ton Rigter kon gelukkig nog een 

extra handje leveren om Jozef heel beneden te 

krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk zult u zeggen: is dat 

restaureren nu wel zo nodig? Maar van 

dichtbij bekeken zijn ze behoorlijk vuil. 

Daardoor zijn de gouden randen helemaal 

onzichtbaar geworden. Arie zal deze gouden 

randen (kant voorstellend) weer herstellen 

waar nodig en ook de diverse scheuren 

repareren. Zie de bijgaande foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de beelden eenmaal beneden stonden 

konden we ze beter bekijken en bleek dat  het 

beeld van Maria ook nog door houtworm is 

aangetast  Hoog tijd dus voor een grondige 

behandeling.  

 

De beelden dateren uit circa 1870 en zijn door 

deskundigen van het Catharijneconvent 

aangemerkt als zeer waardevol. Voor het 

transport zijn ze dan ook goed verzekerd.  

Jos Willink, Locatieraad 

Nico Seure, Restauratiefonds 
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                                                        Liturgierooster 
 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Do  1 april Gebedsviering 19.00 uur F. Overbeek Witte Donderdag 

Vr   2 april Kruisweg 15.00 uur W. Sarot Goede Vrijdag 

Vr   2 april Gebedsviering 19.00 uur PGV Cantor en orgel 

Za   3 april Eucharistieviering 20.30 uur K. Jongeneelen Paaswake 

Zo   4 april Eucharistieviering   9.00 uur M. Meneses 1e Paasdag 

Do  8 april Gebedsviering 10.00 uur J. Goes Seniorencatechese 

Zo 11 april Communieviering 10.00 uur C. van Loon  

 Kidskerk 11.30 uur  W. Sarot  

Do 15 april Eucharistieviering 10.00 uur M. Meneses  

Zo 18 april Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Do 22 april Gebedsviering 10.00 uur PGV  

Zo 25 april Gebedsviering 10.00 uur W. Vlooswijk  

Do 29 april Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo     2 mei Gebedsviering 10.00 uur PGV  
 

  
 

  

 
Website:    Ledenadministratie:   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden    
Redactie:     Vierkante Bosje 53, Eemnes  secretaris: Mascha van Oosterhout 
kerkeemzeem@gmail.com  kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
     De Schoter    budgethouder: John van der Kolk 
Locatiesecretariaat:   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 gebouwenbeheer: Jos Willink 
Telefoon:   035-5312789 Pastoraatgroep:    kerkeembeheer@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Lidy Kouwenhoven 035-5315206 beraad Diaconie: Henk Hendriks 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemdiaconie@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574 beraad Liturgie: Anton Eek 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur  Kerkhofcommissie:   kerkeemliturgie@gmail.com 
     Nico Seure  06-10157979 communicatie: Eerhard Huiden  
     rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  kerkeemcomm@gmail.com 
IBAN Bank:  NL20 RABO 0315.9015.35 Vertrouwenspersoon:    
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Loes Wiggerts  06-40415684  

 

Thuis de vieringen meebeleven 
 

Meeluisteren én kijken met alle vieringen kan via de kerkomroep. Klik op de link op 

onze website:  www.marthamaria.nl/nicolaaseemnes 
 

 

U kunt ook meelezen 
 

het kerkboekje van de viering vindt u op de website.  

Kijk daarvoor bij de desbetreffende viering onder ‘alle vieringen’. 
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