
ZONDAG 16 MEI 
 

       
 

7e ZONDAG VAN PASEN 
 

We hebben net Hemelvaart gevierd en Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader. 
Jezus weet alles en een tijdje vóór zijn dood, heeft hij Zijn leerlingen al een 
Andere Helper beloofd. Jezus is heel bezorgd voor hen, want Hij stuurt ze de 
wereld in om over Hem te vertellen. Zullen zij dan sterk genoeg zijn om vol te 
houden? Daarom vraagt Jezus aan zijn Vader of Hij voor hen wil zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Zijn jullie er allemaal klaar voor om even tijd te maken voor Jezus? 
 Omdat het Evangelie gelezen wordt en Jezus het Licht van de wereld is, 
 mag één van jullie een kaarsje aansteken. 
 
 
 

 

 

 
 

 

“In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen” 
 

 



 
 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. (Joh 17,11b-19) 

 

Op een dag richtte Jezus zijn ogen omhoog naar de hemel en bad:  
"Heilige Vader, bewaar in uw Naam alle mensen die U Mij gegeven hebt.  
Laat hen zo één zijn als Wij. 
Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die U Mij gegeven 
hebt. Ik heb over hen gewaakt. 
Niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man van het verderf. 
Maar dat moest zo gebeuren volgens de Schrift.  
Nu keer Ik naar U terug. 
Maar nu Ik nog in de wereld ben, zeg Ik dit alles, om hen helemaal vol te 
maken van Mijn vreugde.  
Ik heb hun uw Woord doorgegeven, maar de wereld heeft hen gehaat. 
Dit komt, omdat ze niet van deze wereld zijn, evenmin als Ik van deze 
wereld ben. 
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen beschermt 
tegen het kwaad. 
Zij zijn niet van de wereld, evenmin als Ik van de wereld ben. 
Laat hen U toebehoren door de waarheid.  
Uw woord is waarheid. 
Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld. 
Om hen geef Ik Mij aan U, opdat ook zij van U mogen zijn in de 
waarheid." 
Woord van de Heer. 
 

OM TE DOEN 
 

 
 
 
 

Gesprekje:  
Jezus bidt voor zijn apostelen, maar voor wie nog meer? 
Wat vindt Jezus heel belangrijk en verlangt Hij naar? 
Wat kan jij doen om Jezus blij te maken? 

 
 
 
 



Gebed: 
 

Lieve Jezus, 
help mij om te geloven, dat U altijd dichtbij mij bent, 
ook al kan ik U niet zien. 
Wilt U mij de kracht van uw Liefde geven? 
Geef mij vrede en hulp, wanneer ik het moeilijk heb 
en niet zo goed meer weet, wat ik moet doen. 
Ik kijk uit naar de Heilige Geest,  
de Andere Helper, die met Pinksteren komt. 
Amen 
 

Lied:  
ALS JE GEEN LIEFDE HEBT VOOR ELKAAR               
(tekst Hannah Lam) 

 
 

Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria. (2x) 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar,         
vallen dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar,            
kwaad is niet om te buigen.   Refr. 

 

Als je geen oog hebt voor het gemis  
als je geen brood weet te delen 
denk dan aan Jezus, die brood en die vis,  
uit liefde deelde met velen.   Refr. 

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar. 
Schrijft het op alle wegen.       Refr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zXy7-utOrSs 

 

Over 10 dagen is het Pinksteren. Het feest van  
de Heilige Geest. (De Andere Helper) 
Hij zal je kracht geven om te doen wat Jezus 
zegt: “Blijf in mijn Liefde, opdat je veel 
vruchten mag voortbrengen”. 
Er zijn 9 vruchten van de Heilige Geest. 
Weet jij welke vruchten dat zijn?  
Als je ze allemaal bij elkaar legt, vormen ze 
een…….. 
Zie in de bijlage.  
 
 

https://youtu.be/zXy7-utOrSs
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Vriendelijkheid 


