Malawizondag 3 oktober H. Michaélkerk, De Bilt

Op de eerste zondag van oktober is het, zoals gebruikelijk, Malawizondag in onze H. Michaélkerk in
De Bilt. Tijdens de viering brengen we ons Malawiproject onder de aandacht aan de hand van de
bijbellezingen van deze zondag en de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus over de zorg en
beheer van onze schepping. Zo geven we inzicht in de ontwikkeling van het duurzame
landbouwproject van de zustergemeenschap “Sisters of the Blessed Virgin Mary” (SBVM) dat onze
Michaél- en Laurensgemeenschap ondersteunt. Wij zijn met elkaar verbonden en zijn samen op weg
naar verbetering van het welzijn van onze medemensen in Malawi en de zorg voor de aarde. U wordt
van harte uitgenodigd met ons mee te vieren!




