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December 2022

Komst van het kind
Eenvoudig bemind
Rein van hart
Sterk in liefde
Trouw in smart
Mens geworden

Ik ben die ik ben

Steunpilaar aller tijden!!!
Tineke Ebing

Beste medegelovigen, wij wensen u fijne dagen met liefdevolle mensen die u
omringen.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

e Zondag 18 december, 4©¢ zondag van de Advent, 10:00, Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles
Vocales

e Dinsdag 20 december,10:00 gebedsviering

e Zaterdag 24 december, 17:00, Gezinskerstviering, voorgangers: werkgroep
Kinderwoorddienst

e Zaterdag 24 december, Kerstavond, 19:30, Eucharistieviering, celebrant:
pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor

e Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00, Woord en
Communieviering, voorgangster: W. Sarot

e Dinsdag 27 december,10:00 gebedsviering

e Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, 10:00, Woord en Communieviering,
voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel

e Dinsdag 3 januari, 10:00 gebedsviering

e Zondag 8 januari, Openbaring des Heren, 09:00, Eucharistieviering,
celebrant: pastor G. Nijland

e Dinsdag 12 januari, 10:00 gebedsviering

e Zondag 15 januari, 10:00, Woord en Communieviering, voorgangers: J.
Bosboom en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor



e Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze
parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze
Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.

e Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur

uitgezonden via Kerkomroep.



http://www.facebook.com/RKamersfoort
https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

22 januari 2023 Oecumenische viering in de Oosterlichtkerk

Gelukkig kunnen we onze jarenlange traditie weer oppakken om in de Week-
van-gebed-voor-de-eenheid een zondag samen te vieren met onze
protestante zusterkerk. Twee jaar lang kon dit niet doorgegaan door corona.
Ofschoon corona nog niet voorbij is lijkt het toch verantwoord om weer
samen te gaan bidden voor de eenheid der christenen.

Het thema van dit jaar is:

“Doe goed, zoek recht”, naar aanleiding van Jesaja 1:17.

Op zondag 22 januari, de slotzondag van die week van gebed, om 10:00 uur
zullen we samenkomen in de Oosterlichtkerk, 1€ Brandenburgerweg 34. De
Michaélkerk zal op deze zondag gesloten blijven. Dominee Wouter van Laar
en Willy Eurlings zullen de voorgangers zijn en we gaan proberen weer een
koor samen te stellen vanuit beide kerken.

Wij nodigen u van harte uit voor deze viering, om samen te bidden voor de

eenheid van christenen en — ook niet onbelangrijk — elkaar weer te
ontmoeten na afloop van de viering.

Pastoraatgroep Michaél/Laurensgemeenschap



Wie is wie in Michaél-Laurens land? Deel 2

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wie u van de locatieraad, de
pastoraatgroep of de kosters kunt aanspreken als u met een bepaalde vraag
of opmerking zit.

Ditmaal besteden we aandacht aan een belangrijke werkgroep, die veel werk
achter de schermen verricht, namelijk de werkgroep wijkcontacten.

De werkgroep wijkcontacten onderhoudt, in de ruimste zin van het woord, het
contact met de parochianen.

Onze locatie is verdeeld in wijken en het streven is dat er voor iedere wijk
een wijkcontactpersoon is die nieuwe parochianen verwelkomt (als men daar
prijs op stelt) en hen wegwijs maakt in de parochie.

Daarnaast besteedt de contactpersoon aandacht aan de medeparochianen bij
feestelijke gebeurtenissen als geboorte, Doop, eerste Communie, Vormsel,
Huwelijk, jubilea, maar ook bij ziekte, ziekenhuisopname, thuiskomst uit het
ziekenhuis, overlijden van een partner of andere dierbare, of andere
gebeurtenissen van lief en leed.

De wijkcontactpersonen besteden ook aandacht aan mensen die niet meer
naar de kerk kunnen komen (autodienst) of zij brengen de Communie thuis.
In geval van een slechte financiéle situatie wordt de parochiaan, indien
gewenst, doorverwezen naar de PCI van onze parochie.

Beleeft u dus zelf één van bovengenoemde gebeurtenissen, of weet u dit van
een medeparochiaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van
de wijkcontactpersonen. Alles gebeurt uiteraard met inachtneming van de
privacy van de betrokken personen.

Op het prikbord in de ontmoetingsruimte hangt een foto van de wijkcontacten
met hun namen erbij.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

VIER.NU: WEBSITE R.-K. KERK OVER CHRISTELIJKE HOOGFEESTEN

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert
een nieuwe website: Vier.nu. Op deze
site worden christelijke hoogfeesten zoals
Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht
en bezoekers worden van harte
uitgenodigd de feesten mee te vieren in
de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de

eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een
vaste plek op het internet. Met de landelijke campagne Vier.nu

Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel
mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de
parochies te komen.

Voor en door de parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke
hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om
de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het
vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk,
zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten
de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is
daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de
parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden
andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de
informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de
mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende
hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke
feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder
aangevuld.


https://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/

MINI-WERELDJONGERENDAGEN’ OP AMELAND: WID@HOME

Om alvast de smaak te pakken krijgen
voor de WID in Lissabon (1-6 augustus
2023) organiseert Jong Katholiek van
27-29 januari 2023 WID@Home. Een
‘mini-Wereldjongerendagen’ op
Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar.
WID@Home, inmiddels een beproefd
concept en een event met een
gevestigde naam binnen het landelijke
katholieke jongerenwerk, biedt aan
jongeren een mooie setting om elkaar te ontmoeten, om samen het
katholieke geloof te vieren.

De laatste keer dat de WID@Home op Ameland werden gehouden was 29
april t/m 1 mei 2022. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen samen. Er
werd onder meer gebeden voor alle jongeren die naar de
Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon willen gaan, “om gesterkt te worden
door hun ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting
met paus Franciscus.” Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van
bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en
mgr. Mutsaerts van bisdom ‘s Hertogenbosch aanwezig.

Omdat de deelnemende jongeren tijdens WID@Home nieuwe vrienden maken
en oude bekenden weerzien, is het de perfecte opstap naar de
Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de
bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en
er staan inhoudelijke en creatieve workshops op het programma.

Reis naar en van WID@Home

Op 27 januari vertrekt de boot om 18.00 en 20.00 uur vanuit Holwerd naar
Ameland.

Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het
vasteland, in Holwerd.

Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busvervoer worden georganiseerd
naar de vertrekplaats van de boot naar Ameland, zodat iedereen op 27
januari op tijd bij de boot is. Voor het Aartsbisdom Utrecht is de opstapplaats
P+R Science Park Utrecht, Parkeerterrein P10, Upsalalaan 3, 3584 CT Utrecht.
Hier kun je zowel met de auto, als de tram of de bus komen. Bus 28 of tram
22 naar eindhalte P+R Science Park. We hopen rond 17.00 uur te
VERTREKKEN vanuit Utrecht, maar we zijn afhankelijk van de files. Wees op
tijd aanwezig, want de boot naar Ameland wacht niet!

Aanmelding en kosten
Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via
www.wijd.nl/wjdhome.



http://www.wjd.nl/wjdhome

Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.

Kosten: € 85,- per persoon.

Kijk voor meer informatie over de WID in Lissabon ook op www.wjd.nl
Informatie en contact

Voor vragen over deelname aan WID@Home neem contact op met Sarah
Mijhad, diocesaan jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht, e-

mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.



http://www.wjd.nl/
mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

HEILIGEN
Driekoningen, 6 januari

De heilige drie koningen zijn grotendeels het product
van de fantasie van mensen, die het bijbelverhaal over
de geboorte van Jezus nogal aan de magere kant
vonden. Het waren in ieder geval geen echte
koningen: “wijzen” is een beter benaming. Zij zijn in
de loop van de tijd belangrijke heiligen geworden, met
een vaste plaats op de kerkelijke kalender.

In het Nieuwe testament - alleen in het evangelie van
Matthels - werden de drie koningen aangeduid met
magoi, Grieks voor een speciaal soort geleerden. In
het oude Perzie betrof het priesters die zich met sterrenkunde bezighielden.
Nadat een ster aan het firmament was verschenen, begaven ze zich mogelijk
vanuit Perzié of Arabié op weg om in Bethlehem een koningskind te
bezoeken. Nog steeds volgens het Matthels-evangelie schonken ze de
boreling goud, wierook en mirre, symbolen voor respectievelijk de opperste
waardigheid, het naar God opstijgende gebed en een verwijzing naar de
menselijke natuur van God.

De legende, die naast het Matthels-evangelie ontstond, leverde voor het
eerst in de twaalfde eeuw zelfs drie namen op: Caspar, Melchior en Baltasar.
Caspar zou twintig jaar zijn geweest, Melchior veertig jaar en Baltasar zestig
jaar. De drie wijzen uit het Oosten brachten het tot koningen om een
oudtestamentische profetie uit te laten komen. Daarin was sprake van
koningen die de Verlosser geschenken kwamen brengen. Ze
vertegenwoordigden de toenmalig bekende wereld: Melchior Europa, Baltasar
Azié en Caspar Afrika.

Over hun verder leven raakten meer legenden in omloop. Zo zou het drietal
later zijn gedoopt door de heilige Thomas. In Indié zouden ze daarna als
bisschoppen werkzaam zijn geweest. Ofschoon ze alleen in de fantasie
hebben bestaan, werden hun relieken in 1164 van Milaan naar Keulen
overgebracht. Vanuit die plaats is de verering ook in de Lage Landen
terechtgekomen.

De scene van “de aanbidding door de drie wijzen” is ontelbare keren
voorgesteld in de kunst. Het zijn er zoveel dat er verzamelingen van zijn
aangelegd met duizenden afbeeldingen. Gewoonlijk treden de drie wijzen uit
het Oosten op als koningen in vorstelijke kledij. Baltsasar is een grijsaard,
Melchior een man in de kracht van zijn leven, en Caspar een jongeman.
Samen zijn ze het symbool van de leeftijdfasen van de mens.
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De heilige drie koningen zijn de patronen tegen hoofdpijn, vallende ziekte en
- vanuit de legende meer verklaarbaar - tegen gevaren op reis.

Rond het drietal zijn allerlei gebruiken ontstaan, waarvan met name in Tilburg
en omgeving, en in mindere mate in plaatsen als ‘'s-Hertogenbosch en
Eindhoven, het jaarlijks driekoningenzingen is overgebleven.

Vroeger uit eigen beweging, maar tegenwoordig op initiatief van o.a. de VVV
van Tilburg en plaatselijke organisaties in de wijken en dorpen, trekken
honderden kinderen verkleed als koninkjes langs de deuren. Ze zingen
liedjes, dragen versjes voor en houden de hand op voor snoep of een
financiéle beloning; de traditie is zeer sterk gebleken. Zelfs komt het voor dat
allochtone kinderen driekoningenliedjes in het dialect zingen. Sommige liedjes
die nu nog gezongen worden zijn een paar honderd jaar oud. Kinderen
bedenken zelf actuele teksten op bestaande melodieén. Het bekendste, van
oorsprong uit ‘'s-Hertogenbosch afkomstig lied is:

Driekoningen, Driekoningen
Geef me een nieuwe hoed

M’n oude is versleten

M’'n moeder mag het niet weten
M’n vader heeft het geld

Al op de toonbank neergeteld

De gebruiken rond Driekoningen hebben een zeer oude oorsprong. Bij de
Germanen gold de nacht van 6 januari als gevaarlijk omdat dan de geesten
rondwaarden. De lampions waarmee de kinderen in Midden-Brabant nog
langs de deuren trekken, zijn een overblijfsel van een methode on de geesten
met behulp van fakkels op de vlucht te jagen. Het snoepgoed dat de kinderen
uitgedeeld krijgen, vindt zijn oorsprong in voorchristelijke offermalen.

De drie koningen in Keulen werden het meest vereerd. Omdat ze de
schutspatronen waren voor mensen die een verre reis ondernamen, gingen
reizigers voor hun vertrek bij de dom van Keulen een zogenaamd
driekoningenbriefje halen. De strookjes papier werden in de kleding genaaid
en boden onderweg bescherming tegen hondsdolheid. Wie zo’n briefje niet
had, kon zich daar toch tegen beschermen. Kwam men een razende hond
tegen, dan moest een cirkel in het zand worden getrokken. De reiziger ging
daarin staan en sprak de bezweringsformule: “Kwaje hond sta stille, het is
der Koningen wille.”

De feestdag van Driekoningen is de dertiende dag na Kerstmis en werd
daarom ook wel Dertiendag genoemd. Deze benaming is terug te vinden in de
weerspreuk: “Als het op Dertiendag vriest, het vriest dan dertien weken
lang.” Dat zou dan tot in april zijn. Een stuk hoopvoller is: "Met Driekoningen
lengt de dag zoveel een geitje springen mag.”
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Melchior komt uit het Hebreeuws en betekent “de Koning (God) is licht”. De
naam kan ook een Perzische oorsprong hebben. Afgeleide voornamen zijn
Melchior, Melcher en Melker. Achternamen: Melcher, Melchers, Melcherts,
Melchior, Melger, Melgerd, Melgers, Melgert, Melker en Melkert.

Caspar wordt verklaard uit het Perzische “kandschwar” dat “"schatbewaarder”
betekent. Voornamen: Casper, Cas en Jasper. Achternamen: Cas, Jaspars,
Jaspers, Kas, Caspari en Caspers.

De betekenis van Baltasar is "God bescherme zijn leven”.

(Uit: 366 Heiligendagen blz 49, 50, 51)
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BEZINNING

Wie oprecht religieus wil leven wordt in onze cultuur voortdurend uitgedaagd
om positie te bepalen. Meestal onrechtstreeks: je hoort, ziet en leest dingen
die je geloof subtiel op de proef stellen. Soms ook rechtstreeks. Iemand
overwint zijn schroom en vraagt je verbaasd: Religieus leven, hoe doe je dat
eigenlijk? Waarin je duidelijk hoort meeklinken: Vertel me niet alleen hoe jij
dat doet, maar ook hoe ik tot die ervaring toegang zou kunnen krijgen.

In beide gevallen moet je je religieuze aanvoelen en verlangen
verantwoorden. Je merkt dan snel dat het niet volstaat om geloofsantwoorden
van 50, 100 of 1000 jaar geleden op te rakelen. Die kunnen wel jouw
inspiratiebron zijn. Maar de ander, persoon of cultuur, verwacht dat je zijn
vraag in zijn taal beantwoordt.

Niet zo gemakkelijk. Vooral omdat onze seculiere cultuur door onbewuste
aannames soms misverstanden in de hand werkt. Zo gaan veel mensen,
gelovig of niet, bijvoorbeeld uit van de twee-werkelijkheden-theorie. Volgens
die onbewuste theorie bestaat er een zichtbare werkelijkheid die alleen
geregeerd wordt door fysische wetten, die we met onze zintuigen kunnen
waarnemen, met ons verstand begrijpen en met wetenschappelijke methoden
dieper doorgronden. Het is een seculiere werkelijkheid die met geloof, gebed
of God niets van doen heeft. Wie gelooft, zo gaat de twee-werkelijkheden-
theorie verder, die veronderstelt dat er nog iets bij de zichtbare werkelijkheid
bestaat, een aangenomen werkelijkheid van goddelijk openbaringen en
bovennatuurlijke zaken, zoals God en engelen. Religie zou dan een soort van
bemiddelingslaag zijn tussen die twee werelden, met rituelen, liturgie,
sacramenten, heilige teksten, gebeden, enzovoort.

In mijn relatie met niet-gelovige vrienden en de wereld om mij heen ervaar ik
de twee-werkelijkheden-theorie als een belemmering.

Het belet me om m’n religieuze verlangen en levenshouding uit te drukken.
Want de aanname van een andere, metafysische wereld is voor de ander een
onoverkomelijke drempel.

Het belet me ook om de wereld en de cultuur oprecht lief te hebben en te
dienen, want daar zou ik volgens de theorie zonder God zijn, overgeleverd
aan materiéle wetten.

Ik zou het specifiek religieuze van mijn levenshouding dan ook anders willen
verantwoorden.
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Het religieuze gaat voor mij niet over de relatie met een andere
werkelijkheid, maar wel over een andere relatie met deze
werkelijkheid.

Wat maakt die relatie anders? Misschien kan ik het zo zeggen.

Religieus leven bestaat uit een relatie van ontzag en eerbied met de
ene, ongereduceerde werkelijkheid die uiteindelijk een mysterie is.

Als je afstapt van de twee-werkelijkheden-theorie en de werkelijkheid als één
bekijkt, dan moet ze behalve materiéle dingen ook ruimte maken voor de
psyche, emoties, wil, gedachten, verlangen, verbeelding, betekenis, vrijheid,
zin, moed, oneindigheid, transcendentie, liefde... Het materiéle en het
geestelijke doordringen elkaar in een oneindig ingewikkelde kluwen die niet te
ontrafelen is. Al onze manieren van kijken — alledaags, wetenschappelijk,
economisch, politiek...— reduceren de werkelijkheid tot dit of dat. De hele
werkelijkheid samen bekeken, reikt uiteindelijk aan een oneindig en
onkenbaar mysterie.

Onkenbaar wil niet zeggen dat we er geen relatie mee kunnen aangaan.
Alleen dat het niet in ons hoofd past. We kunnen er wel met onze menselijke
ervaring tegenaan leunen, in onmacht en stilte, met smeken en loven, met
verlangen en overgave. Relateren met de hele werkelijkheid leidt tot een
houding van eerbied en ontzag. Reducerende manieren om de werkelijkheid
te bekijken, zijn meestal gericht op iets, op gebruik, winst, macht, eer,
controle, comfort... Eerbied en ontzag verwijzen naar de schroomvolle afstand
die er zit in de religieuze relatie met het mysterie.

Als iemand mij dus vraagt wat het voor mij betekent om religieus te leven,
dan zou ik misschien zo antwoorden.

Probeer het zelf, neem even afstand van je dagelijkse zorgen en
beperkte blik, zie de hele werkelijkheid, ingewikkeld en oneindig,
leun tegen het mysterie aan en laat je vervullen met ontzag en
eerbied. Doe je dat elke dag, dan ben je begonnen aan het
religieuze avontuur. Welkom!

Sim D’'Hertefelt
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