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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Februari 2023  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 
VIERINGENROOSTER 

 
• Zondag 19 februari, 7e zondag door het jaar, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 
• Dinsdag 21 februari,10:00 gebedsviering 

• Woensdag 22 februari, Aswoensdag, 19:30 Gebedsviering, voorganger: 

diaken J. Nieuwenhuis, m.m.v. Memento 
• Zondag 26 februari, 1e zondag Veertigdagentijd, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 
• Dinsdag 28 februari, 10:00 Gebedsviering  

 
• Zondag 5 maart, 2e zondag Veertigdagentijd, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 
• Dinsdag 7 maart, 10:00 Gebedsviering  

• Zondag 12 maart, 3e zondag Veertigdagentijd, 9:00 Eucharistieviering, 
celebrant: pastor G. Nijland 

• Dinsdag 14 maart, 10:00 Gebedsviering 
• Zondag 19 maart, Zondag Laetare, 4e zondag Veertigdagentijd, 10:00 

Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. 
Ecclesiakoor 

 

 
 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering 
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 

Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.  
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 
uur uitgezonden via Kerkomroep.  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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Goede Week: vieringen aangepast 
 

Op 1 februari is pastor Mauricio Meneses benoemd tot pastoor van de Titus 

Brandsma parochie in Wageningen, waardoor het net afgeronde 

vieringenrooster helemaal gewijzigd moest worden. Voor onze locatie heeft 

dat vervelende gevolgen voor de Goede Week. Van het pastoresteam is 

niemand beschikbaar voor Witte Donderdag en de Paaswake. Dat is niemand 

te verwijten, want mensen kunnen nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk 

zijn. 

 We hebben gekeken of we nog een priester voor die twee dagen kunnen 

krijgen, maar dat lukt op zo’n korte termijn niet meer. We hebben overwogen 

om op beide dagen onze kerk te sluiten, zeker omdat in de buurt kerken zijn 

waarin wel een priester voorgaat. Toen we dit, nog in kleine kring, 

aankondigden hebben verschillende mensen ons gevraagd te bekijken of we 

toch geen Paaswake konden vieren in onze kerk. Omdat zo duidelijk de wens 

naar een viering op deze belangrijke avond in ons kerkelijk jaar naar voren 

kwam, willen wij dat niet zomaar naast ons neer leggen.  

 We hebben dan ook besloten om die avond om 23.00 uur wel een 

Paaswake-viering te houden in onze Michaëlkerk, maar zonder priester. Die 

viering zal dan ook in verschillende opzichten afwijken van een gebruikelijke 

Paaswake, omdat er b.v. geen doopwater kan worden gewijd. Toch denken 

we dat we op een mooie manier de verrijzenis van de Heer kunnen vieren en 

ons laten inspireren door de paasverhalen. Johan Bosboom en Willy Eurlings 

zullen voorganger zijn en het Ecclesiakoor zal de viering muzikaal verzorgen. 

 Het is voor ons allemaal nogal teleurstellend dat we de Goede Week, de 

belangrijkste periode van het kerkelijk jaar, niet helemaal in onze eigen kerk 

kunnen vieren, maar we zullen langzamerhand eraan moeten wennen dat niet 

alles meer kan. 

Op Witte Donderdag zal de Michaëlkerk gesloten blijven. 

 

De Goede Week in overzicht: 
 

Witte Donderdag    Michaëlkerk gesloten 

 

Alternatief met eucharistie dichtbij:   

19:30 uur O.L. Vrouw Bilthoven   Eucharistieviering J. Stuyt s.j. 

 

Goede Vrijdag 

15:00 uur Michaëlkerk  Kruisweg  I. Elsevier en M.A. van  

         Zonneveld 

19:30 uur Michaëlkerk  Kruisverering A. van Gaans 
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Paaswake 

23:00 uur Michaëlkerk     J. Bosboom, W. Eurlings 

 

Alternatieven met Eucharistie:  

22:00 uur O.L. Vrouw Bilthoven   J. Stuyt s.j. 

19:00 uur C. Borromeus Soesterberg  F. Zwarts 

23:00 uur H. Nicolaas Baarn   J. Skiba 

 

Paaszondag 

9:00 uur ! Michaëlkerk Woord- en Communieviering  W. Sarot 

 

 

namens de pastoraatgroep, 

Willy Eurlings 
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Esmee Vroom stopt als misdienaar 

 
Slechts weinigen wisten het, maar in de dienst van 19.30 uur op Kerstavond 

in de Michaelkerk in De Bilt diende Esmee Vroom voor het laatst. Esmee is 
ruim 8 jaar geleden begonnen, zij was toen een jaar of 10. Al die jaren heeft 

zij trouw gediend, maar daar is dus nu, helaas, een eind aan gekomen. 

 
Esmee zit nu nog op de middelbare school en doet dit jaar eindexamen. 

Daarna zal zij gaan studeren in Leiden of Rotterdam, criminologie.  
 

Esmee houdt er niet van om in de belangstelling te staan, een afscheid op 
Kerstavond in een volle kerk vond zij geen prettig idee. En vol was de kerk! 

 
Er is daarom voor een alternatief gekozen: bezoek aan huis met een bos 

bloemen voor de ouders, die ook altijd een belangrijke motiverende en 
ondersteunende rol spelen, en een enveloppe met inhoud, zowel tekstueel als 

financieel. Onder het genot van een bakje koffie met heerlijke koek heb ik 
afscheid genomen van Esmee als misdienaar. 

 
Esmee, nogmaals veel dank voor alles wat je de afgelopen 8 jaar voor de 

kerk hebt gedaan en een goede toekomst toegewenst. En hopelijk zien we je 

nog wel eens in de kerk. 
 

Hartelijke groet, 
 

Peter van Veen 
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MALAWIPROJECT  Halfvasten 19 maart 2023 
 

Hopelijk hebt u deze rubriek gemist. Dat zou kunnen betekenen, dat het 

project een echte plaats in onze gemeenschap heeft. We moeten ook eerlijk 

bekennen dat er de laatste weken veel van onze aandacht gevraagd wordt 

door de onrustige wereld waarin we op dit moment leven, dichtbij en ver weg. 

Inmiddels zijn we op weg naar Pasen en op 19 maart is het halfvasten. Een 

moment om met elkaar stil te staan bij ons Malawiproject en u met deze 

Nieuwsbrief en in de Michaëlkerk kort te informeren over de laatste stand van 

zaken.  

 
Landbouwproject Mwanza 

De werkzaamheden op het land gaan in een rustig 

tempo verder. Er werken nu ongeveer 35 mensen en 

met hun inkomen kunnen zij hun gezinnen 

onderhouden. Op termijn wil men anders gaan 

belonen, waardoor er meer prikkels ontstaan om 

harder te werken. Het rustige tempo van het project 

biedt ruimte om na te denken over aanplant van 

andere gewassen, zoals pinda’s. Daarnaast is 

verbetering van de grond nodig en hiervoor wordt 

deskundigheid uit Nederland ingezet.  

Tim v.d. Linden, van het bedrijf aQysta, die het 

project nog steeds begeleidt, zou graag zien dat de 

ontwikkelingen sneller gaan. Bepaalde zaken lopen 

traag en het vraagt veel energie om verbeteringen door te voeren. Supervisie 

door aQysta is nog steeds belangrijk voor de continuïteit van dit project.  

Zr. Elizabeth is op het moment werkzaam in Lilongwe. We weten niet of dit 

tijdelijk is of definitief. 

Zr. Veronica neemt nu de honneurs waar en zij heeft veel gevoel voor het 

landbouwproject. 
 

School in Mangochi 

Wat het contact met de school betreft: we houden nog even vol, maar we 

krijgen geen informatie. We hebben ons voorgenomen, als informatie 

achterwege blijft, dit projectonderdeel af te sluiten. We zijn er trots dat de 

school is afgebouwd en er onderwijs aan de kinderen wordt gegeven. 
 

Andere projecten 

We hebben nog andere lijntjes lopen door vragen vanuit Malawi. 

Father James. Door een extra donatie hebben we hem kunnen helpen bij de 

aanschaf van een pomp voor zijn kwekerij. 
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Zr. Rose: Mede door overstromingen in het zuidelijk deel van Malawi zijn de 

leefomstandigheden slecht. Zr. Rose heeft dekens, medicijnen en maismeel 

aangeschaft om mensen te kunnen helpen. 

Zr. Bernadette: Dankzij een extra donatie hebben enkele studenten hun 

studies kunnen voortzetten. Zij heeft maismeel 

gekocht voor mensen die dat hard nodig 

hebben. Tevens heeft Zr. Bernadette zich ook 

ingezet om met een deel van de ontvangen 

gelden een aantal mensen te onderwijzen in het 

maken van zeep. Hierdoor zijn zij in staat om dit 

product te verkopen en inkomsten te genereren.  

Zr. Elizabeth: Vanwege haar werkzaamheden 

in Lilongwe vroeg zij om financiële steun voor 

twee studenten die, door geldgebrek, hun laatste studiejaar niet kunnen 

afronden. De werkgroep heeft haar kunnen helpen. 

Zr. Edina: Een noodkreet van haar vanwege de honger in Malawi. Zij ziet de 

mensen lijden, mede door een uitbraak van cholera. We hebben haar kunnen 

ondersteunen met de aankoop van voedsel. 

 

 

De werkgroep Malawi heeft de roep om hulp gedeeltelijk kunnen 

beantwoorden, mede door uw betrokkenheid en uw financiële steun voor hen. 

 

Wij hopen u 19 maart tijdens en na de viering in de Michaëlkerk te 

ontmoeten. 

 

Een hartelijke groet van de werkgroep, 

 

Eveline Meyer 

Leonie Eurlings 

Jacqueline van Gaans 

Frank Diepstraten. 
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Een lezing over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. 

 

Op donderdagavond 9 maart a.s. om 20:00 uur zal pastoor Joachim Skiba, in 

De Sleutel (Willibrordzaal) in Soest (Steenhoffstraat 41), een lezing  

geven over zijn camino naar Santiago de Compostella. 

 

Aan de hand van zijn gemaakte foto’s en verhalen zult u een bijzondere inkijk 

krijgen in zijn camino.  

U bent van harte welkom! 
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Bilts Filmfestival succesvol – opbrengst voor slachtoffers aardbeving 
 

In het weekend van 10 en 11 februari werd het Bilts Filmfestival gehouden, 

een marathon met 4 films. Na een dip in de aantallen bezoekers direct na de 

pandemie, was de opkomst groter dan gedurende elk van de tien voorgaande 

jaren. Het publiek was geëngageerd en enthousiast.  
 

De vrijdagochtendfilm was een groot succes met Mijn bijzondere rare week 

met Tess. Kinderen van de Julianaschool, de Patioschool, de Michaelschool, de 

Regenboogschool en De Nijepoort kwamen kijken naar deze film. Een 

enthousiaste leerkracht vond dit “een film precies voor deze leeftijd’’. Frank 

Diepstraten, voormalig schoolhoofd, gaf vooraf inleidingen van de film aan 

kinderen van groepen 7 en 8. Hij was niet verrast hoe leuk de kinderen 

tijdens de film reageerden. Frank: “Bij scenes met verliefdheid van de jonge 

hoofdpersonen werd gegiecheld, gejoeld en hardop gegriezeld.’’ 
 

Het publiek van de vrijdagmiddagfilm (The Father) werd geraakt door de 

herkenbaarheid van de problematiek. De film, met Anthony Hopkins in een 

ijzersterke hoofdrol, geeft een inkijk in de verwarring in het hoofd van iemand 

met dementie. Een geschokte toeschouwer: “Wat een mooie film, en wat 

verschrikkelijk tegelijkertijd.’’ Een ander: “Dit zet je wel tot denken.’’ Of “Ik 

heb hier ervaring mee.’’  Ook het Alzheimer Café Bilthoven was op onze 

uitnodiging aanwezig en men vond het fijn in gesprek te kunnen gaan met 

het publiek. Opkomende dementie was ook een thema bij de vrijdagavondfilm 

Supernova, nu vooral als aanleiding tot het nemen van een ingrijpende 

beslissing. De bezoekers konden meevoelen hoe de liefdesrelatie tussen de 

hoofdpersonen (Colin Firth en Stanley Tucci) onder spanning kwam te staan. 
 

Op zaterdagavond werd Nomadland gedraaid, een verhaal van mensen die 

maar nauwelijks kunnen rondkomen en daarom in een camper of busje 

wonen, reizen en werken. Werk-campers worden ze in Noord Amerika 

genoemd. Het acteerwerk van hoofdrolspeelster Frances McDormand en de 

vele amateurs die zichzelf als werk-camper speelden, maakte indruk. Tijdens 

het samenzijn na afloop merkte een bezoekster op dat “de film niet zozeer 

over alleen armoede gaat. Dat is slechts het decor’’. Iemand vulde aan “De 

film gaat over het maken van moeilijke keuzes. Maar ook over waardigheid en 

saamhorigheid.’’ 
 

De wisselwerking met het publiek is voor de organisatoren van groot belang. 

De commissieleden vroegen naar de veranderde naamgeving: van Spiritueel 

Filmfestival naar Bilts Filmfestival. De nieuwe naam werd enige malen “meer 

toegankelijk’’, “laagdrempeliger’’ of “duidelijker’’ genoemd. Terwijl een 

enkeling vroeg wat spiritueel dan toch inhoudt, vonden sommigen de 

voormalige aanduiding ‘spiritueel’ ook wel mooi. Met de nieuwe naam gaat de 
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filmcommissie door met films die als vanouds tot innerlijke reflectie 

uitnodigen. Ook werd gevraagd hoe de inleidingen vooraf bij elke film werden 

beoordeeld. Hier viel te horen dat de inleidingen, die kort context geven bij 

elke film, het festival tot een evenement maakt waar je bij wilt zijn.  “De 

inleidingen maken je meer betrokken bij de film’’ tekenden wij op. Tot slot 

werd de wisselwerking met de bezoekers onderstreept door de meer dan 20 

suggesties voor toekomstige films. Marc Houtkooper, voorzitter van de 

commissie Bilts Filmfestival “Wij gaan al die films napluizen.  We toonden al 

vaker films die werden aangedragen door ons bezoekers.’’   
 

Het festival trok bijna 500 bezoekers uit De Bilt en wijdere regio, meer dan 

ooit tevoren. Dit maakte deze 11de editie van het filmfestival, met wederom 

gratis toegang, tot een succes. Sponsoren De Bilthovense Boekhandel en Tap-

DELA waren erg betrokken. Er werd door bezoekers ruim gedoneerd in de pot 

met vrijwillige bijdragen. Met aftrek van de kosten zal de filmcommissie de 

opbrengst (circa 500 Euro) doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in 

Turkije en Syrië. 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

NOODHULP EN GEBED VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVINGEN 
  

De zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio hebben inmiddels 

aan ruim 21.000 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 73.000 
gewonden gevallen. In de Nederlandse bisdommen wordt komend en volgend 

weekend gecollecteerd voor de slachtoffers. Het Aartsbisdom Utrecht heeft de 
parochies opgeroepen om in het weekend van 18-19 februari te collecteren. 

Zij kunnen deze collecte in de vieringen van komend 
weekend aankondigen. 
 

Parochies in het aartsbisdom die dat wensen, kunnen 

uiteraard ook dit weekend al collecteren voor de 
slachtoffers van de aardbevingen. De opbrengst gaat via 

de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de 
caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo 

effectief mogelijk te worden ingezet. 
“We verzamelen op dit moment informatie van kleine lokale partners die we 

kennen uit ons eigen Vastenactienetwerk en dat van bevriende 
(katholieke/christelijke) organisaties. De eerste signalen dat onze hulp van 

waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de parochies te vragen om een gift via 
de bisschoppelijke Vastenactie te laten lopen, geven parochies een signaal af 

dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale initiatieven het waard is 
om te steunen,” zegt Marc Bollerman, directeur van de Vastenactie. 

Mgr. Woorts (bisschopreferent voor de interreligieuze dialoog) heeft namens 
de Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog medeleven betoond met de 

Islamitische Stichting Nederland. Hij wenst langs die weg ook familie en 

bekenden in Nederland van de vele slachtoffers in Turkije en Syrië kracht en 
sterkte en laat weten verbonden te zijn in gebed. 
 

Voorbede 
Naast financiële hulp komt de betrokkenheid en solidariteit tot uiting in 

gebed. Voor de parochies is er een voorbede beschikbaar om in de vieringen 
te kunnen bidden voor het rampgebied: 

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het 
natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle 

nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden… 
Parochies die meedoen, maar ook individuele giftgevers kunnen hun bijdrage 

via het volgende rekeningnummer beschikbaar stellen: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp 

Aardbeving. 

  

https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/steun-slachtoffers-aardbeving-syrie-en-turkije
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Marc Chagall in de OLV-kerk te Bilthoven 

 

In het kader van 100 jaar OLV Bilthoven worden, in een serie van drie 

lezingen, schilderingen van Marc Chagall in de kerk gepresenteerd. Op drie 

woensdagochtenden in de Veertigdagentijd (8 - 22 - 29 maart) zal de 

bekende beeldend kunstenaar Ruud Bartlema uit Amsterdam op groot beeld 

verschillende kunstwerken van Chagall laten zien en er toelichting bij geven.  

Ruud Bartlema is naast beeldend kunstenaar ook leraar joodse mystiek en 

weet een boeiende uitleg te geven over de schilderingen van deze beroemde 

joodse schilder. 

Marc Chagall (1887-1985) is een fenomeen. Geboren in een milieu dat 

getekend wordt door het gedachtegoed van het Chassidisme, een joodse 

mystieke stroming in Rusland, is hij onafgebroken tot aan zijn dood vanuit 

deze mystiek blijven schilderen. 

Een bijzondere vorm van inspiratie vond hij steeds in de bijbel. Het Museum 

van de Blijde Boodschap in Nice is hierom bekend: geheel gewijd aan de 

negentien bijbelse schilderijen van Chagall, met verhalen uit Genesis en 

Exodus, en vijf schilderijen over het Hooglied. Opvallend is de rol van Jezus 

van Nazareth in zijn werk. Chagall heeft zich als Jood intens beziggehouden 

met de Christusgestalte zoals die in het christendom wordt beleden. Vanuit 

zijn Joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie. Aan de hand van 

glas-in-loodramen en schilderingen laat de theoloog Ruud Bartlema de 

ontwikkeling zien van Chagalls kijk op Jezus van Nazareth.  

  

De volgende data kunt u noteren: 

Woensdag 8 maart, 10.30 – 12.30 uur: schilderingen over Genesis (o.a. 

de paradijsverhalen). 

Woensdag 22 maart,10.30 – 12.30 uur : schilderingen over Exodus (o.a. 

Mozes) en het Hooglied. 

Woensdag 29 maart, 10.30 – 12.30 uur : schilderingen over Jezus de 

Christus. Deze laatste lezing is enkele dagen voor de Goede Week; heel 

passend dus. 

 

De toegang is gratis en ieder is welkom!  Ontvangst (vanaf 10.00 uur) met 

koffie en thee achter in de kerk aan de Gregoriuslaan 8. 
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HEILIGEN 

Matthias   24 februari 

Officiële kerkelijke feestdag: 21 september 
 

Het bestaan van de heilige Matthias is alleen 

bekend uit de Handelingen, een deel van het 

evangelie dat over de apostelen gaat. Hij werd 

in plaats van de verrader Judas Iskariot tot 

apostel aangesteld. Zijn naam en achtergrond 

geeft vaak verwarring in relatie tot de apostel 

Matteüs, die op 21 december op de heiligen 

kalender staat. 
 

Matthias werd gerecruteerd uit de 72 eerste 

leerlingen van Jezus. Volgens een legende 

predikte hij eerst in Macedonië. Men wilde daar 

zijn heiligheid op de proef stellen en gaf de 

apostel een beker vergiftigde wijn, een 

mengsel dat al 250 mensen blind had gemaakt. 

Matthias dronk het op in de naam van de Heer 

en bleef ongedeerd. Hij genas daarna alle andere slachtoffers en gaf hen het 

licht in de ogen weer terug. Mogelijk is hij later het geloof gaan verkondigen 

in Ethiopië, maar orthodoxe gelovigen nemen aan dat hij vreedzaam in 

Macedonië gestorven is. Een andere bron, het apocriefe “Acta Andraee et 

Matthiae”, vertelt dat Matthias onder de kannibalen werkzaam zou zijn 

geweest. Volgens weer een ander verhaal heeft hij in Jeruzalem gewerkt. Hij 

werd door de joden gestenigd en omdat het moeilijk bleek hem te doden ten 

slotte met een bijl onthoofd. Keizerin Helena bracht zijn relieken naar Rome 

en Trier. 
 

Matthias staat op de meeste afbeeldingen met stenen aan zijn voeten. Andere 

attributen zijn een hellebaard, een bijl of een zwaard. Als alle apostelen is hij 

blootshoofds en blootsvoets. Hij is de patroon van meubelmakers, smeden, 

bouwvakkers, kleermakers, banketbakkers en slagers. Matthias kan worden 

aangeroepen tegen onvruchtbaarheid in het huwelijk en tegen kuchhoest. 

Naar Matthias zijn twee gilden genoemd: in het Limburgse Posterholt en in 

het Noord-Brabantse Oploo. 
 

De heilige Matthias is een belangrijke weerheilige. Vriest het op zijn feestdag, 

dan vriest het nog zes weken: “Als Sint Matthijs geeft sneeuw en ijs, kan men 

verwachten dat het zal vriezen nog veertien nachten.” Omdat het op 24 

februari ook wel eens zacht kan zijn, is de volksweerkunde ook daarop 

Sint Matthias, Apostel 
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voorbereid: “Sint Matthijs werpt een hete steen in het ijs.” De dooi komt ook 

ter sprake in: “Sint Matthijs breekt het ijs; vindt hij op het water geen brug, 

dan heeft hij die op zijn rug.” 
 

Matthias komt van het Hebreeuws woord ‘mattanja(hu)’ met als betekenis 'geschenk 

van Jahweh' (God). Voornamen: Mattijs, Tijs, Matthieu, Matje. Achternamen: 

Mathesing, Mathijse, Mathijsen, Mathisen, Mathy, Matiasen, Matkes, Mattheij, 

Matheijsen, Mathiesen, Matthijsens, Matti, Mattijs, Mattijssen. 

 

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade blz 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZINNING      

De aanwezigheid van God kunnen wij veronachtzamen, maar wij kunnen haar 

nergens ontwijken. De wereld is overvol van God. God komt overal incognito. 

Dat incognito is niet altijd moeilijk te doorgronden. Het echte werk is het zich 

herinneren, het erop letten. Eigenlijk is het ontwaken en wakker blijven. 

 C.S. Lewis, Letters to Malcolm Chiefly on Prayer 

 

 


