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Vrede is rijkdom

Deze tekst kwamen wij onlangs tegen op een
gevelsteen in Oudewater. Sinds de oorlog in
Oekraine beseffen wij weer dat vrede niet iets
van zelfsprekends is.

Het ‘shalom’ was het openingswoord bij iedere
ontmoeting van Jezus met ons en in onze

eucharistieviering neemt vrede ook een
prominente plaats in, pal voor het ultieme
moment van het brooddelen. Vrede bereik je
niet alleen maar wel samen. Met de
vredeswens ontstaat er een gevoel van
saamhorigheid. Die bij de zegen nogmaals
wordt herhaald om ook buiten de kerk die
vredesgedachte gestalte te geven. Waarbij het
niet alleen gaat om grote geschillen maar ook
om die kleine ruzies en woorden. Er zijn al
genoeg korte lontjes op deze wereld en door
geschillen niet tijdig bij te leggen vervreemden
wij steeds meer van elkaar.

Die middeleeuwers hadden het goed gezien
maar zoals Ruth Jacott al in haar songfestival
lied verwoordt  “Het wil alleen nog niet zo
lukken, om de vrede te bewaren”

Met het zicht op Pasen en 5 mei beseffen wij
ook dat vrede soms gepaard gaat met grote
offers. Vrede is kostbaar. Wij moeten haar wel
bewaken maar niet oppotten of in een kluis
bewaren. Want als wij het delen wordt het
niet minder maar steeds groter. Het is
wonderbaarlijk.

Pastoraatgroep
Carel Jungerling

Maria Magdalena ontmoet Jezus
Zondag 9 april om half twaalf Kidskerk

Kidskerk blijft feestjes vieren. Hadden we in
maart feest omdat we tien jaar bestonden, in
april hebben we een nog veel belangrijker
feest. Het is op 9 april Pasen. We horen op
deze dag over vrouwen die helemaal verdrietig
naar het graf gaan en daar helemaal verbaasd
en blij weer vandaan komen. Jezus ligt niet
meer in het graf. Maar waar is Hij dan wel?
Dat is nog best een ingewikkelde vraag.

Gelukkig is niet alles moeilijk op deze dag,
paaseieren zoeken kunnen we allemaal en
genieten van de kuikentjes in de paastuin
eveneens. Komen jullie ook?




Samen op weg naar de Eerste
communie

Eerder schreven we al dat we met 15 kinderen
gestart zijn met het voorbereidingsproject op
de le communie in juni 2023.

Eind januari hebben de parochianen in
Eemnes kennis mogen maken met de zes
aanstaande communicanten uit Eemnes:
Sjoerd Fennema, Bram Rigter, Jaap Willard,
Roxy Bakker, Bo Veenman en Karlijn
Stalenhoef. De andere negen aanstaande
communicanten uit Soest, Soesterberg en De
Bilt hebben zich voorgesteld aan de
parochianen in Soesterberg.

Het thema van beide vieringen was Geluk.
Wat was het leuk om te horen waar de
kinderen allemaal gelukkig van worden: van
familie, vrienden, een broertje of zusje, van
papa, van eten, lego, paardrijden, waterpolo,
voetbal, tekenen, muziek, trommelen, logeren
bij opa, een pretpark of gewoon van een lekker
bad!

Het is een heel avontuur voor onze
communicantjes, de weg naar de Eerste
communie. Op zaterdag 11 maart waren we in
Eemnes. Waar en bij wie ben jij eigenlijk
thuis, vroegen wij ons eerst af. En de kinderen
tekenden hun huis, met of zonder schuurtje,
met huisnummers, naambordjes en dieren.
Daarna vertelde Gabriélle een verhaal over
Jezus die wegliep en weer gevonden werd in
de tempel. Want Jezus voelde zich vooral bij
God, zijn Vader thuis.

Het volgende stapje was voor de hand liggend,
we gingen eens kijken in de kerk. Wat is daar
allemaal te ontdekken? Welnu, heel veel, zelfs
dingen die de meeste volwassenen niet weten,
zoals de altaarsteen met daaronder relikwieén
in het altaar.

Een ruime week later, op zondag 19 maart
was er weer een avontuur. De kinderen gingen
naar de kerk bij de Amerpoort. Daar gaat de
kerkdienst heel anders dan in onze kerk. Van
de dominee kregen ze nog een presentje mee,
een bloempotje met narcisjes erin.

Met Witte Donderdag zijn de communicantjes
weer ergens anders. Dan vieren ze het laatste
avondmaal in Soesterberg. Echt leuk hoor,
zo’n rondreis door de buurt op weg naar je
communie.

De kinderen uit de verschillende locaties
hebben elkaar inmiddels al aardig leren
kennen en de eerste vriendschappen zijn
gesloten en daar worden wij dan weer heel
gelukkig van.

Werkgroep Eerste communie

Het volgende Zeem Nieuws verschijnt

begin mei.
Aanleveren van kopij uiterlijk 15 april.




SALESIAANS CONTACT digitaal

In oktober 2022 mochten Loes Wiggerts en ik
tijdens een bijeenkomst in de serie ‘Bomen
over Bijbelse bomen’ de heilige Jeanne de
Chantal voor het voetlicht halen. In haar leven
was zij nauw verbonden met de heilige
Franciscus van Sales, met wie zij onder
andere een aantal kloosters heeft gesticht.

Jeanne was een vrouw, die heel wat voor haar
kiezen kreeg tijdens haar leven, maar haar
diepe vertrouwen in een liefdevolle God, die zij
via Franciscus had leren kennen, gaf haar een
ongekende innerlijke veerkracht. De
spiritualiteit, die Franciscus van Sales haar
meegaf, was voor haar een bron, die haar
ongekende levenskracht gaf.

Nu, zo'n 400 jaar later, leven Oblaten van
Franciscus van Sales , evenals Salesianen van
Don Bosco, nog altijd vanuit die spiritualiteit
en zien zij het als hun missie, deze
spiritualiteit waarin onder andere liefde tot
God, vriendschap, hoop, moed, geduld en
optimisme zon grote plek innemen, te
verspreiden. De aanwijzingen en adviezen die
Franciscus van Sales in zijn tijd meegaf, zijn
in onze tijd immers nog steeds van grote
waarde.

Eén van de middelen die hen bij die
verspreiding ten dienste staan, is het blad
SALESIAANS CONTACT, dat tot nu toe vier
keer per jaar in een papieren versie werd
uitgebracht. Absoluut geen zware kost maar
verhalen die willen bemoedigen, inspireren en
verbinden tijdens onze zoektocht door het
leven. Sinds kort verschijnt dit blad digitaal
via een maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u het
Salesiaans Contact in uw mailbox ontvangen,
mail dan naar wimholterman@oblaten.osfs.nl
of naar mij: w.j.m.vospost@gmail.com.

Nieuwsgierig geworden? Meld u dan geheel
vrijblijvend aan! U kunt ook alvast een kijkje
nemen op de geheel vernieuwde website:
www.oblaten.osfs.nl

Wil Vos

Jeugdactiviteiten

Steeds zien we andere kinderen bij onze
activiteiten, dat vinden we fijn, dus hoort zegt
het voort!

We zetten de activiteiten voor de komende tijd
even op een rijtje:

» 1 april (geen grap!) is er om 15.00 uur
gelegenheid om een palmpasenstok te
maken. Dat zal in De Schoter zijn.
opgeven is wel nodig
post4mieke@live.nl of 06 14968761.
Kosten zijn € 5, want wij zorgen voor de
materialen.

» 2 april 2023: Palmpasen viering om
10.00 uur, kinderen brengen hun
zelfgemaakte stokken mee naar de kerk
en na afloop kunnen ze als ze dat
willen, een adres krijgen om de stok bij
iemand te brengen.

» 7 april 2023: Goede Vrijdag 15.00 uur,
Kruisweg

» 8 april 2023: Paaswake om 21.00 uur.

» 9 april 2023: Paasochtend is er
Kidskerk om 11.30 uur.

» 9 juli 2023: Slotfeest voor de jeugd. Zet
maar vast in je agenda. Plaats en tijd
volgen later.

De stempelkaarten raken al aardig vol en zien
we nieuwe kinderen, dan krijgen zij ook een
stempelkaart. Die neem je dan mee naar het
slotfeest.

Mieke en Toontje
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10- jarig bestaan Kidskerk

Op 12 maart jongstleden vierden wij het 10-
jarig bestaan van de Kidskerk. Haast
spellende wijs worden jonge kinderen op een
laagdrempelige manier in contact gebracht
met de kerk en haar rituelen.

Grote voortrekkers van dit project zijn met
name Wies Sarot en de familie Klarenbeek.
Het lukt ze telkens weer om op een ludieke
manier een mooie viering op te zetten. In
plaats van keurig in de banken, zaten de
kinderen in een kringetje, op de treden van
het priesterkoor en kwam, onder muzikale
begeleiding van trompet en dwarsfluit, het
verhaal van de tollenaar Zacheus aan de orde

en het feit of het belangrijk is om groot te zijn.
De kinderen vonden dat zeker niet maar
Edwin vond het wel handig om groter dan de
rest te zijn.

Dat bleek wel toen wij de zelf geknutselde
slingers op moesten hangen. De kinderwensen
tijdens de aangestoken kaarsjes van de
voorbeden waren dicht bij huis “Dieren goed
laten eten, laat oma’s niet vallen” maar niet
minder raak. Een “lang zal je leven”, cadeaus
en traktaties maakte het feest compleet.
Namens de parochie bedankt voor jullie inzet.

Pastoraatgroep
Carel Jungerling

} In dankbare herinnering H

Cornelis Willem Groenestein

Cornelis is in Blaricum geboren op 28 maart
g ¥ 1931 in een gezin van
zeven kinderen. Hij heeft
een goede jeugd gehad,
maar heeft samen met
zijn broers en zussen
. altijd hard gewerkt.

% Tijdens zijn dienst-
. periode heeft hij in 1953
geholpen bij de waters-
noodramp in Zeeland.

In de polder van Eemnes ontmoette hij
Carolien Glazemaker uit Hilversum, met wie
hij in 1957 trouwde. Het stel ging boeren en
wonen op de ouderlijke boerderij van Carolien
in Hilversum. De boerderij moest weg uit het
centrum en in november 1958 werd er in
Eembrugge verder geboerd. Cornelis was
naast boer ook een goede vooruitstrevende
ondernemer en in 1963 werd er een mooie
moderne boerderij op de Wakkerendijk in
Eemnes gebouwd. Ze werden de trotse ouders
van zeven kinderen, de grootouders van 12
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Cornelis was sportief, samen met het gezin
voetballen in het weitje met de buurkinderen
erbij, zwemmen, kegelen, schaatsen, skién,
kleiduiven schieten, legde graag een kaartje en
was de grootste fan tijdens de tractorpulling,
om zijn zoons aan te moedigen.

Auto rijden was zijn lust en zijn leven, samen
met familie en vrienden naar binnen- en
buitenland. De laatste jaren kon iedereen hem
spotten in zijn golfcar, door zijn geliefde polder
en ook in Laren, Blaricum en Eemnes.
Cornelis was een actief lid van de kerkhof- en
tuinploeg hier bij onze kerk; toen het
lichamelijk wat minder ging kwam hij toch
nog regelmatig even bij zijn mannen koffie
drinken.

Na het overlijden in augustus jongstleden van
zijn grote liefde Carolien was de glans van het
leven er voor hem wel af. Hij heeft nog een
korte periode tot volle tevredenheid in
Theodotion gewoond, genoot enorm van al het
bezoek en is daar op S5 maart rustig
ingeslapen.

Zaterdag 11 maart is er in de Vituskerk te
Blaricum afscheid van hem genomen, waarna
hij aansluitend begraven is bij zijn Carolien.



Theresia op een voetstuk geplaatst door Mascha van Oosterhout
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hoog tijd
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Theresia

achterin

de kerk

eens op
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te zetten. ; \ Ze mag niet
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Ik zal haar
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zeg jij. Tk
hang hier in
de touwen!

Ophijsen en dan 0 Het komt
positioneren. Staat goed hoor!
8| ze zo goed? ‘

8 Prima! Pas op
voor je vingers!

De klus is geklaard. De mannen bli. Na jaren
verbannen te zijn geweest naar de schuur
heeft ze nu weer een mooi plekje in onze kerk.




Liturgierooster

Datum Vieringen kerk Aanvang |Voorganger Bijzonderheden
Communieviering | 10.00 uur | B.v. Wilgenburg Palmzondag

Zo 2 april |Gezinsviering Jongerenkoor

Do 6 april géén viering om 10.00 uur
Communieviering | 19.00 uur | W. Vlooswijk Witte Donderdag

Samenzang

Vrij 7 april | Gebedsviering 15.00 uur |W. Sarot Goede Vrijdag
Gebedsviering 19.00 uur | PGV Goede Vrijdag

Za 8 april Eucharistieviering | 20.30 uur |J. Skiba Paaswake, Jongerenkoor

Zo 9 april |Communieviering | 10.00 uur |C. Lavaleije lePaasdag,Gemengd koor

11.30 uur Kidskerk

Ma 10 april géén viering 2¢ Paasdag

Do 13 april | Communieviering | 10.00 uur | Loes en Toontje + Seniorencatechese

Zo 16 april | Communieviering | 10.00 uur |W. Sarot Samenzang

Do 20 april | Communieviering | 10.00 uur | PGV

Zo 23 april | Eucharistieviering| 09.00 uur |J. Skiba Jongerenkoor

Do 27 april géén viering Koningsdag

Zo 30 april | Communieviering | 10.00 uur |C. Lavaleije Gemengd koor

Do 4 mei |Communieviering | 10.00 uur |W. Sarot

Zo 7 mei | Communieviering | 10.00 uur | PGV Samenzang

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via deze QR code doen:

secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financién)

gebouwenbeheer: Jos Willink

Gea van der Heiden
kerkeemleden@gmail.com
Vierkante Bosje 53, Eemnes

marthamaria.nl

secretariaat@marthamaria.nl

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Telefoon:

Alléén bij overlijden:

035-5312789
035-6035518

nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 035-5310995

Carel Jungerling 035-5387601
Hans Albers 06-26744576
Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

kerkeembeheer@gmail.com

diaconie: Henk Hendriks

kerkeemdiaconie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com

Loes Wiggerts: 06-40415684

kerkeemzeem @gmail.com
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