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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Maart 2023  

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 19 maart, Zondag Laetare, 4e zondag Veertigdagentijd, 10:00 
Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v.: 

Ecclesiakoor 

• Dinsdag 21 maart,10:00 gebedsviering 
• Zondag 26 maart, 5e zondag Veertigdagentijd, 09:00 Eucharistieviering, 

celebrant: pastoor G. Nijland  
• Dinsdag 28 maart, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 2 april, Palmzondag, 10:00 Gezinsviering (Communieviering), 
voorgangers: diaken W. Kremer, I. Elsevier en M. van Nesselrooij 

• Dinsdag 4 april, 10:00 gebedsviering 
• Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00 Kruiswegmeditatie, 

voorgangers: I. Elsevier en M. A. van Zonneveld 
• Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, Kruisverering, 19:30 Kruisverering, 

voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Zaterdag 8 april, Paaswake, 22:30 voorgangers: J. Bosboom en W. 

Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Zondag 9 april, Paaszondag, 9:00 Woord en Communieviering, 

voorgangster: W. Sarot 

• Dinsdag 11 april, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 16 april, 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen,10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangsters: I. Elsevier en J. van Gaans 
• Dinsdag 18 april, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 23 april, 3e Zondag van Pasen, 10:00 Eucharistieviering, 
voorganger: celebrant F. Zwarts 

 
• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering 

uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10:00 uur. 
Voorafgaand is er om 9:45 uur het Geloofsgesprek.  

 
• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep.  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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Palmpasen 

Op zondag 2 april is het Palmpasen. Dat vieren we in de H. Michaëlkerk met 

een Gezinsviering. Een viering letterlijk voor het hele gezin, dus zowel jong 

als oud komen aan bod! 

Voorganger in deze viering is Wim Kremer en de viering is mede voorbereid 

door de werkgroep Kinderwoorddienst en Irene Elsevier. 

Voorafgaand aan deze viering kunnen de kinderen op zaterdag 1 april (en 

dat is geen grap …) een Palmpaasstok maken.  

Waar: Pastorie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt 

Hoe laat: van 13:30 tot 15:30 uur. 

Opgeven: Ja, graag aanmelden per email naar: kwdmichaeldebilt@gmail.com 

Voor materialen wordt gezorgd, maar het is fijn als je vast je eigen (kale) 

Palmpaasstok meeneemt. 

In de viering op Palmzondag houden we dan een intocht met palmtakjes en 

mogen de kinderen voorop gaan, met hun Palmpaasstok. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

  

mailto:kwdmichaeldebilt@gmail.com
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Goede Week: vieringen aangepast 
 

In de vorige nieuwsbrief (die u overigens nog kunt teruglezen op de website 

van de Martha&Mariaparochie: 

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/) hebben we uitgelegd 

dat door het vertrek van pastor Mauricio Menesses het rooster van de 

vieringen helemaal op de schop moest en welke keuzes we daarna hebben 

gemaakt voor onze locatie. We hebben toen ook het overzicht over de 

vieringen in de Goede Week afgedrukt. Nu zijn er echter twee wijzigingen. 

Allereerst hebben we de Paaswake in onze kerk een half uur vervroegd en die 

zal nu beginnen om half elf (in M&M staat nog elf uur, maar dat klopt dus niet 

meer). Daarnaast is er in de eucharistievieringen in de O.L. Vrouw in 

Bilthoven een andere voorganger. 

Hieronder vindt u het bijgewerkte schema. 

 

De Goede Week in overzicht: 
 

Witte Donderdag   Michaëlkerk gesloten 
 

Alternatief met eucharistie dichtbij:   

19:30 uur O.L. Vrouw Bilthoven   Eucharistieviering    A. van Kempen 

 

Goede Vrijdag 

15:00 uur Michaëlkerk  Kruisweg  I. Elsevier en M.A van  

         Zonneveld 

19:30 uur Michaëlkerk  Kruisverering A. van Gaans 

 

Paaswake 

22:30 uur Michaëlkerk      J. Bosboom, W. Eurlings 

 

Alternatieven met eucharistie:  

22:00 uur O.L. Vrouw Bilthoven    A. van Kempen 

19:00 uur C. Borromeus Soesterberg   F. Zwarts 

23:00 uur H. Nicolaas Baarn    J. Skiba 

   

Paaszondag 

9:00 uur ! Michaëlkerk woord- en communieviering W. Sarot 

 

namens de pastoraatgroep, 

Willy Eurlings 

 

  

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

MEELEEFDAGEN PRIESTEROPLEIDING IN GOEDE WEEK 

Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een 

verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. 
De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: 

je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het 

Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed 
en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om 

priester te worden. 
Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd voor 

jonge mannen tussen 17 en 40 jaar. Samen met de priesterstudenten bereid 
je je voor op het feest van Pasen door de viering van Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en de Paaswake. Je neemt deel aan het bezinningsprogramma tijdens 
deze dagen en aan de liturgische plechtigheden met kardinaal Eijk in de St. 

Catharinakathedraal te Utrecht. Vanzelfsprekend zal er ook gelegenheid zijn 
om met de studenten en met de rector te spreken over de vragen die je 

wellicht hebt. 

De meeleefdagen beginnen op Witte Donderdag (6 april) vóór de avondmis en 

worden afgesloten na de Hoogmis van Pasen (9 april). 

 

 

 
 

 
 

 
 

Neem voor meer informatie over het programma of aanmelding contact op 
met: 

Rector P. Kuipers 
Keistraat 9 

3512 HV Utrecht 
Tel.: 030 2310490 

E-mail: rector@ariensinstituut.nl 

  

https://www.ariensinstituut.nl/
mailto:rector@ariensinstituut.nl


 
5 

 

 

BOODSCHAP PAUS FRANCISCUS VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2023 
  

De Nederlandse Kerkprovincie heeft vandaag de definitieve vertaling 

gepubliceerd van de boodschap van paus 
Franciscus voor de Veertigdagentijd. Paus 

Franciscus geeft twee tips om deze periode 
goed te beleven. In zijn boodschap voor de 

Veertigdagentijd 2023 legt de paus een 
relatie tussen het doel van de 

Veertigdagentijd en dat van het synodaal 
proces. Het gaat bij beide om een 

persoonlijke en kerkelijke bekering. 

De paus maakt dit duidelijk aan de hand 
van een meditatie over de 

Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor. Dit is een passage in de 
Evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas. De Kerk leest dit Evangelie jaarlijks 

op de tweede zondag van de Veertigdagentijd. 

Hij schrijft dat de Veertigdagentijd uitnodigt om “in het gezelschap van Jezus 

‘een hoge berg’ te beklimmen en als Gods heilig volk een speciale ervaring 
van ascese te beleven.” De vastentijd is bedoeld om “ons gebrek aan geloof 

én onze weerstand te overwinnen om Jezus te volgen op de weg van het 
kruis.” Daartoe moeten we op reis gaan als op een bergtocht die 

inspanningen, offers en concentratie vereist. Volgens de paus zijn dezelfde 

benodigdheden belangrijk voor de synodale reis. 

Gedaanteverandering 
De beklimming van de berg Tabor mondt uit in de Gedaanteverandering van 

de Heer. De goddelijke schoonheid van dit visioen overtreft alles. De paus 

legt ook hier een link met het synodaal proces. Het proces is soms zwaar, 
maar op het einde wacht iets schitterends. 

Naast Jezus verschenen op de berg Tabor ook Mozes en Elia, 
vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Het nieuwe van Jezus is 

tegelijkertijd de vervulling van het Oude Verbond. Ook dit gegeven verbindt 
paus Franciscus met de synodale weg: “Deze is geworteld in de traditie van 

de Kerk, maar staat open voor vernieuwing,” zo benadrukt hij. De Traditie is 
een bron van inspiratie om nieuwe wegen te zoeken, maar vermijdt 

tegelijkertijd de elkaar uitsluitende verleidingen van onbeweeglijkheid en 
geïmproviseerde experimenten. 

 
Twee middelen 

Het gaat zowel bij de vasten als het synodaal proces om verandering op 
persoonlijk en kerkelijk niveau. Deze verandering vindt haar model in de 

Gedaanteverandering van de Heer en wordt voltooid door het Paasmysterie. 
De paus noemt twee middelen om met de Heer de berg te beklimmen en het 
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doel te bereiken. 

Het eerste is het lezen van de Schrift en naar de Heer luisteren als Hij 
spreekt. De Heer spreekt door het Woord van God dat de Kerk aanbiedt in de 

dagelijkse liturgie. Paus Franciscus adviseert ook wie niet dagelijks de mis 
kan bijwonen, toch de dagelijkse lezingen te overwegen, eventueel met 

behulp van internet. “Daarnaast spreekt de Heer tot ons door onze broeders 
en zusters, vooral door hen die in nood verkeren,” aldus de paus. Wederzijds 

luisteren is essentieel voor de stijl van een synodale Kerk. 
Ten tweede zegt paus Franciscus “niet te vluchten in een vorm van 

religiositeit die het zoekt in buitengewone gebeurtenissen en dramatische 

ervaringen uit vrees voor de dagelijkse realiteit.” De vastentijd is geen doel 
op zichzelf maar “een manier om ons voor te bereiden om het lijden en het 

kruis van de Heer te beleven met geloof, hoop en liefde en zo bij de 
verrijzenis te komen.” Dat geldt ook voor de synodale weg. “Wanneer God 

ons de genade van krachtige momenten van gemeenschap geeft, moeten we 
niet denken dat we er al zijn. We moeten terugkeren naar de vlakte en daar 

arbeiders van synodaliteit zijn,” aldus de paus. 
 

Lees hier: https://www.aartsbisdom.nl/wp-

content/uploads/2023/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2023-
def.pdf de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2023. 
Foto: Ramon Mangold 

  

  

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2023-def.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2023-def.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2023-def.pdf
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HEILIGEN 

Jozef 19 maart 
 

Volgens sommige legenden zou de pleegvader van 

Jezus bij zijn verloving met Maria al tachtig jaar 

zijn geweest. Andere verhalen houden het op 

tweehonderd jaar. Hier en daar in West-Europa 

werd het feest van Jozef al in de negende eeuw 

gevierd en wel op 19 maart. Deze datum bleef als 

zijn feestdag gelden. De verering van de 

timmerman werd vanaf de vijftiende eeuw 

algemeen onder invloed van onder meer 

Bernadinus van Siena. Later werd de verering 

sterk bevorderd door de heilige Theresia en haar 

orde. 
 

De enige bron over het leven van Jozef is het 

Nieuwe Testament. Hij zou rechtstreeks 

afstammen van de joodse koning David. Toen hij 

hoorde dat Maria in verwachting was, wilde hij de 

verkering verbreken. Langs bovennatuurlijke  

weg kreeg hij de opdracht toch met Maria te trouwen. Het bekendste bijbel 

verhaal met een belangrijke rol voor Jozef is de tocht naar Bethlehem en de 

vlucht naar Egypte. De stokoude Jozef moet zijn gestorven voordat zijn 

pleegzoon ging prediken, want geen van de evangelisten noemt hem. 
 

Over Jozef in de kunst is nogal wat te doen geweest. Aanvankelijk maakten 

kerkelijke leiders zich boos over het feit “dat sommige schilders hem op 

afkeuringswaardige wijze schilderen als een onnozel manneke dat 

ternauwernood tot vijf kan tellen”. Overigens hadden de kerkelijke 

beeldvormers daar zelf schuld aan, want Jozef is altijd gepromoot als een 

brave huisvader in de zin van een pantoffelheld. Wie ten tijde van het Rijke 

Roomse Leven een goed huisvader wilde zijn, werd déze Jozef ten voorbeeld 

gesteld. 
 

Schilders die Jozef het kindje Jezus op de arm lieten dragen, deden het ook 

niet goed: de pleegvader behoorde het kind aan de hand te leiden. Pas in de 

zestiende en zeventiende eeuw werd hij als pleegvader voorgesteld. De 

legendarische bloeiende staf, zijn attribuut tijdens de late Middeleeuwen, 

werd toen een lelietak, het symbool van de kuisheid. De lelie gaf ook aan dat 

hij de echtgenoot van Maria was. 
 

S. Joseph 
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Op bijna alle afbeeldingen staat Jozef op de achtergrond en Jezus en Maria 

vooraan. Op de panelen van de primitieven in de lage Landen is de heiige 

Jozef gewoonlijk een iet wat simpele grijsaard die een lantaarntje in de hand 

draagt of allerlei huishoudelijke bezigheden verricht. De Spaanse schilders 

stellen hem voor als stiefvader. Murillo heeft dit thema ruim twintig keer 

uitgebeeld. Op een schilderij van de Luikse kunstenaar Guillaume Carlier 

(1638-1675) staat het kind Jezus op een soort altaar en zet de knielende 

Jozef een krans van rozen op het hoofd. Omdat hij timmerman was, 

ontbreken een zaag, bijl en winkelhaak als attributen natuurlijk niet. 
 

Jozef heeft nogal wat specialiteiten in het volksgeloof. Hij is de patroon van 

een zalige dood (omdat hij in de armen van Jezus zou zijn gestorven), van de 

kuisheid en van het familieleven, dit dankzij deugden als geloof, vertrouwen 

in God, bescheidenheid, trouw en rechtvaardigheid. Aan zijn patroonschap 

voor een kuis leven herinnert de uitdrukking: een “Sint-Jozefshuwelijk”, 

waarmee een huwelijk zonder seksueel verkeer werd bedoeld. Als 

patroonheilige beschermt hij opvoeders, wezen, reizigers en - door de Kerk 

sterk gepropageerd – arbeiders. Zijn patroonschap bij woningnood en voor 

het verkrijgen van een goed huis grijpen terug op het stalletje van 

Bethlehem. Een bijnaam van de koekoeksbloem is Sint-Jozeftranen. De gele 

morgenster wordt ook wel Jozefbloem genoemd, omdat het pluizige zaad 

eruitziet als een baard. Jozef werd immers vaak met een baard afgebeeld. 
 

Een bekende bedevaartplaats is de kapel van Smakt in de buurt van Venray. 

Het in 1699 gebouwde bedehuisje trekt jaarlijks zo’n vijfentwintig- tot 

dertigduizend pelgrims uit heel Nederland. Er wordt vooral gebeden om een 

deugdelijke levensgezel of -gezellin te mogen ontmoeten. De relatie met 

Anna (26 juli), moeder van Maria en patrones van meisjes die niet aan een 

vrijer kunnen komen, ligt voor de hand. Het beeldje in de kapel is 

vermoedelijk neergezet door Spaanse soldaten, omdat bij de bouw de 

verering van Jozef in ons land nog minimaal was. De Spaanse koning Karel II 

droeg de heilige op handen. 
 

Sint Jozef is de patroon van België, China, Mexico, Filippijnen, Canada, Peru, 

Oostenrijk en Tsjechië. In Nederland bestaan acht Sint-Jozefgilden, waarvan 

zeven in Limburg: Buchten, Sint-Geertruid, Koningsbosch, Stem, 

Sweykhuizen, Waubach en Vijlen. Dorplein bij Budel is het enige Noord-

Brabantse plaatjes met een Sint-Jozefgilde. 
 

Op de verjaardag van de echtgenoot van Maria is het belangrijk dat de zon 

schijn. Al zijn weerspreuken hebben daar tenminste betrekking op: “Als ’t 

helder is op Sint-Jozefdag, een goed jaar men verwachten mag.” De 

landbouwers kunnen ‘goed’ als volgt uitleggen: “Sint Jozef helder en klaar, 

geeft licht een vruchtbaar jaar.”  
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De oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuws woord Joseph is ‘de toegevoegde’. 

Voornamen: Joost, Jozef, Jose, Joos, Jos, Josef, Joe, Giuseppe, Sepp, Pepe, 

Joessoef, Joep, Jef, Zef, Jozefa, Josefien, Josée, Josette, Josine, Josiane. 

Achternamen: Josch, Josee, Joefsson, Josephus, Josephy, Jozee, Jozephs, 

 
(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade blz 127, 128, 129) 
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BEZINNING      

Gebed 

Goede week 
 

De lange periode van inkeer loopt stilaan naar zijn einde.  

Of we er nu wel of niet klaar voor zijn, Pasen komt dichterbij.  

We staan aan het begin van een bijzondere week, een goede week.  

Ondersteun ons verlangen om met Pasen echt nieuwe mensen te worden. 

In de week die komt herdenken en vieren we  

een aantal belangrijke momenten uit het leven van Jezus,  

die nog steeds richting geven aan ons geloof.  

Help ons om van deze ‘Goede Week’  

ook echt een week te maken die ons dichter bij u brengt  

en dichter bij de mensen die aan ons zijn toevertrouwd. 

Op Palmzondag vieren we  

dat Jezus een warm welkom kreeg in Jeruzalem.  

Laat het palmtakje dat we straks meenemen ons helpen  

om Jezus ook in ons huis en in ons leven welkom te heten.  

Help ons om ons hart steeds weer  

op Jezus en zijn boodschap te richten. 

Deze week gedenken we het lijdensverhaal van Jezus.  

Geef ons de kracht om pijn en lijden niet uit de weg te gaan.  

Help ons om aanwezig te blijven bij mensen met verdriet  

en om ons te verzetten tegen onrecht, waar dan ook. 

In onze wereld zijn er veel sporen van geweld,  

van wreedheid en van onrecht.  

Help ons om de moed niet te laten zakken,  

om te blijven geloven dat het kwaad en de dood niet het laatste woord 

hebben.  

Laat ons geloven dat liefde, trouw en mededogen sterker zijn  

dan wraak en verbittering.  

Laat ons daar werk van maken,  

elke dag opnieuw,  

in de kleine en grote dingen van ons leven.  

Goede God, (Witte Donderdag) 

Al eeuwenlang komen christenen bijeen  

om samen het brood te breken en de wijn te drinken  

zoals uw zoon dat deed op de laatste avond bij zijn vrienden.  

Laat ons vanavond speciaal deze oude gebaren herhalen  

om zo bij Hem en bij u te mogen horen. 
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Wij willen bidden voor alle christenen overal ter wereld,  

die vandaag Witte Donderdag vieren.  

Het is alsof we samen aan één eindeloos lange tafel zitten  

en ons hart richten naar u.  

Laat ons samenwerken om uw droom van een wereld vol vrede  

stukje bij beetje dichterbij te brengen. 
 

Jezus hield ons voor dat we elkaar moeten dienen:  

dat betekent aandacht hebben voor elkaar,  

rekening houden met elkaar,  

iets over hebben voor elkaar,  

opkomen voor elkaar,  

voor mensen dichtbij en veraf.  

Help ons om ons die houding meer en meer eigen te maken. 
 

Jezus kwam op voor waarheid en goedheid,  

ook als het uitzichtloos of gevaarlijk werd.  

Geef ons de kracht om de moed niet te verliezen  

in de lange strijd voor meer rechtvaardigheid. 
 

Help ons om de kracht van deze veertigdagentijd  

en de inspiratie die we vinden in deze viering  

mee te nemen doorheen het gewone leven van elke dag.  

Blijf bij ons, nu en alle dagen die volgen. 
 

Geef ons de wijsheid  

om regels en voorschriften te gebruiken als hulpmiddelen  

om wat van belang is veilig te stellen.  

Laat ons niet verzanden in het beoefenen van voorschriften  

waaruit geen liefde meer spreekt  

en die vooral zichzelf in stand houden. 
 

Inspireer ons in deze vastentijd  

om ons terug op u te richten  

en te beseffen dat u onze Vader bent  

en wij allen dus broers en zussen van elkaar. 
 

Eenmaal per jaar laten wij het lange verhaal  

van wat er met Jezus in zijn laatste dagen gebeurde,  

tot ons doordringen.  

Jezus is de reden waarom wij hier samenzijn,  

telkens opnieuw.  

Hij verbindt ons met u en met elkaar.  

Schud ons wakker met dit verhaal  

en maak ons hart warm voor alle noden om ons heen. 
Kolet Janssen 


