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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
April 2023  

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 23 april, 3e Zondag van Pasen, 10:00 Eucharistieviering, 
voorganger: celebrant F. Zwarts 

• Dinsdag 25 april,10.00 gebedsviering 
• Zondag 30 april, 4e zondag van Pasen, 10:00 Woord en Communieviering, 

voorganger: W. Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 2 mei, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 7 mei, 5e zondag van Pasen, 10:00 Woord en Communieviering, 
voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel 

• Dinsdag 9 mei, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 14 mei, 6e zondag van Pasen, 09:00 Eucharistieviering, celebrant: 

pastor g. Nijland 
• Dinsdag 16 mei, 10:00 gebedsviering 

• Donderdag 18 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00, Woord en 

Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel  
 

 
• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering 

uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.  

 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 
uur uitgezonden via Kerkomroep  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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Geloofgemeenschap HH. Michaël en Laurens  

De Bilt - Bilthoven 

 

 

Beste mede parochianen,  

Per 1 juni a.s. zal onze trouwe medewerker op het secretariaat, Betty 

Zumbrink, met pensioen gaan. 

 

Er zullen dan een aantal zaken gaan veranderen. Er komt geen betaalde 

kracht meer terug op het secretariaat en het secretariaat zal ook niet meer 

elke dag bezet zijn. 

Door de locatieraad is in kaart gebracht welke activiteiten allemaal door Betty 

worden uitgevoerd. De vervolgstap is dat nu gekeken gaat worden waar deze 

activiteiten kunnen/moeten worden belegd. 

 

De locatieraad weet dat zeer veel mensen al vrijwilligerswerk voor de locatie 

doen en waardeert dat zeer. 

Maar denkt u, ik wil nog een activiteit oppakken, stuur dan een e-mail naar 

de locatieraad  

(e-mail:  locatieraad@katholiekerkdebilt.nl). Wij kunnen u dan meer inzicht 

geven om welke activiteiten het gaat en nemen dan z.s.m. contact met u op. 

 

Noteert u ook vast 11 juni 2023 in uw agenda. Dan wordt in een feestelijke 

viering afscheid genomen van Betty en kunt u na afloop ook persoonlijk van 

Betty afscheid nemen. 

 

 

Locatieraad  

mailto:locatieraad@katholiekerkdebilt.nl
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Seniorenviering in de meimaand 

 
Voor dinsdagmorgen 30 mei om 10.30 uur nodigen wij u van Harte uit voor 

de seniorenviering in de Meimaand waar aandacht zal zijn voor Maria. 
 

Een aantal parochianen zal begin mei naar Lourdes gaan dus wie weet krijgen 

we daar ook een kort verslagje van. 
 

Pastoor Skiba gaat voor in de viering en het koor Memento zal zingen o.l.v. 
Peter Steijlen. 

Noteer het alvast in uw agenda. 
 

Welkom allemaal. 
 

Wijkcontactgroep Michael/ Laurensgeloofsgemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

Eerste Hulp bij Energie 

Met wat maatregelen in huis wordt uw energierekening lager. Tochtstrip, 

radiatorfolie, een zuiniger douchekop of misschien een voordeurgordijn. Maar 

niet iedereen lukt dat zelf. Bijvoorbeeld omdat er geen budget voor is of als 

er fysieke beperkingen zijn. Eerste Hulp bij Energie kan dan helpen. Het is 

een actie van BENG! en gemeente De Bilt. Op aanvraag komt een vrijwillige 

energiecoach aan huis, om samen de 

mogelijkheden te bekijken. Daarna komt een 

energieklusser de gratis materialen kosteloos 

installeren. Voor energiebesparing nu en in 

komende winters.  

Kunt u deze hulp gebruiken? Mail of bel dan naar 

energiecoach@bengdebilt.nl, 06 439 61 500. Of 

informeer anderen over dit aanbod.  

Zelf vrijwillige energiecoach of klusser worden? 

Ook dan is uw reactie welkom. Kijk ook op 

www.eerstehulpbijenergie.nl   

mailto:energiecoach@bengdebilt.nl
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

MGR. WOORTS AANWEZIG BIJ NATIONALE IFTAR 

  

In Scheveningen vond op 

maandagavond 11 april voor de 
zevende keer een Nationale Iftar 

plaats. Mgr. Woorts en Berry van 
Oers, respectievelijk bisschop-

referent en beleidsadviseur voor 
Interreligieuze Dialoog, waren 

vanuit de Rooms-Katholieke Kerk 
bij deze iftar aanwezig. De iftar is 

de maaltijd van moslims direct na 

zonsondergang tijdens de 
islamitische vastenmaand 

ramadan. 
Het thema van de Nationale Iftar dit jaar was ‘de kracht van vertrouwen en 

geloven’. De organisatoren, CMO en Hotiad, benadrukken daarmee dat het 
geloof kracht en inspiratie aan gelovigen geeft, ook om goed met elkaar 

samen te leven en samen te werken. Zij ontvingen de boodschap van de 
Rooms-Katholieke Kerk bij gelegenheid van de vastenmaand Ramadan. In de 

boodschap worden moslims en christenen opgeroepen om liefde en 
vriendschap te versterken. Dit jaar overlappen de katholieke en de 

islamitische vasten elkaar gedeeltelijk De nadruk op naastenliefde tijdens 
zowel de katholieke vasten als de islamitische vasten biedt kansen tot 

gemeenschappelijke acties. Mgr. Woorts noemde de bijeenkomst “zeer 
verrijkend, ook door gesprekken met mijn tafelgenoten van heel verschillende 

achtergronden, maar die zich allemaal willen inzetten voor die ene 

samenleving, ons gezamenlijke Nederland.” 
 

Minister Weerwind 

Het kabinet was tijdens de iftar vertegenwoordigd door de ministers 
Weerwind en Wiersma en staatssecretaris Uslu. Minister voor 

Rechtsbescherming Franc Weerwind hield een toespraak. “Is het nooit te laat 
om je leven te beteren?”, vroeg hij aan de aanwezigen. “Of misschien moet ik 

deze vraag anders stellen: verdienen alle daders vergeving?” 
Ook Rabin Baldewsingh, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, 

sprak tijdens de iftar. Hij riep de genodigden op zich in te zetten voor een 
inclusieve samenleving. “In religie en spiritualiteit zit de kracht van inclusie 

verborgen,” legde hij uit. 
 

Bronnen 

Haluk Songur, islamitisch rechtsgeleerde, pleitte voor een holistische 

benadering. Songur: “Om de kloof tussen wettelijke normen en ethische 
normen te overbruggen is het van cruciaal belang een alomvattende en 
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holistische aanpak te volgen die gebaseerd is op vertrouwen en geloof.” 

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, vertelde dat 
samen eten nooit een feest kan zijn zonder vertrouwen en openheid naar 

elkaar. De Reuver: “Wij hebben allen bronnen nodig om kracht en inspiratie 
uit te putten voor vertrouwen en geloof.” 
 

Vredesprijs 

De jaarlijkse vredesprijs werd door minister Weerwind uitgereikt aan Mirjam 
Ates-Snijdewind, voorzitter van Religies voor Vrede (foto), die al decennialang 

actief is bij interreligieuze ontmoetingen. Ze vertelde hoe ze nu op een school 
in Almere bezig is om met kinderen de betekenis van vasten te bespreken. 

Ruim tweehonderd vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen, 
voorzitters van maatschappelijke organisaties, NGO’s, politici, ondernemers 

en ambassadeurs van een aantal landen namen deel aan deze Nationale Iftar. 
Tijdens de iftar spraken zij met elkaar verder over de inleidingen van de 

sprekers. 

  



 
6 

 

 

HEILIGEN 

Marcus    25 april 
 

Met de evangelist Marcus is iets vreemds aan 

de hand. Hij is zeker niet een van de 

onbekendste heiligen en toch weten we 

weinig van hem. Geboortedatum en sterfdag 

bijvoorbeeld zijn onbekend. Toch heeft het 

volksgeloof hem ontdekt. Er is een lekkernij 

die men vandaag, op zijn feestdag, eet: 

marci panis, marsepein. 
 

Hij moet de zoon geweest zijn van een 

zekere Maria uit Jeruzalem. Marcus maakte 

de eerste apostolische reis van Paulus mee. 

Later sloot hij zich aan bij Petrus, die hem 

“mijn zoon” noemde. Volgens de 

overlevering is Marcus de stichter van de 

christelijke Kerk in Alexandrië, de stad waar 

hij ook eerste bisschop was. De legende 

vertelt hoe de bisschop wegens zijn verzet 

tegen heidense paasgebruiken zo werd mishandeld, dat hij de volgende dag 

overleed. Een poging om het stoffelijk overschot te verbranden mislukte toen 

een plotselinge hevige regenval de vlammen doofde. De volgelingen van 

Marcus brachten daarop het lijk in veiligheid.  

 

In 829 zijn vanuit het inmiddels islamitische Alexandrië zijn relieken 

overgebracht naar Venetië, waar ze nog steeds in de San Marco aanwezig 

zijn. Overal waar zij zich vestigden, brachten de Venetianen de leeuw, het 

herkenningsteken van Marcus, aan. Twee andere plaatsen eisen de 

aanwezigheid van zijn relieken op: Reichenau en Aquileia. 

 

Op afbeeldingen zit Marcus aan een tafel of een lezenaar en schrijft hij het 

evangelie. Hij wordt immers gezien als een van de vier schrijvers van de 

evangeliën. Het evangelie dat hij schreef is het tweede, tevens het oudste 

van de vier. Petrus zou hem de verhalen verteld hebben. Tussen 60 en 64 zou 

zijn lezing zijn ontstaan. Omdat in het begin van zijn evangelie een leeuw 

voorkomt, is zijn attribuut een gevleugelde leeuw. Het beest zweeft boven 

zijn hoofd. Doorgaans hebben kunstenaars Marcus voorzien van een kaal 

hoofd en een ringbaardje. Zo komt hij voor op miniaturen in de evangelaria 

van onder meer Echternach, Uppsala en de Sainte-Chapelle in Parijs. 

 



 
7 

 

 

De heilige Marcus is de beschermheilige van notarissen en schrijvers, korf- en 

mattenvlechters (zijn relieken werden met een korf overgebracht), werkers 

met glas en metselaars. Tijdens de bouw van de Venetiaanse San Marco viel 

een metselaar van de steiger. Hij redde zich van een wisse dood door tijdens 

zijn val de naam van Marcus te roepen. Hij beschermt tegen een onverwachte 

dood en tegen onweer. Je kunt hem aanroepen voor mooi weer en een goede 

oogst, tegen krabben, schurft en andere kwellingen. 

 

In het Limburgse Geleen bestaat het enige Sint-Marcus-en-Sint-Petrusgilde 

van Nederland. In oude almanakken wordt er bij de boeren op aangedrongen 

op de feestdag van de heilige Marcus te zaaien. Dat belooft een zeer rijke 

oogst: “Sinte Merc, lang en sterk”. Volkstuinders mogen daar ook op rekenen, 

mits ze aan bepaalde verplichtingen voldoen: “Sinte Merc, plant uw bonen en 

ga naar de kerk”. Het zaaien van pompoenen moet voor zonsopgang in de 

grond: “Sint-Marcusdag zaaien voor zonne, om pompoenen te krijgen gelijk 

tonnen”. Is het voor vandaag mooi weer, dan wordt het slechts: “Zo lang 

voor Marcus warm, zo lang na Marcus koud”. Een ander weersvoorspelling 

luidt: “Sint Marcus koud, ook het heilig hout”. ‘Heilig hout’ verwijst naar de 

kruisdagen. 

 

De naam Marcus is afgeleid van die van de Romeinse oorlogsgod Mars. De betekenis 

van die naam is ongeveer ‘de strijdbare’. Voornamen: Marco, Marc, Mark. 

Achternamen: Marcus, Marcuse, Marcusse, Marcussen, Markus, Markusse, Merkes, 

Markens, Mercus, Merckx. 

 
(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade blz 169, 170) 
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BEZINNING      

Dankbaar leven wordt heel gemakkelijk verkeerd begrepen.  

Want als ik zeg dankbaar te leven, dan denken de meeste mensen: ja, tel de 

goede gaven die het leven je geeft en let niet op de rest, maar dat is de 

verkeerde weg.  

Dankbaar leven betekent allereerst jezelf bewust worden dat dankbaarheid 

net op dát moment in ons opkomt, wanneer ons iets heel waardevols wordt 

geschonken.  

Dat hoeft geen geldwaarde te hebben. Het kan voor de moeder het kleine 

bloempje zijn dat haar kind haar geeft. Maar voor ons is het waardevol. Én 

het moet volledig vrij worden gegeven. Dus we moeten er niet op een later 

moment iets voor moeten teruggeven. Het moet dus een echt vrij geschenk 

zijn.  

En die twee dingen komen samen in het ogenblik, in het nú. Er wordt ons iets 

gegeven dat we nooit onszelf kunnen geven. En dat is de voorwaarde voor 

alles wat we ons kunnen wensen: wanneer we niet in dat nu aanwezig zijn, 

kan er niets gebeuren.  

Het nú is dus het grootste geschenk en door dankbaar te leven, doordat we 

dat elk ogenblik opnieuw beseffen, beleven we deze vreugde, want 

dankbaarheid is eigenlijk vreugde.  

Dankbaarheid is niet dankjewel zeggen.  

Het is de vreugde die we beleven, en uit dit beleven in het nú ontspringt dan 

de levensvreugde. 

 

 Broeder David Steindl Rast, osb (in een interview) 

 

 

 


