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Mededelingen 

Nr. 22 – 11 juni 2023 

            
 

SACRAMENTSDAG, Zondag 11 juni 2023 

11.00 u: Communieviering  

       Voorgangster: Wies Sarot 

       Ecclesiakoor 

Intenties: Laten we bidden voor Elio Latumahina die vorige week 

zaterdag hier het doopsel heeft ontvangen.  
 

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 18 juni 2023   

10.00 u: Communieviering 

              Voorgangers: Joke Vroom en Kees van Gestel 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van 

Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen 

 

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 25 juni 2023 

10.00 u: Communieviering 

              Voorgangster: Irene Elsevier 
 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 4 juni: €  32,30 voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

 

Wat is de houding van een christen ten aanzien van oorlog? 
 

Al ruim een jaar duurt de oorlog in Oekraïne en het einde lijkt nog lang 

niet in zicht. Serieuze vredesbesprekingen komen niet van de grond. 

Ondertussen levert het Westen steeds zwaardere wapens aan 

Oekraïne. Is dat onontkoombaar? Omdat het de enige manier is om 

Oekraïne van een gewisse ondergang te redden? Maar ten koste van 

wat is het Westen bereid dat te doen? Is er niet het steeds groter risico 

dat wat als een rechtvaardige verdedigingsoorlog is begonnen, 

uitmondt in een onrechtvaardige oorlog, wanneer de oorlog steeds 

agressiever en meedogenlozer wordt gevoerd met de inzet van steeds 

zwaardere wapens? Helpt het christelijk geloof ons verder in deze 

fundamentele vragen? 
 

Vorig jaar is een vertaling verschenen van het boek Vrede in het na-

christelijk tijdperk. In dit boek van Thomas Merton (1915-1968), dat 

weer hoogst actueel is, wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wat de 

houding van een christen zou moeten zijn ten aanzien van oorlog. Op 

woensdagavond 14 juni zal de vertaler van dit boek, Willy Eurlings, in 

de Oosterlichtkerk een inleiding geven op de inhoud van dit boek. Na 

de inleiding zullen enkele treffende tekstfragmenten uit het boek 

gelezen worden waar we dieper op in zullen gaan. 
 

U wordt van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen.  

De avond begint om 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


