25 januari 2026 - 3¢ zondag door het Jaar

Zondag van het Woord van God

In het evangelie van vandaag hoor je veel vreemde namen:
Galilea, Nazareth, Kafarnaiim, Zebulon, Naftali ...
Het zijn allemaal namen uit het land waar Johannes de Doper en Jezus
hebben rondgetrokken. Kunnen jullie ze vinden op de kaart hieronder?

Jezus heeft gehoord dat Johannes gevangen is genomen en keert terug naar Galilea.
Dat is lang geleden al voorspeld door de profeet Jesaja.
Het is een gebied waar Joodse mensen wonen, en veel mensen die niet in God geloven.
Daarom wordt Galilea ook wel het land van de heidenen genoemd.

Jezus gaat daar wonen, niet in Nazareth waar hij is opgegroeid, maar in Kafarnaiim.
Hij gaat er op zoek naar mensen die Hem willen volgen, die zijn leerling willen worden,
om later over de liefde van Jezus en de Vader te kunnen vertellen.

Zal Hij daar zulke mensen vinden?



Samen:

Verteller:

Profeet:

Verteller:

Jezus:

Verteller:

Jezus:

Verteller:

We gaan het zien door het Evangelie te lezen.

Steken jullie eerst nog een kaarsje aan?

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteiis.
Mt 4, 12-23

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was,
week Hij uit naar Galilea.

Hij trok aan Nazareth voorbij

en ging wonen in Kafarnalim, aan de oever van het meer.
Het was in het grensgebied van Zebulon en Naftali.

Zo moest uitkomen wat de profeet Jesaja had gezegd:
"Land van Zebulon, land van Naftali,

dat gelegen is aan de zee, Overjordanié:

Galilea van de heidenen!

Het volk dat in de duisternis zat,

heeft een groot licht gezien.

Eris een licht opgegaan over hen die zaten

in het donkere land van de dood."

Van toen af begon Jezus te preken en te zeggen:
"Bekeert u, want het Rijk van de hemel is nabij."

Op een dag was Hij bij het meer van Galilea.

Hij zag twee broers,

Simon die Petrus wordt genoemd en zijn broer Andreas.
Zij waren bezig met het uitwerpen van het net in het meer.
Het waren namelijk vissers.

Hij zei tegen hen:

"Kom, volg Mij.

Ik zal van jullie vissers van mensen maken."

Direct lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
lets verderop zag Hij nog twee broers.

Het waren Jakobus, de zoon van Zebededs,

en zijn broer Johannes.

Met hun vader waren zij in de boot

de netten aan het klaarmaken.

Hij riep hen en direct lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.

Jezus trok rond door heel Galilea,

terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen.

Hij verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk

en Hij genas alle ziekten en kwalen van het volk.

Woord van de Heer.




OM TE DOEN
Gesprekje

1. Wat bedoelt Jezus toch met ‘Ik zal van jullie vissers van mensen maken’?

2. Jezus heeft naast Simon, Andreas, Jacobus en Johannes nog veel anderen geroepen.
Sommigen zijn bijzondere vrienden van Hem geworden. Dat zijn de twaalf apostelen.
Zij hebben een speciale taak gekregen van Jezus. Ken jij vrienden van Jezus? In hoofdstuk
10, vers 1-4 van het evangelie van Mattels kun je alle namen vinden.
En ken je ook vrienden van Jezus die Hem op een speciale manier volgen?

3. Wat moet je doen om een echte vriend of vriendin te zijn van iemand?
En wat moet je doen om een echte vriend of vriendin van Jezus te zijn?

Om te bidden

Goede God,

We hebben uit uw Woord gelezen;

gehoord hoe Jezus zijn eerste leerlingen riep.
Geef dat ook wij de stem van Jezus herkennen
als Hij ons roept. Help ons dan om ‘Ja, Jezus.” te zeggen.
Maak ons sterk om Hem te volgen,

dat ‘Uw Rijk kome ..., uw Rijk van liefde en vrede.

Om te zingen Simon en Andreas Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen

1. Simon en Andreas waren vissers op de zee.
Jezus vroeg: “Hé, volg je Mij?”
En zij gingen met Hem mee.

Ja, zij gingen met Hem mee. https://www.youtube.com/watch?v=pcL55wF BL

Refrein
Maar niet om vissen te vangen, maar mensen te winnen,
voor het Koninkrijk van God, voor het Koninkrijk van God!

2. Jacobus en Johannes waren vissers op het meer. Maar Jezus vroeg: “Hé, volg je Mij?”
En hun antwoord was: “Ja, Heer!” Ja, hun antwoord was: “Ja, Heer!”

3. Wil je net zo zijn als Simon en Andreas, wil je net zo zijn als Jakobus en Johannes?
Dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer;
Als Jezus vraagt: “Hé, volg je Mij?” Zeg dan ook: “Ja, Heer!” Zeg dan ook: “Ja, Heer!”

Tip van de week

Vandaag is het de zondag van het Woord van God.
Teken zeven vissen. Schrijf in elke vis een verhaal uit de Bijbel
dat je graag nog eens wilt lezen. Knip de vissen uit.

Maak elke dag even tijd om een van die verhalen te lezen.
Misschien is het een goed idee om als gezin zeven verhalen te bedenken, die op een
afgesproken tijdstip met elkaar te lezen en dan te vertellen wat er je mooi aan vindt.
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