
 

15 december 2024 
 

3e zondag van de Advent, “zondag Gaudete” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kan jij delen? 
 

Over precies tien dagen is het Kerstmis!   
Verheug jij je daar al een beetje op? 
Zo ja, dan komt dat goed uit. De Kerk doet dat namelijk ook.  
Daarom heeft deze derde zondag van de Advent een bijzondere naam gekregen: 
“zondag Gaudete”. Dat betekent “Wees blij” of “Verheugt u”. 
In de Kerk is dit ook al een beetje te zien. 
Er komt meer licht, want nu branden er drie kaarsen op de Adventskrans. 
En de gewaden van de priester en de diaken zijn niet donkerpaars,  
maar lichtpaars, of zelfs wat roze. 
Vorige week riep Johannes de Doper de mensen op om zich klaar te maken  
voor de komst van Jezus. 
In het Evangelie van vandaag vertelt Johannes hoe je dat het beste kan doen. 
 
Als je een Adventskransje hebt, mag je drie kaarsjes aansteken. 
Heb je geen adventskransjes, dan kan je drie waxinelichtjes of kaarsjes gebruiken. 
 
      
 
 
 
 
 

Zit je er  klaar voor om samen het Evangelie te lezen? 
 
 
 In de Naam van de 

Vader en de Zoon en  
de heilige Geest. Amen. 

 
 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas. 

 

Op een dag stelden de mensen aan Johannes de vraag: 
Mensen: “Wat moeten wij doen?” 
Verteller: Johannes gaf hun ten antwoord: 
Johannes: “Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft. 
  Wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.” 
Verteller: Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. 
  Ze vroegen hem: 
Mensen: “Meester, wat moeten wij doen?” 
Verteller: Hij zei tegen hen: 
Johannes: “Jullie mogen niet meer vragen dan je toekomt.” 
Verteller: Ook soldaten vroegen hem: 
Mensen: “En wij, wat moeten wij doen?” 
Verteller: Hij zei tegen hen: 
Johannes: “Jullie mogen niemand uitplunderen, niemand iets afpersen. 
  Je moet tevreden zijn met je soldij.” 
Verteller: Omdat het volk leefde in gespannen verwachting en omdat iedereen zich 

van Johannes afvroeg, of hij soms de Messias was, gaf Johannes aan alle 
mensen het antwoord: 

Johannes: “Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die sterker is dan ik. 
  Ik ben niet waardig, de riem van zijn sandalen los te maken. 
  Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. 

De wan heeft Hij in zijn hand, om er de dorsvloer helemaal mee schoon 
te maken. Zijn tarwe verzamelt Hij in de schuur. 

  Maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.” 
Verteller: Zo en met nog veel andere waarschuwingen verkondigde Johannes aan 

het volk de Blijde Boodschap. 
 

Woord van de Heer 
 
 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje:  

1. Welke zin uit dit Evangelie vind jij mooi?                
2. Moeilijke vraag weet jij wat het woord ”Messias” betekent? 
3. Johannes zegt dat je tevreden moet zijn met wat je hebt. 
     Om niet alles voor jezelf te houden, maar om te delen met elkaar. 
     Hoe kan jij Jezus blij maken deze week. 
     Maak deze week een plannetje met elkaar hoe je iets voor een ander kunt doen. 
 
 
 
 



 

Bidden:  

Lieve Jezus, 
Vandaag branden er 3 kaarsjes op de Adventskrans. 
Het is bijna Kerstmis. 
Ik kijk uit naar die dag. 
Dank U wel dat U voor mij zorgt. 

  U gaat als baby geboren worden. 
Daar wachten we op en het is bijna zover. 

  Johannes vertelt ons waar U heel blij van wordt. 
Lieve Jezus we willen deze week echt iets voor iemand anders doen.  
Wilt U ons  daarbij helpen? Dank U wel. 

  Amen. 
 
 
 

Om te zingen: 
 

Wachten op het wonder. 
(Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 

Wachten op het wonder, 
wachten op het kind. 
Wachten op het wonder, 
dat een nieuwe tijd begint. 
 

Refrein: 
Immanuël, Immanuël, 
God zal met ons zijn. 
Immanuël, Immanuël, 
God zal met ons zijn.  
 

   
 
   

Tip van de week: 
 

 

https://youtu.be/qcFe2hHAKRE 

Wachten op het wonder, 
wachten op het licht. 
Wachten op het wonder, 
van dat heerlijke bericht.   Refr. 
 
 

Wachten op het wonder, 
wachten op Gods stem. 
Wachten op het wonder, 
dat Hij doet in Betlehem.  Refr. 
 

  

 

Misschien staat de Kersstal en de boom al bij jullie. 
Schrijf op een hartvormig papiertje, wat jij gedaan hebt voor een ander  

en leg het dan in de Kerststal als welkomstcadeautje voor het Kindje Jezus. 
 
 


