
 
Zondag 29 juni 2025 

Hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. 
 

Er waren eens ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was eens .…. 
Een sprookje begint vaak zo. 

Een sprookje is een verhaal met een boodschap; 
zoals steentjes die de weg wijzen, bij klein Duimpje. 
Wat lekkers brengen bij grootmoe, bij Rood Kapje. 

De wolf en de zeven geitjes. Alle geitjes worden weer levend. 
Er gebeurt iets wat goed is, maar ook iets dat het spannend maakt. 

En het eindigt vaak met: 
“Ze leefden nog lang en gelukkig”. 

 

Daarom staat er vandaag boven aan: Er waren eens ….. 
 

Twee mannen. De ene heette Petrus, de ander Paulus. 
Petrus was visser, Paulus verdiende zijn geld met tenten maken. 

Petrus had niet zo veel geleerd, Paulus wel. Hij was een wetgeleerde. 
Hij kende Gods wet heel goed en wilde dat iedereen zou doen wat er in de wet stond.  

En als men dat niet deed, dan nam Paulus hen gevangen. 
 

En hoe ging het met Petrus? 
Zullen we het verhaal uit de Bijbel gaan lezen? 

Mag er weer een kaarsje bij aan? 
 



 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Matteüs 16, 13-19 
 

Verteller: In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was,  
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: 

Jezus: ‘Wie is volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?’ 
Verteller: Zij antwoordden: 
Leerlingen: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen  
  Jeremia of een van de profeten’. 
Jezus:  ‘Maar jullie’, 
Verteller: sprak Hij tot hen, 
Jezus:  ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
Verteller: Simon Petrus antwoordde: 
Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’.  
Verteller: Jezus nam weer het woord: 
Jezus:  ‘Zalig ben jij Simon, zoon van Jona,  

want niet vlees en bloed 
hebben je dit bekend gemaakt,  
maar mijn Vader die in de hemel is.  
Op mijn beurt zeg ik je:  
Jij bent Petrus; en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen  
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.  
Ik zal je de sleutels geven van het rijk der hemelen, 
en wat je zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn,  
en wat je zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn’. 

Verteller: Woord van de Heer. 
 

 

Petrus wordt hier de eerste Paus, door Jezus zelf benoemd. 
En Paulus? Hij vervolgt eerst de mensen die in Jezus zijn gaan geloven. 

Hij laat ze geselen, in de gevangenis werpen of zelfs doden. 
Maar toen hij een keer op weg naar Damascus was, kwam er een lichtstraal.  

Paulus viel van zijn paard, werd blind en riep: 
“Wie bent U Heer”. 

“Ik ben Jezus die jij vervolgt.” 
Zo ging  Paulus in Jezus geloven en ging later overal van Hem vertellen. 

Petrus en Paulus, beide trouwe verkondigers van Jezus. 

Zij hebben als dienaars van Jezus hun leven voor Hem gegeven. 

Beide zijn in Rome gestorven, Petrus rond het jaar 64 en Paulus rond het jaar 67. 
 

 

Om te doen: 
Gesprekje: Wat weet jij nog meer van Petrus? 

   Wat weet jij nog meer van Paulus? 
   Hoe heet nu onze Paus? 
   Heb je wel eens een afbeelding van Petrus en Paulus gezien? 
 

 



 
In Soest staat de Petrus en Pauluskerk en hierbij staat ook een beeld van hen. 
En op internet kun je vast wel plaatjes over hen vinden. 
Wat heeft Petrus meestal in zijn handen? 

 
Bidden:  Jezus dank U wel voor Petrus en Paulus. 

  Dank U wel dat zij over U verteld hebben, 
  waardoor ook wij over U gehoord hebben. 
  Jezus als U aan mij vraagt: 
  ‘En jij, wie zeg jij dat Ik ben?’ 
  Mag ik dan zeggen dat U de Zoon van God bent,  

en mijn allergrootste Vriend. Amen. 
 

 

Zingen: Omdat Petrus onze eerste Paus werd zingen we nu een liedje over hem. 

 
 

Ja, ja, ja! Petrus.   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tip van de week 
 

 

https://youtu.be/svbFsK7Rlto 

 

De zomervakantie gaat bijna beginnen. 
Nog een paar toetsen, dan je rapport en dan …. 

vakantie!!!  
Maak eens een plannetje met elkaar,  

hoe je deze vakantie met Jezus op reis kunt gaan. 
 

Petrus was een visser, 
gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 
Kom en volg Mij’. 

 

Jezus zei:’ Vertrouw op Mij, 
Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet 
en Petrus zei: 

 

Refrein:  
Ja, ja, ja, 
ik wil U volgen, Heer en  
doendededoendoendoen 
wat U mij zegt. 
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer, 
elke dag een beetje meer. 

 
 

Petrus maakte fouten, 
hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 
O, wat ben ik toch een ei’. 

 

Jezus zei: ‘Ik stierf voor jou 
en ben weer opgestaan, 
‘k vergeef jou wat/jij hebt fout gedaan!’ 
en Petrus zei:   
                                     Refrein  
 

Wat Petrus deed, 
geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen! 
Jezus, ja, wij volgen U in 
alle, alle dingen!’ 
Ja, ja, ja!     
Elke dag een beetje meer. 

 

                                     Refrein. 2x 
 

 

https://youtu.be/svbFsK7Rlto

