
 

Zondag 11 Januari 

FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER 

 

Een stem uit de hemel … 
 

Afgelopen zondag vierden we het feest van Drie Koningen . 

Zij kwamen bij Jezus om Hem te huldigen en gaven Hem: Goud, Wierook en Mirre.  

Vandaag lees je in het evangelie over Jezus en zijn neef Johannes  

die allebei al lang geen baby meer zijn. Ze zijn beiden dertig jaar.  

De Doop van de Heer wordt vandaag gevierd en hiermee wordt de Kersttijd afgesloten. 

Johannes is elke dag te vinden bij de Jordaan, waar hij de mensen vertelt over  

de komst van de Messias. Vele mensen laten zich door hem dopen. 

Op een dag gebeurt er iets bijzonders: Jezus is ook naar de Jordaan gekomen. 

Waarom dat zo is? Kom, dan gaan we het lezen.  

 

 

Is iedereen klaar voor het verhaal? 

Begin dan met het aansteken van een kaarsje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

           Mat. 3,13-17 

Op een dag ging Jezus vanuit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. 

Hij wilde zich door hem laten dopen. 

Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden en zei: 

Johannes:  “Ik zou door U gedoopt moeten worden en U komt naar mij toe?” 

Verteller:  Jezus antwoordde: 

Jezus:  “Laat het nu maar zo gebeuren; want wij moeten alles doen 

wat door God is vastgesteld.” 

Verteller:  Toen liet Johannes het toe. 

Nadat Jezus gedoopt was, 

kwam Hij dadelijk uit het water. 

En kijk, daar ging de hemel open 

en Hij zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen. 

En uit de hemel klonk een stem: 

God:   “Dit is mijn Zoon, 

de Man van mijn hart, 

van wie Ik veel houd.” 

Verteller:  Woord van de Heer 

 

 
 

 

Om te doen 

Gesprekje  

 
 

1.Waarom wilde Johannes in eerste instantie Jezus  
    niet dopen? 
2. Van wie zou de stem uit de hemel toch zijn? 
3. Is het belangrijk om gedoopt te worden?  
    Waarom wel, waarom niet? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Om te zingen 

Kleine witte duif 

(muziek en tekst Elly en Rikkert Zuiderveld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bidden  

Goede Vader in de hemel, 
U houdt van alle mensen, ook van mij. 
Ik hoor bij U, en U bij mij. 
Dat vind ik heel fijn. 
Door het Doopsel horen we helemaal bij uw gezin. 
Elke keer als er iemand wordt gedoopt 
gaat de hemel open en zegt U: ‘Jij bent mijn geliefd kind.’ 
Vandaag wil ik speciaal bidden voor  
alle mensen, klein of groot, die nog niet zijn gedoopt: 
Mogen zij U leren kennen en van U gaan houden. 

 
 

Tip van de week 

Is er tijd om vandaag of deze week naar jullie eigen doopfoto’s  

te kijken? Kun je erop zien wat er gebeurde?  

Water, zalf, het witte kleed en de doopkaars? 

Door het Doopsel ben je vriend/vriendin van Jezus geworden.  

Hoe kan je dat laten zien?   

Kan je daardoor ook vrede om je heen brengen? 

Deze week maar eens over na denken. 

Voor wie op Jezus hopen 
gaat de hemel open. 
De Geest van onze Heer 
daalt dan op hen neer, 
zoals een duif uit de hemel. 
Kleine witte duif 
uit het hemelhuis 
breng ons een leven van vrede. 
Kleine witte duif  
(U bent mijn licht) 
uit het hemelhuis 
U bent mijn leven, mijn vrede. 

 

Toen Jezus zich liet dopen 

ging de hemel open. 

De Geest kwam op de Heer 

daalde op Hem neer, 

zoals een duif uit de hemel. 

Kleine witte duif 

uit het hemelhuis 

breng ons een leven van vrede. 

Kleine witte duif 

uit het hemelhuis 

breng ons een leven van vrede. 
 

https://youtu.be/P1uGkTM_d5w?list=RDP1uGkTM_d5w 

 

 

https://youtu.be/P1uGkTM_d5w?list=RDP1uGkTM_d5w

