
Zondag 4 januari 2026 

Openbaring des Heren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag vieren we de Openbaring des Heren. 
Wat betekent dit?  

Het betekent dat de geboorte van Jezus bekend gemaakt gaat worden, 
 niet alleen aan de herders maar aan veel meer mensen. 

Hij is de Koning van de Joden, maar ook Koning voor alle mensen. 
 

Jezus is in een stal in Betlehem geboren.  
Maar alleen de herders hebben te horen gekregen dat Hij,  
de Redder van de wereld, geboren is.  
Er is nog geen telefoon, geen appje, twitter of Face-book,  
nee niets van dit alles.  
Hoe moeten de mensen dan te weten komen 
dat de Koning van de Joden geboren is? 
We gaan het lezen in het verhaal. 

 
 
 

Wie steekt het kaarsje aan? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

In de naam van de Vader  

en de Zoon  

en de heilige Geest.  

Amen. 
 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheüs.       Mt. 2, 1-12 

 

 Toen Jezus in Betlehem in Juda geboren was,  
in de tijd van koning Herodes, 
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten.  
Zij vroegen: 

Wijzen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden?  
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien.  
Wij zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” 

Verteller: Toen koning Herodes dit hoorde,  
werd hij ongerust en heel Jeruzalem met hem.  
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen, 
en legde hun de vraag voor, waar de Christus moest geboren worden. 
Zij antwoordden hem: 

Priesters: In Betlehem in Juda. Bij de profeet staat immers geschreven: 
“En U, Betlehem, land van Juda, U bent echt niet de kleinste onder de leiders 
van Juda. Uit U zal een leider komen, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” 

Verteller: Toen liet Herodes de Wijzen in het geheim bij zich komen. 
Hij vroeg hun heel precies naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
Daarop stuurde hij hen naar Betlehem met de opdracht: 

Herodes: “Doe een nauwkeurig onderzoek naar het Kind. 
  Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten. 
  Dan kan ook ik het Kind hulde gaan brengen.” 
Verteller: Nadat ze naar de koning hadden geluisterd, vertrokken ze. 
  En kijk, de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, 
  totdat ze stil bleef staan boven de plaats, waar het Kind was. 
  Toen ze de ster zagen, waren ze vol blijdschap. 
  Ze gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn Moeder Maria. 

Ze vielen op hun knieën neer en brachten Het hun hulde. 
Ze haalden hun schatten tevoorschijn  
en gaven geschenken aan het Kind: 
goud, wierook en mirre. 
In een droom werden de Wijzen door God gewaarschuwd,  
dat ze niet naar Herodes moesten teruggaan. 
Daarom vertrokken ze langs een andere weg naar hun land. 
 

Woord van de Heer. 
 
 

 Om te doen  
 

Gesprekje: 
1. Wie weten er vandaag dat Jezus geboren is?  

Kijk nog maar eens goed in het evangelie. 
2. De drie Wijzen zijn sterrenkundigen. Zij bestuderen het sterrenstelsel. 

Toch worden zij ook wel de drie ……..  genoemd. 
3. Ze brengen geschenken mee. Welke? 



Gebedje:  

Lieve Jezus, 
U bent pasgeboren en U groeit op bij Maria en Jozef. 
Zij zorgen goed voor U. Zij zijn blij met U. 
Lieve Jezus en toch wordt de vrede al snel verstoord,  
omdat koning Herodes een jaloerse koning is. Daardoor gaat er heel veel fout. 
Jozef en Maria moeten vluchten en in Betlehem worden heel veel jongetjes gedood. 
Jezus soms ben ik ook zomaar jaloers. Dat is niet goed. 
Jezus wilt U me helpen om hier hard aan te werken, zodat ik minder jaloers zal zijn? 
Dank U wel. Amen. 
 

Om te zingen: 
“Wij aanbidden Hem.” 

(Tekst en muziek: Elly en Rikkert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip voor de week: 

 

Wij zijn de herders 
en sliepen in ’t veld. 
Daar heeft een engel  
het ons verteld. 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden en wij aanbidden 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden Hem. 
 

Wij zijn drie koningen 
wij komen van ver. 
Wij hadden een droom 
en zagen een ster. 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden en wij aanbidden 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden Hem. 
 

Wij zijn de kinderen 
die ’t hebben gehoord. 
Hij is gekomen 
het levende Woord. 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden en wij aanbidden 
Hij is geboren in Betlehem 
en wij aanbidden Hem. 
 

Voor het feest van Drie Koningen kun je cup-cakes bakken. 

Bij één cake stop je er een boon in. Wie dit cakeje krijgt, is de Koning. 

Hij mag bijvoorbeeld zeggen wat hij wil eten. 

Een Koning is een echte Koning als die dienstbaar is.  

De drie Wijzen hadden geschenken bij zich en gaven deze aan Jezus.  

Wie kun jij als Koning, als Wijze, blij maken?  

Een kaartje, een tekening voor iemand die alleen is,  

of ziek is, of niet meer zo goed kan lopen. 

Misschien is er wel een klasgenootje ziek. 

Wil jij een mooi geschenk maken? 
 

https://youtu.be/GjS55wgxRu
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