
 

Zondag 21 april 2024 
Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus is de Goede Herder 
 

Je wordt vast wel eens geroepen:  “We gaan aan tafel! Kom je?”  
Of “Het is tijd om op te staan!” of “Kom je buiten spelen?” 

 

Jezus roept ook, maar dat gaat wel op een andere manier. 
Hij roept niet met een luide stem. Niet ongeduldig of boos. 
Jezus “roept” ook jou. Bijvoorbeeld in de stilte, als je bidt.  

Of als je buiten loopt, in het bos of aan het strand. 
Je hoort misschien niet echt zijn stem, maar ineens voel je van binnen 

hoe je het weer goed kunt maken met je vriend, vriendin, broer, zus, mama, papa ... 
Of dat je niet meer bang bent of je alleen voelt. 

 

Jezus zorgt voor jou en is er altijd voor je. Hij wil het beste voor jou. 
Hij weet wat jij nodig hebt om gelukkig te worden. 

Net als een herder, die voor zijn schapen zorgt. 
 

In het Evangelie zegt Jezus vandaag: “Ik ben de Goede Herder”. 
Hij zorgt ervoor dat er niets met zijn schapen gebeurt. 

 

Maar voordat je dat gaat lezen, eerst nog iets anders 
Deze zondag is in de Kerk een speciale dag. Het is Roepingenzondag.   

Jezus heeft twaalf mannen in het bijzonder geroepen, de twaalf apostelen. 
Zij hebben Jezus gevolgd, naar Hem geluisterd. Hij was hun Herder.  

En na Jezus dood en verrijzenis heeft Hij aan hen gezegd: 
Vertel aan heel de wereld over mijn liefde voor ieder mens. 

Ook nu, in onze tijd, roept Jezus mensen om dat in zijn Kerk te doen.  
Vandaag bidt de Kerk speciaal voor hen.  

 

Wie steekt vandaag de kaars aan  En … brandt hij mooi? 
Ga er goed voor zitten om samen het Evangelie te lezen 

 
 



 
 
 
 

. 
 
 
 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.                           Joh. 10, 11-18. 
 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
Jezus:   "Ik ben de goede herder. 
     De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  

Maar een huurling is geen echte herder. 
     De schapen zijn niet van hem.  

Als die een wolf ziet aankomen,  
  laat hij de schapen in de steek en vlucht weg.  
     De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. 
     Dat komt, omdat hij alleen maar een huurling is.                
     Hij heeft niet alles over voor zijn schapen. 

Ik ben de goede herder. 
    Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, 
    juist zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.  
    Ik geef mijn leven voor de schapen. 
     Ik heb ook nog andere schapen.  
     Die zijn niet uit deze schaapstal.  
    Ook voor hen moet Ik de Herder zijn.  
     Zij zullen luisteren naar mijn stem. 
    Zo komt er één kudde met één herder. 
    De Vader houdt van Mij, omdat Ik mijn leven geef,  
     om het later weer terug te nemen. 
     Niemand neemt het leven van Mij af,             
     maar ik geef het vrijwillig uit Mijzelf. 
    Ik heb niet alleen de macht om het te geven,  
     maar ook om het terug te nemen. 
     Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen' . 
Verteller: Woord van de Heer. 
 
 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje: 
1. Wat bedoelt Jezus met: Ik ben de Goede Herder ? 
2. In het Evangelie heeft Jezus het over twee soorten schapen. Wie bedoelt Hij daarmee? 
3. Hoe kan jij Jezus stem horen? 

In de Naam van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest. 

Amen 



 
Bidden: 

 

Lieve Jezus, 
Dank U wel dat U elke dag voor mij zorgt en over mij waakt. 
 Bij U ben ik veilig, zoals een schaapje bij de herder. 
 U geeft Mij alles wat ik nodig heb. 
 Soms denk ik niet aan U en toch wacht U geduldig op mij. 
 Jezus, wilt U mij helpen echt naar U te luisteren,  
 naar wat U wilt dat ik doe.  
U roept ook nu mensen om over uw Liefde voor ieder mens te vertellen. 

 Dank U wel, want er zijn nog zoveel mensen, die U niet kennen. 
           Amen. 

 
 

 

Zingen: 
De Heer is mijn Herder 
(Marcel en Lydia Zimmer naar Psalm 23) 

 
Refrein: 
De Heer is mijn Herder, 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/NwKnIbLDdV0 

 
 

 

 1. Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 
Refrein 
 

2. Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
Refrein 
 3. Uw goedheid en uw liefde, Heer 

volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid. 
Refrein. 
 

 
 

Jezus  laat zien wat je kan doen om een goede herder te zijn. 
Geduldig zijn, beschermen, zorgen voor een ander, om je heen kijken, luisteren. 

 
Ga met elkaar om de tafel zitten en maak een plan voor deze week. 
Hoe elk van jullie …op zijn of haar plek een goede herder kan zijn. 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/NwKnIbLDdV0

