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Wat zegt Jezus eigenlijk? 
 

 

Jullie gaan elke dag door de week naar school. 
Hoeveel leerlingen heeft de school? 

Hoeveel leerlingen zitten er in je klas? 
Jullie worden leerlingen genoemd. Je leert iets op school. 

Jezus heeft ook leerlingen en vandaag heeft Hij een belangrijke boodschap voor hen. 
 

Zullen we die boodschap gaan lezen in het Evangelie? 
Mag er weer een kaarsje aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen 



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 
         Johannes 15, 9 – 17 
 

Verteller: Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:  “Zoals de Vader van Mij heeft gehouden, zo heb Ik ook van jullie gehouden. 
  Blijven jullie dan altijd bij Mij in die liefde. 
  Als jullie je houden aan mijn geboden, 

blijven jullie met Mij verbonden in die liefde.  
  Zo blijf Ik in de liefde verbonden met de Vader. 
  Want Ik heb me gehouden aan zijn geboden. 
  Dit zeg Ik jullie, zodat jullie altijd je vreugde vindt in Mij, 
  en jullie helemaal vol vreugde mogen worden. 
  Dit is mijn gebod: 
  jullie moeten van elkaar houden, zoals Ik van jullie heb gehouden. 
  Niemand kan meer van iemand houden, 
  dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden.  
  Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat Ik jullie opdraag. 
  Ik noem jullie geen dienaren meer, 
  want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. 
  Maar jullie heb Ik vrienden genoemd. 
  Ik heb jullie toch alles meegedeeld, wat Ik van de Vader heb gehoord. 
  Niet jullie hebben Mij uitgekozen, maar Ik jullie. 
  En Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan. 
  Brengt vruchten voort die blijven. 
  Dan zal de Vader je geven, alles wat je Hem in mijn Naam vraagt. 
  Dit is mijn gebod: 
  Dat jullie van elkaar houden.” 
Verteller: Woord van de Heer.     
 

 
 

Gesprekje:  

1. Hoe kunnen we in liefde verbonden blijven met God?     
2. Wat is Jezus gebod? 
3. Hoe heeft Jezus laten zien dat Hij van ons houdt? 
4. Jezus noemt ons zijn vrienden. Wat zullen zijn vrienden doen? 
 

Om te bidden: 
Lieve Jezus 
U vraagt vandaag van ons om te blijven wonen in Gods Liefde. 
Jezus door met U te praten en naar U te luisteren, 
is het net of U heel dicht bij me bent. Dat is fijn.  
En hierdoor ga ik meer van U en van Vader God houden. 
Mag ik proberen om aan anderen te laten zien dat ik van U 
en van de Vader houd. Amen. 

Om te doen: 
 



Om te zingen: 
God houdt van de hele wereld. 
 

Refrein: 
God houdt van de hele wereld 
want Hij gaf zijn Zoon, 
God houdt van de hele wereld, 
want zijn hart is groot, 
zo groot, zo groot, zo groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hij houdt van …                           1 
Eskimo’s en indianen, 
Turken en Amerikanen, 
Afrikanen uit Gabon, 
van oost naar west, 
van Marokkanen en Molukkers, 
snelle stadslui, boeren tukkers, 
Nederlanders, buitenlanders, 
allemaal, hoe kan het anders. Refr. 
 
 

 

Hij houdt van …                       2 
jou en mij en pa en moe, 
je grote zus, mijn kleine broer, 
grote mensen, kleine kleuters, 
stoere jongens, drukke peuters, 
oma’s, opa’s, zelfs studenten, 
nieuwe baby’s, oude krenten, 
vreemde vogels, toffe peren, 
wanneer zullen wij het leren. Refr. 
 

 

Hij houdt van …                            3 
Ieder die je kan bedenken, 
God wil ons zijn liefde schenken. 
’t Geeft niet wie of wat je bent, 
jouw naam is al bij God bekend. 
Wil je ook met Jezus leven, 
al je schuld wil Hij vergeven. 
Jezus overwon de dood, 
dus geef je hart aan Hem!    
 

 

9 mei is het dit jaar Hemelvaartsdag. 
Veertig dagen na Pasen vieren we dat Jezus naar zijn Vader terug gaat. 

Aan zijn apostelen zegt Hij nogmaals dat ze van Hem moeten gaan vertellen. 
Ook moeten ze de mensen dopen. 

Hierna wordt Hij ten hemel opgenomen  
en zit aan de rechterhand van God de Vader. 

Vlak voordat Jezus wegging heeft Hij de Helper beloofd.  

De heilige Geest. 
Laten we vanaf Hemelvaartsdag bidden  

om de komst van de heilige Geest: 
 

Kom Schepper Geest, kom Geest van Liefde. 
 
 

TIP 

https://youtu.be/fpoRAgwmAMA 

 

Refr. 
Met als laatste 

ZO GROOT 
 
 

https://youtu.be/fpoRAgwmAMA

