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7e zondag van Pasen 
 

 
 

Jezus bidt voor ons 
 

In de Bijbel staat heel vaak dat Jezus gaat bidden.  
Dan gaat Hij praten met én luisteren naar zijn hemelse Vader. 
Jezus hoort helemaal bij de Vader. Ze zijn helemaal één.  
Eens heeft Jezus zelfs gezegd: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’. 
In de zaal van het Laatste Avondmaal bidt Jezus een heel lang gebed. 
Eerst bidt Hij voor zichzelf, dan voor zijn leerlingen,  
en daarna voor alle mensen.  
Deze zondag valt precies tussen twee feesten, Hemelvaart en Pinksteren. 
Jezus is terug naar zijn Vader en de Helper, de heilige Geest moet nog komen. 
Hoe mooi is het dan dat we juist vandaag horen dat Jezus voor ons bidt,  
en aan de Vader vraagt of we altijd in liefde met zijn Vader, met elkaar en 
met Jezus zelf, verbonden mogen blijven.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Zijn jullie er helemaal klaar voor om het Evangelie te lezen? 
Het is een gebed van Jezus zelf. 
Probeer het maar heel rustig te lezen. 

 

Mag er een kaarsje aangestoken worden? 
Een lichtje voor iedereen. 

 



Allen:  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.      
Johannes 17, 20-26  

 

Op een dag richtte Jezus zijn ogen omhoog naar de hemel en bad: 
Jezus:  "Heilige Vader, Ik bid niet alleen voor hen,  

maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven.  
     Laat hen allen zo één zijn, zoals U Vader het zijt in Mij en Ik in U.  

Laat hen ook in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven,  
dat U Mij gezonden hebt. 
Ik heb aan hen de heerlijkheid gegeven die U aan Mij geschonken hebt, 

    om hen één te laten zijn, zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij,  
om hen volkomen één te laten zijn.  
Dan kan de wereld erkennen dat U Mij gezonden hebt  
en dat U van hen hebt gehouden,  
zoals U van Mij hebt gehouden.  
Vader, Ik wil dat de mensen die U aan Mij gegeven hebt,  
samen met Mij mogen zijn.  

     Dan zullen ze mijn heerlijkheid mogen zien. 
U hebt die aan Mij gegeven, omdat U al van Mij hield  
nog vóór de Schepping van de wereld.  
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet erkend, maar Ik wel. 

     En dezen hier hebben erkend, dat U Mij hebt gezonden. 
     Uw naam heb Ik aan hen geopenbaard.  

Ik zal dat blijven doen,  
zodat uw liefde voor Mij  in hen mag zijn  
en Ik ook in hen ben." 

 

Verteller:  Woord van de Heer. 

 

OM TE DOEN 
Gesprekje: 

1. Jezus bidt: ‘… Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun 
woord in Mij geloven.’  
Voor wie bidt Jezus hier eigenlijk?  

2. Jezus bidt ook: ‘Laat hen allen zo één zijn, zoals U Vader het zijt in Mij en Ik in U.’ 
Wat zou Jezus hiermee bedoelen? 

3. Waarvoor of voor wie zou jij willen bidden? 

Bidden: 
Jezus leert zijn leerlingen ook een mooi gebed, het Onze Vader. 
Zo weten we dus dat de Vader van Jezus ook onze Vader is. 
Bid dan samen, terwijl jullie elkaars handen vasthouden: 

Onze Vader, die in de hemel zijt … 



Zingen:  https://www.youtube.com/watch?v=dRRK3HJJNk8  

Jezus heeft vaak verteld over de liefde van zijn Vader voor ons. 
Hij wil graag dat we in liefde met God en met elkaar leven  
en daarom zingen we: 

 
Kinderen van de Vader  (Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 

 

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot           
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 

Wij willen samenleven als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 

Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 

TIP VAN DE WEEK 
Het is in de Kerk een goede gewoonte  

om vanaf Hemelvaart tot Pinksteren samen te bidden,  
net zoals de leerlingen dat samen met Moeder Maria hebben gedaan. 

Nu weten jullie dat er op heel veel plaatsen in de wereld oorlog en geweld is.  
Paus Leo XIV en de Nederlandse bisschoppen hebben gevraagd  

om in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om vrede. 
Doen jullie mee? 

Kom Geest van God, kom Geest van liefde en vuur, 
kom in mijn hart, en leer mij lief te hebben zoals Jezus mij liefheeft. 

Geef dat iedereen op de wereld in vrede met God en met elkaar mag leven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRRK3HJJNk8

