
14 september 2025 – Feest van Jezus’ Kruisverheffing 

 
Het kruis, grootste teken van Gods Liefde  

Kruis en feest, past dat eigenlijk wel bij elkaar? 
Voor mensen die in Jezus willen geloven en Hem willen volgen wel! 
Het kruis herinnert ons aan Goede Vrijdag én aan Pasen. 

Weet je het nog, God heeft een prachtige wereld geschapen. Alles was goed.  
Maar de eerste mensen, Adam en Eva, hebben niet geluisterd naar God. 
God heeft hen weggestuurd. De wereld was ineens minder fijn geworden. 
Gelukkig heeft Hij Iemand beloofd die het weer goed zou maken tussen Hem  
en de mensen. En dat is Jezus, zijn eigen Zoon, en zoon van Maria en Jozef. 
Hoe heeft Jezus het goedgemaakt?  
Op Goede Vrijdag, de dag waarop Hij aan het kruis is gestorven. 
Aan dat kruis heeft Jezus laten zien hoeveel Hij van alle mensen houdt. 
Jezus bleef niet dood. Na drie dagen is Hij verrezen. Dat vieren we met Pasen.  
Jezus is onze Redder, onze Verlosser.  
Daarom is het kruis zo belangrijk geworden voor alle Christenen, en vieren we feest. 
Dankzij Hem kan nu iedereen die in Hem gelooft, na de dood voor altijd bij God wonen. 
Dat heeft Hij beloofd, en wat Jezus zegt, is altijd waar. Daar mag je op vertrouwen. 
Over die mooie belofte hoor je vandaag in het Evangelie. 

Zullen we gaan lezen? 
Mag er eerst nog een kaarsje aan? 

  



Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller:   Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.   
Joh. 3, 13-17 

Eens zei Jezus tegen Nikodémus: 
Jezus:  "Er is nooit iemand ten hemel opgestegen  

behalve Degene, die uit de hemel is neergedaald: 
de Mensenzoon. 
En de Mensenzoon moet omhoog worden geheven  
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn.  
Zo zal iedereen die gelooft in Hem 
eeuwig leven. 
Want God heeft zoveel van de wereld gehouden,  
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan. 
Hij zal eeuwig leven. 
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden  
niet om de wereld te oordelen, 
maar om de wereld door Hem te redden."  

Verteller:  Woord van de Heer 

OM TE DOEN 
In gesprek: 

Een kruis vind je op heel veel plaatsen: 
In de kerk, in kapelletjes, zomaar ergens langs de weg ...  
Hebben jullie thuis ook een kruis?  
Pak het dan en vertel elkaar waar je aan denkt  
als je ernaar kijkt. 

Aan welk bijzonder kralensnoer hangt ook een kruisje? 

Jezus heeft zijn kruis uit liefde voor ons gedragen? 
Wij krijgen soms ook een kruis te dragen.  
Wat zou dat kunnen zijn? 

Om te bidden: 

Lieve Jezus, 
Sterven aan het kruis is niet zo fijn. 
Maar U heeft het gedaan,  
uit liefde voor mij en alle mensen. 
Zo heeft U alles goed gemaakt  
tussen de mensen en Vader God.  
Nu kunnen we weer in de hemel wonen. 
Dank, dank, heel veel dank. 
Mogen steeds meer mensen  
in U gaan geloven,  
uw liefde leren kennen. Amen. 



Om te zingen: God houdt van de hele wereld  

Opwekking Kids - Tekst en muziek: Rob en Lee Ann Vermeulen 

 
Refrein:  God houdt van de hele wereld, 

want Hij gaf zijn Zoon. 
God houdt van de hele wereld, 
want zijn hart is groot, zo groot, zo groot, zo groot.  

1. Hij houdt van Eskimo’s en Indianen, 
Turken en Amerikanen, 
Afrikanen uit Gabon, 
van oost naar west en andersom, 
van Marokkanen en Molukkers, 
snelle stadslui, boerentukkers, 
Nederlanders, buitenlanders, 
allemaal, hoe kan het anders.   

2. Hij houdt van jou en mij en pa en moe,  
je grote zus, m’n kleine broer, 
grote mensen, kleine kleuters, 
stoere jongens, drukke peuters,  
oma’s, opa’s, zelfs studenten,  
nieuwe baby’s, oude krenten, 
vreemde vogels, toffe peren, 
wanneer zullen wij het leren.  

 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpoRAgwmAMA 
 
 

 

We zijn kinderen van God.  
Een mooi gebaar om contact te maken met Hem is het kruisteken. 
Probeer het de komende week telkens 
heel aandachtig te doen, langzaam en groot: 

In de naam van de Vader … Dan raak met je rechterhand jouw voorhoofd aan. 
De Vader is God, onze Papa in de hemel. Hij is ‘boven’. 

en de Zoon … Dan raak je met jouw rechterhand je buik aan. 
Jezus, de Zoon van God, heeft ons leven op aarde gedeeld. Hij is ‘beneden’. 

en de heilige Geest … Dan raak je met je rechterhand je linkerschouder aan,  
en daarna de rechterschouder en zeg je ‘Amen’. Dat betekent ‘Het is zo.’ 

De heilige Geest is de Geest van God de Vader en van Jezus. 
 Hij is niet boven, Hij is niet beneden, Hij woont in ons hart. 

Let op: Als je linkshandig bent, doe je alles andersom. 

3.  
Hij houdt van ieder die je kan bedenken, 
God wil ons zijn liefde schenken,  
’t geeft niet wie of wat je bent, 
jouw naam is al bij God bekend. 
Wil je ook met Jezus leven, 
al je schuld wil Hij vergeven. 
Jezus overwon de dood, 
dus geef je hart aan Hem, 
God houdt van ons; 
Zijn hart is groot, zijn hart is groot, 
Zijn hart is groot.  
Zo groot! 

https://www.youtube.com/watch?v=fpoRAgwmAMA

