
 

5 oktober 2025 - 27e Zondag door het Jaar 

 

De kracht van het geloof … 

Eén van de kleinste zaadjes op de wereld is het mosterdzaadje. 
Als je het in de palm van je hand legt, moet je goed oppassen dat het niet wegwaait. 

En toch, als je een mosterdzaadje in de aarde stopt, gaat het groeien. 
Het wordt zelfs een supergrote, sterke boom. 

Kun jij dat geloven, een grote boom uit zo’n piepklein zaadje? 

Heb je zelf al eens zaadjes geplant, bijvoorbeeld appel- of zonnebloempitjes? 
Dan heb je vast ontdekt dat ze niet vanzelf gaan groeien. 

Misschien heb je ze wel water gegeven, er wat mest bij gedaan. En toen …  
… moest je geduldig en met vertrouwen wachten tot je een steeltje met blaadjes zag. 

Zie je het al? ‘Geloven, vertrouwen en doen’ horen bij elkaar. 
Dat ontdekken ook de apostelen als ze aan Jezus vragen: “Geef ons meer geloof.” 

Ben je benieuwd naar het antwoord van Jezus?  
Laten we dan maar gauw gaan lezen. 

 
 
 

Staat het kaarsje klaar om aangestoken te worden? 
Wie doet het deze keer? 

 
  



Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas.          Lucas 17, 5-10 
 

Op een dag zeiden de apostelen tegen de Heer: 
Apostelen: "Geef ons meer geloof." 
Verteller:  De Heer antwoordde: 
Jezus:  "Als jullie geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje   

en als jullie tegen die moerbeiboom zouden zeggen: 
Maak je met wortel en al los uit de grond en plant je in de zee, 
dan zou hij jullie gehoorzamen. 

Als iemand van jullie een knecht in dienst heeft  
als ploeger of als veehoeder,  
zal hij bij zijn thuiskomst van het land soms zeggen:  
“Kom dadelijk aan tafel en bedien je maar goed”?  
Zouden jullie niet eerder zeggen:  
“Maak mijn eten klaar, doe een doek om je middel,  
en bedien me, terwijl ik eet en drink.  
Daarna kun je zelf eten en drinken”?  
Moet hij de knecht soms dankbaar zijn,  
omdat die heeft gedaan wat hem is opgedragen?  
Hetzelfde geldt ook voor jullie. 
Wanneer je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan:  
Wij zijn maar gewone knechten. 
We hebben alleen maar onze plicht gedaan." 

 

Verteller:  Woord van de Heer 

OM TE DOEN 

 
Gesprekje  

1. De apostelen vragen aan Jezus om “meer geloof”.  
Heb je een idee waarom ze dat aan Jezus gevraagd hebben? 

2. Jezus wil onze wereld mooier maken. Dat moeten de apostelen ook doen. 
Zegt Jezus tegen hen: “Je hebt iets bijzonders gedaan. Daar mag je trots op zijn”? 
Of zegt Hij: “Je moet gewoon doen wat er gevraagd wordt”? 

3. Wat kun jij doen om de wereld een beetje mooier te maken?  
Wie of wat heb je daarvoor nodig?  

 



Gebed 

Lieve Jezus,   
Dank U wel dat U van alle mensen houdt.  
Ik maak mij soms zorgen over alles wat er nu in de wereld gebeurt. 
Samen met Maria wil ik op deze Wereldmissiedag bidden  
voor alle kinderen die het niet zo goed hebben,  
die niet naar school kunnen, niet elke dag te eten hebben. 
Geef ook ons meer geloof en vertrouwen 
opdat wij ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. 
Een wereld van vrede en voor iedereen te eten. Amen. 

Om te zingen:  Wil je wel geloven dat het groeien gaat. 
Tekst: Hanna Lam en  muziek: Wim ter Burg 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elk jaar, in het eerste weekend van oktober,  

vieren we in de Katholieke Kerk de Wereldmissiedag van de kinderen.  

Dat is dus nu! 

Overal in de wereld helpen kinderen andere kinderen.  

Dit jaar willen we kinderen in Myanmar helpen,  

kinderen die op de  vlucht zijn voor oorlog. 

Helpen jullie ook mee, want alle beetjes helpen? 

Bedenk samen een plan wat je kunt doen. 

Op de site https://www.missiokids.nl/ kun je een heleboel informatie vinden. 

En achter in de Nicolaaskerk Baarn ligt een speciale kinderkrant. 

Ga er maar eens kijken.  

Of download de krant via https://www.missio.nl/wp-

content/uploads/2025/07/MISSI0163_Kinderkrant-WMM25_v2.pdf  

 

 

 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 

Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn, 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen, 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
 

 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft,  
zoals een kind. 
Als je een geloof hebt  
als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 

https://www.missiokids.nl/
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2025/07/MISSI0163_Kinderkrant-WMM25_v2.pdf
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2025/07/MISSI0163_Kinderkrant-WMM25_v2.pdf
https://youtu.be/BvMCRbT0gU8

