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Mededelingen 
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TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 3 

september 2023 

10:00 u: Communieviering  

      Voorgangers: Irene Elsevier en Kees van Gestel 

 

DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 10 

september 2023 

10:00 u: Communieviering  

     Voorganger: Diaken Wim Kremer 

 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 17 

september 2023 

11:00 u: Eucharistieviering  

     Voorganger: G. Nijland,  

     Ecclesiakoor 

 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 27 augustus: € 65,35 voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

€ 123,15 voor MIVA 

 

 

 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittum, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die 

opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een 

beertje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 

onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De 

spreuk op de voorkant en de informatie op de achterkant geven 

aan het begin van de dag een positief gevoel. 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld. De 

opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 

vanuit Klooster Wittum worden georganiseerd  

(zie ook op internet: www.kloosterwittum.nl)  

De Gerarduskalender 2024 kost € 9,75 

Op donderdag van 9:00-12:00 uur te koop op het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.’ dat is de 

uitnodiging van paus Franciscus aan ons in de komende 

weken, tijdens de Scheppingsperiode*.  

 

Is de aarde dan ziek, als we worden opgeroepen om haar te 

genezen? In zekere zin wel. Door de klimaatverandering en 

milieuvervuiling, en andere gevolgen van menselijke activiteiten, 

sterven veel planten- en diersoorten uit. Daardoor is ook het leven 

van de mens zelf bedreigd. Op 2 augustus was het ‘earth 

overshoot day’, met andere woorden de mensheid heeft in de 

eerste 7 maanden van het jaar al gebruikt wat de aarde in een jaar 

http://www.kloosterwittum.nl/


 

 

feitelijk kan voortbrengen aan grondstoffen. De komende maanden 

zullen we daarom lenen van de toekomst, en daarmee van onze 

volgende generaties. Dit leidt tot uitputting van de aarde en een 

ophoping van CO2 in de atmosfeer.  

Tijdens de Scheppingsperiode nodigt paus Franciscus ons uit om, 

individueel en in gemeenschap, te bidden voor de zorg voor de 

schepping en na te denken wat wij zelf kunnen bijdragen. In de 

vieringen in de komende weken geven wij gehoor aan de 

uitnodiging onze roeping te volgen om als goede rentmeesters om 

te gaan met de schepping, de aarde en alles wat ademt en leeft.  

In de nieuwsbrief van september en ook in de komende 

weekendmededelingen zullen we aandacht besteden aan de 

Scheppingsperiode. Hopelijk biedt dat inspiratie om te helpen om 

de aarde te genezen.  

 

* De Scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 

4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is ontstaan in 

de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken, en is nu een 

oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.  

 

In de Scheppingsperiode van 2023 ligt de focus op 'alles wat 

ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas 

sterk bedreigd is door toedoen van de mens. Als we de gezondheid 

van onze planeet blijven ondergraven en het web van het leven 

vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens. 

De Scheppingsperiode past in de ruimere campagne “Met een 7-

sprong naar integrale ecologie”. Alles is met alles verbonden. 

Deze campagne borduurt voort op de encycliek Laudato Si’ die 

paus Franciscus in 2015 publiceerde. De 7 Laudato Si’-doelen 

gidsen ons op het pad naar een gezonde, leefbare aarde, met 

overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf 

inbegrepen.  

 



 

  


