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 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad
NIEUWE BESTEMMING KRUISWEGSTATIES MARIAKERK 

In de Dagkapel van de in 2009 gesloten Mariakerk in 
Soestdijk hing een Kruisweg waarvan de 14 staties, 
uitbeeldingen van de weg die Jezus ging in de laatste 
dagen van zijn leven, in 1995 zijn gemaakt door de Soester 
kunstenaar Ulrich Manders. Deze Kruisweg heeft sindsdien 
een lange reis gemaakt naar het eiland St. Eustatius, een 
van de Bovenwindse Eilanden in het Caraïbische deel van 
Nederland. Daar heeft de Kruisweg afgelopen maand een 
definitieve plek gekregen in de plaatselijke parochiekerk 
vernoemd naar St. Eustatius. 
Op de foto toont Valentine Ricardo Fortin, een PGV-er in 
deze parochie, aan de aannemer waar een van de staties 
een plek zou kunnen krijgen, nl. op de muur van de kerk. 
Wat opvalt is dat het reliëf, de uitvoering van de statie, 
op de foto tegen een donkere achtergrond is geplaatst 
waardoor het lijkt dat deze minder goed tot haar recht 
komt. Inmiddels is de kerk gerestaureerd en zijn de 
wanden allemaal wit geworden, waardoor het reliëf zeker 
goed opvalt. Dat zagen we recent op een filmpje dat met 

de familie en bekenden in 
Nederland is gedeeld. Voor 
onze begrippen hangen 
ze echter wat erg hoog. 
Maar elk land kent zijn 
gebruiken en de nieuwe 
eigenaar zal weinig 
andere mogelijkheden 
hebben gehad. Voor de 
kerk en haar nog geen 
1.000 parochianen heeft 
deze Kruisweg inmiddels 
een bijzondere waarde 
gekregen. 

We zijn blij, dat deze prachtige Kruisweg een plek heeft 
gekregen en weer gelovigen zal inspireren. Aan de 
kunstwerken kun je zien, dat Ulrich ze met die gedachte 
ook heeft gemaakt.

UITNODIGING
INFORMATIEBIJEENKOMST HERINRICHTING PETRUS EN PAULUSKERK

ZONDAG 8 OKTOBER 11.30 UUR

Op zondag 19 maart werd een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen rondom een voorgenomen 
Herinrichting van de Petrus en Pauluskerk te delen met de Soester parochianen. Deze bijeenkomst werd niet alleen druk 
bezocht, maar er werden ook tal van ideeën geïnventariseerd. De ideeën en reacties betroffen zowel het priesterkoor, de 
inrichting en aankleding van de kerk, de plaats van de zangkoren als ook over de verwarming, isolatie, verlichting van de 
kerk.
Daarmee had de ingestelde Denktank genoeg stof om na te denken en de ideeën te toetsen aan het op 19 maart 
gepresenteerde voorstel.
Op basis daarvan zijn nog diverse gesprekken gevoerd met “deskundigen”, is een bezoek gebracht aan een locatie waar 
grote ruimten op moderne wijze kleiner kunnen worden gemaakt, en is vervolgens het plan aangepast en besproken met 
locatieraad/pastoraatsgroep.

Zoals op 19 maart afgesproken zouden we rond de zomer een nieuwe informatiebijeenkomst organiseren om de voortgang 
en de aangepaste plannen met de parochianen te ontbreken. 

Wij nodigen de parochianen dan ook van harte uit om ook deze keer aanwezig te zijn en wel op 
ZONDAG 8 OKTOBER VANAF 11.30 UUR IN DE WILLIBRORDZAAL

(Aansluitend aan de viering van 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk waarin onze diaken Kremer zal voorgaan).

Wij rekenen ook deze keer weer op een grote opkomst. Alvorens 
definitieve besluiten worden voorbereid is het van belang de mening van 
de parochianen te vernemen. Uiteindelijk heeft de herinrichting als doel 
onze kerk toekomstbestendig te maken binnen de kaders die al eerder 
zijn vastgesteld. We hopen nog steeds dat de Petrus en Pauluskerk een 
kerk wordt waar ieder zich thuis voelt,  rust vindt om te bidden en 
bijzondere momenten in het leven wil vieren als doop, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, afscheid. 
Een plek waar God op een bijzondere manier aanwezig is in een kerk 
van ons allemaal.

Graag tot ziens op zondagmorgen 8 oktober a.s. vanaf 11.30 uur.
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg
BEDEVAART: EÉN DAG NAAR KEVELAER

Maandag 24 juli zijn wij met 30 
mensen uit Soest naar Maria 
‘Troosteres der bedroefden’ in 
Kevelaer geweest. Toen wij 
daar aan kwamen hebben wij 
koffie gedronken met gebak, 
in de Gouden Leeuw. Daarna 
was de intochtprocessie met 
aansluitend H. Mis in de 
Mariabasiliek. ‘s Middags was 
er een gebedsviering. Om 
16.30 uur was het diner in de 

Gouden Zwaan. Om 18.30 uur het lof met lichtprocessie 
in het Forum Pax Christi en toen was het afscheid met 
gebed en een lied bij de Genadekapel. Daarna met de bus 
weer huiswaarts. Het was een fijne dag met gebed, mooie 
zang door het koor, veel bruidjes, gezelligheid en fijne 
gesprekken.

Het thema was dit jaar: Heb  vertrouwen, Ik ben het.
Voor het project Stichting Groene Habitat voor India is 
€1275,00 opgehaald.
De slotviering is 7 oktober om 19.00 uur in de St. Jozef 
kerk in Achterveld.

EERSTE H. COMMUNIE 2023

Het is eind 2022 als de eerste bijeenkomst wordt gepland 
voor de 1e communie. Het is een informatie avond met 
uitleg en een planning voor de bijeenkomsten. Omdat de 15 
1e communie kantjes van 3 kerken bij elkaar zitten rouleren 
de bijeenkomsten tussen, Eemnes, Soest en Soesterberg. 
Tijdens de bijeenkomsten voor de kinderen wordt er een 
boek gebruikt. Hierin zit ook huiswerk voor de kinderen 
dat weer gebruikt word in de volgende bijeenkomst. Naast 
de bijeenkomsten is er ook een speurtocht door de kerk in 
Eemnes en zamelen de kinderen geld in voor de Amerpoort 
in Baarn. Daarvoor zijn de kinderen ook naar een mis in 
de Amerpoort geweest welke vol stond van vrolijkheid en 

muziek. Waar de eerste keren sommige kinderen nog iets 
van het is spannend veranderde dat tijdens de duur van de 
voorbereiding in wat leuk en doen we het volgend jaar nog 
een keer? De echte communie is gevierd in de kerken van 
Soest en Eemnes, waarbij ook een deel van de versiering 
die is gemaakt voor Soest weer is gebruikt in de kerk van 
Eemnes. Afgelopen zondag 2 juli werd het hele project 
afgesloten met het voor de 2e keer ter communie gaan in 
Soesterberg. 
We willen dan ook de onze dank uitspreken naar de 
begeleiders: Wies, Mieke en Gabriëlle
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OPEN MONUMENTEN WEEKEND 2023
PROGRAMMA  HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

Dank voor alle reacties op de oproep in het vorige nummer! Er is een mooi programma ontwikkeld, ook voor 
kinderen. U bent van harte welkom! Er valt veel te zien en te beleven. Hosts en hostess zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Hier volgt het programma in vogelvlucht. 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

14.00 – 17.00 uur: 	� Expositie van hongerdoeken en van kerkelijke kleding.  
Uitleg hierover en over het mooie interieur is beschikbaar.

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Na de viering van 10.00 uur, vanaf 11.30 uur bezichtiging van de expositie voor de deelnemers aan de viering.

13.30 – 16.00 uur: 	 Vrije inloop. Expositie van hongerdoeken en van kerkelijke kleding.  
13.30 en 14.45 uur: 	 piano/orgel en fluit, door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden. 
14.00 – 14.30: �	 lezing door Marijke Egelie-Smulders over de historie en betekenis van hongerdoeken.  

	 �Al vanaf de middeleeuwen worden 
hongerdoeken gebruikt om in de vastentijd  
het altaar af te schermen. Ze zijn vaak 
versierd met kleurrijke voorstellingen van  
het lijden van Christus en in de wereld.   
Er is alle ruimte om vragen te stellen. 

15.15 – 15.45: 
lezing door Wies Sarot over kerkelijke rituelen,  
in het bijzonder over het gebruik en de betekenis van water. 

16.00 uur: einde programma

Namens de vrijwilligersgroep Open Monumenten Dag Soest en Soesterberg
Richard van de Loo, 035 – 60 259 51 - richard.vandeloo@planet.nl 

MARIA DIE DE KNOPEN ONTWART 

Maria, die de knopen ontwart (Duits: Maria 
Knotenlöserin) is een genadebeeld in de bedevaart­
kerk van Sint-Petrus aan de Perlach in Augsburg.

Het afgelopen jaar heeft de gespreksgroep op maandag
avond een nieuwe werkwijze ontdekt. Eens in de maand 
beginnen we met luisteren. Op tafel staat een klein boxje en 
daaruit klinken de stemmen van de Dolle Maria’s. Laetitia en 
Celine zijn twee RK vrouwen, die in de podcast in gesprek 
gaan met een deskundige gast over een onderwerp, dat 
ons gewone leven raakt, maar ook vragen oproept, mede 
vanuit je geloof. Onderwerpen die je soms een knoop in 
je maag bezorgen. Denk aan het klimaat, omgaan met 
negatief nieuws, de overgang, de jeugd in de kerk enz. 
Na het beluisteren van de podcast ontstaat vanzelf een 
gesprek. Omdat de podcast zelf niet op discussie maar op 
‘kennismaken met’ gericht is, zijn ook onze gesprekken 
open en verkennend. Het gaat niet om leerstellingen, maar 
om het leven met de vragen die er zijn. 

Misschien vind je het leuk om aan te schuiven. Dat kan. Als 
je je opgeeft krijg je ieder weekend voor de bijeenkomst 
een mailtje met een vermelding van de podcast die we 
gaan beluisteren. (sarot@marthamaria.nl) 

Maandag 4 september, 
2 oktober, 30 oktober,  
27 november van  
20.00-22.00 uur  
in De Sleutel in Soest. 
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KIDSKERK OP ZONDAG 3 SEPTEMBER ALS DE KLOK TWAALF SLAAT 

Hij is maar klein, de tollenaar Zacheüs. Toch hebben de 
mensen een heel grote hekel aan hem. Hij is zo hebberig. 
Altijd wil hij meer en dan nog meer en dan nog meer. Meer 
geld. Nog meer geld. Belasting noemt hij dat. Maar het 
verdwijnt in zijn eigen zak. En als je het hem niet geeft 
dan roept hij er zo’n grote gewapende Romeinse soldaat 
bij. Op de dag dat Jezus de stad binnenkomt en iedereen 
op de uitkijk staat nemen de mensen een beetje wraak. Ze 
gaan niet opzij om Zacheüs ook te laten kijken. Daarom 
klimt Zacheüs in een boom. Zo kijkt hij over iedereen heen. 
En wat er dan gebeurt…. Jezus kijkt omhoog, naar hem! 
Jezus vraagt of Hij bij Zacheüs mag eten. Wonderlijk, vindt 
Zacheüs. Schandelijk, vinden de mensen. Maar zouden ze 
het nog steeds schandelijk  vinden als ze ontdekken dat 
Zacheüs dankzij Jezus zijn hele leven verandert? 

Kidskerk is om 12.00 uur in de Caroluskerk in Soesterberg. We zouden het heel leuk vinden als je een 
vakantieherinnering meebracht naar de kerk. Een mooie steen of schelp, of een bijzondere foto of…. 

SPELLENMIDDAG IN DE SLEUTEL

Elke 1e dinsdagmiddag van de maand kunt u bij ons in De Sleutel gezellig een 
spelletje spelen, een praatje maken, of gewoon even rusten en wat drinken. 
U kunt kaarten, rummikub spelen, of neem zelf een spel mee, wat u leuk vindt, 
en het graag aan anderen wil leren. Er zijn gastvrouwen aanwezig, die zorgen 
voor drankjes en hapjes. 

Kom eens langs: dinsdag 5 september en op dinsdag 3 oktober. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur.

CURSUS VOORBEDEN MAKEN 

Vlak na Pasen, in april hebben we een bijeenkomst 
gehouden rond het maken van voorbeden. Voorbeden zijn 
de gebeden van de gemeenschap voor de noden in kerk 
en wereld. Voor iedere viering in de kerk zijn er wel ergens 
kant en klare voorbeden te vinden. Die hebben echter een 
groot nadeel, ze zijn niet actueel en ook niet aangepast 
aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bovendien zijn ze 
dikwijls gesteld in een wat hoogdravende taal. 

In april hebben we vooral de theorie achter het maken 
van voorbeden behandeld. Aan de praktijk en het samen 
oefenen kwamen we niet toe. Daarom hebben we een 
vervolg gepland en wel op zaterdag 16 september. We 
zullen bespreken hoe je voorbeden maakt en we gaan 
oefenen, zowel in het schrijven van de voorbeden als in het 
bidden van de voorbeden achter de ambo. Deze middag is 
op de eerste plaats bedoeld voor lectoren en voorgangers. 
Maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Zaterdag 16 september 14.00-16.00 uur 
in de pastorie van de St. Martinus te Hoogland. 

Graag van tevoren opgave bij sarot@marthamaria.nl 
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OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 

Maandag 2 oktober om 20.00 uur in ’t Trefpunt, Baarn

Alle ouders uit de Martha en Mariaparochie die hun kind 
eerste communie willen laten doen op 9 juni 2024 nodigen 
we van harte uit voor een ouderavond op maandag 2 oktober 
om 20.00 uur in Baarn. Tijdens deze informatiebijeenkomst 
zullen we een toelichting geven bij het project dat we 
gebruiken bij de voorbereiding op de eerste communie en 
de concrete gang van zaken bespreken. Ook komt er een 

korte uitleg van de betekenis van de eucharistie voor ons 
geloof. 
Zit jouw zoon of dochter in groep vier of hoger dan bent je 
van harte welkom op deze informatieavond. Je kunt je alvast 
aanmelden bij pastor Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 
dan ontvang je eind augustus een uitgebreide uitnodiging 
met opgaveformulieren. 

Vrede is meer dan de 
afwezigheid van oorlog en 
hoe dit eruit ziet en tot 
stand komt, gaat iedereen 
aan. Daarom organiseert 
PAX al meer dan 50 jaar 
met duizenden mensen 
de vredesweek. Ook dit jaar 
zullen van 16 t/m 24 september 
2023 honderden lokale activiteiten samenkomen met een 
gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar 
onze democratie die onder druk staat.
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving 
waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond 
of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van 
macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. 
Met sterke democratische waarden en instituten.  
In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde 
hebben. 
Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer 
mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. 
Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als 
we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het 
systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel 
onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het 
sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt 
afbreekt. 
Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer 
liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit 
balans raken en mensen het vertrouwen in instanties 
en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want 
hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede 
en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is 
gebouwd op haar grondvesten staat te schudden? 

INZAMELING VOEDSELBANK 

15 oktober en 22 oktober
St Carolus Borromeuskerk 

Oog voor voedsel, hart voor mensen 
Wist je dat niemand honger 
hoeft te hebben als we 
onze voedseloverschotten 
aan hen geven? Dat is goed 
voor mens en milieu. 

In Nederland leven meer 
dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. 
Voedselbanken verstrekken 
verkregen voedsel gratis 
aan mensen die het 
tijdelijk zelf niet redden. Zij 
doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Voedselbanken 
ondersteunen hun klanten door hen te helpen hulp 
te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen 
staan. Zo bestrijden we samen armoede, verdwijnen 
voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. 
Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en 
(verborgen) armoede. 

Helpt u mee de inzamelingen tot een succes te 
maken? 
Bij de vieringen op zondag 15 oktober en zondag  
22 oktober kunt u weer producten meenemen en ze in de 
kratten doen achterin de kerk. Op de boodschappenlijst 
hiernaast ziet u aan welke producten behoefte is. Ook 
uw financiële donatie is van harte welkom! 

U kunt dit in de kerk in de daarvoor bestemde bus gooien, 
of u kunt   het overmaken op nummer NL10 RABO 0383 
7380 83 bij de Rabobank, t.n.v. Voedselbank Gooi & 
Omstreken, Huizen. Dank voor uw artikelen of gift.
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VREDESWEEK: FILMWEEK

In en net voor de vredesweek wordt in ons parochiecentrum 
De Sleutel tweemaal de film “Denial” vertoond.

Vrijdagavond 15 september 20.00 uur
Dinsdagmiddag 19 september om 13.30 uur

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat.

Ik ga niet in discussie met iemand die beweert dat de 
Holocaust niet heeft plaatsgevonden’, zegt Deborah 
Lipstadt (Rachel Weisz) stellig vanachter haar leskatheder. 
Achterin de zaal staat een man op. De camera draait, wat 
volgen zal is strak geregisseerd. ‘Ik ben David Irving, en ik 
heb hier duizend dollar voor degene die bewijs levert voor 
de Holocaust’, klinkt het. De rest is- letterlijk -geschiedenis.
In 1993 publiceerde de Londense uitgever Penguin Books 
Denying the Holocaust. Lipstadt was daarmee de eerste 
historica die uitgebreide research had gedaan naar 
ontkenners van de Holocaust. Onder hen dus David Irving, 
die in 1994 en public op Lipstadts aantijgingen reageerde. 
Denial opent met die scène, om daarna verslag te doen van 
de rechtszaak die Irving tegen Lipstadt aanspande. Het zal 
even slikken zijn voor degenen die niet bekend zijn met 
deze historische gebeurtenissen: is het dan geen algemeen 
gegeven dat de Holocaust plaatsvond en miljoenen Joden 
het leven kostte?

Dat is zeker het geval, maar 
als Denial één ding duidelijk 
maakt, is het wel dat het soms 
eenvoudiger is te roepen 
dat iets niet waar is dan het 
tegendeel te bewijzen. Het 
Engelse rechtssysteem is zo 
opgebouwd dat de bewijslast 
te allen tijde ligt bij degene 
die aangeklaagd wordt. Anno 
1993 had Lipstadt Irving in 
haar boek beschuldigd van 
laster, en om te bewijzen 

dat die laster terecht was moest ze indirect ook bewijzen 
dat de Holocaust had plaatsgevonden. In de film zorgt het 
voor heftige situaties, opgeroepen door een bij uitstek 
postmodernistische vraag: als we alles in twijfel kunnen (of 
zelfs moeten) trekken, waarom dan ook niet de Holocaust?
Lipstadt voelt zich genoodzaakt de rechtszaak aan te 
nemen, naar eigen zeggen om ‘de stem van het lijden niet 
te vergeten’. Op de achtergrond speelt een groot pijnpunt 
een grote rol: juist door te reageren op de uitlatingen van 
iemand als Irving geef je een podium aan mensen die dat 
niet verdienen. Regisseur Mick Jackson (The Bodyguard, 
Temple Grandin) onderzoekt met zijn film duidelijk de 
grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Hoe ver kun je 
gaan in het misbruiken van deze democratische waarde? 
En glijden we niet alleen maar verder af als we misbruikers 
een stem geven? 

FRANCISCUS: ‘DE KERK IS VOOR 
IEDEREEN, IEDEREEN, IEDEREEN!’ 

Van 1 t/m 6 augustus waren de wereldjongerendagen, 
die dit jaar plaatsvonden in Portugal. 
Het was het moment waarop honderdduizenden jongeren 
dagenlang hebben gewacht: de komst van paus Franciscus. 
Toen hij tijdens de Wereld Jongerendagen het podium 
betrad in het Parque Eduardo VII in het centrum van 
Lissabon, de Portugese hoofdstad, barstte de menigte uit 
in gejubel. Maandagavond vond op dit 25 hectare grote 
terrein, omgedoopt tot ‘Ontmoetingsheuvel’, de officiële 
aftrap van de Wereldjongerendagen plaats. Ongeveer een 
kwart miljoen mensen kwamen naar de openingsmis met 
de patriarch van Lissabon, kardinaal Manuel do Nascimento 
Clemente. Gisteren was de menigte in aantal verdubbeld. 
Overal zwaaiden enthousiaste jongeren met de vlaggen 
van hun landen van herkomst, zongen, klapten en dansten. 
Franciscus zelf landde woensdagochtend al in Lissabon. 
Hij bracht de dag door met beleefdheidsbezoeken en een 
vesperdienst met bisschoppen, clerici, seminaristen en 
religieuzen. Ook sprak hij met slachtoffers van misbruik 
en donderdagochtend met jongeren uit Oekraïne. Na een 
bezoek aan twee onderwijsinstellingen liet hij zich 
donderdagavond eindelijk zien aan de pelgrims op de 
Wereldjongerendagen. Bijna een heel uur lang nam met 

de pausmobiel een duik in de menigte. Franciscus volgde 
aandachtig het podiumprogramma met zo’n 200 vlaggen 
van verschillende naties, fadomuziek en een grote groep 
trommelaars. Een groep jongeren droeg het 3,80 meter 
lange Wereldjongerendagenkruis en een kopie van Maria-
icoon Salus Populi Romani naar het podium. In zijn toespraak 
moedigde de paus de jongeren aan zich met hun vragen tot 
Jezus te wenden. Geregeld week hij af van de uitgeschreven 
tekst van zijn speech. “De Kerk is een Kerk voor iedereen”, 
benadrukte hij. Daarop vroeg de Heilige Vader de menigte 
het woord “iedereen” drie keer met hem te herhalen. Ook 
drong hij aan zich te concentreren op de zorg voor de 
planeet en de strijd tegen klimaatverandering, en riep op 
tot een “integrale ecologie”, die milieubescherming koppelt 
aan de strijd tegen armoede en andere sociale problemen. 
Aan het einde van zijn toespraak reageerden de tieners en 
jongvolwassenen met een daverend applaus. 
Lees het hele bericht: https://kro-ncrv.nl/franciscus-de-
kerk-is-voor-iedereen-iedereen-iedereen 

 Berichten algemeen
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KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

Opening Ludgerusschool Soest-Zuid

De taak van een pastoor en zijn parochiebestuur ging tot 
de jaren ’70 van de vorige eeuw veel verder dan alleen 
maar het zorgen dat een kerkgebouw wordt beheerd 
en dat er regelmatig kerkdiensten worden gehouden. 
De parochie was en voelde zich verantwoordelijk voor 
het onderwijs, de zorg voor ouderen, sport, cultuur en 
vele andere zaken. Zeker vanaf de jaren ’20 van de 
vorige eeuw werden vele initiatieven genomen voor 
nieuwe katholieke scholen, instellingen en verenigingen. 
Hadden we in Soest eerst te maken met alleen de Petrus 
en Paulusparochie in 1924, resp. 1939 ontstonden de 
Mariaparochie en de H. Familieparochie. Elke parochie 
nam daartoe initiatieven.

Pastoor Lommerse, bouwpastoor van de H. Familiekerk 
en eerste pastoor van deze parochie had best een lastige 
start in Soest-Zuid. De totstandkoming van de parochie 
had door de crisistijd een langere voorbereiding nodig dan 
gewenst en enkele maanden na de ingebruikname van 
de kerk begon in Nederland de Tweede Wereldoorlog. In 
1952 kon pastoor Lommerse zijn eerste Lagere School, 
de Willibrordusschool, openen met als hoofd de heer H.G. 
Taris. De groei van het aantal gezinnen in Soest-Zuid 
zorgde dat er na 10 jaar een tweede katholieke lagere 
school moest worden geopend, de Ludgerusschool. Als 
hoofd werd de heer A.J. v.d. Berg benoemd. 

Wat was pastoor Lommerse trots dat hij als “cadeau” bij 
zijn 40 jarig priestergeest dit voor elkaar had gekregen 
en dat het gelukt was om in goede harmonie te komen 
tot een verdeling van leerlingen over beide scholen.

Op maandag 3 september werd de Ludgerusschool 
onder brede belangstelling van kerkelijke en burgelijke 
autoriteiten en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs 
het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen nadat 
het door deken C.G. de Wit uit Amersfoort was ingewijd 
en de verschillende autoriteiten een toespraak hadden 
gehouden.
Dat de school in een behoefte voorzag blijkt wel uit het 
feit dat al een jaar later in 1963 de gemeente Soest om 
toestemming wordt gevraagd de school uit te breiden 
met nieuwe lokalen. 
Inmiddels is het schoolgebouw meer dan 60 jaar oud en 
al verschillende keren uitgebreid en verbouwd. 
De parochies in Soest hebben in 1969 de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs overgedragen 
aan de Stichting Katholiek Onderwijs Soest(erberg). Ook 
de actieve betrokkenheid bij verenigingen en instellingen 
vanuit het parochiebestuur is vergeleken met 60 jaar 
geleden minimaal geworden. Daarnaast is er inmiddels 
ook sprake van een parochie die de gemeentegrenzen 
overschrijdt. 

Nieuw schoolgebouw

Pastoor Lommerse gaat voor in gebed          Deken Smit hangt kruisje op in elk lokaal
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JUBILEUM STRAATPASTORAAT 
AMERSFOORT

Een mens is kwetsbaar. “Iets” kan ons overkomen, “iets” 
kan ons treffen, “iets” kan ons leven op zijn kop zetten. 
Dat kunnen verschillende dingen zijn: een ongeval, een 
verbroken relatie, een verlies. Dergelijke gebeurtenissen 
kunnen ons leven gaan bepalen. Anderen benaderen 
ons vanuit dat gemis of die scheiding of dat ongeluk. Wij 
worden zelf die tegenspoed, die breuk, dat tekort. Het 
leven versmalt tot wat er niet meer is en wat nooit meer 
terugkomt. Met de pijn die deze ervaring teweeg brengt 
kunnen de meeste van ons alleen maar leven door deze 
pijn te verdoven.
Verslavingen zijn een manier om de pijn te verdoven. 
Alcohol, drugs, gokken, seks, werken. Wanneer dat 
plaatsvindt, is het te hopen dat er iemand is die blijft zien 
wie we zijn. We zijn namelijk meer dan het lot dat ons 
treft, we zijn meer dan onze kwetsbaarheid en ook meer 
dan onze verslaving. Om dat (opnieuw) te beseffen hebben 
we iemand nodig die ons aanspreekt op onze kracht en 
op onze mogelijkheden. We zijn in staat om verder te 
leven, om nieuwe relaties aan te gaan, om ons leven op te 
pakken, als iemand ons vertrouwen geeft.

Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. 
De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. 
Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en 
in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet alleen 
zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen 
te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven en bij 
hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een ‘junk’, 
meer dan een ‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver 
en bedelaar’. Ieder mens is een ‘kind van God’ en heeft het 
recht dat iedere dag te horen.
Het straatpastoraat in Amersfoort viert binnenkort haar 
15-jarig jubileum. Dankzij de warme betrokkenheid kunnen 
zij al vijftien jaar mee oplopen met mensen van de straat, 
zonder aanzien des persoons. Zij zijn daar dankbaar voor. 
Graag willen ze met u stilstaan bij de verhalen van mensen 
van de straat tijdens een jubileumbijeenkomst vol gesprek 
en ontmoeting op vrijdagmiddag vijftien september in 
Amersfoort, met als thema: Mee oplopen. De ervaringen 
van de straatpastores en de verhalen van de straat staan 
centraal tijdens deze bijeenkomst. Wat is mee oplopen in 
de praktijk? Welke lastige en mooie ontmoetingen zijn er? 
We delen dilemma’s en ervaringen van de straatpastores 
en gaan met elkaar in gesprek. Graag verwelkomen we u! 
In verband met de voorbereiding zien we uw aanmelding 
graag tegemoet voor 1 september. Tijdens de middag 
bieden we u een handzaam inspiratieboekje aan, Mee 
oplopen, met de vele gezichten van het Straatpastoraat 
Amersfoort. Het boekje mag ruim verspreid worden om ook 
in uw netwerk een gezicht te geven aan de mensen van de 
straat. We kijken ernaar uit om de komende jaren met u 
het werk voor mensen op straat te kunnen voortzetten. 
Omzien zonder aanziens des persoons is en blijft onze 
missie. 

WAT? 15-jarig jubileum Straatpastoraat 
Amersfoort 

WAAR? kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1, 
3815 GV Amersfoort 

WANNEER? 15 september tussen 
14.30 en 17.00 uur 

AANMELDEN? Graag voor 1 september  
via een mail aan jubileum@straatpastor.nl

STEUN? We waarderen uw steun en eventuele 
jubileumgift: 
Kijk hiervoor op de website www.straatpastor.nl

OOG EN OOR HEBBEN VOOR ELKAAR 
EN HELPEN WAAR NODIG

De Parochiële Caritas Instelling van de parochie HH. 
Martha & Maria zet zich in voor mensen met kleine 
financiële en persoonlijke noden. Ook bieden we 
een luisterend oor en helpen bij het zoeken naar 
oplossingen.  
Bekijk het filmpje op de nieuwe website van de PCI! 
Ga naar: www.caritasmarthamaria.nl

Kies daar voor een persoonlijke hulpvraag of voor hulp 
voor een ander en vul de gevraagde informatie in.  
Wij gaan ermee aan de slag! Wij bemiddelen en 
verwijzen door als het nodig is. 
Onze werkgroepen zijn actief in Soest, Soesterberg, 
Baarn, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk/
Groenekan en Eemnes.

Het bestuur van de Parochiële Caritas 
Instelling van de HH. Martha Maria 
Parochie
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GEDAANTEVERANDERING  
VAN DE HEER

Enkele weken geleden werd het evangelie van de gedaanteverandering van de Heer in de vieringen gelezen. 
De Verheerlijking van Jezus op de berg is een hoogtepunt in het Evangelie.

De stem van God bevestigt de roeping en zending van Jezus. 
Maar de leerlingen begrijpen er niets van. Het onbegrip 
van de leerlingen voor de zending van hun meester is een 
steeds terugkerend thema in het Evangelie van Marcus. 
Jacobus en Johannes zullen in hoofdstuk 10 alweer aan het 
kibbelen zijn over de ereplaatsen aan Jezus zijde. Wat ze 
gezien hebben, heeft hen nog niet kunnen leren wie Jezus 
werkelijk is.

De berg op
Bergen zijn belangrijke plaatsen in de Bijbel. Hoe hoger, 
hoe belangrijker. Hoe hoger de berg is, hoe dichter je bij 
de hemel bent. Hier dus, op de hoge plek, vindt er een 
ontmoeting met God plaats. Zoals ooit Mozes de berg op 
ging en terug kwam met de Tien Woorden van God (de tien 
‘geboden’). In de ontmoeting met God vindt Jezus nieuwe 
kracht om verder te gaan op de moeilijke weg.
Jezus is een middelaar tussen God en de mensen. 
Daarom is Hij zowel God als mens. We zien hem gewoon 
als mens op aarde, maar op deze hoge berg zien zijn 
leerlingen hem even in Gods licht. Dat is anders, Hij is 
anders (‘Gedaanteverandering’). De leerlingen kunnen nu 
duidelijker zien dat Hij meer is dan gewoon een mens. Het 
goddelijke in Hem komt aan het licht.
Deze gebeurtenis uit het leven van Jezus staat bekend als 
de Transfiguratie. Het uiterlijk van Jezus (zijn figura) werd 
veranderd.

Mozes en Elia
Met Jezus op de berg zijn Mozes en Elia. Ze hebben de 
nodige overeenkomsten. Ze worden gezien als de twee 
grootste profeten van Israël. Mozes staat er als de grote 
man van de Wet, de Tora, de eerste vijf boeken van de 
Bijbel. Elia vertegenwoordigt de profeten van Israël.

Beiden kunnen ze Jezus vertellen hoe moeilijk ze het zelf 
gehad hebben, maar dat ze toch door zijn gegaan en vol 
hebben gehouden: “De volhouder wint. Wees niet bang 
en geef niet op!” lijken ze Jezus aan te moedigen, nu 
Hij op weg is naar Jeruzalem. Mozes en Elia fungeren in 
dit verhaal als getuigen dat Jezus – net als zij zelf - een 
dienaar van God is.
Ook zijn er diverse overeenkomsten van henzelf met Jezus 
zelf aan te wijzen. Dit alles benadrukt voor de leerlingen 
wie Jezus is. Zij realiseren zich daarmee dat God al zijn 
beloften wil vervullen.

Wolk
In ons land van fraaie wolkenluchten zijn we geneigd om 
wolken voor een gewoon verschijnsel te houden die we nu 
eenmaal zien als we omhoog kijken. We genieten er soms 
van, maar we zien er niet veel bijzonders in. In Bijbelse 
taal is een wolk meer; het is vaak een teken van Gods 
aanwezigheid. We komen de wolk tegen in Exodus (Exodus 
13) als wegwijzer voor het volk dat door de woestijn trekt, 
van Egypte naar het beloofde land. God wijst hen de weg, 
overdag in een wolk, in de nacht als een vuurkolom. De 
wolk bedekt ook de berg Sinaï toen Mozes namens het 
volk op de berg ging spreken met God. En als de tent der 
samenkomst in gebruik wordt genomen daalt er eveneens 
een wolk over deze tent heen als teken dat God er voortaan 
zal wonen. (Exodus 40) De wolk is een mooi symbool 
van God. Want we weten allemaal hoeveel een wolk kan 
verbergen. Iedereen die wel eens op een regenachtige dag 
gevlogen heeft en opsteeg tot boven de wolken weet hoe 
anders, hoe stralend het daar boven is. De wolk verbergt 
en bewaart het Geheim dat God is zorgvuldig. Dat geldt ook 
voor het geheim van de goddelijkheid van Jezus. Vandaag 
op de berg zien de leerlingen er een glimpje van. En dan 
komt de wolk, die ons tegelijk vertelt dat God aanwezig 
is en dat we niet alles te weten zullen komen. Want er is 
een groot geheimenis rond Jezus. Als Hij straks ten hemel 
wordt opgenomen is die wolk er weer. En dan zal Jezus erin 
opgenomen worden. 

10



 Lief en leed
SOEST
Overleden 
Leny Wortel-Korvers    	 * 18 april 1937	 † 19 juni 2023
Gerda Keizer-de Korte  	 * 10 september 1950	 † 4 juli 2023
Annette van Agten-Helmy	 * 25 april 1936	 † 15 juli 2023
Truus Voorbij-Klinkhamer	 * 21 september 1932	 † 16 juli 2023
Marie-Louise Thijssen-Kauffeld	 * 19 juli 1939		 † 2 augustus 2023
Ineke Kok	 * 16 april 1947	 † 8 augustus 2023
Anton Roest	 * 9 november 1929	 † 9 augustus 2023
Bep van Erp-van Heugten	 * 13 maart 1932	 † 13 augustus 2023

In de afgelopen maanden zijn er geen kinderen in Soest gedoopt. 

SOESTERBERG
Overleden
In de afgelopen maanden geen uitvaarten in Soesterberg.
 
Gedoopt
Op 9 juli is gedoopt Dani Elsgeest. 
Op 20 augustus is gedoopt Joanna van Esch.

In Soesterberg zijn de afgelopen maanden geen kinderen gedoopt. 

Lief en Leed
Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum etc. 
en ook als u weet dat iemand iets te vieren heeft. Wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat of leden van de 
pastoraatgroep? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.

ZANGERS GEZOCHT VOOR PROJECTKOOR ‘RONDOM HUUB OOSTERHUIS’ 

“Nooit werd iemand weggetild  
uit de tijd. 

Maar soms even wordt lijden 
opgeschort of dragen mensen 

het samen. 
Zo zouden wij moeten leven”. 

Uit: ‘Het lied van alle dagen’. 
Tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: 

Antoine Oomen. 

Op Eerste Paasdag van dit jaar overleed Huub Ooster
huis, theoloog, dichter en uitgetreden priester. Het 
grote aantal teksten en gedichten dat hij publiceerde 
werd gekenmerkt door imponerend en betekenisvol 
taalgebruik. Antoine Oomen, Tom Lowenthal en Bernard 
Huijbers componeerden op basis van de teksten van 
Huub Oosterhuis vele muzikale creaties. In 1997 kwam 
Huub Oosterhuis in het kader van de Boekenweek met 
als thema: ‘Mijn God’ naar de Oude Kerk in Soest. Hij 
was uitgenodigd door de Stichting Literaire Activiteiten 

Soest (SLAS) om een aantal, door de koorgroep van 
het Oecumenisch Avondgebed gezongen liederen van 
zijn hand toe te lichten. Het was een inspirerende en 
onvergetelijke avond. Op zondagavond 1 oktober wordt, 
terugdenkend aan die avond in 1997, in de Emmakerk te 
Soest om 20.00 uur. Een avond georganiseerd rondom 
teksten, gedichten en liederen van Huub Oosterhuis. Een 
projectkoor zal deze liederen uitvoeren, soms samen met 
de bezoekers van de avond. Bent u sopraan, alt, tenor of 
bas? Dan kunt u meedoen! 

Samen vormen we het projectkoor! Alle partijen van de 
liederen worden ingezongen en zijn te beluisteren via een 
website om thuis te oefenen. 

Daarnaast repeteert het projectkoor 4 keer (steeds 
op dinsdagavond 20.00 u. in de Emmakerk): 
5, 12, 19 en 26 september.  
Koorrepetitor is Gerrit van Vembde. Graag aanmelden bij 
Gerrit op vembde@xs4all.nl  onder vermelding van de 
stemgroep (sopraan, alt, tenor of bas). 
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ENERGIE RECEPT 

Er waren eens zeven letters, 
zij zweefden hoog in de lucht 

dwarrelden naar beneden 
groepeerden zich 

tot een mooi nieuw woord 
E-N-E-R-G-I-E 

Verbaasd keek ik er naar 
en vroeg mij af: 

waar komt dit vandaan 
dit woord nu zo bekend en berucht 

wat wie waar is de oorsprong- 

Ik begon een zoektocht 
en kwam uit bij de taal der Grieken 

haar letters spellen dit woord 
omhulling van actie en daadkracht 

Ik begon een tweede zoektocht 
nu een diepere 

waar vond ik woorden vol ENERGIE 
ik deed een verrassende vondst in 

het Boek der boeken bij 
Paulus in Fillippenzen 3: 

IK VERMAG ALLE DINGEN 
IN HEM DIE MIJ KRACHT GEEFT 
een super - ENERGIE - tekst – 

Mediteer erover, 
leer de woorden uit je hoofd 

repeteer ze 
in moeilijke tijden kunnen ze worden 

tot een bron van ENERGIE 
want zoals de Joodse wijzen al wisten, 

in woorden zit kracht! 

Oeke Kruythof
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 Vieringen

EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK  

Stiltecentrum (bij de Petrus en Pauluskerk) woensdag/vrijdag 
9.00 uur, behalve 1e vrijdag v/d maand om 10.00 uur. 
De St. Carolus Borromeuskerk is geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 10-12 uur 
voor een gebed, het aansteken van een kaarsje, of om 
rustig te zitten. 
1e Woensdag van de maand om 19.00 uur rozenkrans 
bidden in het Stiltecentrum. 
In de meimaand is er iedere woensdag om 19.00 uur 
gelegenheid om de rozenkrans te bidden. 

Vieringen in tehuizen 
Molenschot/Daelhoven: Iedere 1e woensdagmiddag van 
de maand om 15.00 uur in het Grand Café. De volgende 
vieringen dan weer zijn op 6 september en 4 oktober. 

In Mariënburg is 1x in de maand een viering op zaterdag 
om 16.00 uur. De volgende is op 23 september.

Oktober, Mariamaand;
De KBO organiseert een 
Woord en Communieviering, 
waarin Maria centraal staat op donderdag 12 oktober in 
de HH Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest. Aanvang: 
14.00 uur. In deze Mariaviering zal pastor Wies Sarot voor-
gaan, en muzikale ondersteuning door het koor Pastorale 
o.l.v. Jan Schuring. Het thema van de viering is “Maria, 
trouw aan haar Zoon”. Mocht u niet op eigen gelegenheid 
kunnen komen, dan dient u een week van te voren dit te 
melden bij mw. J. v.d. Breemer (0356020206). Zij zal er 
voor zorgen, dat u wordt opgehaald.

Kerken	 Tijd	 Viering	 Voorganger	 Koor
PP-zo 3 sep	 9.00 uur	 E	 J Skiba	 Cantores
CBS-zo 3 sep	 10.30 uur	 C	 W Sarot	 Caroluskoor
CBS zo 3 sep	 12.00 uur	 KK	 W Sarot	
				  
PP-zo 10 sep	 10.00 uur	 C	 PGV J. Roest	 Cantores
CBS-zo 10 sep	 10.30 uur	 C	 PGV J.v. Kempen	 Caroluskoor
				  
CBS-za 16 sep	 19.00 uur	 C	 A. van Gaans	 Caroluskoor
PP-zo 17 sep /60 jar. Priesterjubileum	 10.30 uur	 E	 F. Zwarts	 Canto Nuovo
				  
PP-zo 24 sep	 10.00 uur	 C	 PGV	 Canto Nuovo
CBS-zo 24 sep	 10.30 uur	 C	 PGV, C. Sebek	 Caroluskoor
				  
PP-za 30 sep	 19.00 uur	 E	 J. Skiba	 Inspiratie
CBS-zo 1 okt	 10.30 uur	 C	 W. Sarot	 Caroluskoor
CBS-zo 1 okt	 12.00 uur	 KK	 W. Sarot	
				  
CBS-za 7 okt	 19.00 uur	 E	 J. Skiba	 Caroluskoor
PP-zo 8 okt	 10.00 uur	 C	 W. Kremer	 Cantores
				  
PP-za 14 okt	 19.00 uur	 C	 A. van Gaans	 Canto Nuovo
CBS-zo 15 okt	 10.30 uur	 C	 A. van Gaans	 Caroluskoor
				  
PP-za 21 okt	 19.00 uur	 E	 G. Nijland	 Inspiratie
CBS-zo 22 okt	 10.30 uur	 E	 F. Zwarts	 Caroluskoor
				  
CBS-za 28 okt	 19.00 uur	 C	 A. van Gaans	 Caroluskoor
PP-zo 29 okt	 9.00 uur	 E	 G. Nijland	 Canto Nuovo
Allerzielen				  
PP-do 2 nov	 19.00 uur	 G	 werkgroep	 Pastorale
				  
CBS-za 4 nov	 19.00 uur	 E	 G. Nijland	 Caroluskoor
PP-zo 5 nov	 10.00 uur	 C	 W. Kremer	 Inspiratie
CBS-zo 5 nov (herdenking overledenen)	 17.00 uur	 G	 werkgroep	 Caroluskoor
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 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk
2-3 sept     
Bep van Erp-van Heugten; Anton Roest; Ineke Kok; 
overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-
Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Familie 
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Hans de 
Beer; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

9-10 sept
Bep van Erp-van Heugten; Anton Roest; Ineke Kok; Piet en 
Marie van Nieuwburg-Langendorff; overleden ouders Jan 
en Annie van Poppelen-van Logtestijn; Kees Kuijer (jgt)
 
16-17 sept
Bep van Erp-van Heugten; Anton Roest; Ineke Kok; Familie 
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Bets Elferink
 
23-24 sept 
Bep van Erp-van Heugten; Anton Roest; Ineke Kok; 
Mijnheer Vaissier (assistent)
 
30 sept-1 okt
Bep van Erp-van Heugten; overleden ouders Johan van 
Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep 
Verlaan-de Bruin; Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-
Elsendoorn; Hans de Beer; overleden ouders Peter Kuijer 
en Mies Kuijer-Hilhorst

7-8 okt
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff
 
14-15 okt 
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders Piet en Tiny van Roomen-Hilhorst; 
overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Bets 
Elferink

21-22 okt 
Jan van Sijl; Aleida van Sijl-van Dorrestein; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Harry Rademaker en Riek 
Rademaker-Beuken
 
28-29 okt	 (wintertijd wordt ingesteld)

St Carolus Borromeuskerk
2-3 sept
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne van 
Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

9-10 sept 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

16-17 sept 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos;
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

23-24 sept 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

30 sept-1 okt 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne van 
Erven; Maria Bouwens; Pastoor Ludovicius Rademaker; 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en 
Maria Parlevliet–Ruijgrok

7-8 okt
Sjaan en André Janssen; Elisabeth Bosch van Drakestein; 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en 
Maria Parlevliet–Ruijgrok

14-15 okt 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

21-22 okt 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

28-29 okt	 (wintertijd wordt ingesteld) 
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

2 november; Allerzielen, dag dat we onze dierbare overledenen herdenken. 
Om 19.00 uur is er een gebedsviering in de HH Petrus en Pauluskerk, Soest. 
Zoals al jaren gebruikelijk is in Soesterberg, herdenken we onze overledenen op een zondag. 
Dit jaar is dit op zondag 5 november om 17.00 uur, waarna we ook de tocht naar het verlichte kerkhof maken. 
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DE GERARDUSKALENDER VERKRIJGBAAR BIJ HET PAROCHIESECRETARIAAT

De welbekende Gerarduskalenders zijn er weer! Ze zijn aan te vragen bij het parochiesecretariaat in Soest.  
Dit jaar is de prijs € 9,75 per stuk.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl ). 
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 Algemeen

Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest, tel. 

035 6011320 | secretariaat@marthamaria.nl

www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden op dit moment: 
Secretariaat: maandag, woensdag t/m vrijdag
van 9.00 – 13.00 uur
De Sleutel:maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 16.00 uur
Als het centrale secretariaat op dinsdag gesloten is, 
is het parochiecentrum bereikbaar onder
telefoonnummer 035-7400005 / e-mail: 
secretariaatWS@marthamaria.nl 

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum  
De Sleutel (bij de HH Petrus en Pauluskerk,  
ingang aan de Steenhoffstraat). 
In het parochiecentrum kunt u ook terecht  
voor een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen  
via het secretariaat.  

Kerken: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
(035-6011320) 
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

Naast de weekend vieringen zijn er: 
Op woensdag en op vrijdag een viering om  
9.00 uur in Het Stiltecentrum behorende bij de  
HH Petrus en Pauluskerk. 
Eerste woensdag van de maand is hier om  
19.00 uur rozenkrans bidden. 
In de maanden mei en oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest 
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
Rekeningnummers misintenties en  
kerkbijdrage Soesterberg
IBAN NL05 INGB 0000553800

Bereikbaarheidstelefoon voor 
ziekenzalvingen en uitvaarten	   
035-6035518

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, liturgie, 
diaconie en catechese 
- �Soest	 Rijk van Doorn	 0645866594  

Locatieraad Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt betr. organisatie, financiën,  
beheer en onderhoud gebouwen
- �Jan Roest 	 voorzitter	  

035 6018355 	 jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor ‘Op de Hoogte’ kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres 
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 9 oktober 2023.   
Het volgende nummer verschijnt 
op 24 oktober 2023.

Aanmelding ‘Op de Hoogte’
Voor toezending kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat 035 6011320 
of secretariaat@marthamaria.nl


