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Vakantietijd 
 
Voor een aantal van u zit de zomervakantie er 

al weer op maar voor vele parochianen moet 
deze vakantie nog beginnen. Terwijl ik dit 

schrijf is het hier in Eemnes ruim 25 graden 
en lopen veel mensen in korte broek en T-

shirt. Het vakantiegevoel komt al boven. 
 

Vakantie wordt vaak gekoppeld aan uitrusten. 
Dit kan zowel lichamelijk als ook geestelijk 

bedoeld worden. Toch zie je vaak dat vakantie 

ook heel veel stress oplevert. Met name in het 
voortraject, de voorbereiding, moeten er nog 

veel dingen geregeld worden. 
 

Tijdens onze vakanties kom ik overal wel een 
kerk(je) tegen. Ik kan het dan niet laten om 

even naar binnen te gaan. Een kaarsje 

opsteken en/of gewoon even zitten. Ook al zijn 
de bankjes niet zo comfortabel toch geeft het 

mij een heerlijk gevoel. Bovendien is de 
temperatuur in een kerk in een warm land 

vaak heel aangenaam. Je lichaam kan lekker 
afkoelen maar ook de rust die dan over mij 

heen komt koelt mijn geest af.  
 

Al een aantal keer hebben we meegemaakt dat 

we bij het verlaten van de kerk werden 
aangesproken en dat we bijvoorbeeld uitleg 

kregen omtrent de kerk en ook de gebruiken 
of speciale dingen die er werden gedaan in die 

kerk. Dat is toch weer leuk. Iets nieuws leren 
van elkaar. Zo zijn wij ook wel eens 

uitgenodigd om mee te eten, waarbij mensen 
het meegebrachte eten deelden. Door open te 

staan voor anderen en hun gebruiken kom je 

in contact. 
 

Ik wens u allen rust (lichamelijk en/of 
geestelijk) maar vooral veel inspiratie om 

nieuwe dingen te ervaren in uw vakantie.  

 
 
Met een opgeladen hoeveelheid energie 

kunnen we dan weer vooruit kijken naar de 
mooie dingen die nog komen gaan. 

 
P.S. vergeet niet mee te doen met de actie om 

een leuk kaartje of groet te sturen naar onze 
geloofsgemeenschap. Dit hoeft niet perse 

vanuit het (verre) buitenland, maar mag ook 

gewoon vanaf uw plekje in de buurt. Wie weet 
bent u op startzondag (3 sept) wel de 

gelukkige winnaar van de actie. 
 

John van der Kolk 
budgethouder 
             

Startzondag 2023 
 

Deze valt dit jaar op 3 september. Na een 
gezamenlijke viering hopen wij weer te 

genieten van de meegebrachte baksels van 
onze parochianen. Ook verloten wij daar de 

paaskaars van 2022.  
 

Omdat de startzondag dit jaar samenvalt met 
de kunstroute vervalt dit jaar onze eigen 

puzzeltocht. In de gezinsviering van 9 juli as 

wordt onder meer een leeg canvasdoek 
uitgereikt aan de aanwezige jeugd en de 

gemaakte kunstwerken zullen tijdens de 
kunstroute op het kerkplein worden getoond. 

’s Avonds vindt de vrijwilligers BBQ plaats, 
hiervoor ontvangt u nog een persoonlijke 

uitnodiging. 
 

Stuurt u een vakantiegroet naar de kerk? 

Dat mag een kaart zijn, maar ook een 
mailbericht. Stuur deze naar het secretariaat 

van de kerk. De verzender van de leukste of 
mooiste vakantiegroet ontvangt op de 

startzondag een prijsje.  



Verslag 1e communie  
 
Zondag 18 juni, zes kinderen komen met hun 

familie naar de kerk. Ze zien er stuk voor stuk 
prachtig uit. Ze zijn gespannen, want vandaag 

gaat het gebeuren. De dag ervoor hebben ze al 

geoefend. Hoe moet je je handen houden als je 
de hostie ontvangt, wat moet je zeggen, 

wanneer mocht je hem ook al weer in je mond 
stoppen en naar je plek lopen?  En al die 

taken! Zou het allemaal wel goed gaan? We 
stellen ze gerust en maken alvast foto’s.  

 
Om 11 uur lopen de communicanten met hun 

doopkaars voor pastor Zwarts de prachtig 

versierde kerk in. Het gaat beginnen, Nicoza 
zingt het openingslied. De kinderen helpen 

met van alles, het openingsgebed, de 
voorbeden, een gedicht over de doopkaars, een 

rollenspel over de werken van Barmhartigheid, 
de collecte, het klaar maken van de tafel, het 

halen van het lectionarium, ze zijn er maar 
druk mee en ze doen het fantastisch. 

 

 
 
Bram Rigter, Jaap Willard, Sjoerd Fennema, 

Karlijn Stalenhoef, Bo Veenman en Roxy 
Bakker horen nu echt bij onze familie van de 

kerk. Begin juli  sluiten we het project af 
tijdens een laatste kindermiddag op zaterdag 

in Soest en een terugkomviering op zondag 2 

juli in Soesterberg. 
 

Ondertussen is de werkgroep al weer gestart  
met de voorbereidingen voor volgend jaar. 

Gaat jouw kind volgende jaar naar groep 4 en 
heb je interesse in de 1e communie, geef je 

dan op bij Wies Sarot (sarot@marthamaria.nl). 
Eind augustus valt er dan een uitnodiging 

voor de informatieavond in de bus. 

 
Werkgroep 1e communie 
Wies Sarot, Gabriëlle van den Boom en 
Mieke van Schaik 
 

Slotfeest jeugdactiviteiten 
Zondag 9 juli  
 

Kom je ook? Op zondag 9 juli organiseren wij 

een feestdag voor alle kinderen en ouders die 
afgelopen jaar naar één of meer activiteiten 

zijn geweest van onze Nicolaaskerk. Was je er 
bij op Oogstdankdag, met Palmpasen, Kerst of 

Kidskerk? Of gewoon een keer tussendoor bij 
een gezinsviering (met de 1e communie 

bijvoorbeeld)? Dan ben je van harte welkom! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Wat gaan we doen? Om 10:00 uur starten we 

met een feestelijke gezinsviering en na afloop 
is iedereen welkom in de Schoter voor een 

glaasje limonade en wat lekkers (voor de 

papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hebben we 
natuurlijk koffie en thee).  

 
Vanaf ongeveer 11:30 uur starten we met het 

programma met onder andere muziek en 
spelletjes en natuurlijk gezellig samen eten en 

drinken. Rond 15:30 uur sluiten we af met 

een lekkere verrassing voor iedereen. Alles 
vindt plaats in en om de Schoter/Waker. 

 
Heb jij er ook zin in? Meld je dan vóór 3 juli 

aan bij Mieke van Schaik:  
E-mail: post4mieke@live.nl  

of via Whatsapp: 06-149 68 761 

 

Bedankt 
 
Afgelopen winter hebben we een oproep in het 

Zeem nieuws gedaan om kaarsstompen in te 
zamelen. Op dit moment  worden er geen 

kaarsen meer opgestuurd, omdat deze alleen 

in de winter nodig zijn. Daarom zetten we het 
voorlopig even stop. U kunt nu geen 

kaarsen/kaarsstompen meer inleveren.  
 

Namens de Oekraïners bedanken wij u voor de 
vele kaarsen die we mochten ontvangen. 

 
Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne 

Belinda Huiden-Lammers 

mailto:sarot@marthamaria.nl
mailto:post4mieke@live.nl


Openingstijden secretariaat 
 
Het secretariaat van onze locatie is van 16 juli 

t/m 20 augustus op maandag gesloten en op 

donderdag geopend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
 

Daarbuiten kunt u contact opnemen met het 
centrale secretariaat te Soest, wat bereikbaar 

is op 035-6011320. 
 

De medewerkers van het secretariaat wensen 

U allen een fijne vakantie toe.   
 
Verslag seniorencatechese  
 

Na de donderdagochtendviering op de 2e 

donderdag van de maand houden we de 
seniorencatechese. Catechese is leren over het 

geloof. Op die ochtenden kunnen we van 
elkaar iets leren, door naar elkaar te luisteren, 

elkaar te bevragen en die gesprekken gaan 
meestal over eigen ervaringen opgedaan in het 

leven. 
In juni kwamen we bijeen met vragen die te 

maken hebben met het synodale proces, waar 

Paus Franciscus ons toe aangezet heeft. Er 
waren onder andere vragen: 

 
Vertel eens wat ontmoeten voor jou betekent? 
Antwoorden die daarop kwamen waren onder 
andere samen zijn, want een mens leeft niet 

alleen. Ook zei iemand dat onverwachte 

ontmoetingen en gesprekken nieuwe inzichten 
en gedachten kunnen bieden, waardoor je ook 

van mening kunt veranderen. Een gesprekje 
in bus of trein lukt vaak niet meer, omdat veel 

mensen opgesloten zitten in hun mobiele 
telefoon. 

 
Voel jij je geaccepteerd door de kerk? 
“Ja hoor,” klonk het spontaan, “Ik heb altijd 

meegedaan al vanaf mijn jeugd: mis, 
kinderlof, groot lof. Een briefje ophalen bij de 

pastoor om zo toegang te krijgen tot 
verschillende dansgelegenheden in de omtrek. 

Ik ben nooit buitengesloten.” Iemand anders 
zegt, dat het soms gebeurt dat mensen door 

de kerk zelf, het instituut niet geaccepteerd 
zijn, wel als mens, maar bijvoorbeeld niet als 

homo of lesbie of als je gescheiden bent, dan 

mag je officieel niet ter communie gaan. Dan 
snappen we wel dat mensen niet meer naar de 

kerk willen komen. 
 

Wat mis je binnen onze gemeenschap? En wie 
zou dat moeten invullen, uitvoeren? 
“Een gezamenlijke ochtend met senioren zou 

ik wel willen, lang niet alle ouderen komen of 
kunnen meer naar de kerk komen, dan zou 

zo’n ochtend wel fijn zijn.” Iemand anders zei 

dat die de jeugd in de kerk mist, want zij zijn 
toch echt de toekomst van de kerk. Kunnen 

we hen niet betrekken bij activiteiten, zodat zij 
ook voelen dat ze er bij horen! Bijvoorbeeld 

dat zíj koffie schenken op die ochtenden of 

eens een wandelingetje maken of een spelletje 
doen. Misschien ook contact opnemen met de 

KPJ? Wat zouden zij voor ons kunnen 
betekenen? En dat wat zij kunnen bieden, 

hoort ook bij kerk zijn. 
 
Gebeurt het wel eens dat je iets of iemand niet 
kunt accepteren? 
Het doet pijn als je met mensen in gesprek 

komt, die de kerk bijten. Dan worden mensen 
soms respectloos in wat ze zeggen. Ook zei 

iemand dat een opgestoken vinger met de 
opmerking: je moet dit of je moet dat, lastig is, 

om met die ander in contact te komen. Er 
staan stekels op en die belemmeren je dan.  

 

Zijn er mensen die je regelmatig ziet, maar nog 
nooit werkelijk ontmoet hebt? 
Ja hoor, als je geen tijd wilt maken voor de 
ander of zij met jou. Desinteresse kan een 

reden zijn, tijdgebrek, waarom zou ik met jou 
een gesprekje hebben? Ik zie je misschien 

nooit meer. 
 
Welke mensen of organisaties zou je liever niet 
steunen en welke wel? 
Rijke clubs kwam als antwoord, die 

goedbetaalde directeuren hebben, in grote 
dure panden zitten en die jou steeds vragen 

meer te doneren. Goede doelen scoren over 
het algemeen goed, zeker als er kinderen mee 

gemoeid zijn. Zwaksten in de samenleving 
hebben onze hulp nodig, dichtbij of ver weg.  

U ziet het, ook ouderen denken na en spreken 

met elkaar over vragen die hen bezighouden. 
Het was weer een fijn uur om zo met elkaar in 

gesprek te zijn. We kunnen niet alles 
oplossen, maar de kerk dat zijn wij en dat 

vieren we samen in ons mooie gebouw. We 
spraken de wens uit dat wij niet het licht 

hoeven uit te doen van dat belangrijke gebouw 

in het centrum van onze gemeenschap. 
 

Toontje en Loes 
 

Vrijwilligers gevraagd 
 

In het cultureel Centrum van de Amerpoort in 
Baarn (Zandheuvelweg) word iedere zondag 

om 10.30 uur een viering gehouden.  

Na afloop zorgt een aantal vrijwilligers voor de 
koffie. Zij zoeken nog mensen die hun team 

willen komen versterken. 
 

Inlichtingen bij Alice Brussaard, 06-44990157 



Gouden priesterfeest van Pater 
Kees Jongeneelen osfs 
(een bericht vanuit Eemnes) 

 

 
 

Op 3 juni 2023 was het precies 50 jaar 
geleden dat onze voormalige pastoor, Pater 

Kees Jongeneelen osfs, na zijn studie bij de 
Oblaten van Franciscus van Sales, in de kerk 

van St. Jan de Doper te Amsterdam door Mgr. 

Th. Zwartkruis tot priester werd gewijd. In die 
turbulente jaren koos hij er bewust voor zijn 

leven geheel en al in dienst te stellen van God 
en de mensen en dat doet hij nog altijd. 

Ontelbare mensen, onder andere in 
Amsterdam, Beek en Donk en Hoofddorp 

mochten hem in die 50 jaar als pastor in hun 
midden hebben. En wat een zegen dat hij in 

1996, toen onze toenmalige pastoor vetrokken 

was, gehoor gaf aan het verzoek om de zorg 
voor onze Eemnesser geloofsgemeenschap op 

zich te nemen. Er volgden 10 prachtige jaren, 
waarin onze parochie groeide en bloeide, een 

periode waarin zoveel moois wortel heeft 
geschoten in onze gemeenschap. Stevige 

wortels, waar we nog altijd de ‘bloemen’ van 

mogen plukken.  
Kees bracht iets nieuws mee, iets wat we 

aanvankelijk niet konden benoemen, maar 
wat we later mochten ontdekken als 

Salesiaanse spiritualiteit, die haar oorsprong 
vindt in de Heilige Franciscus van Sales.  Een 

spiritualiteit van liefde, vriendschap, eenvoud, 
nederigheid, blijmoedigheid, zachtmoedigheid, 

geduld en optimisme als een weg naar en met 

God. Dankzij Kees kwamen we op het spoor 
van deze heilige, die het als zijn taak zag ons 

mensen te wijzen op een God, die liefde is. In 
de jaren, dat Kees onze herder was, wist hij 

ons, op zijn geheel eigen wijze, te inspireren, 
te stimuleren, uit te dagen en te bemoedigen 

en wist hij mensen op een bijzondere wijze 

met elkaar te verbinden. Onvergetelijk was de 
parochiereis, die we mede onder zijn leiding 

ondernamen naar Annecy, waar we in de 
voetsporen traden van Franciscus van Sales, 

die daar zo’n 400 jaar geleden leefde en 
werkte. Een reis, van waaruit ook in Eemnes 

een kring van mensen ontstond, die zich nu 

nog altijd onder Kees zijn  leiding verdiept in 
die Salesiaanse spiritualiteit.  Kees wist onze 

harten te bereiken en daarbij smeedde hij 
banden van diepe vriendschap, die er gelukkig 

nog altijd zijn. 
 

Samen met zuster Joannita maakte hij in die 
jaren onze pastorie tot een gastvrije herberg, 

waar plaats was voor velen. Met veel 

dankbaarheid, kijken we op die periode terug. 
Tegenwoordig geeft Kees nog altijd leiding aan 

de Oblaten en zet hij zich samen met hen nog 
altijd in voor de verspreiding van de 

Salesiaanse spiritualiteit. Ook gaat hij nog 
voor in vieringen zoals bij de zusters van 

Liefde in Schijndel en heel af en toe ook nog 

eens bij ons in Eemnes. Kees, vanaf deze plek 
willen wij jou van harte feliciteren met jouw 

Gouden Priesterjubileum en moge het jou en 
allen die jou lief zijn, gegeven zijn nog lange 

tijd met elkaar door te gaan onder de nimmer 
aflatende zegen van God.  

 
Namens onze Eemnesser geloofsgemeenschap, 
Wil Vos 

 
 
 
 

 

Lambertus Martinus Post 
 

Bertus werd geboren op 3 december 1955 in 

Bussum, als oudste zoon van een gezin met 5 
kinderen. Na de lagere school heeft hij  de LTS  

gedaan en een opleiding tot plaatwerker 
gevolgd. Daar hij last van zijn rug kreeg is hij 

omgeschoold tot tandtechnieker, wat hij zijn 
verdere leven is geweest. 

 
Begin jaren 70  leerde hij Wilma Oosterman 

kennen met wie hij in 1979 trouwde. Hun 

gezin werd gezegend met 3 kinderen, die hen 
met hun partners grootouders maakten van 3 

kleinkinderen. Een van zijn grootste hobby’s 
was fietsen.  

 
In 2020 werd hij door corona getroffen en 

heeft hierdoor lang in het ziekenhuis gelegen. 

Hij was daar nog steeds niet van hersteld. Op 
20 mei is hij in het ziekenhuis in Hilversum 

overleden. Zijn crematie heeft op 30 mei in 
besloten kring plaatsgevonden. 

 

In dankbare herinnering 



Johanna Antonia Maria Willenborg-Willems 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Anneke werd op 7 april 1932 geboren in 

Amsterdam als oudste in een gezin van vier 
kinderen. Al snel daarna verhuisde het gezin 

naar Hilversum. Door de Tweede Wereldoorlog 
kreeg ze geen normale schooltijd; ze volgde 

een verkorte MULO-opleiding. Vervolgens deed 

ze werkervaring op bij een drukkerij en op 
kantoor. Hierna ging ze bij haar vader werken. 

Hij was accountant. 
 

Bij Dansschool Van Bommel in Hilversum 
leerde ze Gerard Willenborg uit Laren kennen. 

Ze trouwden in 1956 en gingen daarna in 
Laren wonen, naast garage Willenborg. 

Anneke was modern voor haar tijd. Na haar 

huwelijk bleef ze halve dagen werken, ook 
toen de kinderen kwamen. In 1970 verhuisde 

het gezin naar een nieuwe woning aan de 
Laarderweg 59 in Eemnes. Na de dood van 

haar vader ging Anneke in 1972 in Baarn 
werken bij een computercentrum voor 

woningcorporaties. Ze is daar blijven werken 
tot in de tachtiger jaren. 

 

Anneke en Gerard werden de ouders van drie 
zonen en één dochter. Later is de familie 

uitgebreid met zeven kleinkinderen en onlangs 
met één achterkleinkind.  Naast werk en gezin 

zette Anneke zich ook nog in als vrijwilliger. 
O.a. bij de Zonnebloem en de Katholieke 

Plattelandsvrouwen. Jarenlang hielp ze mee in 

het koffieteam van De Schoter. 
 

Op 27 augustus 2022 stierf haar man Gerard. 
Haar gezond is daarna geleidelijk minder 

geworden. Sinds 2 januari jl. verbleef ze in De 
Bolder in Huizen omdat het in haar eigen 

woning niet meer ging. Op 15 juni jl. is ze 
daar overleden. Afgelopen donderdag 22 juni 

was haar uitvaart in onze kerk, waarna ze bij 

haar man Gerard is begraven op ons kerkhof.  

Hendrina Maria Josephina Eek-Rooijers 
 

Riky werd geboren op 17 februari 1934 in 
Haarlem, in een gezin met 8 kinderen. In haar 

jonge jaren werkte ze als naaister in een 

gordijnatelier, later als peuterleidster.  
Uit een eerder huwelijk kreeg zij haar dochter 

Sandra.  
 

Later leerde zij Jan Eek kennen, die 
weduwnaar was met 4 opgroeiende kinderen. 

Zij zijn in 1981 getrouwd. 
Samen vormde zij een gezin. De jongsten 

waren nog in de pubertijd en de oudste verliet 

al bijna het huis. Ze werd in het gezin Riky 
genoemd, wat ze zelf graag wilde. Riky was 

een lieve vrouw en zorgzame moeder. Nadat de 
kinderen meer zelfstandig waren en Jan met 

vervroegd pensioen was, konden ze samen 
genieten van fietstochten en trokken ze 

eropuit met de caravan.  

Het gezin werd door Riky en Jan altijd bij 
elkaar gehouden. Ze zorgde voor de nodige 

gezelligheid. En zo was het gezin dat zich 
steeds verder uitbreidde vaak om een lange 

tafel te vinden. 
Ze kon goed verhalen vertellen en verzon deze 

ook zelf. Ze had humor en was positief. 
Kinderen en kleinkinderen genoten hiervan. 

En ook voor de achterkleinkinderen is ze een 

lieve oma geweest.  
Haar gezondheid nam af. En werd steeds meer 

afhankelijk van zorg. Haar man en kinderen 
hielpen haar met veel liefde. Ze bleef tot het 

laatst aandacht voor de ander houden, was 
attent en ook zeer dankbaar voor wat de ander 

voor haar deed. 
 

De laatste paar jaren verbleef Riky met haar 

man in een verpleeghuis. En na verder 
afnemende gezondheid is zij in nabijheid van 

haar man en haar gezin 25 mei j. l. in Huizen 
rustig ingeslapen. Op 2 juni hebben wij hier in 

de kerk afscheid van haar genomen en haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats hier op 

ons kerkhof. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. 
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. 

Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 
 

Een bijdrage aan de collecte kunt u via deze QR code doen: 
    

    

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                           Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo 2 juli Communieviering 10.00 PGV Samenzang 

Do 6 juli Eucharistieviering 10.00 G. Nijland  

Zo 9 juli 
 

Communieviering 10.00 C. Lavaleije 
 

Gezinsviering met 
jongerenkoor Nicoza 

Do 13 juli Communieviering 10.00 Loes en Toontje  + senioren catechese 

Zo 16 juli Eucharistieviering 10.00 K. Jongeneelen Samenzang 

Do 20 juli Eucharistieviering 10.00 J. Skiba  

Zo 23 juli Communieviering 10.00 PGV Samenzang 

Do 27 juli Communieviering 10.00 PGV  

Zo 30 juli Eucharistieviering 10.00 F. Zwarts Samenzang 

Do 3 aug Communieviering 10.00 B. van Wilgenburg   

Zo 6 aug Communieviering 10.00 F. Overbeek Samenzang 

Do 10 aug Communieviering 10.00 Loes en Toontje  + senioren catechese 

Zo 13 aug Communieviering 10.00 B. van Wilgenburg Samenzang 

Do 17 aug Eucharistieviering 10.00 J. Skiba  

Zo 20 aug Eucharistieviering 10.00 K. Jongeneelen Samenzang 

Do 24 aug Communieviering 10.00 PGV  

Zo 27-aug Communieviering 10.00 C. Lavaleije Gemengd Koor 

Do 31 aug Communieviering 10.00 W. Sarot  

Zo 3 sep Communieviering 10.00 PGV Startzondag     

 
 

  

 
  

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Vertrouwenspersoon 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       Loes Wiggerts: 06-40415684 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer 
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Redactie 

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  kerkeemzeem@gmail.com 
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