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Toverdrank 
 
Toverdrank maakte de inwoners van het 

kleine Gallisch dorpje van Asterix en Obelix 
onoverwinnelijk. Wist u dat wij ook z’n 

toverdrankje hebben?  Het heet gemeen-
schapszin. Het is niet gemaakt van kruiden, 

maar van vrijwilligerswerk en saamhorigheid. 

Het is heel krachtig en het kost helemaal 
niets. Of misschien toch wel, vrijwilligerswerk 

kost een beetje opofferingsbereidheid en een 
beetje tijd.  Maar daar krijg je dan wel veel 

voor terug.  Want samen met anderen maak je 
dingen mogelijk die niemand in zijn of haar 

eentje kan realiseren. Het geeft gezelligheid, je 
leert soms wat en je wordt onderdeel van een 

groter geheel. Dat verbindt en boeit. 

 

 

Als u ook (wat meer) van deze toverdrank wilt 
proeven dan kan dat. Er is altijd wel 

vrijwilligerswerk te doen in een van de vele 
werkgroepen. Iets met uw creativiteit, uw 

handen, uw goede wil, uw hartelijkheid of uw 

kennis. Een belletje naar het secretariaat is 
snel gedaan. In overleg met hen is er vast een 

passend recept te vinden. Of misschien is de 
klusdag op 7 oktober een mooie start. 

Eerhard Huiden 
locatieraad 

Jeugdactiviteiten 
 
Op startzondag waren we met veel weer van 

de partij. We kijken terug op een mooie 
viering, met een kindernevendienst waarin  

onder andere het nieuwe logo is gemaakt; een 
kerk met gekleurde kinderhandjes. U zult het 

steeds zien bij (berichten over) jeugd-

activiteiten. Nu we een mooi logo hebben, 
ontbreekt er nog maar één ding en dat is een 

goede naam voor onze club, want dat zijn we 
inmiddels! We noemen het nu nog 

‘jeugdactiviteiten’, maar dat kan natuurlijk 
leuker. Weet iemand een leuke naam? Laat 

het ons weten! Dan zoeken we samen met de 
kinderen uit alle inzendingen de leukste uit. 

Stuur je idee aan: post4mieke@live.nl. 

 
Ook maakten de kinderen een hand met de 

tekst: ‘Ontmoeten vraagt iets’. Ze hebben de 
handen na de viering uitgedeeld. Een hand 

uitsteken naar elkaar vraagt actie en kan het 
begin zijn van een mooie ontmoeting. 

Na de koffie met taart en de verloting van de 

Paaskaars was het tijd voor de kunstroute van 
de kinderen, waarbij de schilderijen werden 

verkocht. Alle 17 schilderijen waren razend 
snel verkocht. De opbrengst was geweldig, 

daar kunnen we komend jaar weer leuke 
activiteiten mee organiseren. Dank aan alle 

makers én kopers! 
 

onze eerstvolgende activiteiten: 

wo 11 oktober: activiteitenmiddag in het teken 
van Oogstdankdag van 13:30 tot 15:00 uur; 

zondag 15 oktober: Gezinsviering in het teken 
van Oogstdankdag om 10:00 uur. 

Zie voor meer informatie het artikel over 
Oogstdankdag elders in dit blad. 

 
Toontje van ’t Pad Bosch 
Mieke van Schaik 



Verslag Wereld Jongerendagen  
 
Mijn wereld jongeren dagenreis begon 

allemaal op 31 augustus toen ik alleen naar 

Lissabon ben gevlogen, met als metgezellen 
mijn Nederlandse vlag, rugtas, de ketting die 

de kinderen in de kerk voor me hadden 
gemaakt en de rozenkrans uit Lourdes van 

mijn moeder. Het was een super bijzondere 
ervaring en tijdens de WJD had ik geen tijd 

om alles wat ik meemaakte, te verwerken. 

Zoveel indrukken, zoveel jongeren, zoveel 
priesters, monniken en zusters, en bovenal, 

zoveel zon! Overal waar je heenging hoorde je 
muziek, trommels, liedjes in verschillende 

talen en stemmen. Zoals U ziet op de foto 
waren de straten vol met mede-pelgrims die 

ons groetten met kreten als “Max 
Verstappen!”, “Hollandia” en “Viva la France”, 

ook al was die laatste kreet waarschijnlijk een 

verwarring met de vlag die ik om mijn 
schouders droeg ; ). 

 
Elke ochtend begon met liedjes, preken van de 

bisschoppen en verschillende discussies over 
die preken en verhalen uit de Bijbel. We sloten 

af met de heilige mis waar 10+ priesters 
tegelijkertijd aan mee deden en waar alle 

traditionele gebruiken en gregoriaanse muziek 

mij verbaasde. De missen waren erg anders 
dan bij ons in de kerk, met meer latijn, meer 

wierook en meer traditionele gebruiken zoals 
op de borst slaan tijdens de schuldbekentenis. 

Bijzonder om te zien en mooi om te ervaren en 
meer te leren over de verschillende gebruiken 

die mijn reisgenoten hadden. Na de ochtend 

was er tijd voor vrije tijd waar je naar 
concerten, lezingen, biecht, monumenten en 

andere activiteiten kon gaan. 
 

Vanaf donderdagavond was er elke avond een 
mis van de Paus, dit gebeurde op grote velden 

die volstroomde met pelgrims van alle 
mogelijke nationaliteiten, daar ging je dan 

speldjes, vlaggetjes en armbandjes mee 

uitwisselen. Ook schreven mensen op elkaars 
vlaggen en wisselden ze die uit. Als de paus 

begon te preken was het doodstil, we 
luisterden mee via een radiofrequentie die al 

het Spaans en Italiaans voor ons vertaalde. De 
Paus had erg mooie preken over naastenliefde 

en het milieu. Vooral de preek waar hij 

uitsprak dat de kerk voor iedereen was en 
waar hij ons allemaal meermaals mee deed 

roepen met zijn: por todos (voor iedereen), was 
erg mooi om te zien.  

 
 

 

Hij preekte over hoe je alleen op iemand mag 
neerkijken als je diegene omhooghaalt en is de 

eerste Paus die uitsprak dat LHBTI mensen 
ook geliefd en welkom waren, wat ik 

onverwachts, maar erg mooi vond. 

 

 
 
We eindigden met de grote tocht naar het veld, 

waar wij van zaterdag op zondag zouden 
overnachten. We liepen met onze voedsel-

pakketten en tassen over afgezette snelwegen 
en kwamen bij een veld aan waar we met 1.5 

miljoen mensen zouden slapen! De massa was 

enorm en de hitte ook, het was 40 graden en 
erg druk, maar dat afzien hoort natuurlijk ook 

bij de pelgrimservaring.  
 

Na een aanbiddingdienst gingen wij slapen en 
werden wakker bij zonsopgang met een 

nonnenkoor en een priester die als DJ, 
technomuziek draaide. Hierna de zondagsmis 

geleid door de paus samen met alle 

bisschoppen, priesters en diaken die mee 
wilden doen. Een mooie afsluiter, om hierna 

in de bus bij te komen van alles en nog een 
rozenkrans te bidden voor een goede terugreis! 

 
Renske Jungerling 
 

 
 
 
 
 



Jeugdactiviteiten: Feest!!!  
 
Oogstdankdag 15 oktober 

Oogstdankdag is een feest van dankbaarheid, 

van vreugde over alles wat we gekregen 
hebben van moeder aarde, van God, onze 

Schepper, van elkaar. En die dankbaarheid 
komt tot uiting in een feest, waarvoor we 

allemaal uitgenodigd zijn. Daarom, trek je 
feestkleren aan en kom naar een prachtig 

aangeklede kerk om met elkaar te vieren dat 

er veel redenen zijn om dankbaar te zijn. Het 
jongerenkoor zal zingen en de kinderen van de 

school hebben hun bijdrage geleverd aan een 
extra feestelijk versierde kerk. 

 
Voedselbank 
Bij een feest hoort ook dat je aan anderen 

denkt. Daarom zamelen we in deze viering 
waarin we onze overvloed vieren in voor de 

voedselbank. Houdbare producten kunt u 

meenemen naar de kerk en in de daarvoor 
bestemde manden doen. 

 
De voorbereiding op het feest 

Op woensdagmiddag 11 oktober van half twee 
tot drie komen de kinderen bij elkaar om zich 

voor te bereiden op oogstdankdag. We 
vertellen passende verhalen waarna ze 

maispoppetjes gaan maken. In verband met 

het feest worden de poppetjes extra mooi 
aangekleed. Alle kinderen van de basisschool 

zijn welkom.  
 

 
 
 

 

 
 
Ook nog nodig voor het feest… 

Voor het aankleden van de maispoppetjes 

hebben we lapjes stof nodig. Heb je thuis nog 
kleine lapjes liggen, neem ze dan mee naar de 

kerk en doe ze in de mand voor de lapjes die 
bij Maria staat. Alvast dank. 

 
Je kan je opgeven voor deze middag bij Mieke 

van Schaik post4mieke@live.nl 

 
Wies Sarot 
 

 

Lief & Leed 

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, 

gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, 
revalidatiecentrum of iets dergelijks wilt u dit 

dan doorgeven aan de leden van de 
pastoraatgroep of het secretariaat?  

Wij zijn dan in de gelegenheid deze personen 
aandacht te schenken. 

 
 
Klusdag  
 
Op zaterdag 7 oktober is weer onze jaarlijkse 

klusdag. We gaan allemaal kleine klusjes in 
en rond de kerk uitvoeren die in de loop van 

het jaar ontstaan zijn. Even flink de handen 
uit de mouwen, maar gezellig is het ook!  

 
Er is het nodige schoon te maken, te 

schilderen en te sauzen in De Waker. Voorts is 
er de jaarlijkse reiniging van de goten van de 

Schoter en zijn er timmerklusjes en opruim- 

en reparatiewerkzaamheden. 
 

Misschien kunt u zelf ook nog wel wat noemen 
dat aan verbetering toe is rond het kerkplein. 

Geef dat dan maar even aan via onderstaande 
mail. 

 

We beginnen zoals gewoonlijk om 9 uur. Om 
ongeveer 10 uur is er koffie of thee met iets 

lekkers. Om ongeveer 13 uur ronden we af 
met een gezamenlijke lunch. Als je mee wil 

doen dan zouden we het fijn vinden als je dat 
even meldt bij het secretariaat of via 

kerkeembeheer@gmail.com. 

 
Jos Willink 
locatieraad 
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Leuning voor het altaar 
 

 
 

Net zoals onze kerkgangers worden ook onze 

voorgangers en kosters een dagje ouder. Dat 
betekent dat bestijgen en afdalen van trappen 

voor sommigen wat lastiger wordt. Hopelijk 
een beetje onzichtbaar vanuit de kerk is er 

daarom een leuning aangebracht om dat 
stijgen en dalen wat makkelijker te maken. 

Vanachter de doopvont loopt de leuning 

omhoog. Niek van ’t Klooster heeft het laswerk 
uitgevoerd en Kees Wiggerts heeft de 

afwerking met hout verzorgd. Hiervoor zijn de 
oude banken gebruikt die vroeger voor in de 

kerk stonden. Het is nu al zichtbaar dat voor 
sommigen de leuning een uitkomst is. 

 
Jos Willink 
locatieraad 

 
 

Het volgende Zeem nieuws verschijnt 
begin november 

Aanleveren van kopij uiterlijk 15 oktober 
 

 
 
Herinnering  
Start cursus RK voor beginners  
woensdag 4 oktober 2023 
 

Zie voor een toelichting het Zeem nieuws van 
september. 

Vraag je je af of deze cursus misschien iets 

voor jou is? Neem dan contact op met Ivonne 
Stronks, de cursusleidster of met pastor Wies 

Sarot. 

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com 

Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 

 

Verslag startzondag 
 
Met medewerking van alle koren kreeg ook 

deze keer de Startzondag gestalte. Het thema 

was: ’Ontmoeten vraagt iets’, 
 

Interessant om over na te denken: maak ik 
tijd vrij voor de ander, wil ik een eerste stap 

zetten, stel ik mij kwetsbaar op enz. hoe 
moeilijk kun je het jezelf maken. De kinderen 

hebben dat mooi uitgebeeld door papieren 

‘handreikingen’ uit te delen met dit thema er 
op geschreven. Een vriendelijke woord of groet 

kan al veel betekenen voor de ander. 
 

Natuurlijk werden er voor en na de viering 
heel wat lootjes verkocht omdat de paaskaars 

van eigenaar zou gaan wisselen. Wie zou hem 
dit jaar gaan winnen? U heeft natuurlijk 

allang Theo Makker op de foto herkend, hij 

was blij verrast. 
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Maria Antonia Gieskens- van Daatselaar 
 

 

Marie werd in 
Hoogland op een 

boerderij als helft van 
een tweeling in een 

gezin met acht 

kinderen, geboren op 
16 mei 1931. Na de 

lagere school ging ze 
werken bij de familie 

Kok, waar ze tijdens 
een oogstfeest Cees 

Gieskens ontmoette.  
 

Het stel trouwde in 1957, en na eerst bij de 

schoonouders ingewoond te hebben kregen zij 
hun eigen boerderij in Eemnes. Het was hard 

werken voor haar, zowel op de boerderij als in 
haar gezin dat met een zoon en twee dochters 

compleet was. Rond 1980 stopte haar man 
met de boerderij en ging werken als hovenier. 

Toen kreeg zij meer tijd en ruimte voor 
hobby’s, onder andere handwerken en 

puzzelen, haar kinderen met aanhang, zes 

klein- en later haar 11 achterkleinkinderen. 
Zij genoot hier met volle teugen van. 

 
In 2007 stierf haar man Cees en wilde zij niet 

meer alleen op de boerderij blijven wonen; 
gelukkig werd er al snel een mooi 

appartement in Baarn gevonden vlakbij haar 

dochter, waar ze bijna 16 jaar met veel plezier 
gewoond heeft. Haar gezondheid nam met de 

jaren langzaam af en zondag 20 augustus is 
zij aan de gevolgen van een hartstilstand 

overleden. 
 

Zaterdag 26 augustus hebben wij een mooie 
afscheidsviering hier in de kerk gehouden 

waarna wij haar hebben begeleid naar haar 

laatste rustplaats bij haar man Cees op ons 
kerkhof. 

 
Martha Maria Emmerentia Rigter- 

Groenestein 

 
Mart werd geboren in Blaricum op 17 april 

1935. Donderdag 7 september is zij in haar 
slaap overleden. Vrijdag 15 september is 

afscheid van haar genomen in de Vituskerk in 
Blaricum, waarna haar crematie heeft 

plaatsgevonden in Laren. 

 
 

 

 

 
Gerardus Reinirus Wortel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard werd als vijfde kind geboren in het 

gezin van Geurt Wortel en Anna van 
Nimwegen op 4 maart 1948. Na de 

Mariaschool en de LTS in Bussum ging hij als 
timmerman werken bij Thijs Blom. Na zijn 

diensttijd zette hij samen met zijn broers het 
aannemersbedrijf van hun vader voort, 

waarvoor hij  op de avondschool de benodigde 

papieren haalde.  

Bij de Ejoka leerde hij Ineke de Bruijn beter 

kennen en in december 1973 trouwden zij en 
gingen aan de Raadhuislaan wonen. Ze 

werden de ouders van een dochter en een 
zoon.  

Ook had Gerard vele hobby’s zoals voetbal, 
motorrijden, en de vrijwillige brandweer, waar 

hij 23 jaar postcommandant was. 

Na zijn pensionering kwam er nog meer tijd 
voor nieuwe hobby’s zoals schilderen en 

vrijwilliger op de fietsboot de Eemlijn, waar hij 
veel klussen opknapte. 

Ook van het oppassen op de 2 kleinzoons 
genoot hij met volle teugen; vooral het samen 

met hen maken van vogelhuisjes was een 

gewilde bezigheid. 

In mei werd Gerard ziek en na diverse 

onderzoeken was er geen tijd meer voor 
behandeling; na voorzien te zijn van de laatste 

sacramenten is hij woensdag 6 september 
thuis rustig ingeslapen. 

Op donderdag 14 september hebben wij hier 
in de kerk afscheid van hem genomen waarna 

zijn crematie in Laren heeft plaatsgevonden. 

 
 

 

In dankbare herinnering 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. 

Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. 
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via deze QR code doen: 
    

    

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                           Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo   1 okt Eucharistieviering 10.00 W. van Wegen Friersdalezondag Nicoza 

Do   5 okt Eucharistieviering 10.00 J.Skiba  

 
   

  

Zo   8 okt Communieviering 10.00 B. van Wilgenburg Samenzang 

Do 12 okt Communieviering 10.00 Loes en Toontje + Seniorencatechese 

Zo 15 okt Communieviering 10.00 W. Sarot Oogstdankdag Nicoza 

Do 19 okt Communieviering 10.00 W. Sarot  

Zo 22 okt Eucharistieviering 09.00 J. Skiba  

Do 26 okt Communieviering 10.00 PGV  

Zo 29 okt Communieviering 10.00 A. van Gaans   

Do  2 nov Allerzielenviering 19.00 W. Sarot  

Zo   5 nov Eucharistieviering 09.00 G. Nijland.   

 

  

 

  

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Vertrouwenspersoon 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       Loes Wiggerts: 06-40415684 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer 
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Redactie 

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  kerkeemzeem@gmail.com 
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