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Jongerenkoor anno 1980

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het
Katholieke zuiden. Ik ging naar een katholieke
middelbare school waar nog les werd gegeven
door enkele Franciscanen. Zij woonden in het
klooster naast de school. In de kapel van het
klooster ~waren vaak  jongerenvieringen
opgeluisterd door een jongerenkoor waar ik
ook in meezong. We oefenden in de kapel op
vrijdagavond en na de repetitie dansten we in
de Duikboot - een geluidsdichte, gezellig
gemaakte ruimte met bar, onderin het
klooster. We waren met zon 60 jongens en
meisjes. Dirigent Peter begeleidde ons en de
band — we hadden een drummer, een gitarist
en een fluitist - op de piano. Wat een toptijd!
Hier ontstonden romances en vriendschappen
die nu nog duren. Op zondag zongen we in de
mis waarin Pater Max — de Franciscaan die
ooit het koor oprichtte — voorging.

Dat is inmiddels dus dik 40 jaar geleden. We
gingen studeren, we waaierden uit over het
hele land. Met enkelen hield ik contact, maar
velen heb ik ook al heel lang niet meer gezien.
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Maar ik ben hen zeker niet vergeten. En het
leuke is, binnenkort is er een relinie van ons
koor met ook een optreden in de grote
Pancratius kerk in Heerlen. Pater Max is ons
inmiddels ontvallen, maar dirigent Peter gaat
ons weer begeleiden. Dat wordt nog een hele
klus, want er hebben zich al bijna 200 oud-
leden aangemeld. En de liedjes? Geen
probleem. Die zijn in ons geheugen gegrift.

Zulke vriendschappen en herinneringen zijn
voor het leven. Door over onze ontmoetingen
en belevenissen te vertellen en eraan terug te
denken, blijven we ze onthouden. Ik merk, nu
ook ik ouder word, hoe waardevol dit is.

Ons eigen jongerenkoor Nicoza is natuurlijk
veel kleiner, maar net zo enthousiast als mijn
koor uit 1980. Ze stralen als ze staan te
zingen en hebben lol tijdens de repetities, ze
creéren met elkaar een mooie viering. Kortom
door dingen samen te doen en te beleven
ontstaat er een band voor het leven — dat gun
ik iedereen.

Mascha van Oosterhout
locatieraad

Ledenadministratie op orde!

Voorheen ontving onze ledenadministratie
berichten van verhuizingen en overlijden via
het CASKi, maar met de verscherpte eisen
rond de gegevensverstrekking (AVG) worden
deze gegevens niet meer met ons gedeeld.
Daardoor zijn wij nu vooral athankelijk van de
door de parochianen verstuurde verhuis- en
overlijdensberichten. Er is echter gebleken dat
de mutaties verre van compleet zijn. Daarom
doen wij een beroep op U om dit soort
wijzigingen aan ons te melden.



Geslaagde Friersdalezondag 2023

Het is een historische Friersdalezondag
geworden op 1 oktober jl. Voor het eerst
hadden we tijdens de viering direct contact in
beeld en woord met mensen in Friersdale. Het
lukte zowaar dankzij de inspanningen van Jos
Willink en Loes Wiggerts. Alle lof voor hun
inzet!

Om ervoor te zorgen dat de contacten in de
toekomst niet alleen via het hoofd van de
school in Friersdale hoeven te lopen, is er
onlangs een Groep van Vijf samengesteld, die
het hoofd van de school gaat ondersteunen.
Enkele van die mensen waren samen met
Fanty de Klerk, het hoofd van de school, in
beeld. Fanty deed het woord. Hij ging in op het
thema van de viering: “Goed communiceren”.

Sandra van Breen had gezorgd voor een
geslaagde powerpoint-presentatie. We kregen
een overzicht van de belangrijkste gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar. Ook de laatste
ontwikkelingen i.v.m. het zonnepanelenproject
kwamen in beeld.

Pater Wijnand van Wegen ging voor in de
viering en hij vertelde over zijn verblijf van tien
weken in Friersdale, gedurende de afgelopen
zomer. De muziek en zang werden verzorgd
door het Jongerenkoor Eemnes o.l.v. Edwin
Klarenbeek en de Djembégroep van Mwajuma
Kitano. Afrika was zo volop aanwezig.

Tijdens de viering werd er geld ingezameld
voor het zonnepanelenproject in Friersdale.
Met name voor de aanschaf van waterpompen
t.b.v. het kinderhuis en de schoolkeuken en
voor de aanschaf van apparatuur waardoor
kerk, pastorie en gasthuis niet meer
athankelijk zijn van het elektriciteitsnet.
Tijdens de viering werd € 1729,-- ingezameld.
Op de bankrekening kwam een bedrag binnen
van € 195,--. In totaal heeft deze
Friersdalezondag dus € 1924,-- opgebracht.

Zon 175 mensen woonden de viering bij.
Dank aan alle mensen, die hebben
meegeholpen om deze Friersdalezondag tot
een succes te maken.

Henk van Hees

De Gerarduskalender 2024

De Gerarduskalender,
Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de

uitgebracht door

achterkant staan  afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant
en de moppen, de puzzels en informatie op de
achterkant geven u aan het begin van de dag
een positief gevoel. De opbrengst van de
kalender komt ten goede aan alle activiteiten
die  vanuit  klooster @ Wittem = worden
georganiseerd.

De kalender kost €. 9,75 en is verkrijgbaar bij
het parochiesecretariaat in de Waker naast de
kerk (Wakkerendijk 60). Het secretariaat is
open maandag- en donderdagmorgen tussen
9.00 en 12.00 uur. Of geef een bestelling door
via nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze
geloofsgemeenschap. Wilt u dan ook als u
hoort dat er iemand ziek is, dit doorgeven aan
de pastoraatgroep of het secretariaat? Het is
Z0 jammer wanneer een zieke van ons geen
aandacht krijgt en een kaartje of bloemetje
doet zoveel goeds.

Pastoraatgroep
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Nicolaasdag
donderdag 30 november

Op 30 november is er een ontmoetingsdag
voor ouderen. De dag start om 10.30 uur met
een korte viering, waarna wij in de Schoter,
onder het genot van koffie en gebak, onderling
kunnen bijpraten. Hierna verzorgen wij een
lichte lunch met soep en broodjes. Om de dag
uiterlijk om 13.30 uur af te sluiten.

Na de viering is er de mogelijkheid om het
sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen,
om hierdoor gesterkt de strijd tegen
ziekte /gebrek aan te gaan/voort te zetten.

Vanaf de coronaperiode missen wij toch een
aantal regelmatige bezoekers van de kerk. Wij
hopen hen op deze bijzondere dag te mogen
ontmoeten. Indien gewenst verzorgen wij het
vervoer van en naar de kerk.

U ontvangt voor deze dag een uitnodiging.
Mocht u onverhoopt geen uitnodiging
ontvangen, kunt u zich ook aanmelden via het
secretariaat.

De Pastoraatgroep

Kerkweg TV

Zusterlocaties in Baarn en Soest hebben
helaas te maken met kerksluitingen. Dat doet
veel met mensen. Dat merkten ook Jeroen
Hoogenboom en Gemma Crijns. Tijdens hun
vrijwilligerswerk als kerkwacht in de
Nicolaasbasiliek in Amsterdam raakten zij
regelmatig in gesprek met bezoekers van wie
hun eigen kerk gesloten was of zou worden en
die vertelden over hun teleurstelling, boosheid
en verdriet en worstelden met de vraag ‘hoe
nu verder’.

Zij besloten meer aandacht te geven aan deze
kerksluitingen en starten het YouTube-kanaal
KerkwegTV. Inmiddels staan er zes video’s
online: gesprekken met parochianen in Koog
aan de Zaan, een lezing van diaken Rob
Mascini, die zelf zeven sluitingen meemaakte,
en een gesprek met professor Henk de Roest,
hoogleraar Praktische Theologie.

Het YouTube-kanaal KerkwegTV kunt u
googlen via het zoekwoord kerkwegtv (zonder
spaties).

Oogstdankdag was een feestje

De gezinsviering van Oogstdankdag was een
klein feestje, met Pastor Wies (die in eerste
instantie niet helemaal gepast gekleed was
voor een feest in de kerk, maar gelukkig wel
de juiste kleding mee had!) vrolijke liedjes
gezongen door Nicoza, prachtig tafereel van
oogst voor het altaar, mooie bloemen, banken
gedecoreerd met maiskolven (gedoneerd door
de familie Rigter) en een familie-maispoppetjes
(feestelijk aangekleed door Sjoerd, Hidde en
Nienke).

Maar feest is het pas echt als anderen om je
heen het ook goed hebben. Er was dan ook
een inzameling georganiseerd voor de
Voedselbank, zowel op de Mariaschool als in
de kerk. Kisten vol spullen zijn inmiddels
afgeleverd bij de Voedselbank. Dank iedereen
voor jullie bijdragen!

Mieke van Schaik
Toontje van 't Pad Bosch

Jeugdactiviteiten in november

Zondag 12 november (St. Maarten):

9:00 uur Ontbijt voor ouders en kinderen in
de Schoter; aansluitend een lampionoptocht
en gezinsviering om 10:00 uur.

Woensdag 29 november van 13:30 - 15:00 uur
Adventskrans maken in de Schoter.

In verband met de voorbereidingen voor beide
activiteiten graag aanmelden uiterlijk zondag
S november.



Vormsel 2024

Op 4 februari 2024 komt mgr. H-W. Woorts
naar Eemnes om het vormsel toe te dienen
aan onze jongeren.

Wij verheugen ons alvast zeer op deze
feestelijke viering. Begin oktober hebben de
ouders aan hun kinderen het vuur van hun
doopkaars overhandigd. Zo hebben ze weer
een stapje gezet richting dit grote feest. En
ouders en kinderen hebben elfjes geschreven
over vuur. Wat het vuur met het vormsel en
de Heilige Geest te maken heeft is uit deze
elfjes goed op te maken. Zoals inmiddels een
mooie traditie is, willen we deze elfjes graag
met u delen.

Vuur

Gaat branden

In je hart

Om je te verwarmen
Altijd

Vuur

Is er

Komt altijd terug
Ook als het regende
Altijd

Vuur

Ben je

Geloof in jezelf

Laat aan iedereen zien
Brandlt!

Vuur

Vuur schijnt
Geeft licht altijd
Ook in je hart
Vuur

Vuur

Heilige Geest

Vonken die overslaan
Veel vuur en liefde
Warmte

Vuur

Een vuurtje

In ons allen

Vonken die ons inspireren
Vuur

Vuur

Flikkerende vlammen
Vragen veel vrienden

Voor vrolijk feestelijk vertier
Vreugde!

Vuur

De Geest

Is overal en

De warmte is voor
iedereen

Vuur

Als Helper

Krachtig flexibel wonderlijk
Sterk om te helpen

Omarm

Vuur

Geeft warmte

Is in jou

Mag je in geloven
Vertrouw.

Vuur

In jou

Laat het groeien

Blijf het levenslang voeden
Passie!

Boodschappers van God gidsen
ons digitaal door de Advent

De Advent begint laat dit jaar, pas op 3
december. Dus feitelijk hebben we maar drie
weken om ons goed op de Menswording van
Jezus voor te bereiden. Des te meer reden om
dat goed te doen. Wellicht helpt het lezen van
een digitale overweging je. Iedere dag ontvang
je een mailtje met wetenswaardigheden,
gebeden, overwegingen en Bijbelteksten die te
maken hebben met de Advent. Dit jaar is het
thema Engelen. Wil jij je ook laten gidsen door
Gods boodschappers? Mail dan even een naar
pastor Wies Sarot: Sarot@marthamaria.nl.




M&M bestuur zoekt versterking

Vanaf begin 2024 dreigt er een situatie te
ontstaan waarbij het bestuur van de Martha
en Mariaparochie veel te weinig bestuursleden
heeft en er een situatie zou kunnen ontstaan
dat het bisdom vindt dat we verder moeten
zoals in Amersfoort; één centraal bestuur en
geen onafhankelijke locaties. Dat is, vinden
wij, geen fijn toekomstbeeld omdat het onze
zelfstandigheid verder beperkt. Het centrale
bestuur bepaalt dan alles. Vandaar deze
oproep:

Wie heeft er een paar uur per week tijd over
om in het bestuur van de M&M parochie
plaats te nemen? Als je belangstelling hebt
kunnen we zorgen voor een meer uitgebreide
functiebeschrijving.

Toelichting

Onze parochielocatie H. Nicolaas maakt deel
uit van de grote Martha en Mariaparochie met
in totaal 8 kerken (locaties). Alle locaties zijn
redelijke zelfstandig en hebben hun eigen
locatiebestuur (-raad) en financién. Het M&M
parochiebestuur in Soest regelt de algemene
zaken en het contact met het bisdom. Deze
bestuursvorm is redelijk uniek in het bisdom
want op de meeste plaatsen zijn de locaties
niet zo zelfstandig en wordt alles, ook
financieel, vanuit een centraal bestuur
geregeld. Er zijn geen aparte locatieraden of
pastoraatsgroepen. In Amersfoort is dat
bijvoorbeeld het geval.

De pastoor is de formele voorzitter van het
parochiebestuur maar heeft niet al te veel tijd
om zich met algemene bestuurlijke zaken
bezig te houden. Hij is druk met religieuze
zaken. De vice-voorzitter is in het algemeen de
persoon die de bestuurlijke zaken regelt.
Naast de vice-voorzitter bestaat het bestuur
uit een secretaris, penningmeester, technisch
beheerder en bestuurslid communicatie. De
vice-voorzitter en de beheerder hebben
aangegeven te willen stoppen.

Jos Willink
Locatieraad

Kopy voor het Zeem nieuws van

december ontvangen wij graag
voor 15 november

Eemnesser kalfje voor Ruud

Vrijdag 29 september 2023 zijn weer de
Eemnesser Koeien trofeeén uitgereikt. Er zijn
14 groepen en individuen in het zonnetje gezet
vanwege hun maatschappelijke prestatie of
vanwege hun sportieve verdiensten in het
afgelopen jaar.

Onder hen Ruud Koppen, die in, en vooral
rondom onze kerk zoveel werk doet. Voor de
pauze kregen allen die waren voorgedragen uit
handen van Burgemeester Van Benthem een
oorkonde en een kalfje uitgereikt voor hun
bewezen verdiensten. Gefeliciteerd Ruud!
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De Eemnesser koeientrofee ging in de
categorie individuen naar Nanda Stern-
Pasveer en in de categorie groepen naar team
Goede Buren. Ook felicitaties voor hen!

In dankbare herinnering

Cees Ranzijn

Cees is geboren op 3 maart 1930 en op 27
september 2023 is hij overleden. Op 6 oktober
heeft zijn crematie in Laren plaatsgevonden.



19-10-2022
27-10-2022
29-10-2022
02-11-2022
05-11-2022
02-02-2023
11-02-2023
05-03-2023
02-04-2023
07-05-2023
15-05-2023
17-05-2023
20-05-2023
25-05-2023
15-06-2023
27-06-2023
20-08-2023
06-09-2023
07-09-2023
27-09-2023

Overledenen oktober 2022 tot oktober 2023

Werner Brouwer 59 jaar
Gerarda van der Velden — Post 91 jaar
Piet de Jong 89 jaar
Gerarda Theresia Brouwer 91 jaar
Bea Leeuwenkamp 57 jaar
Wim van Hamersveld 93 jaar
Pieter van Oostrum 88 jaar
Cornelis Groenestein 91 jaar
Gerard Hoogland 91 jaar
Cecilia Wiggerts ~ (Lanphen 93 jaar
Gerard Grob 75 jaar
Gerrit Hartog 95 jaar
Bertus Post 67 jaar
Riky Eek — Rooijers 89 jaar
Anneke Willenborg — Willems 91 jaar
Bertie van Wijk — Blom 83 jaar

Marie Gieskens — van Daatselaar 92 jaar
Gerard Wortel 75 jaar

Martha Rigter - Groenestein 88 jaar

Cees Ranzijn 93 jaar

est
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