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Colofon  

Noodsituatie: 
Voor dringend geestelijke hulp 
T: 035-6035518 

Adres: 
Geloofsgemeenschap Maria Koningin Kerk  
Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn 
T: 035-5413470      
E: secretariaatmk@marthamaria.nl  

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage: 
ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of  
Rabo: NL16 RABO 0304701599,  
t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.  

Reserveringen kerkruimtes:  
T: 06-27147296 
E-mail: lcmjansen51@kpnmail.nl  

Pastorale Bezoekers  Maria Koningin   
Anneke van Kuik  T: 035 - 54 17 476 
Riet van Wanrooij  T: 035 - 54 17 556 

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan  
Dan kunt u bellen naar: 

Wim Jongmans     035 - 53 82 422    
Gerda Vesters       035 - 54 12 177  
Riet v. Wanrooij     035 - 54 17 556   
Willemien Witte     035 - 54 12 800  

Verzamelpunt voor inleveren kopij voor het informatie-
bulletin: 

anneliesvandemolen@hotmail.com 

035-6020017 

Voor het bulletin van november en december uiterlijk  
14 oktober de kopij bij Annelies inleveren. 
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🌺  Vieringen september – oktober 2023 🌺   

Alle vieringen hebben een aanvangstijd van 10.30 uur, tenzij anders 
aangegeven: 

Zondag 3 september, 22ste zondag door het jaar, communieviering: 
Cor van der Sluis. 

Zondag 10 september, 23ste zondag door het jaar, 
communieviering: Annelies van de Molen. 

Zondag 17 september, 24ste zondag door het jaar, Vredeszondag: 
Geen viering in de MK  ivm viering 60 jarig priesterjubileum van 
Frans Zwarts in de Petrus en Paulus kerk Soest, om 10.30 uur! 

Zondag 24 september, 25ste zondag door het jaar, eucharistie: Gé 
Nijland. 

Zondag 1 oktober, 26ste zondag door het jaar, familieviering: 
Veronica Selleger en Jeannette Verburg.  

Na de viering terugkoppeling van de ‘verkennersgroep’ MK 
geloofsgemeenschap en de toekomst. 

Zondag 8 oktober, 27ste zondag door het jaar, communieviering: 
Veronica Selleger. 

Zondag 15 oktober, 28ste zondag door het jaar, geen viering in MK, 
maar oecumenische vriendschapsviering in Paaskerk, Cor van der 
Sluis met Marleen Kool of Christine v.d. End. 10.00 uur. 

22 oktober, 29ste zondag door het jaar, eucharistie: Joachim Skiba, 
11.00 uur. 

Zondag 29 oktober, 30ste zondag door het jaar, communieviering: 
Ria Welters. 



🌺  Vanuit de Locatieraad 🌺  

Verklaring op zondagmorgen 16 juli 2023 mbt 
onderhoudstoestand kerktoren 

Goede morgen beste mensen, het kan U onmogelijk ontgaan zijn 
dat onze toren nu omgeven is van een bouwhek.                                                                             
Afgelopen week heeft er naar aanleiding van het zg ‘Meer Jaren 
Onderhouds Plan’ na vele jaren een interne bouwinspectie van de 
toren plaats gevonden waarvan de bevinding zodanig was dat per 
direct geadviseerd is om in elk geval voor ons aller veiligheid, deze 
afrastering te laten plaatsen.                                                                                                                                
Aanleiding tot extra onderzoek was ook het voornemen van de 
huurder om in het najaar alle zend- en ontvangstapparatuur te 
willen gaan vervangen.                                                                                
De in principe slechter wordende staat van onderhoud was ons en 
ook de vorige locatieraad uiteraard niet geheel onbekend.                                                                                                             
Het gaat nu om een paar geconstateerde scheuren van betekenis 
en betonrot boven in de toren. Er zal wel niets ernstigs gebeuren, 
maar we dienen welk risico dan ook voor dit moment uit te sluiten.                                                                                                     
Vanaf het najaar zal er wel meer bekend kunnen worden welke  
consequenties hieruit voort komen en wat er te doen staat. Tot 
zover even deze info.                                                                                                                                                               
Gerard van der Heide, voorzitter LR-MK 

Ringleiding weer beschikbaar. 

De ringleiding is een middel dat mensen met een hoorapparaat in 
staat stelt luid en duidelijk alles te volgen wat voorganger en lector 
zeggen. Deze leiding ligt onder een deel van de linkerbeuk en wordt 
aangeduid door de witte letters T op de banken. In juli j.l. is de 
leiding weer in orde gebracht door Theo Voerman en Mia en Ik 
maken er dankbaar gebruik van. Het is een weelde om zonder 
moeite al het gesprokene te kunnen verstaan. Vrijwel ieder 
hoorapparaat heeft een z.g. T-stand, die je dient in te schakelen, 
want dan maakt het hoorapparaat verbinding met de ringleiding. Je 
moet wel binnen het gebied gaan zitten aangegeven met de letter 
T. Als er mensen zijn die moeite hebben om dit systeem te 
gebruiken, dan ben ik beschikbaar voor vragen en hulp.   

Peter Wijdeveld 



🌺  Van Wies Sarot 🌺

Op 21 juli is het zestig jaar geleden dat Frans Zwarts tot priester 
werd gewijd. 
In de jaren erna is hij op verschillende plaatsen pastoor geweest en 
ook deken van Amersfoort. 
Daarnaast trad hij op als docent Oude Testament op de pastorale 
school. En wat was dat inspirerend!  
Oecumene en de relatie met het Jodendom hadden en hebben ook 
zijn ruime belangstelling. Kortom, er is veel moois om op terug te 
kijken. 
  
Je kan Frans natuurlijk een kaartje sturen op 21 juli. 
Zijn adres is: 
Drs. F.H.J. Zwarts 
Kattenbroekerweg 2 
3813 EA Amersfoort 
 
Frans viert zijn priesterjubileum op zondag 17 september om half 
elf in de Petrus en Pauluskerk in Soest. 

Voor de voorgangers en lectoren onder jullie heb ik een 
mededeling:
Van 1 september tot 4 oktober is het De periode van de Schepping. 
Paus Franciscus heeft dit bedacht als nadere uitwerking van 
Laudato Si. 
Voor deze periode zijn uitgewerkte preeksuggesties/voorbeden en 
andere gebeden beschikbaar. 
Je vindt ze op: https://laudato-si.nl/nieuws/nieuwe-inspiratiegids-
voor-kerken-met-thema-genees-de-aarde-en-alles-wat-ademt-en-
leeft/ 
 

Cursus voorbeden maken  

Vlak na Pasen, in april hebben we een 
bijeenkomst gehouden rond het maken van 
voorbeden. Voorbeden zijn de gebeden van 
de gemeenschap voor de noden in kerk en 
wereld. Voor iedere viering in de kerk zijn 
er wel ergens kant en klare voorbeden te 
vinden. Die hebben echter een groot nadeel, ze zijn niet actueel en 
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ook niet aangepast aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. 
Bovendien zijn ze dikwijls gesteld in een wat hoogdravende taal.  

In april hebben we vooral de theorie achter het maken van 
voorbeden behandeld. Aan de praktijk en het samen oefenen 
kwamen we niet toe. Daarom hebben we een vervolg gepland en 
wel op zaterdag 16 september. We zullen bespreken hoe je 
voorbeden maakt en we gaan oefenen, zowel in het schrijven van 
de voorbeden als in het bidden van de voorbeden achter de ambo. 
Deze middag is op de eerste plaats bedoeld voor lectoren en 
voorgangers. Maar andere belangstellenden zijn ook van harte 
welkom. 

Zaterdag 16 september 14.00-16.00 uur in de pastorie van de St. 
Martinus te Hoogland.  

Graag van tevoren opgave bij sarot@marthamaria.nl  

 

Ouderavond eerste communie  

Maandag 2 oktober om 20.00 uur 
in ’t Trefpunt in Baarn 

Alle ouders uit de Martha en 
Mariaparochie die hun kind eerste 
communie willen laten doen op 9 juni 
2024 nodigen we van harte uit voor 
een ouderavond op maandag 2 
oktober om 20.00 uur in Baarn. 
Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen we een toelichting geven 
bij het project dat we gebruiken bij de voorbereiding op de eerste 
communie en de concrete gang van zaken bespreken. Ook komt er 
een korte uitleg van de betekenis van de eucharistie voor ons 
geloof.  

Zit jouw zoon of dochter in groep vier of hoger dan bent je van 
harte welkom op deze informatieavond. Je kunt je alvast 
aanmelden bij pastor Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl dan 
ontvang je een uitgebreide uitnodiging met opgaveformulieren.  

 

Bijbelse engelen 

In de bijbel en in ons dagelijks leven komen 
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we engelen tegen. Ze helpen ons, maar bovenal zijn zij 
boodschappers van God die ons de weg willen wijzen. De goede 
weg. In tien bijeenkomsten op donderdagmiddag zullen we met 
elkaar onderzoeken wat de bijbel over engelen zegt. Dat betekent 
dat we het onderwerp bewust beperken, want los van de bijbel is er 
nog veel meer over engelen te vertellen. Iedere keer lezen we 
tenminste één bijbelfragment. Daarnaast bekijken we het werk van 
kunstenaars en delen we onze eigen ervaringen. Ook zoeken we 
passende liederen en gedichten.   

Donderdagmiddag 14.00 -15.30 uur in De Sleutel in Soest o.l.v. 
Wies Sarot  

14 september algemene inleiding  

19 oktober aartsengelen  

9 november Michaël vecht met ons voor het goede 

14 december Gabriël, de vriend van God heeft een boodschap 

11 januari Beschermengelen 

8 februari De duivel, een gevallen engel?  

14 maart Dienende engelen 

11 april In paradisum 

16 mei Oogsttijd 

13 juni Serafim en Cherubs  

Maria die de knopen ontwart  

Maria, die de knopen ontwart (Duits: Maria 
Knotenlöserin) is een genadebeeld in 
de bedevaartkerk van Sint-Petrus aan de Perlach in 
Augsburg. 

Het afgelopen jaar heeft de gespreksgroep op 
maandagavond een nieuwe werkwijze ontdekt. Eens 
in de maand beginnen we met luisteren. Op tafel 
staat een klein boxje en daaruit klinken de stemmen 
van de Dolle Maria’s. Laetitia en Celine zijn twee RK 
vrouwen, die in de podcast in gesprek gaan met een 
deskundige gast over een onderwerp, dat ons gewone leven raakt, 
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maar ook vragen oproept, mede vanuit je geloof. Onderwerpen die 
je soms een knoop in je maag bezorgen. Denk aan het klimaat, 
omgaan met negatief nieuws, de overgang, de jeugd in de kerk 
enz. Na het beluisteren van de podcast ontstaat vanzelf een 
gesprek. Omdat de podcast zelf niet op discussie maar op 
‘kennismaken met’ gericht is, zijn ook onze gesprekken open en 
verkennend. Het gaat niet om leerstellingen, maar om het leven 
met de vragen die er zijn.  

Misschien vind je het leuk om aan te schuiven. Dat kan. Als je je 
opgeeft krijg je ieder weekend voor de bijeenkomst een mailtje met 
een vermelding van de podcast die we gaan beluisteren. 
(sarot@marthamaria.nl)  

Maandag 4 september, 9 oktober, 30 oktober, 27 november van 
20.00-22.00 uur in De Sleutel in Soest.  

🌺  Vanuit de mailbox, doorgegeven door Nico Filon 🌺  

Beste mensen van de locaties, 
  
Hierbij stuur ik jullie de informatie door van de diocesane 
Gezinsdag op zondag 24 september 2023. 
  
Willen jullie dit bekend maken binnen jullie geloofsgemeenschap? 
Op het moment dat de papieren flyers er zijn zullen die verspreid 
worden. 
  
Met een hartelijke groet, Ellen Schoorl 
  
Van: Rob Knoren <R.Knoren@aartsbisdom.nl>  
  
Geachte lezer, 
  
Graag nodigen we alle gezinnen uit voor de eerste diocesane 
Gezinsdag op zondag 24 september 2023. Het thema van deze dag 
is ‘Thuis in je geloof’. Op deze dag willen we samen vieren, elkaar 
ontmoeten en verdiepend bezig zijn met het thema. 
  
We willen u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan de 
gezinnen in uw parochie. Tevens vragen we u om er bekendheid 
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aan te geven door de uitnodiging te publiceren op uw website, 
sociale media en in uw parochieblad of nieuwsbrief. 
Er zullen binnenkort papieren flyers naar de parochie worden 
gestuurd. We vragen of u deze een duidelijke plek wilt geven in de 
kerken van uw parochie. 
   
Aanmelden voor de diocesane Gezinsdag graag vóór 8 september 
via de volgende link: https://forms.gle/ZvRZvXhPTPp24afEA 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij 
ondergetekenden. 
  
Elise Bangma (medewerker Huwelijk en Gezin) 
bangma@aartsbisdom.nl 

Sarah Mijhad (diocesane Jongerenwerker)  
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 
 

Uit de website van rkkerk.nl  
De website van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 

Op zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk 
voor de 109e keer de Werelddag van de Migrant en de 
Vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag legt paus 
Franciscus het accent op vrijheid, vrijheid die, zo schrijft hij, 
de keuze om het eigen land te verlaten altijd zou moeten 
kenmerken. Het thema van zijn boodschap is dan ook ‘Vrij 
om te kiezen voor migreren of blijven’. 

Wereldmissiemaand 
2023: Libanon
Op 22 oktober is het Missiezondag. 
Het thema 'Met brandend hart' is 
afkomstig uit het verhaal van de 
Emmaüsgangers, Lucas 24,32. 
Missio besteedt speciale aandacht 
aan de situatie van de christenen in 
Libanon.
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De paus noemt de migratiestromen in onze tijd ‘een uitdrukking 
van een complex en veelzijdig verschijnsel. Om dit te begrijpen is 
een aandachtige analyse noodzakelijk van alle aspecten die de 
verschillende fases van de migratie-ervaring kenmerken, vanaf het 
begin tot de aankomst, met inbegrip van een eventuele terugkeer.‘ 

Met het oog op het naderende jubeljaar in 2025 verwijst de paus 
naar het jubeljaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In 
het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld” 
(Lev. 25, 13). De viering van het jubeljaar voor het volk Israël was 
een collectieve daad van gerechtigheid: allen “konden terugkeren 
naar de oorspronkelijke situatie met nietigverklaring van iedere 
schuld, het teruggeven van land en de mogelijkheid om opnieuw de 
vrijheid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 
februari 2016).’ 

Recht om niet te emigreren 

De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: ‘Het 
betreft hier een recht dat nog niet wettelijk is vastgelegd, maar dat 
van fundamenteel belang is, en het garanderen hiervan moet 
verstaan worden als medeverantwoordelijkheid van alle staten ten 
opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen 
overstijgt. Immers, daar de wereldwijde hulpbronnen niet 
onbegrensd zijn, hangt de ontwikkeling van de economisch armste 
landen af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle 
landen tot stand kunnen brengen.’ 

Zolang dat recht niet gerealiseerd is, biedt de gezamenlijk en 
gedeelde pastorale zorg een garantie voor de gewenste vrijheid in 
het hele traject van migratie. ‘Want ik had honger en gij hebt Mij te 
eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik 
was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij 
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de 
gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ (Mat. 25, 35-36). ‘Deze 
woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant 
niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te 
herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de 
paus 



Synodale weg 

Tot slot verwijst hij naar de synodale weg die de Kerk is ingeslagen. 
Deze weg ‘brengt ons ertoe in de meest kwetsbare personen – en 
onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen – bijzondere 
reisgenoten te zien die bemind moeten worden en voor wie gezorgd 
moet worden als broeders en zusters. Alleen door samen op weg te 
zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeenschappelijke doel van 
onze reis bereiken.’ 

De boodschap sluit af met een gebed: 

God, almachtige Vader, 
geef ons de genade ons nijver in te zetten 
ten gunste van gerechtigheid, solidariteit en vrede, 
opdat al uw kinderen de vrijheid 
wordt gegarandeerd om te kiezen voor migreren of blijven. 

Geef ons de moed  
alle gruweldaden van deze wereld aan te klagen, 
tegen elk onrecht te strijden 
dat de schoonheid van uw schepselen 
en de harmonie van ons gemeenschappelijk huis verminkt. 

Ondersteun ons met de kracht van uw Geest, 
opdat wij uw tederheid voor iedere migrant 
die Gij op onze weg plaatst, kunnen tonen 
en in de harten en in elke omgeving 
de cultuur van ontmoeting en zorg verspreiden. 

Het secretariaat van de MK-kerk heeft een ander e-mail 
adres: secretariaatmk@marthamaria.nl 
Het ‘mkp@hetnet’ adres gelieve niet meer te gebruiken. 
 

🌺  Van Jannie Terlouw Raad van Kerken Baarn 🌺  

Cantatedienst in de Nicolaaskerk onder auspiciën van de 
Raad van Kerken. 
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Zondagavond 10 september 2023, Aanvang: 19.30 uur 
 
BWV 35 Geist und Seele wird verwirret  
Deze zevendelige cantate, geschreven voor 8 september 1726, is 
om verschillende redenen opmerkelijk. 
Het is – voor zover we weten - de enige cantate met twee louter 
instrumentale stukken: sinfonia's, ter opening van beide 
cantatedelen (voor en na de overdenking). 
Het is één van de slechts tien cantates waarin het koor geen enkele 
rol speelt, zelfs geen slotkoraal. 
Het is een zogenaamde solocantate, één van de vier cantates 
waarin uitsluitend een alt zingt. 
Het is één van de zeventien cantates met een solistische rol 
(obligaatpartij) voor (de rechterhand van) het orgel, die Bach 
vooral in zijn vierde jaar in Leipzig (1726) begint te schrijven, en  
bovendien de enige cantate waarin alleen het orgel als solo 
instrument fungeert, in alle delen behalve de twee recitatieven.  
Wat een bijzonder vooruitzicht: BWV 35 met de inzet van het recent 
gerestaureerde orgel van de Nicolaaskerk. Vocaal soliste is de alom 
vermaarde alt Rosina Fabius en het orgel wordt behendig bespeeld 
door de minstens zo vermaarde Henk van Zonneveld. Boudewijn 
Jansen dirigeert solisten en orkest waarin dit keer drie hoboïsten 
aantreden. Voorganger is Ds. Marianne IJspeert van de 
Doopsgezinde Gemeente. 

Allerzielen-Vesper  
Zondagmiddag 5 november 2023, Paaskerk, 16.30 uur 
 
Enkele delen uit BWV 21 spinnen de rode draad door deze 
Allerzielenviering of Gedenkviering op de late zondagmiddag. 
BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis 
De sinfonia waarmee de cantate opent met zijn lange noten op 
dissonerende akkoorden en de uitroep van de hobo in de voorlaatste 
maat behoren tot de meest hartstochtelijke instrumentale stukken 
die Bach in Weimar op papier zette. Dit duet voor strijkers en hobo 
schept de juiste atmosfeer voor het gevoel van verlatenheid en 
troosteloosheid dat overheerst aan het begin van het eerste koor. 
Gelukkig is er ook in het vervolg van deze vroege cantate het 
troostrijke koordeel Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, waarmee 
Bach ons weer eens een hart onder de riem steekt en waarmee de 



Allerzielviering besluit. 
Behalve deze drie delen uit BWV 21, klinkt ook koormuziek uit een 
andere cantate van Bach, BWV 4 Christ lag in Todesbanden en 
orgelmuziek van Buxtehude. 
Koor en orkest van de Bach Cantorij staan onder leiding van Wouter 
Verhage. Voor bezoekers is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken 
voor hen die gemist worden.  

Vesper in de Pauluskerk  
Zaterdagmiddag 9 december 2023, Pauluskerk, 16.30 uur 
 
BWV 62, Nun komm, der Heiden Heiland II 
Bach componeerde twee cantates met deze titel. Stamt de oudste 
versie (BWV 61) nog uit 1714, toen Bach in Weimar verbleef, deze 
tweede versie schreef  Bach voor de eerste zondag van Advent, 3 
december 1724 in Leipzig. 
Beide keren componeerde Bach een cantate waarvan het 
openingskoor begint met de eerste regel van het traditionele 
adventslied Nun komm, der Heiden Heiland: de eerste [I], die 
alleen het eerste couplet verwerkt, en de tweede [II], die alle acht 
coupletten verwerkt volgens het gebruikelijke procédé van Bachs 
tweede koraalcantatejaargang (1724-1725). 
Naast koor en orkest van de Bach Cantorij sieren ook twee 
voortreffelijke vocale solisten deze cantate: tenor Jasper Dijkstra 
tekent voor de geweldige aria Bewundert, o Menschen, dies groβe 
Geheimnis en bas/bariton Florian Just neemt de stoere aria Streite, 
siege, starker Held! voor zijn rekening. 
En verder op het programma: behalve het openingskoor uit cantate 
5 van het WeihnachtsOratorium, ruim baan voor het fraaie concert 
van Alessandro Marcello voor hobo en strijkers met solist Henk 
Knöps. 
Algehele leiding: Boudewijn Jansen 

Cantatedienst in de Paaskerk  
Zondagavond 14 januari 2024, Paaskerk, 19.30 uur 
 
BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen 
Deze cantate uit januari 1726 behoort tot het genre dialoog-
cantates, waarvan er vier van Bachs hand bewaard zijn gebleven. 



Het zijn solocantates, steevast voor sopraan en bas. Het is een 
metaforische dialoog tussen de ziel (sopraan) en Jezus (bas, de vox 
Christi). De libretto’s voor dit genre zijn steevast ontleend aan het 
Hooglied. En –zoals de titel van deze cantate al doet vermoeden – 
gaat ook BWV 32 terug op de oosterse liefdespoëzie van het Oude 
Testament. Bruidsmystiek in optima forma dus. 
Vocale solisten zijn Janneke Stoute en Joris van Baar. 
Het koor van de Bach Cantorij zingt aan het begin van de dienst het 
openingskoor van BWV 3, Ach Gott, wie manches Herzeleid 
(14-01-1725). 
Algehele leiding: Patrick Pranger. Voorganger is vrijzinnig predikant 
Ds. Elly van Kuijk.  

🌺  Bijdragen van Gerard van der Heide 🌺  

De Negen Zaligsprekingen    

Geluk is……Geluk is wat je zelf al bent en wat je er voor goeds mee 
doet. 

1. Zalig, wie arm zijn en leeg, want voor hen is het koninkrijk der 
hemelen. 

2. Zalig, wie verdriet heeft, want in het donker zal het licht 
opgaan. 

3. Zalig, wie kwetsbaar durven zijn; zij zullen de aarde redden. 

4. Zalig, wie hunkert naar gerechtigheid; eens zal dat verlangen 
werkelijkheid worden. 

5. Zalig, wie een warm hart heeft; anderen zullen jou warmte 
toedragen. 

6. Zalig, wie een zuiver hart heeft; die zal de goddelijke wereld 
mogen aanschouwen. 

7. Zalig, wie vrede en ruimte uitstralen; de mensen zullen voelen 
dat God in hun hart woont. 

8. Vrees niet, als je het zwarte schaap bent; want zo mag je de 
weg naar de toekomst openen. 

9. Zalig ben je, wanneer je wordt afgewezen en veroordeeld om 
wat je van binnenuit voelt als waar. 



Zo maak je Christus zichtbaar op deze aarde. Blijf trouw aan 
de weg van de inwijding, volg die weg stap voor stap, en weet, 
dat je nu en straks voorgoed geborgen zult zijn in het hart van 
God. 

Bovenstaande tekst is een bewerking van de oorspronkelijke 
Bijbeltekst door Hans Stolp en Harm Wagenmakers, vanuit hun 
boek ‘De Zaligsprekingen als inwijdingsweg’. 

Vrede sluiten 

Als je een ander wilt zijn 

dan die je ‘in wezen’ bent, 

dan zul je, je leven lang, 

een gevecht voeren 

tegen jouw Zelf… 

en tegen niemand anders: 

want jij behoort te Zijn 

zoals je bent geschapen. 

Zolang je dat ontkent, 

verspil je tijd 

en levenskracht. 

Sluit vrede met jezelf, 

dan sluit je vrede 

met God. 

Uit: ‘De Zaligsprekingen als inwijdingsweg’ door Hans Stolp e.a. 



Het  woord is zaad 

Onderstaand gedicht met deze titel van Zr. Margaretha Pijpers, 
geïnspireerd op één van de agrarische gelijkenissen van Jezus 
beschreven in Matheus hoofdstuk 13, heb ik op zondag 23 juli j.l. 
tijdens mijn viering na de communie uitgesproken en op veler 
verzoek bij deze laten afdrukken. 

Een woord is o, zo gauw gezegd,                                                                                                      
maar denk: waar komt dat woord terecht?                                                                                       
’t Is als klein onooglijk zaad                                                                                                                         
dat stil verborgen wegen gaat. 

Een woord van goedheid of venijn:                                                                                                          
’t maakt mensen groot of…kraakt ze klein;                                                                                           
’t kan zijn een woord dat stil vergeeft                                                                                              
waardoor een mens opnieuw weer leeft. 

Soms is het woord een goede raad                                                                                                                
ofwel een striem die mensen slaat…                                                                                                   
per telefoon een lieve groet                                                                                                                     
die eenzaamheid verdwijnen doet. 

Een woord kan zijn als een gebed                                                                                                                         
dat nieuwe wegen openzet;                                                                                                                       
een brug naar God voor ’t hart dat lijdt:                                                                                                  
zo’n woord dat overstijgt de tijd. 

Hoe kostbaar is de taal, het woord,                                                                                                                                           
de ene spreekt….de ander hoort….                                                                                                
Heer, laat ons luisteren en verstaan                                                                                                            
en maak ons woord tot kostbaar graan. 

Uit de dichtbundel van Cees Harte, getiteld ‘Woorden met elkaar’. 



Onderstaande tekst van Jan van Ruusbroec, 14de eeuws mysticus 
in de Zuidelijke Nederlanden, is na de communie tijdens de viering 
van 30 juli 2023 uitgesproken naar aanleiding van het thema ‘Waar 
is mijn schat’ op basis van Matheus 13, 44-52 : 

‘God leeft dieper in ons dan wij in ons zelf; 

en Zijn inwendig stuwen en werken in ons, 

is ons meer nabij en dieper aanwezig dan onze eigen 
werkzaamheid; 

en daarom werkt God van binnen naar buiten….. 

terwijl al wat geschapen is van buiten op ons inwerkt.’ 


