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🌺 Vieringen november - december 2023 🌺 

Alle vieringen hebben een aanvangstijd van 10.30 uur, tenzij 
anders is aangegeven: 

Donderdag 2 november, Allerzielen, gebedsviering om 19.30 uur, 
Veronica Selleger. 

Zondag 5 november, 31ste zondag door het jaar, eucharistieviering 
om 11 uur, Gé Nijland 

Zondag 12 november, 32ste zondag door het jaar, communieviering, 
Annelies van de Molen 

Zondag 19 november, 33ste zondag door het jaar, 
eucharistieviering, Frans Zwarts. 

Zondag 26 november, Christus Koning, communieviering, Frans 
Overbeek 

- Einde kerkelijk liturgisch A jaar met Matheus en begin van het B 
jaar met Marcusevangelie - 

Zondag 3 december, 1ste zondag van de Advent, familieviering, 
Veronica Selleger en Jeannette Verburg. 

Zondag 10 december, 2de zondag van de Advent, communieviering, 
Cor van der Sluis. 

Zondag 17 december 3de zondag van de Advent, communieviering, 
Wies Sarot. 

Zondag 24 december 4de zondag van de Advent : geen viering ivm 
nachtmis op die avond. 

Zondag 24 december, Kerstavond, eucharistieviering om 21.00 
uur, Joachim Skiba. 

Maandag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis, communieviering, 
Veronica Selleger. 

Tweede Kerstdag: geen viering. 

Zondag 31 december, Oudejaarsdag, communieviering, Gerard van 

der Heide 

Maandag 1 januari 2024, Nieuwjaarsdag: geen viering. 



 

 

🌺 Zondag 3 december 2023! 

Op deze zondag zal er na de viering nog een bijeenkomst zijn 
waarbij onder leiding van Nico Filon zal worden geïnventariseerd 
welke de reële mogelijkheden zouden kunnen zijn om na de sluiting 
van onze kerk op 1 juli 2024 periodiek elkaar te ontmoeten en op 
zinvolle wijze samen te kunnen zijn, voor al wie dat wensen.                                                                                                              
Van harte welkom dus om dan uw ‘levende steen’, zoals Cecile dat 
zo mooi verwoordde, bij te dragen. 

Namens Locatieraad en Nico Filon. 

 

🌺 Voorwoord door Gerard van der Heide  

Het leek mij nu een gouden kans om in dit nummer de, wat mij 
betreft, schitterende preek af te drukken van Frans Zwarts. Zulks 
bij gelegenheid van zijn zowaar diamanten zestigjarig 
priesterjubileum tijdens de speciale eucharistieviering op zondag 
17 september j.l, in de Petrus en Pauluskerk te Soest. Een 
cruciaal (letterlijk) moment nu in zijn  priesterleven, maar een  
sterk pastoraal versus kardinaal (letterlijk) moment destijds: 31 
jaar geleden. Een waarlijk sleutelmoment voor onze gemeenschap, 
een onuitwisbare markante fase brak aan. 

Vervolgens, na twee weken, brak er opnieuw helaas een 
sleutelmoment aan van een geheel andere en omgekeerde orde. 
Zondag 1 oktober j.l. werd officieel door de locatieraad bekend 
gemaakt dat op 1 juli 2024 onze kerkdeuren echt definitief gesloten 
moeten worden en daarmee ook een boeiende, inspirerende, 
verrijkende, maar ook leerzame periode tot het verleden gaan 
behoren.                                                                                                                                    
We mogen er op terugkijken met een gevoel van: deze 
gemeenschapszin, van elkaar nabij zijn, hadden we voor geen goud 
willen missen.                                                                                                                                      
Voor deze gelegenheid dan ook onderstaand integraal de 
flamboyant uitgesproken preek door Frans Zwarts en vervolgens de 
tekst welke ik namens de Locatieraad heb uitgesproken. 

🌺 Onderstaand volgt de preek Frans Zwarts, gebaseerd op 

lezingen: Deut. 6, 4-7 en Lev. 19,18; Ps. 8; Rom. 13, 8 – 10; 
All.; Matteüs 5, 1 – 12a.                                                     



 

 

Goed, elkaar op deze dag te mogen ontmoeten. Dank voor uw 
komst. Vanaf mijn kinderjaren weet ik mij geraakt door het verhaal 
van Jezus, zoals mijn ouders en familie mij voorgingen. Hij heeft 
mij niet losgelaten: Jezus die volks-prediker aan het meer. In 1951 
raakte Hij mij opnieuw. Ik wilde priester worden. Het werd de 
opleiding Klein Seminarie in Apeldoorn en daarna op Dijnselburg en 
Rijsenburg, filosofie en theologie. Na de studiejaren in 1963, 
priester gewijd door Kard. Alfrink te Utrecht. Van toen af begon het 
werk voor de Kerk op allerlei plaatsen, al zoekend in het voetspoor 
van Jezus. 

Jezus was een man van én voor het volk. Dat in navolging van Zijn 
voorganger Joh. de Doper. Met alle risico’s van dien! Hij ging naar 
allerlei plaatsen, verkondigde ‘de Blijde Boodschap’. Iedere dag 
weer gedreven door zorg voor de armen en kleinen. En in gebed, 
contact met God, Zijn hemelse Vader. Altijd dat thema: de ánder. 
Ik en de ander, Wij én die Ander. Gevoelig is Hij voor: geloof, hoop 
en liefde. Drie woorden, die de basis vormen van de Bijbelse 
traditie. Onze richtingwijzers, ‘Weisung’, zo noemt Martin Buber de 
geboden van de Allerhoogste.                

Wat betekenen ze voor ons? Nu, morgen en voor onze toekomst. 
Die drie woorden! 

Ze functioneren nog al verschillend. Geloof wordt vaak verstaan als 
geloven in jezelf, je eigen kracht, je prestaties. (Willem Kloos: ‘ik 
ben een god in het diepst van mijn gedachten’). Is dat ‘t doel??  En 
dan Hoop. Succes in je carrière? Goeie baan? Tot die grens van 
‘voltooid leven’; dat was ‘t dan!! Het sterkste woord is Liefde. Maar 
jammer. Nog al wat grove ontsporingen: loverboys en dus 
slachtoffers, zwaar accent op de erotiek, ‘me-too’- affaires, 
handelswaar…. De Kerk blijkt niet onschuldig door seksueel 
misbruik. Gevolg: we vervreemden van elkaar. 

Ik kies ‘n ander functioneren, ‘functie elders’ zal ik maar zeggen. Ik 
bedoel: waartoe nodigt de H. Schrift ons uit? Liefde is: mens-zijn 
én medemens, met als bondgenoot de Allerhoogste. Gerechtigheid: 
elkaar bevestigen: ‘ik geloof in jou’, ik en de ander; de basis en 
doel voor alle  levende wezens. Hoop, die onvoorstelbaar 
kwetsbare kracht, die mij altijd weer beweegt naar morgen en 
toekomst. S.O.S, ‘Save our souls’, die horizon. Dan het Geloof, 
openhartigheid en vertrouwen op ‘n ander, hoe dan ook. Geloof als 
bron voor de onbevangen, onbaatzuchtige en terughoudende liefde. 
Dat wij allen samen tot bloei mogen komen. ‘t Doel van de 



 

 

Schepping. Zo zijn we door geloof, hoop en liefde een deel van het 
grote wonder van de evolutie. Ik en de ander. Ik en HIJ de ENE. 
‘God zal er in voorzien’, zei Abraham. In die geest vieren wij hier de 
Gedachtenis van Jezus met brood en beker, om mens en 
medemens te worden. Hij wil met ons zijn en daarom is Hij, de 
Verrezene, hoop voor onze toekomst.                                                                                               

Dat doel bereiken gaat met horten en stoten. Daarom: Wees 
waakzaam, zei Jezus, in je leven, door dagelijks gebed, meditatie. 
Moed en de kracht van geduld zijn noodzakelijk. Ik denk vaak aan 

de wijze woorden van mijn leraar de rabbijn Jehoedah Aschkenazy. 
Hij leerde mij de weg van ’t joodse dagelijks gebed, het 
‘Achttiengebed; Elke morgen nieuw’. Dit weekend is het Joods 
Nieuwjaar: ‘n nieuw begin, op een goed en zoet jaar: ‘op het leven’, 
lechaim.                                                                                                
Hoopvol. Ik denk, dat Jezus – zó leven voor ons allemaal heeft 



 

 

samengevat in ‘t ‘Onze 
Vader’, als richtingwijzer 
elke morgen. Zo is ook na 
60 jaar priester-zijn toch 
elke morgen nieuw, qua 
opdracht en mogelijkheden: 
Om een humane 
samenleving werken aan 
toekomst.       

Amen.  

 

🌺 Jubileum pastor Frans 

Zwarts 

 
Op 17 september hebben 
verschillende 
mensen van onze 
gemeenschap het jubileum 
van pastor Frans Zwarts 
mee kunnen vieren in de 
Petrus en Paulus kerk in 
Soest. Prachtige 
inspirerende viering en 
daarna lange rijen om hem 
en Eke te feliciteren.  
Ook kreeg Frans een Liber 
Amicorum uitgereikt. Door 
veel mensen van onze gemeenschap is daar 
een bijdrage 
aangeleverd. Onze Cecile had dit 
prachtige en toepasselijke voorblad gemaakt 
bij de vele herinneringen en dankwoorden die 
veel van onze parochianen waren 
opgeschreven. 
 
Wim Jongmans 
 

IN MEMORIAM HENK VAN WESTERLAAK 
 



 

 

 

 
 

 

Dwars door de stille leegte  

Klinkt de echo van jouw lach 

Zachtjes van een afstand 

Alsof jij ons net nog zag 

De ondeugd in je ogen 

De vlammen in jouw hart 

Als mens heel opgetogen 

Jij voelde lief en smart 

Geen dag zonder jouw grappen 

Alle dagen goed gestemd 

Wij voelen nu de leegte 

Omdat jij er niet meer bent 

 
 

Op 9 oktober 2023 is deze geliefde en betrokken parochiaan 

heengegaan op 86 jarige leeftijd. De hierboven vermelde tekst 
staat geschreven op de overlijdenskaart van Henk en eigenlijk is 
daarmee al een in memoriam geschreven over deze bijzondere 
mens. 
 
Henk was een zeer aimabel mens die een grote maatschappelijke 
betrokkenheid toonde. Hij werkte vele jaren bij de gemeente Baarn. 
Daarnaast besteedde hij veel tijd aan vrijwilligerswerk, zoals 
Baarnse Ziekenomroep en was ook voorzitter van de 

Oranjevereniging Baarn. Hij heeft zich vele jaren ingezet als 
voorzitter van het bestuur van onze kerk, maar ook had hij een 
grote warme betrokkenheid en aandacht voor alle mensen in onze 
gemeenschap. 



 

 

De H. Maria had een bijzondere en grote plek in zijn hart en was 
zijn steun tijdens verdrietige gebeurtenissen in zijn leven, zoals de 
zorg voor en het vroege overlijden van zijn Bettie.  
Met zijn muzikale vaardigheden op de accordeon begeleidde hij in 
mei en oktober regelmatig het Marialied ‘O, Sterre der Zee’ dat dan 
nog uitbundiger werd meegezongen. 
 
Bij zijn benoeming in 1999 tot vice-voorzitter van de Maria 
Koninginparochie schreef hij in het parochieblad:  
‘Het trekt mij zeker dat ik enige inbreng zal mogen hebben in het 
bestuur. Met vertrouwen en de hulp van Onze lieve Heer zal ik die 
gaan vervullen. En dat zal Hij zeker doen, want het is Zijn kerk, 
waarvoor ik mij wil inzetten.’  
 
Die taak heeft hij tot bijna het 50 jarig jubileum in 2009 van de 
Maria Koningin volgehouden. Een moeilijke en niet geringe taak 
want juist vanaf zijn benoeming in het bestuur begonnen stevige 
discussies over het besluit van het bisdom over het opheffen van de 
van zelfstandigheid van parochies. In de bijeenkomsten daarover 

die ik samen met hem heb meegemaakt was er geen betere 
pleitbezorger voor het behoud van de eigen(zinnig)heid van onze 
Maria Koningin dan Henk. 
 
De laatste jaren was door afnemende gezondheid zelfstandig wonen 
niet meer mogelijk en verhuisde hij naar de Eemhorst in Soest. Met 
zijn opgewekte karakter  
en positieve levenshouding bleef Henk ook daar voor zijn Riana en 
vele anderen een geliefd mens. 

 
In zijn geliefde Maria Koninginkerk werd op woensdag 18 oktober in 
een mooie en druk bezochte viering afscheid van Henk genomen en 
daarna naar zijn laatste rustplaats gebracht en bijgezet in het graf 
van Bettie. 
 
Wim Jongmans 
 

 



 

 

🌺 Bericht van Wies Sarot 

Boodschappers van God gidsen ons door de 
Advent  

Digitale Adventskalender  

De Advent begint laat dit jaar, pas op 3 
december. Dus feitelijk hebben we maar drie 
weken om ons goed op de Menswording van 
Jezus voor te bereiden. Des te meer reden om 

dat goed te doen. Wellicht helpt het lezen van 
een digitale overweging je. Iedere dag ontvang 
je een mailtje met wetenswaardigheden, 
gebeden, overwegingen en Bijbelteksten die te 
maken hebben met de Advent. Dit jaar is het thema Engelen.  

Wil jij je ook laten gidsen door Gods boodschappers? Stuur dan 
even een mailtje naar pastor Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 
Dan ontvang je vanaf 3 december je mailtjes in je mailbox.  

 

🌺 Verantwoording sluiting MK Kerk   

Goede middag, lieve mensen, van harte welkom ook hier, en nu in 
de nazit van de weer zo mooie en intens voorbereide familieviering 
met Jeannette en Veronica. 

Volgens mij gonst het al een tijdje van de geruchten over een 
beëindiging en zelfs heeft er een hint in die richting in de BC 
gestaan onlangs, dus het lijkt me goed om het belangrijkste ei 
(helaas) maar bij U dan ook nu neer te leggen:                                                                                                   
de Locatieraad heeft inderdaad moeten besluiten om op behoorlijk 
afzienbare termijn onze geliefde Maria Koningin Kerk definitief te 
gaan sluiten. Allerlei factoren wikkende en wegende heeft de 
Locatieraad ervoor gekozen om die datum vast te stellen op 
maandag 1 juli 2024. 

Wij willen U dat  uiteraard de komende ongeveer tien minuten aan 
U toelichten, beargumenteren en verantwoorden, waar we U 
meenemen in gedachten naar, op één dag na, een jaar geleden op 
die gedenkwaardige zondag 2 oktober 2022, ook in de nazit van die 
viering……grote opkomst….zoals ook nu. 



 

 

Het bijna voltallige locatiebestuur, vier van de vijf leden, kondigde 
aan op te willen stappen. En dat na vele, heel vele jaren ‘de kar’ 
toch steeds maar getrokken te hebben, en hoe!…met welk een 
betrokkenheid en energie..diepe buiging…dubbel chapeau…petje 
af… 

Lucie bleef als enig locatieraadlid achter (gelukkig) en die daarbij 
tezamen met haar Theo, een constante factor vormen om ‘de boel’ 
draaiende te blijven houden…en nog steeds…als manusjes van 
alles, als de zo noodzakelijke smeerolie, van alles aan- en 
oppakkend wat maar voor handen kwam…                                        
Aanvoelend op dat moment dat zich verder wel niemand zou 
melden om deze vacatures over te nemen, zijn Sjef en ik zijn 
toegetreden per 1 januari j.l., respectievelijk als secretaris en ik 
kreeg de rol die overbleef, die van voorzitter. 

Zouden we anders toen al ‘be-stuurloos’ in feite kunnen zijn 
geworden en dus tot opheffing genoodzaakt zijn? Zo zou de m.i. 
terechte vraag zijn geweest.                     

Een ieder weet inmiddels dat Sjef vervolgens plotseling sinds begin 
maart in een medische mallemolen is terecht gekomen en zich niet 
meer in staat voelt dientengevolge zijn zwaarwegende functie als 
secretaris voort te zetten.                                                                   
Gelijktijdig werd duidelijk dat ook de al jaren lang acterende 
redactie van ‘Maria Boodschap’ zich genoodzaakt zag om wegens 
gezondheidsredenen, ouderdom en vooral ‘geen opvolging’ haar 
werkzaamheden te moeten beëindigen. Deze béide cruciale pijlers 
vielen dus al weg per 1 januari j.l.!                                                                                                                      

Dan even chronologisch de momenten vanaf die datum, die ook 
betekenisvol zijn geweest: ik kom dan op een gezamenlijke 
bijeenkomst, gehouden op 3 april j.l. en bestaande uit twee 
kernleden van het Parochiebestuur Martha en Maria, de nu 
tweekoppige locatieraad, en waarbij ook Wim en Ben als adviseurs 
van ons waren uitgenodigd.                                                                                                                              
Het Parochiebestuur Martha en Maria wist ons toen desgevraagd 
mbt. voortbestaan van onze kerk aanvankelijk gerust te stellen en 
de ‘garantie’ te geven, om, zo mogelijk, nog tot hooguit vijf jaar na 

heden door te mogen gaan, MITS blijvend zou kunnen worden 
voldaan aan twee ‘vitaliserende’ criteria, zoals dat werd 
genoemd…m.a.w. we moesten wel ‘levensvatbaarheid’ kunnen laten 
zien: 



 

 

1. Het eerste is inhoudelijk liturgisch. Kan er nog 
redelijkerwijs elke zondag opnieuw een goede en inhoudsvolle 
viering worden gewaarborgd?                                                                                                                           
En dan praat je natuurlijk over de teruggang van concrete niet 
(meer) beschikbaarheid van vrijwilligers over de hele linie in 
onze 
gemeenschap.                                                                                                                            
Niet verrassend allemaal, ook bij ons minder pastores, minder 
lekenvoorgangers, minder ondersteunende vrijwilligers in het 
algemeen.                                                                                                                                                                                             
Daarnaast: aanzienlijk minder kerkbezoekers en de meesten 
daarvan zijn toch al van een respectabele leeftijd, dit alles 
volgens een ook al tientallen jaren bestaande landelijke 
trend…                                                                                   
Volgens ons als locatieraad staat ook dit criterium qua 
levensvatbaarheid zeer behoorlijk onder druk.                                                                                                        

2. Maar dan is er ook het tweede criterium van 
levensvatbaarheid, waartegen ons bestaansrecht van 
geloofsgemeenschap ook dient te worden beoordeeld: 
gebouwen en financiën.                                                                                                      
Allereerst: Voor een goed en helder begrip over dit laatste:                                                                                                                          
wij zijn hiervan geen eigenaar, wij zijn hierover niet vrijelijk 
beschikkingsbevoegd: we zijn slechts beheerder/gebruiker en 
passen op de winkel. Zelfs de in het verleden geërfde gelden 
zijn niet van ons.                                                                                                                                 
Alles maar dan ook alles, is eigendom van het overkoepelende 
parochiebestuur  Martha en Maria.                                                                                                                                      
Sinds een 12-13 jaar hebben we onze autonomie, onze 
zeggenschap, moeten inleveren, zulks overigens tezamen met 
ook andere geloofsgemeenschappen in onze omgeving.                                                                                                                              
We zijn destijds met elkaar vanuit een samenwerkingsverband 
van zelfstandige parochiegemeenschappen, overgegaan in een 
fusie van onzelfstandige dus afhankelijke 
geloofsgemeenschappen. Een ‘fusie’ die als juridisch kenmerk 
heeft dat de bestaande kerken afstand doen van alle 
eigendommen ten behoeve van de toen nieuw ontstane 
kerkelijke rechtspersoon: Parochie Martha en Maria en die 
staat op haar beurt weer onder ‘curatele’ van het Bisdom.                                                                                              
Dit dus toch even noemend en mogelijk opfrissend als een 
begrippenkader waarin dit zich allemaal voltrekt.                                                                                                      
Vandaar uit zeg ik dan ook, dat we tot nu toe als 



 

 

‘geloofsgemeenschap’, zonder juridische status, weliswaar nog 
steeds ‘geen rode cijfers’ hebben hoeven schrijven, dankzij 
een door vorige besturen degelijk gearrangeerde verhuur van 
toren en andere ruimtes .                                                                                                                                 

3. Máár…daar kwam dan ineens begin van deze zomer, ook in 
opdracht van het Parochiebestuur van de Martha en Maria een 
nieuw architectenrapport in het kader van z.g. Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) uit.                                                                                                                      
Staat en toestand van de gebouwen (toren en kerk) werden 
nu (eindelijk) van cijfers voorzien en daaruit bleek zonneklaar  
hoe zorgwekkend deze er bouwtechnisch nu voor staan : 
minimáál geschatte uitgaven 150.000 toren en 250.000 
kerkgebouw!!                                                                                   
Ga maar gerust uit van vele tonnen meer dan 
dat…                                                                                                                                       
De achterstalligheid van onderhoud was overigens ook voor 
onze vorige Locatieraad al sinds zeker de fusie bepaald niet 
een verrassing, maar het Bisdom had destijds al 
aangekondigd: wij geven geen machtiging af om tot reparatie 
over te gaan.                                                                                                  
Dus het vorige bestuur en ook wij konden en mochten toch 
niks laten uitvoeren, als we dat al zouden willen…                                                                      
Gekneveld dus doordat we geen eigendom en 
beschikkingsbevoegdheid hadden, zoals zojuist 
uitgelegd.                                                                                                                                          
En zo bleef al die tijd dat onzichtbaar lijkende 
onderhoudsspook toch wat boven de ‘markt’ (of ‘kerk’) 
hangen, ondanks regelmatige vragen destijds al van de kant 
van Ben, onze voormalige budgethouder.                                                     
Totdat genoemde cijfers uit de hoge hoed werden getoverd, 
waarop de bouwkundig adviseur van het Martha en Maria 
parochiebestuur op ons verzoek een mondelinge toelichting 
heeft gegeven, tijdens een speciaal daartoe belegde 
bijeenkomst van de Locatieraad op 10 juli j.l, waarbij 
eveneens Wim en Ben aanwezig waren.                                                                                                                  
Hij voerde een gedetailleerd onderzoek uit en kwam met foto’s 
uit de toren terug, die er niet om logen: veiligheid was ernstig 
in het geding. Dit  criterium is dus voor ons afgelopen zomer 
ineens vele malen belangrijker geworden dan het vorige 
genoemde criterium, die van het kunnen waarborgen van 
vieringen. 



 

 

Het bouwhek om de toren is nu een stille en helaas ook 
veelzeggende getuige van dit onvermijdelijke besluit.                                                                                                                                                           
Niet in de laatste plaats is het trouwens ook zo dat het Martha 
en Maria parochiebestuur nu ook heeft aangedrongen om 
weliswaar binnen reële kaders, maar wel zo spoedig mogelijk 
tot sluiting over te gaan.                                                                                                                                                              
Ik wil het hier voor dit moment graag maar bij laten en ‘het 
stokje’ nu maar overgeven aan Nico om misschien samen hier 
nog wat nader op in te gaan of eventuele vragen te stellen.                                                                                                                                  

Gerard van der Heide, voorzitter namens LR. 

 

🌺 Van het parochiebestuur 

Het parochiebestuur heeft een bericht ontvangen waarin Gerard 
van der Heide ons informeert over de bijeenkomst van afgelopen 
zondag 1 oktober. Tijdens deze bijeenkomst hebben jullie, 
parochianen van de Maria Koninginkerk, gehoord dat de locatieraad 
besloten heeft om per 1 juli 2024 geen vieringen meer te 
organiseren in de Maria Koninginkerk.  

Wat een moeilijk besluit zal dit geweest zijn voor iedereen. Het is 
ook een moedig besluit en vanuit het parochiebestuur kunnen we 
dit alleen maar ondersteunen. Wij snappen dat dit een pijnlijk 
besluit is vooral voor jullie als geloofsgemeenschap van de Maria 
Koningin. 

Voor de sluiting van een kerk en onttrekking aan de eredienst is er 
een uitgebreide procedure van het bisdom. De eerste stap is dat we 

als bestuur toestemming moeten krijgen van de bisschop om de 
procedure te mogen starten. Onze vicevoorzitter heeft contact 
gehad met het bisdom en een verzoek ingediend om de procedure 
te mogen starten. 

Laten wij elkaar vooral goed informeren over de stappen die er 
genomen moeten worden en elkaar hierin steunen. Moge God ons 
hierin bijstaan. 

Met een hartelijke groet namens het parochiebestuur, Ellen 
Schoorl- van de Wateringen, secretaris. 
 

🌺 Blijk van medeleven van de Paaskerk 

 



 

 

 

 

‘Dit huis is een huis waar de deur openstaat’ 

 
Lieve vrienden van de Maria Koningin, Baarn, 11 oktober 2023  

Van zo’n huis zingen we dikwijls samen. En zo’n huis, waar de deur 

openstaat, zijn jullie, zoveel goede jaren tot op de dag van 
vandaag, voor zoekers en zieners, gastvrij ook voor ons 
Paaskerkers. 
Het raakt ons dat nu besloten is, omdat het niet anders kan, dat 
jullie huis van steen dicht zal gaan. 
Een dierbaar huis waar jullie zoveel hebben opgebouwd en gedeeld: 
het leven en de liefde, vreugde en verdriet, geloof en zoeken naar 
houvast. 
Een dierbaar huis waar het stil mag zijn, brood en beker en alle 
sacramenten met aandacht worden gedeeld, waar woorden van 
hoop klinken, kindjes worden gewiegd, waar naar hartenlust wordt 
gezongen en muziek gemaakt. Een dierbaar huis voor een dierbare 
warme, creatieve gemeenschap, altijd zoekend naar ruimte om te  

vieren. Een dierbare gemeenschap waar elk van jullie en ook wij op 
een eigen manier mee verbonden is en aan gehecht.  



 

 

We voelen ons verbonden met jullie in dit proces van afscheid 
nemen en afhechten. We blijven samen vieren en blijven met 
elkaar in gesprek op zoek naar goede wegen. Weet dat de deuren 
van de Paaskerk en haar gemeenschap openstaan. Voor zoekers en 
zieners, voor jullie.  

We wensen jullie zegen, wijsheid en vertrouwen in deze tijd. 

Namens de Kerkenraad van de Paaskerk die spreekt namens haar 
hele gemeenschap,  

Atty Nienhuis, scriba & ds Marleen Kool  


