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🌺 Allerzielen: in liefde loslaten 

 
Op 2 november gedenken wij onze dierbare overledenen, een 
moment om elkaar vast te houden en samen troost te zoeken, een 
moment ook om dankbaar te zijn voor wat mensen ons hebben 
gegeven, meegegeven, geleerd…. maar ook een moment om toe te 
laten waar we verdriet over hebben of spijt, stil te staan bij wat 
nooit meer zal zijn. 
 
Dit jaar staat de Allerzielenviering in een ander licht, omdat wij 
weten dat dit het laatste jaar is dat wij onze overledenen mogen 
herdenken in onze dierbare Maria Koninginkerk. Het rouwproces om 
onze overledenen valt nu samen met rouwen om de plek die ons 
dierbaar is en waar velen van ons herinneringen aan hebben: een 
leven lang lief en leed. 
 
Juist daarom is het belangrijke om samen te zijn met Allerzielen: 
elkaar vast te houden en ook nu vooruit te durven kijken, te zoeken 
naar de wegen die God met ons wil gaan.  
 
Het familiekoor zal dierbare liederen zingen, van Huub Oosterhuis, 
maar ook uit Iona en Taizé. Ook nu zullen de woorden klinken van 
Henriëtte Roland Holst:  
Dit ene weten wij en aan dit één  
houden wij ons vast in de duistere uren: 
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
De viering begint 2 november om 19.30u. U wordt uitdrukkelijk 
gevraagd wat eerder te komen, zodat u een naam van een dierbare 
overledene op een kaartje kunt schijven. Alle namen zullen worden 



 

 

gelezen in de viering en voor elke overledene wordt een kaars 
ontstoken. 
 
 
 
Iedereen is van harte 
welkom, zeker ook een 
ieder van buiten de 
Maria Koningin, die 
samen met ons dit 
bijzondere moment wil 
beleven. 
 

 

 

Voor meer informatie: veronica.selleger@planet.nl (06 20 390130). 

 

🌺 Opbrengst collecte voor katten in Beirut 

Normaal zou Eveline hier zelf een dankwoord schrijven voor de 
gulle donaties van onze gemeenschap voor de katten in Beirut. 

Onze gemeenschap gaf afgerond 250,- aan SETA/AUB-cats. Een 
verrassend hoog bedrag waar iedereen heel gelukkig mee is. Het 
bedrag wordt, na rijp overleg, besteed aan de openstaande 
rekening bij de dierenartsenpraktijk waar zieke of gewonde 
zwerfkatten altijd meteen worden behandeld, ongeacht of de 
kosten gedekt zijn of niet. Vanmorgen was Eveline nog bij hen om 
het goede nieuws van de donatie te vertellen, maar helaas niet 
alleen daarom. 

Vanwege het dramatische conflict in Palestina, dat ook binnen 
Libanon begint huis te houden, heeft zij, met pijn in haar hart, 
besloten nu meteen naar Nederland te reizen samen met de 
zwerfpoes Bumpy, waar ze al langer voor zorgt. Ze hoopt van harte 
dat het een tijdelijk verblijf in Nederland wordt. Als u dit leest, zal 
daarover waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn.  

Hoe dan ook blijft zij zich inzetten voor de katten in Beirut. U kunt 
de activiteiten van SETA/AUB-cats volgen via Instagram: 
instagram.com/seta_aub of een extra donatie doen via 
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gofundme.com/f/the-pledge-for-bliss-street-cats. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Eveline 
(evalivinafijen@gmail.com). Daarnaast zoekt SETA nog steeds 
adoptieadressen voor katten die te kwetsbaar zijn om in Libanon te 
blijven. Als u daarover meer wilt weten of een beeld wilt krijgen van 
‘wat’ je dan in huis haalt, loop dan een keertje bij ons langs op 

Spoorstraat 6 

     Kerrazy, poes met drie poten, nu gelukkig bij ons in Baarn 

 

🌺 Eerste Advent, familieviering: ‘Wees Alert’ 

Eerste Advent vieren we dit jaar op zondag 3 december. We 
bereiden ons voor op de geboorte van Jezus. Een periode van blijde 
verwachtingen, van hoop. De eerste kaars wordt aangestoken, het 
begin van het licht op de weg naar Kerstmis. 

Tevens vangt het nieuwe kerkelijk jaar aan: een B-jaar. We lezen 
het evangelie volgens Marcus. 

Jezus houdt zijn leerlingen voor: Wees waakzaam, want je weet 
niet wanneer het moment daar is. Het is zoals wanneer de heer des 
huizes in het buitenland verblijft, de taken en zorgen heeft hij 
overgedragen, hij verwacht dat iedereen zijn taak goed heeft 
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uitgevoerd als hij weer thuiskomt. Je weet alleen niet wanneer de 
heer des huizes thuiskomt. Een waarschuwing voor ons allemaal: 
zorg ervoor dat je je zaakjes op orde hebt! Wees alert! 

Het familiekoor zal weer liederen uit Iona en Taizé zingen. 

U bent allen van harte uitgenodigd. Aanvang 10.30u. 

 

🎄Kerstmis 2023 🎄 

Zo zullen we binnen onze geloofsgemeenschap met regelmaat 
tegen elkaar moeten zeggen: dit is de laatste keer dat we in de 
kerk…etc… 

Omdat ik persoonlijk, zoals U weet nogal, betrokken ben op de 
kunstenares die vijf jaar geleden onze kerststal met grote 
toewijding en nijverheid heeft gerenoveerd en nu ik toch ook 
verantwoordelijk ben gemaakt om ons tweemaandelijks 
‘informatiebulletin’ van kopij te voorzien, heb ik, in samenspraak 
met haar, besloten om in deze ook laatste Kerstuitgave hier juist 

wat extra aandacht aan te besteden. 

Hieronder treft U een paar detailfoto’s hiervan aan, welke tevoren 
buiten op onze tuintafel zijn genomen.                                                                                                                                                               
Ook druk ik hieronder het toespraakje af welke Marian heeft 
uitgesproken bij gelegenheid van de opening van de kerststal op 
zondag 9 december 2019.                                                                       
Misschien mag dit voor een aantal onder U nog een welkome 
herinnering zijn.  

 

Namens haar mag ik dan ook uitspreken dat zij zeer van harte 
hoopt dat deze kerststal in een kerk of lokaal museum zich opnieuw 
mag laten zien en mag laten bewonderen, zodat daarmee ook aan 
de oorspronkelijke vervaardigster ervan, mevrouw van den Abbeele 
postuum een hommage wordt gedaan 

Gerard van der Heide 

 

 

 

 



 

 

 

Kerstgroep in de herfst van zomer 2019,  
voor definitieve overdracht aan Maria Koningin Kerk Baarn. 

 

 

Oude krant 15 december 1971 gebruikt door mevrouw van den 
Abbeele als papier maché om het poppenbeeld. 

 



 

 

Tekst toespraak bij de opening van de geheel gerenoveerde 
kerststal in Maria Koningin Kerk Baarn.  
Op 9 december 2019 door Marian van der Heide-Reintjes. 
 
Vijftig jaar geleden vroeg Pastoor Visser, destijds de bouwpastoor 
van de Maria Koningin aan Mevrouw van den Abbeele, een van de 
parochianen, of zij een kerstgroep, beelden en dieren, zou willen 
maken. 
Maandenlang heeft deze kunstenares hieraan gewerkt. 
IJzeren staven werden gebogen als steun voor  de figuren. 
Daarop, werden de hoofden geplaatst die ze had geboetseerd van 
vloeibaar hout en vervolgens bevestigde ze wat dunner ijzerdraad  
als armen aan de gebogen staaf. Bijzonder rijke stoffen werden 
gebruikt om de koningen aan te kleden, eenvoudiger stoffen voor 
de overige figuren. Met veel fantasie werden er nog versierselen en 
attributen bij gemaakt, zoals een wierookvat, goudstaven, kronen 
en andere hoofdbedekkingen.  
Dan waren ze klaar om zich bij de Kerst groep te voegen. 
 

 

 
 



 

 In februari van dit jaar, werd mij gevraagd of ik de beelden van de 



 

 

kerststal onder handen wilde nemen om ze op te knappen. Het was 
ze aan te zien dat ze 50 jaar bij de kerststal hadden gestaan en 
steeds opgeborgen waren geweest in dozen. 
Niet helemaal meer rechtopstaande figuren, verkreukelde kleren, 
wat vaal geworden gezichten en haren die dof waren door het stof 
dat erop gekomen was. 
Maar door alles heen kon ik de schoonheid van de beelden zien.  
 
Voorzichtig ontdeed ik thuis een van de koningen van zijn kleding.                                           
Een vroegere buurman die op dat moment bij ons was, zag me 
bezig en vroeg of hij even mee kon kijken.                                                                                                                   
Hij ontdekte dat het hoofd van de pop eraf gedraaid kon worden en 
na even bekijken van het geraamte van ijzerdraad, boog hij het dat 
een flinke draai recht: de krampachtig scheef staande koning stond 
weer waardig rechtop!  
 
De werkwijze om het aan te pakken werd me daarmee helemaal 
duidelijk. Het eerst ging het hoofd eraf bij iedere figuur en de 
kleding werd verwijderd. Vervolgens werd het geraamte 

geïnspecteerd en waar nodig bijgebogen. De kleding werd stuk voor 
stuk uitgewassen in een lauw sopje, wat zonder schade bleek te 
kunnen en de kleding kwam in al zijn kleurigheid en glans  weer te 
voorschijn.  
 
De gezichten schilderde ik iets bij, waarbij ik merkte dat het al 
gauw teveel was. Ik wilde juist zo dicht mogelijk blijven bij hoe ze 
waren, dus het bleef bij een voorzichtig aanraken. 
Wat kleding betreft heb ik vooral de oorspronkelijke stoffen  

gebruikt.  
 
Winkelen was in die periode mede door de kerstfiguren op de 
achtergrond een leuke bezigheid. Hier een bontje, daar een 
sjaaltje, wat kralen of wat kantjes, bolletjes wol en lekker 
scharrelen bij de kringloopwinkel. Zelfs in onze vakantie in Noord-
Macedonië zag ik stof die ik heel geschikt vond voor de engel. 
 



 

 

 
Drie koningen. 

 
De beelden zijn mij heel dierbaar geworden, maandenlang waren ze 
tenslotte dan ook medebewoners van ons huis. Met hun integere 
gezichten en gevouwen handen, helemaal gericht op het kind, 
drukken ze wat mij betreft groot respect en verstilling uit.   
De kerststal is voor het eerst bedacht  en opgezet door Franciscus 
van Assisi met levende mensen en dieren.                                                                                                     
Hij wilde het verhaal hoe God in alle eenvoud onder de mensen 
komt dichter bij brengen en duidelijker maken.                                                                                          
 
 
Mensen waren er toentertijd zeer van onder de indruk. Ik hoop van 
harte dat het restaureren van de beelden bijdraagt om dit gebeuren 
ook nu weer dichter bij ons te brengen.                                                                                                                                        
 
Ik hoop van harte dat deze kerststal een plek van verstilling mag 
zijn, een plek waar je je in jezelf even terug kunt trekken om stil te 
staan bij de bijzondere gebeurtenis die hier wordt uitgebeeld. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Koning Casper                                         Herder 

🎄Kerstspel en kindjewiegen 🎄 

Vlak voor kerstmis op zaterdagmiddag 23 december, hopen wij 
nog een keer een ontroerend kerstspel op te voeren, gevolgd door 
het klassieke kindje-wiegen bij de mooie kerststal achterin de kerk. 

Dit kerstspel staat of valt met de aanwezigheid van spelers, 
kinderen, jongeren van alle leeftijden en evt. ouders die een rol 
willen spelen én natuurlijk een kindje Jezus (jongen/meisje). Dus 
meld uw kinderen, kleinkinderen of uzelf aan voor een rol in het 
kerstspel. 

We zullen zaterdag 23 december overdag oefenen en dan 
aansluitend het kerstspel uitvoeren aan het einde van de middag 
(tijdstip is nog niet bekend). 

Natuurlijk zal het Familiekoor, als herders en engelen, het kerstspel 
begeleiden. 



 

 

Wilt u spelers zo snel mogelijk aanmelden bij 
veronica.selleger@planet.nl (of via Whatsapp: 06 20 390 130). 

Jeannette en ik zien met enige spanning uit naar jullie reacties, 

Veronica 

 

🎄Viering kerstmorgen: In den beginnen was het Woord 🎄 

Na een feestelijke eucharistievering in de kerstnacht, komen we op 

kerstmorgen weer samen in de kerk om het feest van Kerstmis te 
vieren. 

In de kerstnacht klinkt het ontroerende verhaal van de geboorte 
van een kind in een kribbe, maar op kerstmorgen is de sfeer 
anders. Dan klinken de mystieke woorden van Johannes: ‘In den 
beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God.’ Een lezing die vragen oproept, maar ook raakt. Een 
lezing waarvan je je kunt afvragen of Henriëtte Roland Holst 
hierdoor geïnspireerd werd toe zij schreef: ‘… er is een Woord, dat 

eeuwiglijk zal duren…’. Woorden, die wij vaak zingen in onze 
gemeenschap, op blije, maar ook op droevige momenten. Woorden 
die ons troosten en dragen, die ons inspireren en uitdagen steeds 
weer te zoeken naar de weg van Christus, een weg die je nooit 
alleen gaat: ‘In Hem was het leven en dat leven was het licht der 
mensen.’ (Joh.1:4) 

Kerstmorgen is altijd een bijzonder dierbaar moment. Waarschijnlijk 
is er, zoals elk jaar, weer een gemeenschappelijk feestelijk 
kerstontbijt voorafgaande aan de viering. (Informatie daarover 
ontvangt u tegen die tijd van Willemien Witte.) In de viering zingen 
we samen bekende kerstliederen, ondersteund door het projectkoor 
én we luisteren naar mooie muziek en zang. Na afloop drinken we 
koffie met iets lekkers. 

De viering begint om 10.30u. We hopen dat iedereen aanwezig zal 
zijn op deze feestelijke morgen en neem gerust een gast mee. 
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