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Mededelingen 

Nr. 45 – 19 november 2023 

 
 

                                                 
 

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

   Zondag 19 november 2023 

10:00 u: Eucharistieviering  

             Voorgangers: J. Oude Vrielink ofm en diaken A. van Gaans 

Intenties: uit dankbaarheid bij een 45 jarig huwelijksfeest, Piet Lemmens, 

overleden ouders Oomen-Heijen, Dirk en Susanna Teunis-Sowma, 

overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne 

Kappen en Theodorus Hubertus Josephus Koppers van wie we kort 

geleden afscheid hebben genomen. 

 

VIERËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

   Zondag 26 november 2023 

10:00 u: Communieviering  

             Voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en Theodorus Hubertus 

Josephus Koppers van wie we kort geleden afscheid hebben genomen. 

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag 3 december 2023 

10:00 u: Communieviering  

             Voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings 

 
 

OPBRENGST COLLECTE: voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap, zondag 12 november: 141,05  

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittum, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beertje spirit!’ Op de 

achterkant staan afwisselend gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 

informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk 

op de voorkant en de informatie op de achterkant geven aan het begin 

van de dag een positief gevoel. 

De Gerarduskalender 2024 kost € 9,75 

Op donderdag van 9:00-12:00 uur te koop op het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

Voedselbank 

Gezien de stijgende kosten van vrijwel alles wordt het voor veel mensen 

steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook 

door meer mensen een beroep gedaan op de voedselbank (in onze 

gemeente al zo’n 550) en waarschijnlijk blijft het daar niet bij. 

In de Michaëlkerk verzamelen we tijdens de vastentijd altijd producten 

voor de voedselbank. We willen u nu het hele jaar de mogelijkheid bieden 

om in de kerk houdbare etenswaren te doneren. Die zullen dan bij de 

voedselbank 

worden afgeleverd. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf die producten 

daar naartoe te brengen. 

Het gaat om de volgende producten: 

fruit in blik of glas,   vlees in blik of glas, 

groente in blik of glas,  blikjes vis (tonijn, kabeljauw e.d.),  

koffiepads voor Senseo,   jam,  

mayonaise,     olie, 

maaltijdsaus,    pastasaus,  

vruchtensap in fles,    koffiemelk in fles,    
drinkyoghurt,     margarine,     
wasmiddel. 
Een overzicht van de gewenste producten kun u ook achter in de kerk 

vinden en meenemen. Veel dank voor uw gaven. 

 


