
De allereerste kersstal 

‘Ik wil de geboorte van Jezus 
op een bijzondere manier vieren, 

zodat de mensen beter kunnen begrijpen 
hoe Jezus vanuit de schitterende hemel 

naar deze armzalige aarde kwam.’ 

H. Franciscus van Assisi  

Precies 800 jaar geleden, in 1223, heeft  
de heilige Franciscus van Assisi dit gezegd.  
Zijn wens komt uit. 

Het is Kerstavond. In het Italiaanse  
plaatsje Greccio komen Franciscus,  
zijn medebroeders en mensen uit het dorp 
voor de eerste keer in een grot bijeen.  
Er staat een lege kribbe gevuld met stro.  
Een levende os, een ezel en zelfs schapen  
zijn erbij. Het lijkt wel Bethlehem.  

Staand tussen de os en de ezel zegt Franciscus: 

‘Hier werd Jezus geboren. Hier sliep Hij, hier in deze stal ... 

Hier daalde de Heer van het heelal neer,  

als  hulpeloos Kind, omringd door dieren en wat hooi.’ 

De broeders zingen, net als eens de engelen:  
‘Eer aan God in de hoge en vrede op de aarde’. 
De mensen houden hun meegebrachte fakkels omhoog  
en vullen de grot met warmte en licht. En Franciscus zegt: 

‘Zo kwam Jezus op aarde, 

als een Licht voor de wereld, 

als drager van Gods vurige liefde.’ 

Er ligt geen kindje in de kribbe, want zo zegt hij:  

‘We gaan zo de Eucharistie vieren. Daarin is het Kind al aanwezig.’ 

Tijdens de heilige Mis leest Franciscus zelf het Evangelie over de geboorte van Jezus voor. 
Alle mensen die er zijn, zijn helemaal ontroerd.  
Ze voelen, meer dan ooit, diepe vreugde in hun hart. 

Moge de diepe vreugde 

van de geboorte van Jezus 

ook uw hart vervullen. 
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