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 Bericht van de redactie

VOORTGANG HERINRICHTING HH. PETRUS & PAULUSKERK

De werkgroep herinrichting HH. Petrus & Pauluskerk heeft 
Locatieraad en Pastoraatgroep haar definitieve voorstellen 
gedaan, inzake de herinrichting van de kerk. Hieronder de 
tien voorstellen van de werkgroep:

1. Verplaatsing van de ruimte voor de koren 
2. Beperkt verminderen van het aantal zitplaatsen 
3. Herinrichting van het priesterkoor 
4. Beperken van tochtgaten 
5.  Verbeteren entree naar de kerk vanuit het kerkportaal 

onder toren 
6. Aanpassen gang rondom kerkruimte 
7. Vaste plaats voor doopvont 
8. Toekomst kruiswegstaties
9. Verlichting en geluid 
10. Sfeer in kerk verbeteren 
Op alle tien de voorstellen is nog een nadere toelichting 
gegeven door de werkgroep. 

In een extra gezamenlijke vergadering van Locatieraad 
en Pastoraatgroep zijn de voorstellen van de werkgroep 
besproken en in grote lijnen akkoord bevonden door 
Locatieraad en Pastoraatgroep. De voorstellen zijn nu 
voor goedkeuring, dan wel aanpassing, toegestuurd aan 
het Parochie Bestuur (PB) van onze Martha en Maria 
parochie; vervolgens dient ook het Bisdom goedkeuring te 
verlenen. Na goedkeuring van de voorstellen door PB en 
Bisdom dient door twee aannemers een offerte gemaakt 
te worden, omtrent de kosten van de herinrichting. Ook 
deze offertes dienen weer voorgelegd te worden aan PB en 
Bisdom. Al met al kan het nog wel even duren alvorens met 
de herinrichting daadwerkelijk begonnen kan worden. We 
houden u op de hoogte omtrent de voortgang.

Voorzitter Locatieraad
Jan Roest

Het is weer bijna Kerstmis voor iedereen op aarde

Maar niet voor allemaal heeft Kerst dezelfde waarde

Want niet voor iedereen zijn het dagen vol plezier

Soms doen ze ook veel pijn omdat ze iemand missen hier

Ook daar sta ik bij stil, gewoon maar voor heel even

denk ik aan alle mensen die niet meer bij ons leven

Want Kerst is voor gezelligheid, voor herinnering en voor verdriet

En ook al zijn ze niet meer bij ons, ze vergeten…. doen we niet. 
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 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

KERSTBOMENBOS

Bij de Carolus kerk hebben we een mooie tuin.
Maar als afscheiding bij de nieuwbouw achter de kerk
zouden we graag Kerstbomen willen plaatsen.
Wie neemt een kerstboom met een goede kluit
en wil die na de feestdagen wegdoen en aan 
de kerk schenken?.

Wij zijn daar dan heel blij mee,  
en na verloop van tijd als hij wat groter is
ziet u hem vanzelf weer terug in de kerk.

Locatieraad/pastoraatgroep Soesterberg

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
ACTIE KERKBALANS 2024 KOMT ERAAN 15 – 27 JANUARI 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook 
dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens 
deze Actie krijgen alle leden van onze geloofsgemeenschap 
een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële 
bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen 
rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, 
want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven 
kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van 
de kerk. 

Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook 
voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek 
waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, 
omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel 
graag willen we ook het komende jaar en in de verdere 
toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en 
voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en 
inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende 
activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door 
vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Tevens hebben we dus ook ieder 
jaar vrijwilligers nodig, om de 
brieven in enveloppen te toen, of 
rond te brengen. Het hoeft u niet veel tijd 
te kosten en levert gezelligheid op, of boeiend contact 
met parochianen die u eventueel bezoekt om de actiebrief 
langs te brengen. Geef u vandaag nog op en werk mee aan 
de kerk van morgen! Samen maken we er een succesvolle 
actie van. Doet u mee? Bel of mail naar ons secretariaat 
0356011320 of secretariaatws@marthamaria.nl

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
in januari ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal 
overmaken. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen!

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg
KERSTVIERING

In aanloop naar kerst, is er op donderdag 14 december een Eucharistieviering 
in de HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, 3764 AW Soest. Celebrant is pastoor J. Skiba.

Muzikale ondersteuning door het koor Pastorale. 
Orgel: Henk de Ruig.

Het thema van de viering is “Hoop op Vrede”, zeker in deze 
tijd zeer actueel. Vooraf aan de viering bent u welkom 
vanaf 12.30 uur voor koffie of thee met kerststol. 

Aanvang van de viering is 14.00 uur. 
Na de viering verzorgen wij een borrel. 

Wij hopen u die dag te ontmoeten!
De liturgie commissie
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KERSTVIERINGEN SOEST-SOESTERBERG

Dit jaar valt kerstavond op zondag, daarom is er op zondagochtend in 
de St. Carolus Borromeuskerk, Soesterberg om 10.30 uur nog de viering 
van de 4e zondag v/d Advent, maar geen Nachtmis.

s ’Avonds is er in de HH Petrus en Pauluskerk, Soest om 
18.00 uur een gezinsviering, waarin pastor Wies Sarot 
voorgaat. Muzikale ondersteuning door enkele leden van 
het koor Joyful. Deze viering staat helemaal in het teken 
van de engelen, de boodschappers van God. Zij komen 
de herders vertellen dat er een heel bijzonder kindje is 
geboren in een stal in Bethlehem. Enthousiast zingen ze 
hun blijdschap uit. En hun enthousiasme werkt aanstekelijk. 
Voor de herders, maar ook voor ons. De engelen zorgen 

er voor dat wij weer hoop krijgen. 
God vergeet de wereld niet, God 

vergeet ons niet. 

Voor deze viering willen 
we de hele kerk graag in 

engelensferen brengen. We 
versieren de kerk met alle 

engelen die we kunnen 
vinden. We hopen ook 

dat alle kinderen die 
thuis nog een mooie witte 

jurk met vleugels hebben ook als engeltje verkleed komen. 
En op onze website vind je een engelenknutsel. (https://
marthamaria.nl/engelen-in-de-nacht-kerstviering-voor-
de-hele-familie/) Maak deze mooie engel of een andere die 
je leuk vindt,  dan hangen wij hem op bij de Kerststal waar 
het kindje Jezus ligt. Mooi kraamcadeautje, toch?! 

Om 21.00 uur is daar ook de Nachtmis, waarin pastor 
Frans Zwarts voorgaat. Muzikale ondersteuning door het 
koor Canto Nuovo en leden van het Caroluskoor.

Op 1e Kerstdag is er in de HH Petrus en Pauluskerk om 
10.00 uur een communieviering met voorganger diaken 
Wim Kremer, m.m.v. het koor Inspiratie. 

In de St. Carolus Borromeuskerk, is er om 10.30 uur een 
communieviering, waarin leden van de PGV voorgaan. 
Muzikale ondersteuning door het Caroluskoor en leden van 
Canto Nuovo.

Op 2e Kerstdag zijn beide kerken gesloten.

DE ENGEL, 
symbool van de verbinding tussen hemel en aarde,

tussen God en mens,
de engel, brenger van goed nieuws,

vliegend, in beweging,
niet vast te leggen, niet te pakken,
verschijnt nu eens in een droom,

dan weer echt aan mensen,
een engel, stralend,

brenger van licht in donkere dagen.

Wie zegt dat engelen niet meer bestaan?
Wie zegt dat? Misschien heb je dan nog nooit goed 
rondgekeken, het is een kwestie van zien en willen zien, 
van anders kijken en meer zien.
Ik heb er in ieder geval één ontmoet. Ze was er even, 
heel intens, en zette de wereld op z’n kop met haar 
dienstbaarheid. Zij was het die wat licht bracht in mijn 
leven, zij was die engel voor mij. Want toen ik afwezig was 
op mijn werk door ziekte, kon ik rekenen op haar steun en 
sympathie. Haar bemoediging en hartverwarmende woord 
gaf mij vleugels. Met veel geduld gaf ze me voor de derde 
keer uitleg bij een moeilijke keuze. En zelfs tijdens haar 
middagpauze maakte ze tijd vrij voor mij. Van reddende 
engelen gesproken!

Deze engel kwam ‘s morgens vroeg enthousiast ons kantoor 
binnen en groette vriendelijk: “Goedemorgen”. Ze maakte 
tijd voor een babbeltje, toonde welgemeende interesse en 
gaf de bruisende energie door aan anderen.
De engel kwam op eenvoudige vraag toen mijn computer 
me in de steek liet, toen ik hulp nodig had bij een taak, 
toen ik goede raad kon gebruiken.

Maar wie was ze nou? Wie was ze nou echt? Beeld, 
voorbeeld, illusie... Ze was er, ze bracht licht en goed 
nieuws. Deze engel, mens van vlees en bloed.

Wie zei dat engelen niet bestaan?
Misschien heb je dan nog niet goed rondgekeken……..
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COLLECTE TIJDENS DE KERSTVIERINGEN SOEST-SOESTERBERG

Dit jaar hebben we 2 goede doelen, waar de collecte voor bestemd is: 

Stichting Zuster Annamma Varikat: Dit is een nicht 
van één van de parochianen uit Soest. Zij is geboren op 
30 juli 1930 en helaas te jong overleden op 50-jarige 
leeftijd. Zij was onderwijzeres en gaf les op een school in 
Payyavoor in het zuiden van India. Ze was zeer begaan met 
de armoedige omstandigheden van gezinnen die in haar 
omgeving woonden. Zij gaf onderdak en eten in haar eigen 
huurhuis aan kleine meisjes, die het thuis echt moeilijk 
hadden. Ook weeskinderen vonden bij haar onderdak. 

Ze begon met 7 kinderen in 1962. En dat alles met een 
klein salaris. Later kreeg zij hulp van de bisschop, zo 
ontstond een weeshuis onder de naam PIUS X HOME. 
De volgende bisschop heeft Pius Home ondergebracht 
bij Caritas Secular Institute. De onderwijzeres Annamma 
werd non. Haar leven stond in het teken van nederigheid, 
zachtmoedigheid en ten dienste van anderen. 

In 2022 bestond Pius X Home 60 jaar. In al die jaren 
hebben duizenden meisjes een bestaan kunnen opbouwen 
en werken ze in en buiten India. 

De stichting is ter ere van Zuster Annamma en heeft ten 
doel:
•  Het bieden van financiële ondersteuning aan arme 

families
•  Onderwijs bieden aan kinderen; hulp bij het kopen van 

medicijnen; 
•  Voor het welzijn van ouderen, dagactiviteiten en 

opvang
• Water en elektriciteit voorzieningen; huis reparaties
•  Hulp bij sociale en maatschappelijke problemen, oa. 

HIV
• Het bieden van Mikro Credits aan huisvrouwen

Kansfonds, Geven om een ander: Dit doel is aangedragen 
door een parochiaan uit Soesterberg. 
Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, 
voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je 
erbij hoort. Tocht zijn er in ons land meer dan 1 miljoen 
mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is 
voor een menswaardig bestaan. Dat kunnen we niet 
laten gebeuren in een samenleving, waarin we omzien 
naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds de samenleving 
thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en 
wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. 
Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten 
op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.

Wat is thuis?
Onze ambitie is een thuis voor iedereen. Wat thuis precies 
is, is voor iedereen anders. Voor de één betekent het blij 
zijn met wie je bent geworden, voor een ander is thuis 
waar je niet wordt weggestuurd. Thuis is iets persoonlijks. 
Het is dus best moeilijk om te bepalen hoeveel mensen in 
Nederland geen thuis hebben.
Een thuis begint met een dak boven je hoofd. Maar je 
hebt ook zekerheid nodig dat je die plek kunt behouden. 
Daarom bestaat een thuis ook uit voldoende geld om 
van te leven. En in de verhalen van mensen die tijdelijk 
geen thuis hebben gehad, zien we steeds weer een derde 
element: het diepe besef om erbij te horen. Je mist een 
thuis wanneer één van deze drie elementen ontbreekt.
Helpt u mee een thuisgeven?! Meer informatie vindt u op 
www.kansfonds.nl. 

De kerstcollectie van dit jaar is bestemd voor de mooie 
projecten van Kansfonds en zuster Annamma. Wij zijn u 
zeer dankbaar voor uw hulp.

DRIEKONINGEN IN KLEUTERKERK 

7 januari, Carolus Borromeuskerk 12.00 uur 

Op zondag 7 januari vieren we in Kleuterkerk Driekoningen. 
We ruiken aan de wierook en de mirre, we voelen aan 
het goud en we lopen rond met mooie kronen. Natuurlijk 
vertellen we ook het verhaal van die sterrenkijkers die 
in de lucht die heel bijzondere ster zagen die hen naar 
de pasgeboren Koning lokte. Een koning, zo anders dan 
andere koningen. Zonder paleis, gewoon in een stal en nog 
zo klein en kwetsbaar.  

Kom je ook Driekoningen vieren? Wie weet tref jij wel de 
rozijn in de cake en wordt je de superkoning! Dan hangen 
we je de koningsmantel om! 
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DE KERSTSTAL / DRIE KONINGEN

Helaas kennen wij de symboliek in het kerstverhaal 
en de kerststal bijna niet meer. Vraag maar eens aan 
een willekeurig iemand waarom er drie koningen 
in voorkomen, en geen vier of zes? Ze zullen het 
antwoord schuldig blijven. 

Ook weet men vaak niet meer waarom de komst van Christus 
was.  In het oude testament bij de profeten wordt Christus 
geboren als de Messias die de wereld komt verlossen. De 
drie koningen staan symbool voor de gehele wereld. Op 
het moment dat het evangelie geschreven werd was de 
wereld niet groter dan drie werelddelen. Europa, Azië en 
Afrika. Daar komen deze koningen vandaan, zij hebben 
de ster gevolgd tot Bethlehem en gingen naar het hof 
Herodes om te vragen waar het koningskind geboren was. 
En natuurlijk was dat niet daar en trokken zij gezamenlijk 
verder. Iedere koning op zijn eigen vervoermiddel uit die 
tijd. Een paard uit Europa, een olifant uit Afrika en een 
kameel uit Azië. Zij vinden het Christuskind gewikkeld in 
doeken en een kribbe, de voederbak van de os. De os was 
er natuurlijk niet om het kind warm te houden, neen, de 
os staat symbool voor het heidendom. Daar was Christus 
welkom, niet bij het Joodse volk waar de ezel symbool voor 
staat. Daarnaast zien we de dieren van het nomadenvolk, 
de herders, die met hun vee onderweg zijn. Dat er onder 
invloed van Franciscus vele andere dieren in de Italiaanse 
kerststal voorkomen is zeker niet verwonderlijk. Kippen, 
ganzen, vogels, geiten en bijvoorbeeld katten. Daarmee 
probeerde hij zoveel als mogelijk het dagelijkse en voor de 
mensen herkenbare leven uit te beelden.’
Driekoningen, het is wel voor veel mensen het startschot 
voor het opruimen van de kerstspullen, maar waarom 
eigenlijk? Wat wordt er met driekoningen precies gevierd? 
Met de ontkerkelijking weten ook vele Nederlanders de 
betekenis van deze christelijke feestdag niet meer.  

Driekoningen valt op 6 januari en wordt zowel door 
protestanten als door katholieken gevierd. Op deze dag 
vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan baby 
Jezus in Bethlehem. 

Caspar, Melchior en Balthazar
Driekoningen is een volkse benaming. Het wijkt af van wat 
er in het Evangelie volgens Matheus staat. Daar is geen 
sprake van koningen maar van wijzen. Er  wordt ook geen 
aantal genoemd. Pas in de negende eeuw krijgen de drie 
‘koningen’ een naam: Caspar, Melchior en Balthazar.

Wierook, mirre en goud
De drie wijzen namen voor het pasgeboren kindje wierook, 
mirre en goud mee. Goud is het symbool voor koningen, 
wierrook voor Jezus’ goddelijke afkomst en met mirre werd 
aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven. Rond het 
feest van Driekoningen bestaan van oudsher vele volkse 
gebruiken. Zo gaan kinderen in het zuiden van Nederland 
verkleed als Caspar, Melchior of Balthazar van huis tot 

huis en zingen driekoningenliederen. Als dank hiervoor 
krijgen ze wat zakgeld of snoep. Ook wordt er in sommige 
families een taart gebakken. Een platte taart van speciaal 
amandeldeeg met erin een munt, een boon (of meerdere) 
of een porseleinen beeldje. Wie de boon, muntje of beeldje 
in zijn stuk taart vindt is die dag de koning en mocht 
bijvoorbeeld zeggen wat men ging eten. 

Afsluiten van de kersttijd
Met Driekoningen wordt de kersttijd afgesloten, vandaar 
dat veel mensen rond deze tijd de kerstboom het huis uit 
willen hebben. De term Driekoningen wordt ook heel veel 
gebruikt in weerspreuken. Hier volgen er een paar: Als het 
Driekoningen is in het land, stapt de vorst in het Vaderland.
Zoals de wind op Driekoningen staat, staat hij bijna het hele 
jaar. Wie water drinkt dat op 6 januari rond middernacht uit 
een bron is geschept, wordt de komende 7 jaar niet ziek.
Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind 
met Driekoningen brengt zegen. Met Drie Koningen lengt 
de dag, zoveel een geitje springen mag. De Drie Koningen 
doen de dagen lengen en de nachten strengen.

Huiszegen (Christus Mansionem Benedicat) 
Driekoningen was 
vroeger – net zoals 
Pasen – traditioneel 

een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met 
Driekoningen de wijding van het water plaats. Die dag 
wordt er ook krijt gezegend door de priester, volgens 
appendix 6 van de Romeinse ritus. Met het wijwater kunnen 
huizen worden gezegend. Bij deze huiszegen schrijft 
men in vele landen met het gezegende krijt de letters 
“C+M+B” op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op 
afstand te kunnen houden. Dit blijft dan tot Pinksteren (of 
langer) op of naast de deur staan. De letters staan voor de 
Latijnse zegenspreuk “Christus Mansionem Benedicat”, dat 
betekent “Christus zegene dit huis”. De letters verwijzen 
ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de 
drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven 
aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden (‘heidenen’) 
aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke 
vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de eerste twee 
cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’ de 
laatste twee cijfers. In 2024 staat er dan bijvoorbeeld: 
“20+C+M+B+24”. De ‘+’ staat voor een kruisteken. In 
Nederland worden met Driekoningen door parochies vaak 
langwerpige kaarten uitgedeeld met deze letters erop (ter 
grootte van een derde van een A4’tje), die vervolgens in de 
hal of de huiskamer worden opgehangen. Dit wordt oa. bij 
ons in de H. Nicolaas Baarn gedaan.

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

20c + M + B24
CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS 
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SPELLENMIDDAG IN DE SLEUTEL
Elke 1e dinsdagmiddag van de maand kunt u bij ons in De Sleutel gezellig 
een spelletje spelen, een praatje maken, of gewoon even rusten en wat 
drinken. 
U kunt kaarten, rummikub spelen, of neem zelf een spel mee, wat u leuk 
vindt, en het graag aan anderen wil leren.
Er zijn gastvrouwen aanwezig, die zorgen voor drankjes en hapjes. 
De volgende keer: dinsdag 2 januari en op dinsdag 6 februari. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur.

NIEUWJAARSONTMOETING EN EEN AFSCHEID 

Op 7 januari, 1e zondag in 2024 willen we een gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst 
houden, waar we tevens afscheid zullen nemen van onze vicevoorzitter Margriet 
Nota. Margriet is ruim 45 jaar geleden begonnen als bestuurslid van de Petrus en 
Paulusparochie. Al die tijd is zij bestuurlijk en/of pastoraal als vrijwilligster actief 
geweest. Zij blijft ook pastoraal betrokken bij de Willibrordgemeenschap. De laatste 
bijna 12 jaar is zij bestuurslid geweest van onze Martha en Mariaparochie waarvan 
een groot deel als vicevoorzitter. Uiteraard willen we haar niet laten gaan zonder 
dat iedereen afscheid van haar kan nemen. Vanwege deze bijeenkomst begint 
de viering in de HH Petrus en Pauluskerk om 10.30 uur. Pastoor Skiba zal daarin 
voorgaan. Hierin zal aandacht zijn voor het afscheid van Margriet. Na de viering is er 
de mogelijkheid onder het genot van wat lekkers bij de koffie, een drankje en een hapje 
elkaar te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Namens het parochiebestuur, Ellen Schoorl- van de Wateringen

KOOR CANTO NUOVO UIT SOEST 
ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Het gemengd koor  Canto Nuovo dat bij de locatie 
Petrus & Paulus te Soest hoort zoekt zangeressen en 
zangers. Het koor zingt ongeveer tweemaal per maand 
in de Petrus & Pauluskerk en soms in een andere 
locatie van de Martha & Mariaparochie. Het repertoire 
bestaat uit Latijnse en Nederlandstalige missen en 
meerstemmige liederen in verschillende talen. We 
repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. 
Mocht je het wat lijken om ons koor te versterken dan 
ben je van harte welkom een repetitie bij te wonen. 
Voor informatie kun je mailen naar cantonuovosoest@
gmail.com 

Jan Schuring dirigent/organist

ST. CECILIA; 
DAG OM KOORLEDEN TE EREN

Kees Baars 50 jaar koorlid

Zondag 19 november vierden wij als koor het St 
Caeciliafeest. Aan het einde van de viering werd Kees 
Baars gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap van 
het St Caroluskoor. Conja Sebek, de dienstdoende 
voorganger, sprak Kees toe en overhandigde hem het 
draagspeldje voor 50 jaar koorlid en de bijbehorende 
oorkonde. Marian zijn echtgenote ontving een mooie 
bos bloemen. Later die dag kwam het koor bij elkaar 
in het parochiehuis om St Caecilia te vieren. Daar werd 
Kees opnieuw toegesproken, ditmaal door de voorzitter 
Arie van Engelen voor zijn inzet als penningmeester van 
het koor. Daarbij werd als dank namens de koorleden 
een bronzen beeldje overhandigd met de uitbeelding 
van bedanken. Kees dank voor al je inzet voor het St 
Caroluskoor.
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WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID
In de week van 21 tot 28 januari 2024 wordt 
wereldwijd de Week van Gebed voor eenheid 
gehouden.

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus 
geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. Het thema luidt 
‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de 
parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat 
zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 
10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke 
aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken 
en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten 
eensgezind samen bij het maken van het materiaal, 
daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin 
Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze 

schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg 
van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de 
sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze 
samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het 
thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland 
zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en 
geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk. In Soest 
worden gedurende deze week vieringen en bijeenkomsten 
gehouden, in het licht van dit thema. Van maandag- tot en 
met vrijdagavond zal er op steeds wisselende locaties een 
gebedsdienst worden georganiseerd. De bijeenkomsten 
beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Weet 
je welkom, ook op de bijeenkomsten van andere kerken! 
Het is goed als we op deze manier in onze eigen woonplaats 
iets kunnen laten zien van de eenheid in Christus.

De bijeenkomsten zijn als volgt gepland:
Maandag 22 januari 19.30 uur  
Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19a
Dinsdag 23 januari 19.30 uur  
RK, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2
Woensdag 24 januari 19.30 uur  
PKN, de Oude Kerk, Torenstraat 1
Donderdag 25 januari 19.30 uur  
PKN, Emmakerk, Park Vredehof 2
Vrijdag 26 januari 19.30 uur  
NGK,  de Schuilplaats, Gaesbeekerhof 1A

Op zondag 28 januari is er om 10.00 uur een viering in de 
RK kerk HH Petrus en Paulus, die in het teken zal staan 
van de Week van Gebed voor de Eenheid. Parochianen en 
gemeenteleden zijn van harte welkom! Mocht je zelf meer 
willen weten over het thema van deze gebedsweek, kijk 
dan op de website www.weekvangebed.nl. We hopen op 
een mooie samenbindende en gezegende week.

Namens de Taakgroep naar Buiten, Remco en Jeannette

CAROLUSSCHOOL VIERT ALLERZIELEN 
Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist op 2 november 
klonken er in de Caroluskerk allemaal kinderstemmen. De Carolusschool was naar 
de kerk gekomen om Allerzielen te vieren. Want ook kinderen denken na over 
dood en gemis. Om tien uur kwamen de kinderen van de onderbouw, daarna 
was het de beurt voor de bovenbouw. Aan het bezoek was natuurlijk enige 
voorbereiding vooraf gegaan. Zo hadden de kinderen nagedacht over iemand 
missen en daar tekeningen bij gemaakt. Op de foto’s zijn er daar een paar van te 
zien. Ook hadden de kinderen het lied Stil maar wacht maar ingestudeerd zodat 
het bezoek aan de kerk een echte viering was, met verhalen, liederen, gebeden 
en natuurlijk… kaarsjes. Ieder kind mocht een eigen kaarsje aansteken met het 

licht van de Paaskaars en daar haar of zijn eigen gedachten bij hebben. Met het lied Geef mij je hand vierden we dat je 
met je verdriet en gemis niet alleen hoeft te zijn. Anderen willen je helpen en bij staan. En als je in God gelooft, dan heb je 
helemaal een fantastische Vriend die altijd naar je luisteren wil. 

LUNCH IN CAROLUS BORROMEUS-
KERK na de viering van 14 januari 2024

Na de viering van woord en gebed 
van 10.30 uur, waarin diaken 
Wim Kremer zal voorgaan, willen 
we weer een lunch organiseren 
voor de aanwezige parochianen. 
Samen eten, samen delen, ge-
meenschap vormen, is een gegeven, wat steeds terug 
komt in de verhalen die wij tijdens de vieringen horen. 
Daarom lijkt het ons weer goed om samen te lunchen. 
Wel willen wij u vragen om een kleine bijdrage mee te 
nemen, om zo samen de kosten te dragen. En wilt u iets 
maken, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt 
zich voor de lunch opgeven bij het parochiesecretari-
aat (0356011320), of bij Conja Sebek (0346351521).  
Ook komt er achterin de kerk een lijst te liggen, waarop 
u uw naam kan zetten. Zo weten wij voor hoeveel per-
sonen we kunnen inkopen. Mocht u zich onverhoopt niet 
aangemeld hebben, dan bent u ook van harte welkom 
om aan te sluiten, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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WELK KERSTLIED IS ER UITGEBEELD IN DEZE REBUS?

VORMSEL 2024
Op 4 februari 2024 komt mgr. H.W. Woorts naar 
Eemnes om het vormsel toe te dienen aan onze 
jongeren. Wij verheugen ons alvast zeer op deze 
feestelijke viering. Begin oktober hebben de ouders 
aan hun kinderen het vuur van hun doopkaars 
overhandigd. Zo hebben ze weer een stapje gezet 
richting dit grote feest. 

Op deze avond hebben ouders en kinderen elfjes  geschreven 
over vuur.  Wat het vuur met het vormsel en de Heilige Geest 
te maken heeft is uit deze elfjes goed op te maken. Zoals 
inmiddels een mooie traditie is, willen we deze elfjes graag 
met u delen.

VUUR
Gaat branden 

In je hart
Om je te verwarmen

Altijd

VUUR
Is er

Komt altijd terug
Ook als het regende

Altijd 

VUUR
Ben je

Geloof in jezelf
Laat aan iedereen zien

Brand! 

VUUR
Vuur schijnt

Geeft licht altijd
Ook in je hart Vuur

VUUR
Heilige Geest

Vonken die overslaan
Veel vuur en liefde 

Warmte 

VUUR
Een vuurtje 
In ons allen 

Vonken die ons inspireren
Vuur 

VUUR
Flikkerende vlammen
Vragen veel vrienden

Voor vrolijk feestelijk vertier
Vreugde! 

VUUR
De Geest 

Is overal en 
De warmte is voor 

iedereen

VUUR
Als Helper

Krachtig flexibel wonderlijk
Sterk om te helpen

Omarm 

VUUR
Geeft warmte

Is in jou
Mag je in geloven

Vertrouw.

VUUR
In jou

Laat het groeien
Blijf het levenslang voeden

Passie! 
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 Berichten algemeen
BISDOMDAG: HOOPVOL OP WEG NAAR MISSIONAIRE PAROCHIES 

Bijna 200 deelnemers uit het Aartsbisdom Utrecht waren 
aanwezig bij de Bisdomdag op zaterdag 11 november in 
Ede. Waaronder ook afgevaardigden van de OLvVA en 
Martha en Mariaparochie. Onder het dag motto ‘Samen 
groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest’ bogen 
zij zich deze dag over de missionaire parochie: hoe kunnen 
parochies in deze tijd van krimp missionair zijn en nieuwe 
mensen aanspreken? Behalve luisteren naar verhalen en 
getuigenissen was er ook veel ruimte voor uitwisseling 
met andere aanwezigen – “vriendelijke vreemden” zoals 
vicaris Pauw ze omschreef. Hij presenteerde samen met 
Imke Tilma-Krus deze dag. De programmaonderdelen 
werden afgewisseld met zang en gebed. De hele dag was 
er Eucharistische aanbidding, verzorgd door enkele zusters 
van de Ongeschoeide Karmelietessen uit Arnhem. De dag 
werd afgesloten met een gezamenlijke Eucharistische 
aanbidding en een zegen van kardinaal Eijk. Deze bisdomdag 
vormde een startpunt voor een langer traject, waarin in 
een bezoekronde aan alle parochies geïnventariseerd zal 
worden wat daar de wensen, verlangens en mogelijkheden 
zijn om uit te groeien tot een missionaire parochie. Het 
hele groeiproces kan wel zeven jaar duren. 

Schouders eronder zetten Kardinaal Eijk begon zijn 
inleiding meteen met een dankwoord aan de aanwezigen: 
“Hartelijk dank dat jullie vandaag naar de Bisdomdag zijn 
gekomen om samen, biddend tot de Heilige Geest, stil te 
staan bij de vraag hoe onze parochies missionair kunnen 
worden. Hartelijk dank ook voor jullie grote toewijding en 
inzet voor het gewone pastoraat en de missionaire activiteiten 
die er in diverse parochies al zijn, als priester, diaken, 
pastoraal werker, religieus, catechetisch medewerker, 
diaconaal assistent en ook als andere vrijwilliger.” 
Vervolgens stond kardinaal Eijk kort stil bij de recente 
geschiedenis en de stand van zaken in het Aartsbisdom 
Utrecht, een context van afnemend kerkbezoek, dalende 
aantallen vrijwilligers, kerksluitingen en minder inkomsten. 
Van het oorspronkelijke aantal kerken (337) is inmiddels 
31 procent gesloten – in het ene vicariaat meer dan in het 
andere. “Het proces van herstructurering is in een aantal 
parochies grotendeels afgesloten, loopt nog of moet nog 

op gang komen. Nu echter stelt zich een belangrijkere en 
fundamentelere vraag: hoe kunnen we mensen (weer) tot 
Christus en Zijn Kerk brengen?” 

Nieuwe taal Vervolgens gaven parochievicaris Erik 
Rozeman en parochiaan Hadewych Klaassen uit de H. Titus 
Brandsma parochie een getuigenis over hoe zij in deze 
parochie al enige tijd bezig zijn met het thema ‘missionaire 
parochie’. De start lag in 2019, zo vertelden ze. “Door de 
terugloop ging er rouw door onze parochie heen, we wilden 
ook wat anders doen dan kerken sluiten. We zochten 
contact met het Centrum voor Parochiespiritualiteit en 
hielden vervolgens een informatieavond. Daar kwamen 
veel mensen op af.” Het gedeelde gevoel was: van kerken 
sluiten naar Jezus bekend maken. 

Drie sleutels Mirjam Spruit van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS) sloot het ochtendprogramma 
af. Ze begon met haar persoonlijke verhaal: is er (nog) 
toekomst voor de parochie? “In 2017 woonde ik in 
Engeland een conferentie bij over ‘divine renovation’ en 
las ik het boek van James Mallon. Dat was een keerpunt 
voor mij. Ik kwam terug uit Engeland met een droom, een 
visie. Dat zijn oase-parochies ofwel plekken van hoop. Het 
is bemoedigend om te zien dat mensen tot (dieper) geloof 
komen, mede door de Alpha-cursus.” De bekende boeken 
‘Als God renoveert’ en ‘rebuilt’ over missionaire parochies 
zijn geen blauwdrukken, benadrukte Spruit: “Maar we 
worden wel uitgenodigd hoe we de principes daaruit in 
onze eigen parochie kunnen inpassen.” 

Bid met een glimlach’ Na de lunch gaven diaken André 
van Aerle en pastoraal werkster Heleen van de Reep een 
getuigenis vanuit de Clara en Franciscus Federatie (bisdom 
Rotterdam). Een gebied met veel dorpjes, elk met (nu nog) 
een eigen kerk. De omslag kwam met de Eerste Communie: 
daarvoor werd een nieuw traject gestart (het Ankerproject) 
om ook de ouders (dertigers) erbij te betrekken. Dat 
stuitte aanvankelijk op weerstand, maar had wel resultaat. 
Vanuit de leesgroep – zeventig parochianen die het boek 
‘Als God renoveert’ lazen – en de Alphacursus werd een 
stuurgroep samengesteld die de locaties stimuleert om 
met het missionair parochie-zijn aan de slag te gaan. Over 
hun aanpak zeiden ze: “Als Gods Kerk gaan wij op weg 
naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap waarvan 
ieder een levende bouwsteen is. Vervolgens verzorgde Paul 
Donders van xpand enkele presentaties. Hij ging in op het 
samen groeien: wat zijn onze vragen en behoeften en hoe 
gaan we samen op weg? 

We leven in een spannende en onvoorspelbare tijd  
Wereldwijd maar ook in Nederland. Ook binnen onze Kerk 
en parochies. Juist nu hebben we ervoor gekozen om samen 
een weg te zoeken om als parochie weer een gemeenschap 
van hoop, van licht en van vernieuwing van ons geloof te 
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KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

TOEN WAS GELUK NOG HEEL GEWOON
Het Rijke Roomsche Leven met veel misdienaars die actief waren

In deze aflevering over de Kerkhistorie van Soest en Soesterberg gaan we terug naar de jaren ’50 en 
’60. Een van onze parochianen kwam bij het doorspitten van zijn fotoboeken een afbeelding met een 
groepsfoto van misdienaars tegen die actief waren in de Petrus en Pauluskerk in Soest. 

Op de foto zijn niet minder dan 26 misdienaars 
gegroepeerd rondom kapelaan G.J. Kuipers die in de 
periode 1947 tot 1958 aan de Petrus en Paulusparochie 
verbonden was. Ook op de foto het echtpaar A. 
Epskamp-Sukel met hun zoon Wim op de schoot van 
de kapelaan. De heer Epskamp was de laatste koster 
van deze parochie en woonde in een huis naast de kerk. 
De familie Epskamp had ook een winkel waar religieuze 
artikelen te koop waren.

In die jaren waren vele tientallen jongens misdienaar 
(lagere school) dan wel acoliet (voortgezet onderwijs). 
Met het doen van de Eerste H. Communie waren de 
pastoor en kapelaan altijd actief om nieuwe misdienaars 
te werven, die werden opgeleid door een van de zusters 
verbonden aan het Sint Jozefgesticht. In die tijd waren er 
veel meer vieringen dan tegenwoordig, en dus ook waren 
er veel meer misdienaars nodig. Op zondag waren er 3 
vieringen en een Lof, door de weeks waren er minimaal 
2 vieringen. Bovendien werden misdienaars ook ingezet 
bij uitvaarten en huwelijksvieringen. Dat betekende ook 
dat je verlof kreeg van school, de Bonifaciusschool die 
tot 1962 een jongensschool was.

worden.” De parochies werden tussendoor uitgenodigd 
om in groepjes samen te gaan zitten en twee vragen te 
beantwoorden: ‘Wat zijn onze vragen rondom het proces 
op weg naar een missionaire parochie?’ En: ‘Wat zijn onze 
behoeftes aan hulp en support de komende 12 maanden?’ 

Bemoedigende dag Deelnemers aan de Bisdomdag 
reageerden enthousiast: “Het is warm, van binnen en van 

buiten,” zo zei iemand. Een ander zei: “Ik vind het een 
mooi programma, het is vooral een heel complete ervaring, 
ook samen met de andere parochies, ik vind het goed dat 
je elkaar leert kennen.” Nog een andere reactie: “Het is een 
inspirerende dag, ik hoop dat er een hoop nieuwe vormen 
hieruit komen. We moeten het inderdaad met zijn allen 
doen. Wat heel bijzonder is, wat hier benadrukt wordt, is 
de stille aanbidding. 

Groepsfoto misdienaars Petrus en Pauluskerk jaren ‘50

Groepsfoto
Van de misdienaars op de groepsfoto kennen we bij 
meer dan de helft de naam. Maar van enkele ontbreekt 
ons een naam. Parochianen die misdienaars herkennen 
op de foto waarvan bij ons de naam nog openstaat 
wordt gevraagd deze informatie aan mij (René van Hal 
– 06-23284667) dan wel aan het parochiesecretariaat 
door te geven. Wij hopen binnenkort een totaalbeeld 
te krijgen. Alvast dank.

Welke personen worden herkend:
1= Peter Butzelaar
2= Lijkt Henk Sukel ?
3=  Wim Epskamp
4=  Kapelaan Kuipers
6=  Wim Hilhorst
7=  Jos Kloppenburg
8=   Mientje Epskamp-

Sukel
9 & 13  zijn de gebr. 

Hafman.  
Cary & ?

10=  Anton van den 
Berg

14= Karel Schlosser
15= Henk Kok
17=  Koster Toon 

Epskamp
18=  Piet Tolboom
19=   Mogelijk een 

jongen van ‘van 
den Deijssel’ 
(Kerkpad/Korte 
Melmweg) Later 
naar het seminarie 
gegaan.

20= Theo Hendriksen
22= Ton van Asch
23= Rob Kleinegris
24= Jan van den Berg
25= Kees van den Berg
27= Wim Tolboom
28= Johan Castricum ?
30=  Karel van 

den Deijssel 
(wagenbouwer/
Lange Brinkweg).

Wie weten we nog 
niet? 
De nummers 5, 11, 12, 
16 en 21. Bij sommige 
namen staat nog een 
vraagteken. Wie helpt?
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De eerste viering was om 7.00 uur. Sommige 
misdienaars vonden dat wel heel vroeg en gingen dan 
ruilen met een misdienaar die was ingeroosterd om 
8.00 uur. Voor sommige misdienaars was het vaak nog 
wel veel vroeger dat je misdienaar was. Om 6.15 uur 
was er nl. een viering in het Sint Jozefgesticht en daar 
hadden ze ook misdienaars voor nodig. Soms was dat 
een combinatie met een viering om 7.00 uur. Dan was 
je 2 keer de klos. Als misdienaar moest je zelfs wel eens 
naar 3 vieringen in de week toe. Het was nl. ook een tijd 
dat op de basisschool werd bijgehouden of je wel naar 
de kerk ging. Je was op een bepaalde dag verplicht om 
8.00 uur de viering bij te wonen. Op school kon je dan 
daarna je brood opeten. Niet aanwezig zijn betekende 
een aantekening op je rapport, want daarop stond het 
aantal keren dat je niet aanwezig was geweest.
Bijzonder en ook leuk trouwens waren naast de inzet 
tijdens uitvaarten en bruiloften de deelname aan de 
Sacramentsprocessies die tot 1962 vanuit de Mariakerk 
door de tuin van Mariënburg trok. Daar werden alle 
misdienaars die er in Soest actief waren ingezet. Voor 
de misdienaars van de Petrus en Pauluskerk betekende 
het dat je deze keer een rode toog mocht dragen en niet 
de zwarte toog die in de Petrus en Pauluskerk gebruik 
was. En wat te denken van het jaarlijkse misdienaars 
reisje bijvoorbeeld met de Tensenbus naar Madurodam 
in Den Haag.

Het was een tijd waarin ook veel pontificale vieringen 
werden gehouden met meer priesters zoals ook nog 
te zien op afbeelding 2 waar de celebranten Pastoor 
Reckers (midden), kapelaan Hampsink (links) en pater 
Vaissier (rechts) waren en er zelfs 5 in dit geval acolieten 
actief waren (v.l.n.r. Wim Epskamp, Wim Butzelaar, 
Harrie Visser, Jan Kloppenburg en Peter Butzelaar -op de 
rug gefotografeerd). Wim Epskamp en Peter Butzelaar 
komen we op beide foto’s tegen. Afbeelding 2 is gemaakt 
tijdens een van de laatste vieringen in de Petrus en 
Pauluskerk voordat deze in 1968 werd afgebroken. 
Tijdens de viering tevens de doop van Miriam van den 
Dijssel, dochter van Bert en Joke van den Dijssel.

Een van laatste feestelijke vieringen in oude Petrus en 
Pauluskerk in 1968 waaronder doop van Miriam van den 
Dijssel.

PENNINGMEESTER GEZOCHT VOOR KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

In elk bestuur van een vereniging is een penningmeester werkzaam voor: beheer financiën en administratie. 
Hij/zij is lid van het dagelijks bestuur en is aanspreekpunt voor alle zaken die met financiën en financiële 
verplichtingen te maken hebben. In ons bestuur is Wim van Ruth al vele jaren werkzaam in deze functie. 
Hij wil graag een opvolger vinden die bereid is zich meerdere  uren per week in te zetten voor deze 
dankbare taak.

Deze omvat in hoofdlijnen:
-  Beheren van alle financiën die aan de KBO Soest-

Soesterberg-Baarn toebehoren, zoals: beoordelen 
van inkomsten en uitgaven, betalen van facturen 
en declaraties, bewaken van vorderingen en 
incasso,  controleren van de 6 bankrekeningen bij 
de Rabobank [ met toewijzing van gemachtigden], 
bewaken van de beleggingen;

-  Bewaken van de boekhouding, momenteel 
uitgevoerd door een administrateur; overleg over 
concept-overzichten van baten en lasten, balansen, 
jaarrekening etc.

-  Opstellen van staat van baten en lasten, balans 
per eind jaar met toelichtingen; opstellen van een 
begroting met toelichting voor komend jaar, inclusief 
voorstel contributies;

-  Presenteren aan de financiële [kas-]commissie 
van de jaarrekening voor een controleverklaring; 
presenteren van deze stukken aan bestuursleden  
en in de jaarvergadering aan de leden;

-  Meedenken/toestemming geven over contracten, 
[financiële] afspraken voor diverse activiteiten, 
aanvragen subsidies; advisering over statuten en 
huishoudelijk reglement;

-  Meedenken over het totale beleid van de vereniging 
in minimaal 2 vergaderingen per maand; indien 
nodig: teksten aanbieden voor het ledenblad Soester 
Venster.

Voelt u iets voor deze functie en/of heeft u nog vragen, 
neem dan graag contact op met Wim van Ruth:  
telefoon 035-6017097 of 06-30654675.
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DE KLEINE TROMMELJONGEN 
(The Little Drummerboy)

Heel lang geleden, vlak bij de stad Bethlehem, leefde eens 
een kleine jongen wiens familie heel arm was. Zijn kleren 
waren versleten, soms had hij honger, want er was niet 
genoeg te eten. Maar de jongen had één ding waardoor hij 
toch gelukkig kon zijn: hij had een trommel, die trommel 
was van zijn vader geweest en daarvóór van zijn opa. Jaren 
geleden, toen zijn opa nog jong was, had die de trommel 
gekregen van rondtrekkende muzikanten. Toen de kleine 
jongen oud genoeg was leerde zijn vader hem param 
pampam pam spelen, op de trommel. Nu was hij van de 
kleine jongen en die hield heel veel van zijn trommel. Elke 
dag speelde hij erop en liep door zijn dorp. De andere 
kinderen volgden hem, terwijl hij speelde, zongen mee 
en marcheerden in de maat. Soms liepen er zelfs dieren 
mee in de parade! De kleine jongen speelde zo vaak op de 
trommel dat hij er heel goed in werd. De mensen in het 
dorp noemden hem al gauw de kleine trommeljongen.
In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, moesten Jozef en 
Maria op reis. Maria was in verwachting, maar ze moesten 
naar Bethlehem voor de volkstelling die keizer Augustus 
bevolen had. In Bethlehem was het heel druk, zo druk dat 
ze geen plaats konden vinden om te slapen. Ze werden 
naar een kleine stal gestuurd door een herbergier. Jozef en 
Maria waren zo moe en koud dat ze blij waren dat ze in het 
stro in de stal konden gaan liggen. Die nacht werd Jezus 
geboren, en Maria legde hem voorzichtig in een kribbe met 
stro. Buiten op het veld waren de herders. Ze pasten op 
hun schapen. Het was een heel gewone nacht. Toen opeens 
... was er een helder licht, alsof het dag werd. En daar 
stond een engel in het licht. De engel zei: ‘Wees maar niet 
bang. Ik kom jullie een boodschap brengen van God. Jullie 
zullen allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is een bijzonder 
Kindje geboren. Een Kind dat alle mensen gelukkig zal 
maken. Ga Hem zoeken. De herders gingen Hem zoeken 
en vonden Jezus. Ze vertelden het grote nieuws aan 
iedereen. Iedereen had het over de kleine Jezus. Ook de 
trommeljongen hoorde van Jezus. Hij wou ook graag naar 
het Kindje kijken, maar hij had niks om te geven.
Die nacht zag hij een heldere ster schijnen. Even later 
kwamen er drie vreemde mannen op kamelen door de 
straat, ze hadden mooie kleren aan en mooie dingen bij 
zich, het waren koningen. Zouden zij ook naar Jezus gaan 
kijken? De kleine trommeljongen besloot hen te volgen. Hij 
hoorde de drie mannen praten over de ster. Ze waren de 
ster al van heel ver gevolgd en nu scheen de ster boven 
een stal. De drie koningen gingen de stal binnen. Toen ze 
Jezus zagen bogen ze en gaven hun mooie geschenken: 
mirre, wierook en goud. De kleine trommeljongen stond 
buiten en zag dat allemaal gebeuren. Wat kan ik doen 
dacht hij, ik heb niks om te geven, verdrietig draaide hij 
zich om en liep terug naar huis. Toen zag hij de trommel 
die aan zijn zij hing. Plotseling wist hij wat hij de kleine 
Jezus kon geven. Hij zou voor Hem op de trommel spelen. 
Hij ging terug en toen hij de stal weer zag begon hij zacht 
te spelen en te zingen...

Ik ga naar Bethlehem
param pampam pam

en sla mijn trom voor Hem,
param pampam pam

Want voor de sterren scheen,
param pampam pam.
is plaats voor iedereen
param pampam pam

ram pam pampam ram pam pampam.
Jezus de koning kwam
param pampam pam

in de stal
param pam pampam param pam pampam

En Maria zei:
param pampam pam

Je slaat je trom zo blij,
param pampam pam

En kijk, mijn Kindje lacht,
param pampam pam

Het heeft op jou gewacht,
param pampam pam

ram pam pampam ram pam pampam.
Sla je trommel maar,
param pam pampam

in de stal
param pam pampam param pam pampam

En hij sloeg de trom
param pampam pam
het werd al stil alom,
param pampam pam

de engelen waren heen,
param pampam pam

ook de herders een voor een
param pampam

ram pam pampam ram pam pampam.
Maar hij sloeg de trom
param pam pampam

in de stal
param pam pampam param pam pampam
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 Lief en leed
SOEST
Overleden 
Gré van ’t Klooster-Wilming * 18 januari 1935 † 26 oktober 2023
Ali Sloothaak-van Ooijen * 8 oktober 1933 † 7 november 2023
Joop Heerkens * 23 maart 1949 † 7 november 2023

SOESTERBERG
Overleden
Rein van den Berg  * 28 april 1927 † 24 november 2023

In de afgelopen maanden zijn er geen kinderen in Soest en Soesterberg gedoopt. 

Lief en Leed
Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum etc. 
en ook als u weet dat iemand iets te vieren heeft. Wilt u dit dan doorgeven aan het  secretariaat of leden van de 
pastoraatgroep? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.

ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN 
Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en 
bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen 
miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats 
van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld 
te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. 

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke 
onderwerp Kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. 

Tijdens de Advent zal er in onze kerken ook collecte zijn om dit project te 
steunen. 

Overmaken mag ook: IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. adventsactie. 
Of kijk op website www.adventsactie.nl 

MOOISTE KERSTSTAL VAN NEDERLAND

Vanaf 14 december 2023 tot 14 januari 2024 is “de mooiste 
kerststal van Nederland” gratis te bezoeken in het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent! Je kunt je laten betoveren 
door een prachtige stal met ruim 600 schitterende 
kerststalfiguren. Deze museumstukken zijn afkomstig uit 
de achttiende eeuw, uit de Italiaanse stad Napels. Samen 
vormen ze een complete stad in miniatuur. De kerststal 
staat vol met echte Utrechtse eyecatchers. Wat te denken 
van de Domtoren, de Winkel van Sinkel als herberg, de 
bloemenmarkt aan de Utrechtse gracht en sterrenwacht de 
Sonnenborgh? Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus is een 
bonte verzameling aan types te vinden; van marktkooplui, 
muzikanten, dronkenlappen tot zwervers. 
Plaats: Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 
38, 3512 PH Utrecht. Voor meer info en openingstijden:  
www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/zininkerst/
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 Vieringen

EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK  

Stiltecentrum (bij de Petrus en Pauluskerk) woensdag/vrij-
dag 9.00 uur, behalve 1e vrijdag v/d maand om 10.00 uur. 
  
De St. Carolus Borromeuskerk is geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 10-12 uur voor een gebed, het aanste-
ken van een kaarsje, of om rustig te zitten. 
Op 1e vrijdag van de maand kunt u gezellig in de parochie-
zaal koffiedrinken, een spelletjes doen, of voor een praatje 
langskomen. Leden van de werkgroep A.V.E. (aandacht voor 
elkaar) zijn dan ook aanwezig.  

1e Woensdag van de maand om 19.00 uur rozenkrans bidden 
in het Stiltecentrum. In de meimaand is er iedere woensdag 
om 19.00 uur gelegenheid om de rozenkrans te bidden. 

Vieringen in tehuizen 
Molenschot/Daelhoven: Iedere 1e woensdagmiddag van de 
maand om 15.00 uur in het Grand Café. De volgende vierin-
gen dan weer zijn op 3 januari en 7 februari. 
In Mariënburg is 1x in de maand een viering op zaterdag om 
16.00 uur. De volgende is op 16 december.

Datum/Kerken Tijd Viering Voorganger Koor

CBS-za 16 dec 19.00 uur E G. Nijland Caroluskoor

PP-zo 17 dec 9.00 uur E J. Skiba Gregoriaans

PP-za 23 dec 19.00 uur C W. Kremer Cantores

CBS-zo 24 dec 10.30 uur C PGV, JvKempen Caroluskoor

Kerstavond 

PP-zo 24 dec 18.00 uur gezinsv W. Sarot enkele leden Joyful

PP-zo 24 dec 21.00 uur E F. Zwarts Canto Nuovo/Caroluskoor

1e Kerstdag        

PP-ma 25 dec 10.00 uur C W. Kremer Inspiratie

CBS-ma dec 10.30 uur C PGV, JvKempen/CSebek Caroluskoor/Canto Nuovo

2e Kerstdag 

Kerk in Soest en Soesterberg gesloten

PP-za 30 dec 19.00 uur E G. Nijland Inspiratie

CBS-zo 31 dec 11.00 uur E J. Skiba Caroluskoor

PP-ma 1 jan 11.00 uur C PGV, J. Roest Cantores

PP-zo 7 jan 10.30 uur E J. Skiba Canto Nuovo

CBS-zo 7 jan 10.30 uur C PGV, C. Sebek Caroluskoor

CBS-zo 7 jan 12.00 uur KK    

PP-za 13 jan 19.00 uur E J. Skiba Inspiratie

CBS-zo 14 jan 10.30 uur C W. Kremer Caroluskoor

CBS-za 20 jan 19.00 uur C A. van Gaans Caroluskoor

PP-zo 21 jan 10.00 uur C PGV, V.M. Stolwijk Canto Nuovo

PP-zo 28 jan 10.00 uur C/oec. PGV, J. Roest Cantores

CBS-zo 28 jan 10.30 uur E F. Zwarts Inspiratie

PP-za 3 feb 19.00 uur E/Gildeviering J. Skiba  

CBS-zo 4 feb 10.30 uur C PGV, J.v.Kempen  

CBS-za 10 feb 19.00 uur E J. Skiba  

PP-zo 11 feb 9.00 uur E G. Nijland  

Aswoensdag 

PP-woe 14 feb 10.00 uur E F. Zwarts Pastorale

Vastentijd 

PP-za 17 feb 19.00 uur E G. Nijland  

CBS-zo 18 feb 10.30 uur C W. Sarot  

CBS-zo 18 feb 12.00 uur KK    
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 Misintenties 
HH Petrus en Pauluskerk
16-17  december
Ali Sloothaak-van Ooijen; Joop Heerkens; Fam Kanne-Koot 
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden ouders Spijker-
Wigtman; Gerard van Roomen (jgt); Bets Elferink

Kerstavond/Kerstmis 
Pastor Hans van de Schepop; overleden ouders Jan en 
Annie van Poppelen-van Logtestijn; Jos Verhoeven; Herman 
Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; Harry 
Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; overleden ouders 
Peter Kuijer (jgt) en Mies Kuijer-Hilhorst; Ine Grimbergen en 
Jan Persoon; Annette van Agten-Helmy; Ivo Lanphen; Alie 
en Arend Jan Versteeg – Wolbers; Hetty en Joos Willems- 
Hagemeyer; Henny Schothorst; overleden ouders Elbers-
Kisting en hun dochter; Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, 
Henrica Okhuijzen-van Rooijen en hun kinderen;

30-31 december
Dini Backelandt-Hazelhoff
 
1 januari 2024  
Fam  Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn

6-7 jan 
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-
Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Johannes Voskuilen en Alida 
Voskuilen-Hartman

13-14 jan
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Mies Kuijer-
Hilhorst; Gerrit van Logtenstijn; Pastoor Wilhelmus 
Steenhoff

20-21 jan
Overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Fam 
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Bets Elferink; Cornelia van Dam; 
Michiel Dijkman en Christina de Beer; Pastoor Smorenburg

27-28 jan
Hans de Beer; Pastoor Gerard van de Beek; Peter van den 
Breemer en Jansje van Logtenstijn

3-4 feb
Voor alle leden en overleden leden van het Groot Gaesbeeker 
Gilde; overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien 
van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam Kanne-Koot en 
ouders fam. Koot-Elsendoorn

10-11 feb
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; overleden ouders 
Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst;overleden ouders Jan 
en Annie van Poppelen-van Logtestijn

14 feb Aswoensdag
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin

17-18 feb
Fam Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; Bets Elferink; Pastoor 
Jan Buisman; Peter Hartman en Alida Kok

24-25 feb
Mies Kuijer-Hilhorst; Hans de Beer; Pastoor Gerard van der 
Beek

St Carolus Borromeuskerk
16-17  dec
Henri Bosch van Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos

24-25 dec
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon 
Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; Jan 
Lensink

31 dec
Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en 
Maria Parlevliet–Ruijgrok

6-7 jan 
Rein van den Berg; Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; 
Zuster Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Pastoor 
Ludovicius Rademaker

13-14 jan
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon 
Jos

20-21 jan
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en  
zoon Jos

27-28 jan 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en  
zoon Jos

3-4 feb 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-Anne 
van Erven; Maria Bouwens; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos

10-11 feb
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon 
Jos

17-18 feb 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en  
zoon Jos

24-25 feb 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en  
zoon Jos
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DE GERARDUSKALENDER VERKRIJGBAAR 
BIJ HET PAROCHIESECRETARIAAT

De welbekende Gerarduskalenders zijn er weer! Ze zijn aan te vragen bij het 
parochiesecretariaat in Soest. Dit jaar is de prijs € 9,75 per stuk.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt 

ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook www.kloosterwittem.nl ). 

SOESTER GILDE VIERT NAAMFEEST SINT AECHTEN MET VIERING  
OP ZATERDAGAVOND 3 FEBRUARI

Op 5 februari wordt in het Kerkelijk Jaar het Naamfeest 
gevierd van Sint Aechten. Al vanaf de oprichting van het 
Soester Gilde in het midden van de 14e eeuw heeft zij Sint 
Aechten gekozen als haar schutspatroom. Dat zal alles te 
maken hebben met de tijd waarin het Gilde in Soest is 
ontstaan, toen Soest maar ook andere plaatsen in de strijd 
tussen de machthebbers in Sticht/Holland/Gelre de dorpen 
plunderden en de bezittingen in brand staken.
Elk jaar rond of op 5 februari staat het Groot Gaesbeeker 
Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest stil bij het 
Naamfeest van haar patrones en komen gildeleden bij 
elkaar.
Op zaterdagavond 3 februari wordt het Agathafeest om 
19.00 uur geopend met een eucharistieviering met gilde-
eer in de HH Petrus en Pauluskerk. Pastoor J. Skiba is in 
deze viering celebrant. Het koor zorgt voor de gezangen 
en natuurlijk zal ook het tamboer-, hoornblazer-, vendel- 
en schutterskorps deze viering op de haar bekende wijze 
opluisteren. Al bij binnenkomst geven de kerkgangers 
aan geraakt te worden door de slaande trom en het 
hoorngeschal. 

Iedere belangstellende is natuurlijk weer van harte welkom.
Aan het eind van de viering zal de band tussen het 
gilde en de RK gemeenschap worden bevestigd met het 
overvendelen van de voorganger, waarna het gildekorps 
richting het Gildehuis trekt voor een informeel maar altijd 
gezellig samenzijn. Ook hier is iedere belangstellende van 
harte welkom.
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Wij wensen iedereen 

zalig Kerstfeest 

en een gezegend 2024!





 Algemeen

Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest 
tel. 035 6011320 
secretariaat@marthamaria.nl
secretariaatws@marthamaria.nl 
www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden op dit moment: 
Secretariaat: maandag, woensdag t/m vrijdag
van 9.00 – 13.00 uur
De Sleutel:maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 16.00 uur
Als het centrale secretariaat op dinsdag gesloten is, 
is het parochiecentrum bereikbaar onder
telefoonnummer 035-7400005 / e-mail: 
secretariaatWS@marthamaria.nl 

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum  
De Sleutel (bij de HH Petrus en Pauluskerk,  
ingang aan de Steenhoffstraat). 
In het parochiecentrum kunt u ook terecht  
voor een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen  
via het secretariaat.  

Kerken: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
(035-6011320) 
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

Naast de weekend vieringen zijn er: 
Op woensdag en op vrijdag een viering om  
9.00 uur in Het Stiltecentrum behorende bij de  
HH Petrus en Pauluskerk. 
Eerste woensdag van de maand is hier om  
19.00 uur rozenkrans bidden. 
In de maanden mei en oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest 
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
Rekeningnummers misintenties en  
kerkbijdrage Soesterberg
IBAN NL05 INGB 0000553800

Bereikbaarheidstelefoon voor 
ziekenzalvingen en uitvaarten   
035-6035518

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, liturgie, 
diaconie en catechese 
-  Soest Rijk van Doorn 0645866594  

Locatieraad Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt betr. organisatie, financiën,  
beheer en onderhoud gebouwen
-  Jan Roest  voorzitter  

035 6018355  jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor ‘Op de Hoogte’ kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres 
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 5 februari 2024.
Het volgende nummer verschijnt 
op 21 februari 2024.

Aanmelding ‘Op de Hoogte’
Voor toezending kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat 035 6011320 
of secretariaat@marthamaria.nl


