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Drie Koningen als symbool 
  
Wanneer deze Zeemnieuws bij u in de bus rolt 
is het nieuwe jaar 2024 net gestart. 2023 Was 

een jaar met heel wat nare gebeurtenissen 
zoals oorlogen in Israël en Oekraïne en niet te 

vergeten de uitslag van de verkiezingen hier in 
Nederland, die ik wel verontrustend vind.  

Een nieuw kabinet zal nog wel even op zich 

laten wachten. Nu er steeds meer mensen zijn 
die moeite hebben om rond te komen zou het 

goed zijn als er een regering gevormd wordt 
die daarvoor met een oplossing komt. Van 

links tot rechts vinden partijen dat iets aan 
armoede gedaan moet worden. Laten we in 

ieder geval hopen dat er een regering komt die 

oog heeft voor de noden van de mensen en 
iedereen in zijn waarde laat, onafhankelijk van 

geloof, afkomst of huidskleur.  
Jezus is geboren in een stal, ook omdat Jozef 

en Maria in de herberg niet welkom waren. Ze 
konden het waarschijnlijk niet betalen, maar 

dat zegt het verhaal niet. Drie koningen 
kwamen op bezoek in de stal en hadden gaven 

bij zich om het arme gezin te helpen. Op 7 

januari vieren we het feest van Drie Koningen. 
Het waren niet voor niets koningen met 

verschillende achtergronden en kleuren. Ik 
denk dat we dat als een symbool moeten zien 

dat voor Jezus allen gelijkwaardig zijn en dat 
arm en rijk elkaar kunnen en moeten vinden 

bij een kind dat nieuw leven en licht brengt. 
Voor ons in deze tijd een aanmoediging om 

hetzelfde te doen .Ik zou u in dit verband nog 

eens willen wijzen op onze PCI, die 
ondersteuning biedt voor mensen in financiële 

nood, ook voor mensen die niet direct bij onze 
kerk betrokken zijn. Wij wensen u een sociaal 

en multicultureel jaar 2024. 
 

Jos Willink 
locatieraad 

 

De allerbeste wensen voor 2024 

 
Dat elke nieuwe dag 

U vrede geven mag 
Dat Gods geest in U mag waaien 

En veel goeds zal zaaien 

Veel liefde voor elkaar 
Een ongelooflijk goed jaar! 

 



Ontmoetingsdag voor jong en oud 
zondag 14 januari  
 

Voor zondag 14 januari hebben we iets nieuws 
bedacht. We willen van deze zondag een 

ontmoetingsdag maken voor jong en oud. Deze 

ontmoetingsdag bestaat uit drie verschillende 
momenten. Je/U bent overal welkom, maar 

kies vooral waar je je thuis bij voelt.  
 

10:00 uur: Viering voor jong en oud   
 

We beginnen met een viering voor jong en oud. 

In de viering klinken uitnodigingen. “Ga je 
mee? Zeg niet Nee!” zingt het koor en daarna 

horen we zelfs God in de nacht roepen: “ Kom 
je?”   Ook de eerste leerlingen van Jezus wor- 

den uitgenodigd om mee te gaan.  Doe je ook 
mee?  

Aan de kinderen een extra vraagje: wil je 
helpen tijdens de viering? Meld je dan aan bij 

Mieke.  

 
11:30 uur: Kidskerk over Driekoningen 

Vinden jullie Kerst ook zo’n fijn feest? Zo fijn 
dat je het wel altijd wilt laten voortduren? Wij 

eigenlijk wel. En daarom hebben we bij 
Kidskerk besloten dat we op 14 januari nog 

eventjes Driekoningen gaan vieren.  

 

 
 
De Kerststal zal wel niet meer in de kerk 

staan, maar wij kunnen altijd met wierook 

zwaaien, aan mirre ruiken, bedenken wat er 
allemaal van goud is en niet te vergeten 

cakejes snoepen en kijken wie de rozijn treft. 
Dan hebben wij een eigen koning!  

 
Kom je ook? Dan kunnen we daarna gezellig 

aanschuiven bij de dag voor jong en oud.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Na afloop vieringen: Eet en speel je mee?  
 

Na een viering op zondag gaan, met name de 
oudere parochianen, maar ook de gezinnen 

van de Kidskerk, altijd iets drinken en 

napraten in de Schoter.  Deze zondag gaan we 
niet alleen koffie (of thee of limonade) 

drinken, maar iedereen die zin heeft mag 
blijven om met elkaar pannenkoeken te eten 

en spelletjes te doen! 
 

Voor deze spelletjesmiddag vragen we alle 
kinderen om een spelletje van NU mee te 

nemen. Een spelletje dat snel te leren is aan 

mensen die het niet kennen en natuurlijk niet 
te lang duurt. En aan ouderen vragen we om 

een spelletje mee te nemen van VROEGER. 
Want vond u leuk om te doen, is makkelijk te 

leren aan de kinderen én duurt niet te lang? 
Wij zorgen voor de catering, zorgen jullie voor 

de spelletjes? 

 

 
 
Om in te kunnen schatten hoeveel pannen-

koeken er nodig zijn, vragen we iedereen om 
zich aan te melden. Dat kan op ons e-

mailadres: kerkeemjeugd@gmail.com of via 
Whatsapp bij Mieke van Schaik 06-14968761. 

Daar kun je ook aangeven of we rekening 

moeten houden met gluten- of lactose 
intoleranties (of andere allergieën). 

 
Houd je niet van spelletjes doen, maar ben je 

wel een kei in pannenkoeken bakken? Dan is 
je hulp van harte welkom! Ook dan kun je 

contact met ons opnemen via het boven- 
genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Wij hopen die zondag veel mensen te 

ontmoeten om met elkaar een goede start te 
maken in het nieuwe jaar!   

 
Hartelijke groet, 
Werkgroepen Jeugdactiviteiten en Kidskerk 
 

 
 
 

mailto:kerkeemjeugd@gmail.com


Kidskerk wenst iedereen een 
gelukkig 2024  
 

Het nieuwe jaar is de tijd van de nieuwe 
agenda’s en de nieuwe plannen. We willen 

jullie onze plannen graag alvast voorleggen en 
je vragen om er een plekje voor in je agenda 

vrij te maken. Er is altijd Kidskerk op de 
tweede zondag van de maand om 11.30 uur. 

Tot de zomervakantie betekent dat op: 

 
Zondag 14 februari vieren we Driekoningen. 

Zie elders in dit blad. 
 

Zondag 11 februari vieren we carnaval mee in 
de gezinsviering die om tien uur begint. Voor 

de allerkleinsten zal er een gezellig minifeestje 
zijn in de Waker als ze de viering teveel 

vinden. Ze kunnen dan met Annemarie mee 

vanuit de kerk.  
 

Zondag 10 maart beginnen we met een Mozes 
cyclus. De eerste keer gaat het over hoe Mozes 

gered werd door een heuse prinses.  
 

Zondag 14 april horen we over maar liefst 

tien plagen die God stuurde om het volk te 
bevrijden. Mozes kwam steeds aan de farao 

vertellen dat er weer zo’n vreselijke plaag 
aankwam.  

 
Zondag 12 mei trekken we met Mozes door de 

Rode Zee.  
 

Zondag 9 juni krijgt Mozes de tien geboden in 

de woestijn.  
Schrijf het in je agenda. We vinden het zo leuk 

als je er bent!  
 

Daniëlle en Annemarie. 

 
 
 

 

Vormselviering  
 
Op zondag 4 februari vieren we in onze kerk 

het H. Vormsel. Hulpbisschop en vicaris mgr. 

H.W. Woorts zal naar onze Nicolaaskerk 
komen om vijftien tieners waaronder ook twee 

vormelingen uit Eemnes het vormsel toe te 
dienen. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

Het jongerenkoor zal zingen en dat is een 
garantie voor veel enthousiasme.  

 

 

Mgr. Woorts heeft als wapenspreuk: Christus, 

Zoon van de levende God. Zijn wapenspreuk 
was voor ons aanleiding om eens na te denken 

wat onze wapenspreuk zou kunnen zijn. De 
vormelingen die aanwezig waren formuleerden 

de volgende spreuken:  
 

Leren van fouten is belangrijk.  
Wees er voor elkaar. 
Blijf positief. 
Familie!  
Help elkaar. 

Werk aan vrede.  
 

Tot zondag 4 februari!  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Geslaagde Nicolaasdag 
 
Donderdag 30 november jongstleden is de 

eerste Nicolaasdag succesvol verlopen. Op 

deze ontmoetingsdag voor 80 plus mochten 
wij ruim 45 parochianen ontvangen. Het 

vervoer van en naar de kerk was groots 
aangepakt en deze mogelijkheid werd zeer 

gewaardeerd. Tijdens de viering was het 
mogelijk de ziekenzalving te ontvangen. Een 

groot deel van de aanwezigen maakte van deze 

mogelijkheid gebruik om een extra steuntje in 
de rug te krijgen tegen ziekte en ongemak. 

  

 
 
Na de viering werd genoten van een gezellig 

samen zijn in de Schoter, waar er, onder het 

genot van een drankje en een lunch, onderling 
kon worden bijgepraat. De Pieten hadden 

allerlei lekkers achtergelaten en Mieke showde 
haar grote Sinterklaas- en Pietencollectie. Er 

werd zelfs nog een glaasje advocaat met 
slagroom geserveerd. Bij het afscheid kreeg 

iedereen van Toontje  een beschermengeltje 
mee.  

 

 
 
Wij kijken terug op een indrukwekkende en 

gezellige dag en gaan dit zeker volgend jaar 
opnieuw organiseren. Bedankt voor de 

chauffeurs, het Pastoraal team, Toontje voor 
haar huisvlijt en de overige vrijwilligers.    
 
Carel Jungerling 
Pastoraatgroep  

 

Viering gezamenlijke BEL-kerken  
21 januari, 11.00 uur, Sint Jansbasiliek  

 
Op de eerste zondag van de ‘Week van Gebed 

voor de Eenheid van de christenen’ wordt in 
de Sint Jansbasiliek op zondag 21 januari een 

oecumenische viering gehouden van de 

gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen.  
Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor 

Nico van der Peet van de RK Parochie van 
Laren en ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de  

Protestantse Gemeente Blaricum. 
 

Het thema is: ‘Heb God lief en je naaste als 

jezelf’. Muzikale medewerking wordt verleend 
door het koor van de H. Nicolaaskerk in 

Eemnes onder leiding van  Wim van Geffen en 
op het orgel speelt Bas Groenewoud. Na afloop 

van de viering is er koffie en limonade en is er 
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 
U bent van harte uitgenodigd! 

 

 
 

Lief & Leed 
 

Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze 

geloofsgemeenschap. Wilt u dan ook als u 
hoort dat er iemand ziek is, dit doorgeven aan 

de pastoraatgroep of het secretariaat? Het is 
zo jammer wanneer een zieke van ons geen 

aandacht krijgt en een kaartje of bloemetje 

doet zoveel goed. 
. 

De Pastoraatgroep 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Nieuwe huurder voor de Pastorie 
 
Sinds 2014 huurde het bedrijf Fluger van de 

familie Gunnink de 1e etage van de pastorie. 
Enige maanden geleden gaven zij aan te willen 

stoppen en met pensioen te willen gaan.  

Hoewel Fluger nog een contract had tot 
november 2024 hadden wij met ze 

afgesproken dat, als er een nieuwe huurder 
gevonden zou worden, wij de overeenkomst 

zouden beëindigen. 
 

Deze nieuwe huurder hebben we gevonden in 
het bedrijf OATB van mevrouw Truus Bakker 

uit Baarn. OATB staat voor Onderwijs Advies 

en Trainingsbureau. Wij zijn blij dat we weer 
een huurder hebben gevonden voor de 

komende vijf jaar, met mogelijke verlenging 
van nog eens vijf jaar. Jan Willem Gunnink 

kon nog geen afscheid nemen van de mooie 
locatie en huurt de komende tijd nog een 

kantoortje van OATB.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Op de foto tekent hij het onderhuurcontract 
van Truus. Zie daarop ook het mooi uitzicht 

dat je hebt vanaf de eerste verdieping over de 
polder. Wij hopen dat mevrouw Bakker net zo 

enthousiast zal blijven over de ruimten als 
Fluger de afgelopen jaren was. 

 
Jos Willink 
Locatieraad                                                                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Steun uw kerk 
 
In januari doen we via de actie Kerkbalans 

weer een beroep op u om onze kerk en 
kerkgemeenschap financieel te steunen.  

 
Ons geloof, de kerkgemeenschap en het 

kerkgebouw zijn van grote waarde.  De kerk 
verbindt en roept op tot vrede en verdraag-

zaamheid. Ondanks de dramatische conflicten 

op verschillende plekken in de wereld kunnen 
we de hoop op een betere wereld niet opgeven. 

Door in ons eigen doen en laten het goede 
voorbeeld geven blijven we daar aan werken.  

 
Om een vitale kerkgemeenschap te kunnen 

zijn en om onze kerk goed te kunnen 
onderhouden verzoeken wij u een financieel 

steentje bij te dragen. 

 
De Locatieraad 
 
 

 
 

 

Gerardus Christiaan Baas 
 
Gerard is geboren op 28 december 1934 in 
Linschoten. Hij was de vierde van de zes 

zonen van Jacobus Baas en Anna Petronella 

van Klooster, die uit Eemnes kwam. 
Rond 1938 verhuisde het gezin naar 

Meentweg 87 waar een boerderij werd 
overgenomen. 

In 1972 trouwde Gerard met Nanda den 
Blanken. Zij kregen 2 kinderen en later twee 

kleinkinderen. Gerard heeft het bedrijf van 
zijn ouders aan de Meentweg overgenomen en  

in 1983 volgde een verhuizing naar een 

nieuwe boerderij aan de Korte Maatsweg. 
 

Gerard is op zaterdag 2 december jongstleden 
overleden en er is in besloten kring afscheid 

van hem genomen. 
 

 

 

In dankbare herinnering 



 
 

 

 
Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  

Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 
    

    

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                    Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo    31 dec Eucharistieviering 09.00 uur G. Nijland Oudejaarsdag, samenzang 

Ma     1 jan géén viering   Nieuwjaarsdag 

Do     4 jan Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

Zo      7 jan Communieviering 10.00 uur PGV Openbaring des Heren 

Do    11 jan Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje Seniorencatechese 

Zo    14 jan Gezinsviering 10.00 uur W. Sarot Presentatie 1e Communie 

 Kidskerk 11.30 uur  Driekoningen 

Do    18 jan Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo     21 jan Oecumenische  
viering 

11.00 uur N. van der Peet/ 
J. Zeilstra 

St. Jansbasiliek in Laren 

Do    25 jan Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo     28 jan Eucharistieviering 09.00 uur J. Skiba  

Do     1 feb Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo     4 feb Eucharistieviering 10.00 uur  Mgr. Woorts,  
W. Sarot 

Vormselviering 

 

  

 
  

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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