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Mededelingen 

Nr. 2 – 14 januari 2024 
 

                                                
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 14 januari 2024 

10:00 u: Communieviering  

             Voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier  

Intenties: Hans Spek en Robert de Kroon van wie we kort geleden afscheid 

hebben genomen. 

 

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 21 januari 2024 

10:00 u: Eucharistieviering  

             Celebrant: pastor G. Nijland 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, en Hans Spek en Robert de 

Kroon van wie we kort geleden afscheid hebben genomen. 

 

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 28 januari 2024 

10:00 u: Communieviering   

              Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 

              Ecclesiakoor 

Intenties: Hans Spek en Robert de Kroon van wie we kort geleden afscheid 

hebben genomen. 

 
 

OPBRENGST COLLECTE:  

voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap, 7 januari: € 100,00 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

CHORAL EVENSONG IN MAARTENSDIJK OP 20 JANUARI 2024. 

Opnieuw kunt u weer komen luisteren en meezingen met de EVENSONG. 

Het enthousiasme van de vorige keren is voldoende aanleiding geweest 

voor Leo Fijen en Peter Steijlen om met een projectkoor aan de slag te 

gaan en op  

20 januari om 17.00 uur in de Maartenskerk te Maartensdijk 

een uitvoering van de EVENSONG te presenteren.  

Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk en vindt 

meestal plaats aan het einde van de middag of begin van de avond. 

Meestal worden de gezangen  gezongen door een koor. Vandaar de 

naam: choral evensong . 

Naast zang is er ruimte voor lezingen en een overweging. In deze 

hectische tijden is het een mooi moment van rust en bezinning. 

Om ervoor te zorgen dat ieder in de kerk zo goed mogelijk kan 

meezingen worden alle teksten op schermen geprojecteerd. 
 

U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur. 

In verband met de te verwachte drukte is het raadzaam niet te laat te 

komen. 

De toegang is vrij, maar we vragen aan het eind een vrijwillige bijdrage 

o.a. vanwege de hoge stookkosten. 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Mantel, de 

ontmoetingsruimte van de kerk.  

Graag zien we u de 20e  januari in Maartensdijk in de 

Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, 3738 EB. 

 

 

 

Bilts Filmfestival – Twaalfde Editie 
 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari is iedereen van harte welkom op het 

Bilts Filmfestival. Voor de 12e editie wordt wederom de formule 

gehanteerd: sterke films die aanzetten tot nadenken, voorstellingen die 

iets prijsgeven over ons innerlijk. De films worden kort ingeleid en na 

afloop heeft u de keuze na te praten over uw indrukken. Als vanouds is 

de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine 

bijdrage vragen. Het programma is als volgt: 
 



 

 

Vrijdag 10 februari 10.00 uur. Wonder, door Stephen Chbosky is de 

film voor de scholen van dit festival en gaat over het vraagstuk: wat 

maak je mee als je naar school gaat en er echt anders uitziet dan 

iedereen? Mooie bezetting ook met Julia Roberts en Owen Wilson. 
 

Vrijdag 10 februari 14.00 uur. In de Britse film Living spelen de 

keuzes die gemaakt worden door de onkreukbare hoofdpersoon Williams. 

Zijn dokter vertelt hem dat hij niet lang meer heeft te leven. Williams 

besluit in zijn resterende tijd vooral goed te doen. De ijzersterke 

bezetting met onder andere Bill Nighy en Aimee Lou Wood en de regie is 

door Oliver Hermanus. 
 

Vrijdag 10 februari 19.30 uur. Close (regie door Lucas Dhont) is een 

verhaal van twee tieners (Eden Dambrine en Gustav Waele) die een 

sterke vriendschap voor elkaar voelen. Het noodlot slaat toe als een van 

de jongens zich afwendt van de ander, onder de druk van zijn 

klasgenoten en de worsteling van zijn eigen gevoelens.  
 

Zaterdag 11 februari 19.30 uur.  Een Zee van Tijd (regisseur Theu 

Boermans) zit vol emotionele momenten en wordt sterk gedragen door 

Sallie Harmsen, Elsie de Brauw en vader en zoon Gijs en Reinout Scholten 

van Aschat. Het verhaalt over de levenslange nasleep wanneer een jong 

kind tijdens een zeilreis verdwijnt. 
 

De films tonen elke op eigen wijze de gevolgen van persoonlijk drama. In 

Wonder de gevolgen van anders-zijn, in Living, Een Zee van Tijd, en 

Close gaat het over verlies. De films laten allemaal iets van de menselijke 

veerkracht zien. 

Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij 

vragen kunt u e-mailen naar p.terheggen57@yahoo.com. Deze 12e editie 

van het Bilts Filmfestival wordt wederom mede mogelijk gemaakt door 

sponsoring van Tap DELA en de Bilthovense Boekhandel. Locatie 

Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.   
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