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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

SPECIALE NIEUWSBRIEF 
Februari 2024  

 

 

 

 

 

IS ER NOG TOEKOMST VOOR ONZE KATHOLIEKE 
GELOOFSGEMEENSCHAP IN DE BILT? 

 

Op 11 november hebben zo’n 25 actieve leden van onze geloofsgemeenschap 
met elkaar gebrainstormd over de toekomst van onze kerk in De Bilt. De 

locatieraad en de pastoraatgroep hebben daartoe het initiatief genomen. Alle 
groeperingen die actief zijn in onze gemeenschap waren uitgenodigd om met 

een vertegenwoordiging daar aanwezig te zijn: de wijkcontactgroep, 
secretariaat, kosters, koren, diakens, lekenvoorgangers, kerkhofonderhoud, 

rouwgroep, Malawi-werkgroep, enz. 
 

De reden voor deze bijeenkomst was dat er een aantal knelpunten spelen die 
wij niet voor ons uit kunnen blijven schuiven en waar wij in de komende tijd 

besluiten over moeten gaan nemen. Het oplossen van de knelpunten is 
noodzakelijk voor een gezonde toekomst van onze geloofsgemeenschap in De 

Bilt. Dat moeten we samen doen. 
 

KNELPUNTEN 

Voor onze kerk en geloofsgemeenschap gaat het om de volgende knelpunten: 
 

• Alarmerend laag kerkbezoek 
De basis van ons voortbestaan is het aantal kerkbezoekers en parochianen. In 

de afgelopen 10 jaar is ons kerkbezoek naar ongeveer de helft gedaald! Na de 
corona-periode lijkt bovendien het kerkbezoek blijvend te zijn afgenomen: 

- In 2012: gemiddeld 105 kerkbezoekers per keer; 
- In 2017: gemiddeld 87 kerkbezoekers per keer; 

- In 2023: gemiddeld 47 kerkbezoekers per keer.  
Vooral kinderen en de generatie van hun ouders worden gemist. Wat is er 

nodig? Hoe kunnen we het kerkbezoek doen toenemen? 
• Ongezonde financiële situatie 

De financiële situatie van onze Michaël/Laurensgemeenschap is niet gezond. 
Over de afgelopen 10 jaar is er sprake van een financieel tekort van 

gemiddeld € 22.000,- per jaar. Door het dalende kerkbezoek en minder 

parochianen hebben we steeds minder inkomsten. Door stijgende prijzen en 
noodzakelijk groot onderhoud aan onze kerk is er komende tijd sprake van 

oplopende kosten. We teren in op onze reserves. 
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• Kosten voor groot onderhoud 
Op korte termijn is er groot onderhoud nodig aan de kerk en de pastorie, 

zoals vervangen van het dak, oplossen van lekkages, maatregelen om energie 
te besparen en verven van kozijnen. Onze begroting heeft hiervoor 

onvoldoende financiële middelen.  
• Dalend aantal vrijwilligers 

Het aantal mensen dat zich wil inzetten als vrijwilliger wordt kleiner. Er komt 

steeds meer werk op de schouders van minder mensen te liggen. Daarnaast 
zijn veel vrijwilligers ook al wat ouder. Dat maakt ons bijzonder kwetsbaar als 

geloofsgemeenschap. 
 

Bij deze nieuwsbrief vindt u overzichten van de financiën. 
 

INSTEEK VAN DE BIJEENKOMST 
Het doel van de bijeenkomst op 11 november was om deze problemen met 

elkaar te delen en te bespreken hoe wij verder willen gaan.  
Daarbij hebben wij onszelf twee vragen gesteld: 

1 Hoe willen wij samen kerk zijn; wat zoeken wij en vinden wij belangrijk? 
2 Wat is daarvoor nodig? 

Op de vergadering werd al snel duidelijk dat wij ons vooral op de eerste vraag 
moesten richten en dat die tweede vraag dan later pas aan de orde kan 

komen. 

 
VERSLAG IN HOOFDLIJNEN 

1. Hoe willen wij samen kerk zijn; wat zoeken wij en vinden wij belangrijk? 
- Velen maken zich zorgen over het feit dat kinderen (en hun ouders) en 

jongeren de weg naar de kerk weinig meer lijken te vinden. Op termijn 
betekent dit het einde van onze gemeenschap. Wat kunnen wij doen? 

- Tegengeluid: kinderen doen best mee (bijv. schoonhouden van de 
pastorie), maar hebben weinig met liturgie. 

- Wij moeten ons op meer richten dan alleen liturgie. Velen zijn overigens 
heel positief over de kwaliteit van onze liturgie. 

- Meer samenwerken met andere locaties en met bijv. de Oosterlichtkerk. 
- Zoeken naar verdieping en voeding in de kerk. Welke vormen kunnen 

wij daarvoor gebruiken? 
- Meer nadruk leggen op diaconie. Dat gebeurt al in bijv. 

schuldmaatjesproject, PCI, wijkcontactgroep en, wat verder weg, het 

Malawi-project. Maar misschien moeten we naar meer dingen zoeken. 
- Meer contact zoeken met scholen. 

- Zoeken naar meer verbinding in de gemeenschap, maar hoe? 
Centrale thema’s vinden wij: samen vieren, verbinding, verdieping, diaconie.  

2. Wat is daarvoor nodig? 
- Op termijn kunnen wij de huidige kerk niet handhaven. Ze is te groot 

voor onze gemeenschap en het onderhoud slokt onze reserves op. Maar 
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wat dan? Kleiner gebouw of een gewijde ruimte om te vieren in een 
ander gebouw? 

- Wij zullen ons breder moeten oriënteren. Waar liggen kansen? Steun 
vragen aan mensen die ervaring hebben met deze problematiek. (bijv. 

Centrum voor parochiespiritualiteit). 
 

HOE VERDER? DENK MEE! OF DOE MEE! 

Wat denkt u na het lezen hiervan? Uw mening en betrokkenheid zijn 
belangrijk! Denk mee in mogelijke oplossingen. We hebben mensen zoals u 

nodig, jong en oud, die willen meedenken en/of meewerken de toekomst als 
geloofsgemeenschap in De Bilt. Zonder nieuwe mensen houdt onze 

geloofsgemeenschap het niet lang meer vol.  
Wij moeten ons daarnaast realiseren dat wij, wanneer wij geen nieuwe wegen 

vinden, onze kerk uiteindelijk zullen moeten sluiten. Liever zouden wij onze 
reserves willen gebruiken om die nieuwe wegen in te slaan dan ze te 

gebruiken voor groot onderhoud, zolang we dat nog kunnen opbrengen. 
 

CONTACT 
Wat kunnen we doen? Heb je opmerkingen of misschien ideeën? Wil je 

meedenken? Laat het ons weten! 
- E-mail: robluijsterburg@outlook.com 

- Post: in een gesloten enveloppe aan ons secretariaat: Kerklaan 31, 

3731 EE, De Bilt, ter attentie van: Rob Luijsterburg. Op de enveloppe 
graag vermelden “toekomst kerk De Bilt” 

 
Met vriendelijke groeten, 

De locatieraad en pastoraatgroep van de Michaël/Laurens 
geloofsgemeenschap 
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Financiële resultaten Michael-Laurens 2013-2023 en begroting 2024 

 
 

 
 

 


