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DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD,  

ZONDAG 3 maart 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

              Voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier 

Intenties: Cornelis Johannes Joseph de Groot, Miny Beemer-Rake, Piet van 

der Brugge. Lida van Rooijen en Harry Leeman van wie we kort geleden 

afscheid hebben genomen. 

 

WOENSDAG 6 maart, 10:00 u: Eucharistieviering  

              Celebrant: J. Skiba 

Intenties: Piet van der Brugge. Lida van Rooijen en Harry Leeman van wie 

we kort geleden afscheid hebben genomen. 

 

VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD,  

ZONDAG 10 maart 2024 

EXTRA COLLECTE: Malawi 
 

11:00 u: Eucharistieviering  

              Celebrant: J. Skiba 

     m.m.v. Ecclesiakoor 

Intenties: Overleden ouders van den Brink-Ruizendaal, Piet van der 

Brugge. Lida van Rooijen en Harry Leeman van wie we kort geleden 

afscheid hebben genomen. 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

 

VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD,  

ZONDAG 17 maart 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE:  

voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap, 25  februari: € 145,20 

 

 

 

Witte donderdag 28 maart is de Michaelkerk DICHT 
 

In de Sint Maartenskerk te |Maartensdijk is er om 19:00 uur een 

Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland m.m.v. Ecclesiakoor. 

Als u niet in de geleg3enheid bent om er zelfstandig te komen, neem 

contact op met iemand waarvan u denkt deze parochiaan ook gaat of 

iemand weet. 

 

 

 

 

“Vastenbrief” boodschap van Kardinaal Eijk voor de 

Veertigdagentijd, deze staat op de website, voor degene die geen 

internet hebben ligt er een geprint exemplaar achter in de kerk. 

 

 

  



 

 

MALAWI EN HALFVASTEN 

Op zondag 10 maart (halfvasten – zondag Laetare) kunnen we opnieuw 

ons locatieproject van Malawi centraal stellen. Dat biedt de mogelijkheid 

om de huidige stand van zaken met u te bespreken, maar ook om het 

bomenproject verder toe te lichten. 

Nog steeds ondervindt men daar de problemen van de overstromingen, 

maar ook kunnen we de veerkracht laten zien van één van de armste 

landen. 

Graag maken we u er op 

attent dat we tijdens de 

viering ook weer 

collecteren en uit het 

bovenstaande kunt u 

afleiden dat het geen 

overbodig verzoek is, als 

we u vragen daar 

ruimhartig te geven. 

De viering is om 11.00 

uur en we zien u graag 

komen. 

  



 

 

 

 


