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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

We staan er goed voor als 

geloofsgemeenschap  

Zo blijkt uit onderstaand overzicht van Jos van 

Cleef, voorzitter Locatieraad en financieel 

geweten van onze kerk.  

Financiële terugblik op 2023 en vooruit kijken 

Onlangs hebben we het financiële jaar 2023 

afgesloten middels het opmaken van de 

jaarrekening. Met genoegen kunnen we 

stellen dat we het jaar 2023 weer financieel 

positief hebben kunnen afsluiten. 

De belangrijkste bron van onze inkomsten is 

uw bijdrage aan de Kerkbalans en het totaal 

aan collecte-gelden. Hier betalen we de 

reguliere exploitatiekosten van, zoals; 

onderhoud, energie, kosten vieringen en de 

verplichte bisdom-bijdrage evenals de afdracht 

aan de centrale parochie van Martha en 

Maria.  

Ook proberen we elk jaar geld opzij te leggen 

voor (toekomstig) noodzakelijk groot 

onderhoud. En dat is ook gelukt! Hiervoor 

hebben we een zogenoemd meer-jaren-

onderhoudsplan opgesteld. Zo zal, na de 

renovatie van De Mantel, op korte termijn de 

keuken opgeknapt kunnen worden. 

Maar in 2023 hebben we ook een legaat 

(schenking) ontvangen en de teveel betaalde 

bijdrage aan de centrale parochie terug 

gestort gekregen. 

Dit maakt dat we een aantal extra uitgaven in 

2023 hebben kunnen doen. Te denken valt aan 

het opknappen van de tuin. Dit zal in het 

voorjaar 2024 zijn vervolg krijgen. 

Ook zijn we nu in de gelegenheid om, buiten 

de reguliere exploitatiekosten, een lang 

gekoesterde wens te realiseren. We zijn heel 

druk bezig om de kerkbanken van kussens te 

voorzien. Het streven is om dit nog voor de 

Paasdagen gerealiseerd te hebben. 

De Goede Week en Pasen komen langzaam in 

zicht 

Dit jaar is de Paaswake al om 17.00 uur. Daar 

zijn we heel blij mee, want dat biedt iedereen, 

jong en oud, de kans om bij het ontsteken van 

de Paaskaars en de zegen over het Doopwater 

aanwezig te zijn. Ons Maartenskoor zal dat 

moment opluisteren met fraaie liederen. En 

Frans Zwarts zal ons als priester het Licht van 

Christus laten zien. Van dat licht leven wij. 

Laten we daarom in groten getale 

samenkomen op deze zaterdag. Er zullen ook 

de nodige gasten zijn uit andere locaties die 

geen Paaswake hebben. Zij zullen hun 

Paaskaars en hun doopwater ook laten 

inwijden door voorganger en priester Frans 

Zwarts. En laten wij als schaapsstal van Sint 

Maarten gastvrij zijn voor de gasten uit alle 

hoeken en gaten van onze parochie. En het 

mooie van dit tijdstip is ook dat we daarna 

met alle aanwezigen kunnen genieten van een 

Paasmaaltijd in de Mantel.  

Zo bijzonder als de Paaswake zal zijn, geldt dat 

ook voor Witte Donderdag. Want dan zullen 

ook  kerkgangers van de Michaël-Laurenskerk 

bij ons zijn. Hun Ecclesia-koor zal dan zingen, 

bij de herdenking van het laatste avondmaal. 

En voor het eerst in een aantal jaren zal er ook 

een priester van het pastoraal team voorgaan. 

Laten we ook dan ons beste gezicht tonen, 

zoals we dat zeker ook doen op Goede Vrijdag. 

Daar zal de hulde aan het kruis centraal staan, 

steeds weer een hoogtepunt in de 

lijdensweek. Die Goede Vrijdag wordt 

verzorgd door onze lekenvoorgangers die ook 

Eerste Paasdag voor hun rekening nemen. 

Tenslotte, Palmzondag, met pastor Jozef 
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Wissink, met Palmpasentakjes en met 

Palmpasenstokken. 

Juist in de dagen naar Pasen toe staan we ook 

stil bij onze zieken. Dat doen we als 

geloofsgemeenschap altijd al in de intenties, 

maar dat doen we ook in deze weekbrief. En 

we noemen de namen van Hanke Mekel die in 

Zorghotel De Wartburg revalideert van een 

gebroken bovenbeen, van Arie Kemp die 

herstelt na een ingreep voor een pacemaker 

en van Elly Kemp die in haar lange ziekbed 

verzorgd wordt in Elisabethpark in Lage 

Vuursche en het na de diagnose van haar 

ernstige ziekte toch lente ziet worden. We 

noemen hun namen en bidden voor hen allen. 

 

Hoe is het met de belevingstuin voor Thomashuis Maartensdijk? 

Vorig jaar waren er twee collectes voor de belevingstuin voor Thomashuis Maartensdijk. Om u op de 

hoogte te houden hoe het er nu voorstaat, wil ik u vertellen, dat we 15 maart van start gaan op de 

NLDoet dag. Dat is een dag in het hele land waar vrijwilligers centraal staan en in het zonnetje 

worden gezet. In de week die daarop volgt, gaat men aan de slag met een rolstoelpad door de tuin; 

de jeu de boules baan wordt hersteld en er komt een mooie nestschommel. Dit alles dankzij de 

collectes van de kerk, gulle donaties van vrienden van de stichting  en een grote donatie van de 

fraters van Utrecht t.g.v. hun 150 jarig bestaan. Fijn om eindelijk te kunnen beginnen. Maar we gaan 

verder. Met de inrichting en beplanting van de tuin zijn we nog  bezig. Daarom organiseren we een 

Benefietconcert. Houdt u van klassieke muziek? Bijvoorbeeld van Mozart?  Dan wordt er op 16 maart 

om 20.00 uur een concert gegeven in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk door het blazersensemble 

Overtoom.  Zij vinden het mooi om voor dit doel te spelen. De zaal is open om 19.30. De toegang is 

gratis. Na afloop wordt er gecollecteerd en is er koffie. Wilt u meer informatie? Mail dan naar 

svbvm@live.nl of bel me gewoon even.  

Vriendelijke groet, Willie van Keeken 06 30292758 

 

Vrijdag 22 maart 14.00 uur zijn alle kinderen welkom in de Mantel voor het maken van een 
Palmpasenstok. In de viering van zondag 24 maart 10.00 uur kunnen zij in een feestelijke intocht in 
de kerk hun stokken laten zien en het feest van Palmpasen kleur geven.  
Bij het maken van de Palmpasenstokken is hulp onontbeerlijk, dus (groot)ouders en anderen: 
welkom!  

 

Twee keer in drie dagen pastoor Joachim Skiba, 10 en 13 maart 

Zondag 10 maart om 09.00 uur gaat de pastoor voor in de eucharistieviering en op woensdag is hij 

eveneens present in onze Maartenskerk. Dan is de viering om 10.30 uur. Onze pastoor staat bekend 

om zijn grote betrokkenheid op de ouderen. Hij stelt vragen tijdens de viering, maakt grapjes en blijft 

na afloop extra lang om ieders verhaal met aandacht te beluisteren. Dus: als de viering voor 

sommigen komende zondag te vroeg is, woensdag 13 mei is er een herkansing. Met broodjes toe. En 

met dank aan pastoor Joachim Skiba die een groot pastoraal hart heeft. 

 

Zondag 10 maart 09.00 uur:                                           Woensdag 13 maart 10.30 uur: 
Eucharistieviering, pastoor Joachim Skiba                  Eucharistieviering, pastoor Joachim Skiba 
 
Zondag 17 maart 10.00 uur:                                            Zondag 24 maart 10.00 uur: 
Woord- en communieviering , Leo Fijen                       Eucharistieviering, Pastoor Jozef Wissink 
                                                                                               Maartenskoor Tweede collecte 
Misintenties 10 maart: Roy von Ende; Ria Kemp – Berntzen; ouders Kemp - van de Burgwal; Frans 
Smet en Frans Cornelus Smet Misintenties 17 maart: Wim Bosman; Emma Bruin – Aigner; 
Johannes van der Kaay; Dirk Klaarenbeek; ouders Kees en Lucy Thijs; Joop Uppelschoten 
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