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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Maart 2024  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

VIERINGENROOSTER 
• Zondag 17 maart, 5e zondag van de 40-dagentijd, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans 
• Dinsdag 19 maart, 10:00 gebedsviering 
 

 

• Zondag 24 maart, Palmzondag, 10:00 Woord en Communieviering, 
voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel 

• Dinsdag 26 maart, 10:00 gebedsviering 
 

• Donderdag 28 maart: Witte Donderdag, KERK IS DICHT Zie pagina 2 
van deze Nieuwsbrief. 

• Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00 gebedsviering, 
voorganger: diaken W. Kremer 

• Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, Kruisverering, 19:30 gebedsviering, 
celebrant: pastor G. Nijland 

• Zaterdag 30 maart, Paaswake, 19:30 Eucharistieviering celebrant: 
pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Zondag 31 maart, Eerste Paasdag, 10:00  
Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier 

 

• Woensdag 3 april, woensdag onder het octaaf van Pasen, 10:00 

Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba 
• Zondag 7 april, tweede zondag van Pasen, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorganger: J. Bosboom 
• Dinsdag 9 april, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 14 april, derde zondag van Pasen, 11:00 Eucharistieviering 
celebrant: Pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 16 april, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 21 april, vierde zondag van Pasen, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. vroom 
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• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 

vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
• Voorafgaand is er elke zondag om 9.45 uur het Geloofsgesprek bij KRO-

NCRV op NPO 2. 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep 

 

Witte Donderdag 
 

Zoals u in ons parochieblad M&M van maart/april kunt lezen is er in de H. 

Michaëlkerk op Witte Donderdag geen viering. De reden hiervoor is vrij 

simpel: er is geen priester van het pastorale team beschikbaar om in onze 

gemeenschap voor te gaan. De PG stelt daarom voor dat we met zoveel 

mogelijk parochianen naar Maartensdijk gaan. In Maartensdijk is een 

Eucharistieviering waarin pastor Nijland de celebrant is en pastor Nijland zal 

ook bij ons voorgaan in de viering op Goede Vrijdag, de Kruisverering, en is 

de celebrant in de Paaswake. Dus we kunnen zo het hele Paastriduüm binnen 

één parochie met één en dezelfde priester vieren. 

Iedereen wordt aangemoedigd om in eigen omgeving te informeren wie er 

een auto heeft en wie er naar Maartensdijk gaat, en op deze manier met 

elkaar mee te rijden. 

De viering in Maartensdijk begint om 19:00 uur. 

 
 

 
 

om te gedenken, overledenen in februari: 

  9 februari  mw. J.H.M. Couwenberg      De Bilt 

17 februari  mw. A.M.O. van Rooijen-van Klink     De Bilt 

17 februari  dhr. H. Leeman        De Bilt 

21 februari  mw. A.J.M. van Etten-van Boxel     De Bilt 

 

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken. 

 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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Bisschoppelijke vastenactie 

In de Veertigdagentijd vindt in de Nederlandse Kerkprovincie de collecte voor 

de bisschoppelijke vastenactie plaats. In onze gemeenschap hebben wij al 

jaren een tweede collecte voor ons Malawiproject op Zondag Laetare, 

halfvasten (dit jaar op 10 maart). Deze vervangt dan de collecte voor de 

bisschoppelijke vastenactie. 

We willen echter de bisschoppelijke vastenactie niet negeren; de bestemming 

daarvan dit jaar is nauw verwant aan ons Malawi project, namelijk 

landbouwprojecten in Zimbabwe. Deze bestaan o.a. uit het aanleggen van 

waterpunten, aanleg van gemeenschappelijke groentetuinen, installatie van 

zonnepanelen, landbouw training, etc. Ook Zimbabwe lijdt sterk onder de 

klimaatveranderingen. Daarom is besloten om met Pasen, zowel in de 

Paaswake als op Paaszondag, een tweede collecte te houden voor 

bovenstaande projecten in Zimbabwe. We noemen deze collecte dan 

Paascollecte en de opbrengst zal later overgemaakt worden naar de 

bisschoppelijke vastenactie. 

Voor beide collectes, dus zowel Malawi als de Paascollecte, zal een QR-code 

aangemaakt worden die u kunt gebruiken voor uw bijdrage. Beide collectes 

zijn van harte bij u aanbevolen! 

De pastoraatgroep 
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Onderhoudsrooster Kerkhof 2024 
 

Tot op heden lukt het om met een groep van vrijwilligers te zorgen voor het 
onderhoud van het kerkhof. Iedereen is welkom voor één uur of de hele 

ochtend; er zijn zowel fysiek lichte als zwaardere taken. Tijdens het 

kerkhofonderhoud worden de gemeenschappelijke delen zoals de paden, de 
heggen en het grasveld onderhouden. 
 

De grafrechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van 

hun graf, behalve als ze een onderhoudscontract bij de kerkgemeenschap 
hebben afgesloten. 

Neem contact op met het secretariaat voor vragen rond het onderhoud van 
het kerkhof. 

Wil je gebruik maken van ons gereedschap voor je graf, kom dan op die 

zaterdag ochtenden erbij. 
 

De vrijwilligerswerkgroep komt tussen 9 en 12 uur op de zaterdag ochtenden 

bij elkaar. 
Hiermee het rooster voor de bijeenkomst voor 2024: 

 

Kerkhof 

Onderhoud 

Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

 16 6 18 15 13 31 14 26 23  

 
 

16-03: Heggen snoeien / materiaal 
voorbereiden 

23-11: Bladruimen / jaarafsluiting 
 

Het kerkhofonderhoud zal steeds meer de 

verantwoordelijkheid van de  
gemeenschap en van de grafrecht- 

hebbenden worden. Soms willen we 

bovendien informatie delen. Jammer genoeg 
wordt het steeds moeilijker om  

grafrechthebbenden te bereiken. 

Hiermee het verzoek om als 

grafrechthebbende je contactgegevens bij 

het secretariaat te actualiseren (Tel.: 030-

2200025 (bereikbaar op donderdagochtend) 

of: info@katholiekekerkdebilt.nl ) 
 

Werkgroep kerkhofbeheer 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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35 jaar Ecclesiakoor 

 –  
Een terugblik aan de hand van onze muziek…. 

 

‘I will sing with the spirit….’ is één van de vele liederen uit het Ecclesiakoor 

repertoire. Een lied dat laat horen waar het koor al 35 jaar voor staat: enthousiast 
zingen en met die zang de zondagsvieringen opluisteren.  
 

Op 1 april 1989 werd het Ecclesiakoor De Bilt/Bilthoven officieel opgericht. Pastor 
Wilfred Kemp, werkzaam voor Laurens- en Michaelkerk, en dirigent Herman 
Paardekooper zagen het wel zitten om een nieuw koor te vormen. En zo is het 

gegaan. Het Ecclesiakoor was een feit en startte met diverse leden van het 
voormalige Michael jongerenkoor, er kwamen andere koorleden bij en er werd 

gestudeerd op een geheel nieuw repertoire: nieuwe Nederlandse liturgische muziek 
die zijn oorsprong kende in de Amsterdamse Studenten Ekklesia. Het koor zong 
afwisselend in de Laurenskerk aan de Melkweg en de Michaelkerk aan de Kerklaan.  
 

‘Vriendschap en liefde’. De titel van een ander lied, speciaal geschreven voor ons 25-
jarig jubileum door één van de koorleden en op muziek gezet door onze huidige 

dirigent Peter Steijlen. Vriendschap en liefde zijn woorden die bij het koor passen. 
Door de jaren heen zijn binnen het koor vele vriendschappen ontstaan, en met de 

tijd zijn deze ook hechter geworden. Elke dinsdag treffen we elkaar voor de repetitie 
én voor de minstens zo belangrijke pauze om gezellig even bij te praten. Het is zoals 
op website staat vermeld: ‘Bij het Ecclesiakoor gaan een behoorlijk zangniveau én 

gezelligheid samen!’ 
 

‘Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken’ – Herkent u de woorden? 

Het is het eerste lied in onze map en tevens een van de vele openingsliederen. Het is 
een lied geschreven in ‘de derde taal’ zoals Huub Oosterhuis dat zelf ooit zo uitlegde 
tijdens een lezing. Het Ecclesiakoor zong, zeker in de begintijd, en zingt veel werk 

van Huub Oosterhuis. Deze nieuw liturgische gezangen waren zeker niet altijd 
gemakkelijk te begrijpen teksten. Voor een goede uitvoering moest dan ook 

regelmatig flink gestudeerd worden. Door de jaren heen is het repertoire regelmatig 
herzien en vernieuwd. Binnen het koor zijn hiervoor de muziekcommissie en de 
tekstgroep actief. Daarnaast zet de tekstgroep zich in om voor elke viering waarin 

het koor zingt, een keuze van liederen te maken die passen bij de lezingen en 
thematiek van de zondag. En gelukkig horen we regelmatig na de viering waardering 

van de kerkgangers!  
 

‘May the road rise to meet you, may the wind be ever at your back, may the sun 
shine warm upon your face, and the rain fall soft upon your fields’ – Woorden uit het 

lied ‘Irish blessing’, een zegenlied. Zegen voor alle mensen waar we regelmatig om 
zingen aan het einde van een viering. Laten we hopen dat het Ecclesiakoor nog een 

tijd met ons meegaat, hartverwarmende liederen blijft zingen, en zo vriendschap en 
liefde blijft uitstralen, en doorgeven naar ieder die dat graag wil horen!  
 

Op zondag 14 april viert het Ecclesiakoor haar 35-jarig jubileum. We verzorgen dan 

de muziek tijdens de viering om 11:00 uur. Na afloop van de viering hopen we dat 
veel kerkgangers nog even blijven om te genieten van een muzikale toegift en iets 

lekkers bij de koffie!  
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

UITNODIGING VOOR CHRISMAMIS 2024 IN APELDOORN 
  

De jaarlijkse Chrismamis voor het 
Aartsbisdom Utrecht vindt in 2024 

plaats op woensdag 27 maart, zoals 
gebruikelijk in de Onze Lieve 

Vrouwekerk te Apeldoorn 
(Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 

uur). De Chrismamis is een viering 
voor het gehele bisdom. In zijn 

uitnodiging voor de Chrismamis 
schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het 
is een hoogtepunt in het kerkelijk 

jaar, mede omdat wij dan met 
vertegenwoordigers van al onze 

parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer. Iedereen is bij deze 
viering welkom.” 

De uitnodiging is gestuurd aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in 
het Aartsbisdom Utrecht, de parochiebesturen, locatieraden en 

pastoraatsgroepen en aan de diaconaal assistenten en de catechetisch 
medewerkers. Tot hen richt kardinaal Eijk “het vriendelijke verzoek om vanuit 

elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te 
komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.” 

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook 
die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk 

gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Bovendien 
vernieuwen tijdens de Chrismamis de priesters hun wijdingsbeloften. 

Evenals vorige jaren worden de vertegenwoordigers van alle locaties uitgenodigd 

om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn en de Kledingbank van 
de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn. “Er is in het bijzonder behoefte aan 

sokken, ondergoed en handdoeken,” schrijft kardinaal Eijk. Voorafgaand aan de 
viering kan een en ander worden afgegeven in het portaal van de kerk. 

In het portaal zal ook een speciale tafel staan waar de HH. Oliën kunnen worden 
afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Het Aartsbisdom 

zorgt voor een goede verbranding van de HH. Oliën die niet meer gebruikt zullen 
worden. 

De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis 
geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Kardinaal Eijk: “Het zal 

per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oliën worden meegenomen 
door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.” 

Vóór de viering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen. Hiervoor zijn van 18.00-18.45 uur priesters beschikbaar tussen het 

hoogaltaar en het priesterkoor van de kerk. 
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DRIE NIEUWE PRESENTATOREN VOOR HET GELOOFSGESPREK OP 

ZONDAGOCHTEN 
  

Het KRO-NCRV programma 

Geloofsgesprek wordt vanaf 
zondag 3 maart door drie 

nieuwe gezichten 
gepresenteerd. Willien van 

Wieringen, Roderick 
Vonhögen en Michael-
Dominique Magielse nemen 

het stokje over van drijvende kracht Leo Fijen, die deze zondagmorgengesprekken 
sinds 2010 voerde. 
 

Van Wieringen, Vonhögen en Magielse wisselen elkaar wekelijks af en zijn vanaf 
zondag 3 maart om 09:45 uur te zien in Geloofsgesprek bij KRO-NCRV op NPO 
2. Reinder van Dijk, producent Levensbeschouwing KRO-NCRV: ‘Vanaf 3 maart 

geven we het Geloofsgesprek een vertrouwde, maar tegelijk vernieuwde draai. We 
blijven de wekelijkse getuigenissen van persoonlijk geloof vóór de Eucharistieviering 

brengen, maar nu met drie nieuwe presentatoren. Deze gezichten staan voor de 
veelkleurigheid van het katholieke geloof in Nederland: mediapriester Roderick 
Vonhogen, theoloog Willien van Wieringen en kloosterling/dominicaan Michael 

Dominique Magielse. We hopen dat hun verhalen opnieuw mensen zullen inspireren 
over hoe het geloof ons door het leven draagt, juist in de huidige samenleving.’ 
 

Presentatoren 
Willien van Wieringen is neerlandicus en theoloog. Ze studeerde vanaf 1994 
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en studeerde in 

1999 af bij Bijbelwetenschappen. In 2007 promoveerde ze aan de Universiteit van 
Tilburg met haar proefschrift Delila en de anderen. Van 2009 tot 2017 was ze gast-

onderzoeker op het gebied van exegese van het Eerste Testament aan de Katholieke 
Theologische Universiteit in Utrecht. Ze heeft van 1998 tot 2017 gewerkt als 
communicatiemedewerker bij bisdom Rotterdam. Sinds 2009 is ze docent Oude 

Testament en Hebreeuws aan Fontys Hogeschool in Utrecht. Daarnaast is ze de 
dirigent van middenkoor Incanto in de Nicolaaskerk in Zoetermeer en schrijft ze in 

samenwerking met anderen liturgische liederen. 
 

Roderick Vonhögen is mediapriester, online programmamaker, podcaster, spreker en 

mediadeskundige. Hij studeerde filosofie, theologie en communicatie in Louvain-la-
Neuve, Brussel, Utrecht en Rome. Op 27 januari 1996 was zijn diakenwijding en op 
19 oktober 1996 zijn priesterwijding. Beide ontving hij van kardinaal Simonis. 

Vonhögen is priester van het Aartsbisdom Utrecht, en assisteert naast zijn 
mediawerk in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Tussen 

2009 en 2021 presenteerde hij de tv-programma’s Katholiek Nederland TV en 
Roderick zoekt licht, uitgezonden door RKK en later door KRO-NCRV. 
 

Michael-Dominique Magielse trad in 2015 toe tot de Orde der Predikers, gesticht door 
de H. Dominicus. Hij voltooide zijn noviciaat in Cambridge en legde zijn kleine 

professie af in 2016, gevolgd door zijn eeuwige professie in 2019. Sinds augustus 
2018 woont Magielse in de dominicanencommuniteit van Rotterdam, waar hij sinds 
2022 ook prior is. Hij woont daar met zes medebroeders. Magielse is ook 
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studentenpastor van een internationale gemeenschap in Rotterdam. Vóór zijn 
religieuze leven was Magielse werkzaam als nieuwslezer bij de NOS-radio, als voice-

over van Zembla (VARA) en als verslaggever, nieuwslezer en eindredacteur voor 
radio- en televisieprogramma’s van RTV Utrecht. De laatste jaren combineerde hij 
zijn journalistieke werk met de deeltijdopleiding Bovendonk, de priesteropleiding 

voor mannen met een late roeping. In 2020 werd hij tot priester gewijd. 
 

Het Geloofsgesprek dient als context voor de aansluitende live uitzending van de 

eucharistieviering. Elke zondagmorgen wordt een katholiek geïnterviewd over zijn of 
haar geloof. Welke rol speelt dat geloof in het dagelijkse leven van deze persoon? Op 

welke manier troost het, inspireert het, zet het in beweging? 
 

Geloofsgesprek, elke zondag om 09.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. 

 

 

BEZINNING      
 

NIET  TE  KOOP 

De mooiste dingen in het leven 

kun je niet kopen 

omdat ze onbetaalbaar zijn 

een fijne vader en moeder 

’n toffe broer of zus 

een gezellige dag thuis 

de warmte van vriendschap 

een ruzie die wordt bijgelegd 

het gevoel dat je echt meetelt thuis of op school  

de zon na dagenlange regen  

iemand die van je houdt  

tranen van vreugde  

een schouder om tegen aan te huilen  

ogen die je begrijpen  

een hand op je schouder  

iemand die kan zwijgen  

vergeving na een stommiteit  

genieten van de stilte en de natuur  

een mooie zonsondergang  

vertrouwen krijgen en geven  

iemand die ziet dat je iets scheelt  

de glimlach van een onbekende  

weten dat er toch een goede God bestaat  

iemand die blij is dat je komt  

een onverwachte brief  

een gesprek dat oplucht  

stille aanwezigheid bij verdriet  

weten dat je verwacht wordt  

geloof in het leven. 
 

     Onbekend  
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HEILIGEN 
 

Patrick van Ierland   17 maart   
 

Hoe leg ik bij de heidenen de Drie-eenheid uit? Voor 

die vraag zag Patricius van Ierland zich gesteld. Hij 

keek eens rond, zag een klavertje-drie en wist aan 

de hand van dat eenvoudige plantje deze moeilijke 

theorie te verklaren. Daarom is het klavertje-drie nu 

nog steeds het nationale symbool van Ierland. Saint 

Patrick’s doen en laten zou nog meer gevolgen 

hebben voor dit katholieke eiland: dat er geen 

slangen voorkomen zou ook aan hem te danken zijn. 

 

Hoe een heilige een heel land en een heel volk kan 

beïnvloeden, dat is het verhaal van de missionaris 

Patricius. Hij kwam uit het deel van Brittannië dat 

onder invloed stond van de Romeinen. Vandaar zijn Latijnse naam. Maar hij is 

veel bekender geworden onder de hem door de Engelsen gegeven naam 

Patrick. 

 

Zijn leven begon niet prettig, maar wel avontuurlijk. Op zestienjarige leeftijd 

namen Ierse plunderaars hem gevangen. Patrick werd slaaf in Ierland en 

leerde daar de Keltische taal. Na zes jaar wist hij te ontsnappen naar Gallië 

(Frankrijk). Daar trad hij toe tot een kloosterorde en bracht het vervolgens 

tot bisschop. Het staat vast dat hij een tijdje in Tours en in Rome is geweest. 

Op last van paus Coelestinus I moest hij in 432 terug nar Ierland om de 

bevolking te kerstenen. De missionaris zal wel niet hebben staan trappelen, 

maar hij ging en zijn missie werd een groot succes. Hij kreeg het voor elkaar 

dat de Ieren in de vijfde eeuw zijn overgegaan op het christendom. Bij zijn 

werk ondervond hij vooral tegenspoed van de druïden. In Armagh vestigde hij 

zijn bisschopszetel en daarmee kreeg het christelijke geloof voor het eerst 

letterlijk vaste voet op Ierse bodem. In 461 moet hij in Saul (bij Belfast) zijn 

overleden. Andere bronnen plaatsen deze gebeurtenis overigens wat later in 

de vijfde eeuw. 

 

Op schilderijen en devotieprentjes vereeuwigde heilige Patrick is gehuld in 

kledij van een bisschop. Zijn attributen zijn het klavertje-drie en slangen aan 

zijn voeten. Als de Ieren zich lieten dopen, zou hij alle giftige dieren van het 

eiland verdrijven. Aldus geschiedde en het volksgeloof is er heilig van 

overtuigd dat daarom sindsdien geen slang meer in het wild in Ierland is 

gesignaleerd. Kenmerkend is het beeld waarop hij met een staf in de grond 

prikt. Dit verwijst naar het vagevuur van de heilige Patricius, een in de 



 
10 

 

 

Middeleeuwen zeer bekend begrip. Om de gelovigen aan te sporen tot 

boetedoening en berouw liet hij hen kennismaken met de verschrikkingen van 

het vagevuur. Toen hij met zijn staf in de grond stootte, laaiden de vlammen 

hoog op. Goed hoorbaar was het geweeklaag. 

 

Van Patricius van Ierland zijn twee aan hem toegeschreven werken bewaard, 

waaronder een soort autobiografie. Door een beroep te doen op de 

bemiddeling van Patrick konden nabestaanden bidden dat een gestorvene 

eerder uit het vagevuur werd verlost. Hij werd ook aangeroepen tegen de hel. 

De heilige Patrick is de patroon van het zeer katholieke Ierland en van de 

Ieren (‘Paddies’ naar Patrick). Eenmaal in hun leven beklimmen Ieren de 

heilige berg Croagh Patrick; zondaars doen dit barrevoets. De laatste zondag 

van juli is het hoogtepunt van deze bedevaart. 

De zeventiende maart is voor alle Ieren waar ook ter wereld ‘Saint Patrick’s 

Day’, een feestdag die intens wordt gevierd en wordt onderstreept met het 

dragen van de shamrock, het klaverblad, op de kleding. Met de komst van 

steeds meer Irish pubs in Nederland en Vlaanderen, kun je hier ook ‘Happy 

Saint Patrick’ horen. 

 

De oorspronkelijk Latijnse familienaam Praticius (van edele geboorte) werd 

door de Kelten verbasterd in ‘Pothraige’ en later in ‘Padraig’. Patrick is de 

Engelse variant. Van Patricius zijn verder afgeleid: Patrik, Patrice, Pat, Patty 

en Patricia. 

 
(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade) 

 


