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Mededelingen
Nr. 11 - 17 maart 2024

Collecte eigen kerk

VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJID
ZONDAG 17 maart 2024
10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, en Lida van Rooijen en Harry
Leeman van wie we kort geleden afscheid hebben genomen.

DINSDAG 19 MAART, 10:00 gebedsviering

PALMZONDAG, ZONDAG 24 maart 2024
10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, Maria Catharina La Poutre.
Lida van Rooijen en Harry Leeman van wie we kort geleden afscheid
hebben genomen.

GOEDE VRIJDAG, 29 maart 2024
15:00 Kruisweg meditatie
Voorganger: diaken W. Kremer

19:30 Kruisverering
Celebrant: pastor G. Nijland


http://www.katholiekekerkdebilt.nl/

PAASWAKE, 30 april 2024
Celebrant: pastor G. Nijland
Ecclesiakoor

PAASZONDAG, 31 april 2024
10:00 u: Woord en communieviering
Voorganger: 1. Elsevier

OPBRENGST COLLECTE:
voor onze Michaél-Laurens geloofsgemeenschap 10 maart: € 260,30
Malawi € 1640,65

Oproep schoonmaken kerk woensdag 20 maart van 9-12 uur.

Een flinke schoonmaak van de kerk voor Pasen is hard nodig. We willen
de vloeren en banken maar ook de kapel en sacristie weer eens flink
onder handen nemen. Er zijn ook lichte werkzaamheden zoals poetsen
van kandelaars e.d. Als u woensdag 20 maart a.s. tussen 9 en 12 uur een
uurtje of misschien een paar uurtjes wilt helpen in de kerk, graag!

Witte donderdag 28 maart is de Michaelkerk DICHT

In de Sint Maartenskerk te Maartensdijk is er om 19:00 uur een
Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland m.m.v. Ecclesiakoor.

Als u niet in de gelegenheid bent om er zelfstandig te komen, neem
contact op met iemand waarvan u denkt deze parochiaan ook gaat of
iemand weet.

“Vastenbrief” boodschap van Kardinaal Eijk voor de
Veertigdagentijd, deze staat op de website, voor degene die geen
internet hebben ligt er een geprint exemplaar achter in de kerk.



