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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Het is groot feest, komt allen zondag om 

10.00 uur naar de kerk van Sint Maarten. We 

vieren een nieuw begin met prachtige 

kussens op alle banken, nieuwe togen voor 

lectoren, bloeiende tulpen in een 

heringerichte tuin en geweldig mooi 

gerenoveerde keuken.  

Terwijl heel katholiek Nederland kreunt onder 

de krimp van tegenvallende financiën en 

teruglopend kerkbezoek, kan het niet op in de 

geloofsgemeenschap van Sint Maarten. We 

doen samen iets dat echt uniek is in kerkelijk 

Nederland. We durven te investeren in 

vernieuwingen. Na nieuwe gordijnen, nieuwe 

stoelen en nieuwe tafels in De Mantel, na de 

smaakvolle herinrichting van onze tuin en na 

de prachtige tulpen die daar bloeien, hebben 

we er nog een schepje bovenop gedaan de 

afgelopen weken. De keuken ziet er weer als 

nieuw uit en is in twee dagen keihard werken 

door Kees van Rooijen en Evert Boshuis 

omgetoverd tot een lust voor het oog. Dat is al 

een groot compliment waard. Maar er is 

meer. Want in de afgelopen maanden hebben 

Sonja Cornelissen en Loes Posthumus een 

monsterklus geklaard, met tien nieuwe en 

smaakvolle togen voor alle lekenvoorgangers, 

lectoren en onze misdienaar Marco.  

Het plaatsen van de kussens werd donderdag 

gerealiseerd, zomaar overdag, tussen 11.00 

uur en 14.30 uur, alsof het niets was. Maar 

het is alles, want met de kussens zijn we 

helemaal klaar om iedereen van Sint Maarten 

en onze gasten te ontvangen en werkelijk 

gastvrijheid te bieden. Niemand hoeft meer 

zijn of haar eigen kussens mee te nemen, we 

zitten tot in lengte van jaren superzacht, oud 

en jong. We mogen heel trots zijn dat we er 

nu zo mooi bij zitten en we willen hier heel 

veel dank zeggen aan Jos van Cleef en Jellie 

Klaver die dit kunststukje hebben geklaard. En 

natuurlijk konden zij dit doen, met behulp van 

donaties en gezond financieel beleid van onze 

penningmeester nu, Jos van Cleef, en onze 

budgethouder toen, Loek Fonkert. Een diepe 

buiging voor jullie omdat jullie ons de 

budgettaire ruimte hebben geschonken om 

deze kussens financieel mogelijk te maken. 

Wie kan er in deze tijd van krimp en gesloten 

kerken zeggen dat het feest is, vier in één: de 

tuin, de keuken, de togen en de kussens. Daar 

mogen we zondag best even bij stil staan, dat 

mogen we vieren, in een viering met het 

Maartenskoor. Daarom de oproep: kom naar 

de viering om 10.00 uur en vier het feest van 

onze geloofsgemeenschap mee, tijdens de 

viering en ook daarna in De Mantel. 

--------------------------------------------------------------  

Terugblik op feestelijke muzikale vertelling 

van het Paasverhaal op zondagavond 7 april 

Veertien jongeren die prachtig muziek 

maakten en ieders hart raakten, een priester 

en catecheet die de liederen verbonden met 

bezielende teksten, kaarsjes die in de stilte 

van het donker brandden: kortom het was een 

betoverende avond, voor veel mensen uit ons 

midden, maar ook voor veel Maartensdijkers 

die normaal nooit in onze kerk komen. En ze 

wisten één ding zeker: ze komen zaterdag 30 

november weer voor de muzikale vertelling 

van het kerstverhaal, als begin van de Advent, 

om 17.00 uur in de middag. Reserveer deze 

datum in ieders agenda. Op 7 april zaten er al 

meer dan 100 mensen in de kerk, op 30 

november kan het wel eens heel druk worden.   
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Opbrengst Vastenactie 2024 

Zoals u gemerkt hebt werd er de afgelopen 

vastenperiode op diverse zondagen een 

tweede collecte gehouden. Enerzijds was er 

de collecte voor de bisschoppelijke 

vastenactie die maar liefst  € 309,65 opbracht. 

Vanuit de werkgroep van onze parochie was 

er dit jaar gekozen om extra aandacht te 

vragen voor Stichting Seppe, als actie dichtbij 

huis. Stichting Seppe is genoemd naar het 

ongeneeslijk zieke jongetje Seppe uit 

Hollandsche Rading. In de weekbrief en tijdens 

de themaviering van begin maart was hierover 

ook extra informatie . Deze collectes brachten 

samen €511,20 op en nog een extra gift van 

€50,00. Ook werden er koeken verkocht, 

speciaal voor dit doel gebakken door Bakery 

Coffeelicious uit Dordrecht. De helft daarvan, 

een bedrag van €291,00 ging ook naar 

Stichting Seppe. Een totaal bedrag dus van € 

852,20. De stichting is erg blij met deze 

opbrengst en wil U bedanken hiervoor. Het 

was een mooie actie. Namens werkgroep Kerk 

en Samenleving, Mieke en Isabella. 

--------------------------------------------------------------  

Uitnodiging voor de seniorenviering op 

woensdagmorgen 1 mei om 10.30 uur in de 

Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt.  

Pastoor J. Skiba gaat voor in de viering, het 

koor Memento zal zingen. Tijdens de viering is 

er gelegenheid voor wie dat wil om het 

Sacrament van de ziekenzalving te 

ontvangen. Het kan u troost en bemoediging 

geven. 

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en na te praten bij de koffie of 

thee in de ontmoetingsruimte. Voor 

informatie kunt u bellen met Monique Fijen, 

213945 of 06-20962840. 

--------------------------------------------------------------  

2 mei Tafel van Sint Maarten 

U kunt zich weer aanmelden voor een 

gezellige maaltijd via 06-83076407.  

--------------------------------------------------------------  

Hemelvaart 9 mei 
Dit jaar is er op Hemelvaart 9 mei geen viering 
in onze Maartenskerk. 
Met enkele mensen hebben we een alternatief 
bedacht om toch iets te ondernemen wat in 
het teken staat van Hemelvaart. 
Een wandeling, in stilte, in alle vroegte ( tussen 
8 en 10 uur), meditatief, met momenten van 
gebed/bezinning, afsluitend met eenvoudige 
ontbijt. 
Bij goed en redelijk weer allemaal buiten, in de 
natuur, in de buurt. 
Rekening houdend of u nog goed mobiel en fit 
bent, of  minder mobiel, willen we 
toch  proberen om voor ieder het mogelijk te 
maken mee te lopen.  
Het is wel nodig om u alvast op te geven. Dat 
kan per mail op isagoso@hotmail.com. 
Heeft u vragen, stel ze gerust na de viering bij 
het koffie drinken. 
Isabella Goossens  

--------------------------------------------------------------  

Belangrijke mededeling: we gaan weer op 

reis, van 4 tot en met 7 november. 

We zullen weer overnachten in Denekamp, bij 

de Indonesische zusters. En we blijven in eigen 

land. Het reiscomité, bestaande uit Jellie 

Klaver, Ineke Geurtsen, Jos van Cleef, Lia Thijs 

en Sonja Cornelissen zal binnenkort met 

nadere informatie komen. Voor nu belangrijk: 

noteer alvast in uw agenda, 4 tot en met 7 

november. 

Zondag 21 april 10.00 uur:              Zondag 28 april 10.00 uur:       Zondag 5 mei 10.00 uur: 
Woord- en communieviering         Woord- en communieviering   Themaviering 
An Kolfschoten                                  Anton Sonderman                      Isabella en Gea 
Maartenskoor 
Misintenties 21 april: Johannes Bitter; Pim Bolck; Wim Bosman; Cees Miltenburg; Wim van 
Rijkom; Tiny van Stralen – Oudejans; Joop Uppelschoten; Ben Woorts 
Misintenties 28 april: Theo en Boukje Andringa – Brattinga; Emma Bruin – Aigner; Johannes van 
der Kaay; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; Jan en Mieke van Lijden - ter 
Heerdt; ouders Stornebrink - Korrel 

 


