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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Augustus 2024  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

VIERINGENROOSTER 
• Zondag 18 augustus, 20e zondag door het jaar, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorganger: J. Bosboom 
• Dinsdag 20 augustus, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 25 augustus, 21e zondag door het jaar, 10:00 Woord en 
Communieviering, voorganger: W. Eurlings 

• Dinsdag 27 augustus, 10:00 gebedsviering 
 

• Zondag 1 september, 22e zondag door het jaar, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: J van Gaans en K. van Gestel, m.m.v. 
Ecclesiakoor 

• Woensdag 4 september, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. 
Skiba 

• Zondag 8 september, 23e zondag door het jaar, 9:00 Eucharistieviering, 
celebrant: pastor G. Nijland 

• Dinsdag 10 september, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 15 september, 24e zondag door het jaar, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Koor 
Intermezzo 

• Dinsdag 17 september, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 22 september, 25e zondag door het jaar, 10:00, Oecumenische 

viering, voorgangers: ds. W. van Laar en diaken W. Kremer, m.m.v. 
Ecclesiakoor 

 

 
 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 

 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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  om te gedenken, overledenen in juli 
 

30 juni dhr. J.H. Kencke   Bilthoven 

   1 juli mw. W.M. Bijnsdorp  De Bilt 

   9 juli dhr. P.A.A.M. de Roy  De Bilt 

 20 juli mw. L.C.J. Grijpma  Bilthoven 
 

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken. 
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Zaterdag 14 september  12.00 – 17.00 uur  Michaëlkerk De Bilt 
 

Middag rondom vrede 

Voorafgaand aan de vredesweek van 15 t/m 22 september willen wij onze 

kerk op zaterdagmiddag 14 september openstellen rondom het thema vrede. 

Iedereen die wil, kan onze kerk bezoeken voor een moment van ontmoeting, 

een gesprek over vrede en bezinning en om creatief bezig te zijn. 

Gesprekken 

De gesprekken over vrede wordt begeleid door twee jongeren van Deel De 

Duif. 

Deel de Duif is een initiatief gestart door twee Islamitische en twee Joodse 

jongeren naar aanleiding van de escalatie van geweld in het Midden-Oosten 

sinds 7 oktober 2023.  

Hierop hebben de vier jongeren de handen ineen geslagen om samen een 

vuist te maken tegen polarisatie, antisemitisme en moslimhaat online en 

offline.  

De hoofdactiviteiten van Deel de Duif op dit moment kunnen als volgt worden 

samengevat: 

• Mengen in publiekelijk debat om op te roepen tot dialoog, verbinding 

en saamhorigheid door middel van media-optredens en gesprek met 

politici en bestuurders. 

• Gastlessen geven op scholen en in panels op podia bij universiteiten. 

• Organiseren van dialoogavonden met name gericht op jongeren. 

 

Er is drie keer ruimte voor een gesprek:  

13.30 uur,  

14.30 uur en 

15.45 uur. 

Het aantal deelnemers per gesprek zal 

rond de 25 kunnen zijn.  

Wanneer u mee wil doen vragen wij u 

om bij de begintijd aanwezig te zijn. 
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Creativiteit 
 

Daarnaast is in Rotterdam het project Vouw De Duif ontstaan, 

waar wij ons graag bij aansluiten: www.vouwdeduif.nl   

                                                                                                              

We willen die zaterdagmiddag de bezoekers uitnodigen om een 

duif te vouwen met een vredeswens. Om te delen, om op een 

speciale plek achter te laten.  
 

 

 

Onze volgende vredesactiviteit zal zijn op 1 januari, Werelddag voor 

de Vrede. 

 

 

 

 

Aanvangstijden vieringen op zondagmorgen 

Met ingang van september zullen de vieringen op de tweede zondag van de 

maand in de regel om 9:00 uur beginnen. We hebben een jaar lang de 

viering op deze tweede zondag om 11:00 uur gehad, maar nu dus vanaf 

september om 9:00 uur, weer voor een jaar. De eerste zondag waarop dit 

geldt zal zijn zondag 8 september. Dan is er om 9:00 uur een 

Eucharistieviering waarin pastor Nijland de celebrant is. 

We realiseren ons dat dit vroege tijdstip voor velen van u soms vervelend is, 

maar het is de enige manier waarop ons pastorale team met de huidige 

bezetting in alle gemeenschappen van de Martha en Mariaparochie en die van 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort minstens éénmaal per maand een viering 

kan verzorgen. Om ervoor te zorgen dat u toch regelmatig een 

Eucharistieviering kunt meevieren is er iedere eerste woensdag van de maand 

een Eucharistieviering. Deze begint om 10:00 uur en pastoor Skiba is de 

celebrant. Iedereen is hierbij van harte welkom! Woensdag 4 september is de 

eerstvolgende. 

Let u vooral ook op het rooster van de vieringen in het Parochieblad en in de 

weekmededelingen. Ook in de Nieuwsbrief wordt altijd een overzicht van de 

vieringen in de komende maand gegeven. 

Irene Elsevier  
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MALAWI: Een band van 40 jaar  
 

Beste mensen  
Wat is het bijzonder dat we in oktober vieren dat we al 40 jaar contact hebben met 
onze vrienden in Malawi.  

Daarom in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. En dan blijft de 
vraag of je überhaupt kunt vaststellen wat het belangrijkste is geweest, want in 

wezen is iedere gebeurtenis belangrijk!  
 

1983  
Het is eind 1983 als in het parochiebestuur het idee wordt 

geopperd om een eigen missieproject te zoeken, dat kleinschalig is 
en daardoor nabij. Kort daarop treffen we dokter Elly Holtrust in de 
kerk, tijdens haar vakantie in Nederland. Zij is net terug uit Malawi 

en verneemt het idee. 
 

Heel concreet beveelt ze een kleine 
missiepost in Neno in de rimboe van 

Malawi aan. En zo start een 
briefwisseling met zuster Ernestina 

Kamalo en is onze vriendschapsband 
geboren. Het toenmalige 
Laurensparochiebestuur wil dat er ieder jaar  

f 2500.- beschikbaar komt voor dit project.  
Een werkgroep gaat ermee aan de slag en zal fondsen 

daartoe gaan werven.  
Wat daarna gebeurt is eigenlijk onvoorstelbaar: de Laurensparochie omarmt het 
project en via allerlei acties (o.a. tombola, fietstocht, steentjesdag) bouwt de 

gemeenschap de vriendschapsband uit.  
 

2002-2009-2019  

Wanneer in 2002 een bezoek gebracht wordt aan Malawi en 
de kennismaking in levende lijve plaatsvindt, geeft dat het 

project opnieuw een boost. Dat wordt nog eens versterkt 
na het bezoek van zuster Bernadette aan onze parochie in 
2005. Als in 2009 de zusters van het eerste uur, zuster 

Ernestina en zuster Margaret, bij het 25-jarig bestaan van 
het project 14 dagen op bezoek komen, is dat wel de 

bekroning van onze band met Malawi. Na een bezoek in 
2019 krijgt het project weer een nieuwe impuls met de 

ondersteuning van een school en een landbouwproject.  
 

2024  

Terugkijkend zien we dan ook dat het toegezegde bedrag van f 2.500,- vele malen is 
overschreden en dat we in de afgelopen 40 jaar meer dan € 500.000.- bijeen hebben 
gebracht. Uw hulp blijft nodig, want we krijgen regelmatig bericht dat de snelle 

klimaatverandering een grote invloed heeft op hun leven.  
Uiteindelijk is de grootste waarde van ons project dat we door onze 

vriendschapsband we elkaar zoveel hebben geboden, dat we onze vrienden heel 
dankbaar mogen zijn voor wat zij ons in al die jaren gaven.  
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Daarom gaan we onze 40-jarige band terecht vieren op zondag 6 oktober 
aanstaande in de Michaëlkerk. Daar kijken we nu al naar uit. Daarover zullen we u in 

de Nieuwsbrief van september verder bijpraten.  
Voor nu een hartelijke groet en graag tot 6 oktober in de Michaëlkerk.  
 

Werkgroep Malawi  
H.H.Martha en Maria Parochie  

NL03INGB006525447  

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe cursus RK voor beginners 

 

“Ciborie, Synodaal Proces, Goede (?) Vrijdag, 

Aswoensdag, Heiligen,” als je spreekt met een 

doorgewinterde Katholiek dan tuiten je oren misschien 

een beetje en vraag je je af waarom het allemaal zo 

moeilijk moet. En dan heb je gelijk, het hoeft niet 

allemaal zo moeilijk. Maar tegelijk is het zo dat we in de 

kerk met dingen bezig zijn die verder steeds ongewoner 

worden. En dat vraagt dus toerusting.  

 

Gelukkig is daar ook een mogelijkheid voor. In oktober start er opnieuw een 

cursus RK voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor mensen die Rooms-

Katholiek willen worden, voor hen die alsnog hun vormsel willen doen, voor 

Katholieken van huis uit die hun kennis willen opfrissen en voor 

belangstellenden die meer willen weten van de RK Kerk. Tot Pasen komen we 

gemiddeld eens in de twee weken op woensdagavond bij elkaar om nader 

kennis te maken met het geloof van onze kerk. Veel aandacht is er voor wat 

we vieren in de loop van het kerkelijk jaar, maar we zullen ook aandacht 

besteden aan bijvoorbeeld het Synodaal Proces. De cursus wordt gegeven in 

De pastorie in Hoogland door bekwame vrijwilligers en pastores uit onze 

parochies. Er komen dus verschillende stemmen aan het woord. 
 

Vraag je je af of deze cursus misschien iets voor jou is? Neem dan contact op 

met Ivonne Stronks, de cursusleidster.  
 

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com   

mailto:ivonnestronks@gmail.com
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“The Eucharist is my stairway to Heaven” 
 

“To always be close to Jesus, that’s my life plan” 
 

Carlo Acutis, een Brits-Italiaanse 

tiener die de bijnaam 'God's 

influencer' kreeg, zal binnenkort heilig 

worden verklaard. Die beslissing is op 

1 juli 2024 genomen op een 

bijeenkomst van Paus Franciscus en 

het College van Kardinalen. Op 10 

oktober 2020 jl. werd hij al zalig 

verklaard. 
 

Carlo Acutis werd geboren op 3 mei 

1991 in Londen als zoon van Andrea 

Acutis, een lid van de hogere 

middenklasse van Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar was het jaar daarvoor 

getrouwd en woonde in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea’s werk. Hun zoon werd 

vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis. Vlak na de geboorte 

van Carlo verhuisden zijn ouders naar Milaan waar Carlo naar de lagere en 

middelbare school ging bij de Zusters van Sint-Marcellina en naar het 

jezuïetencollege Istituto Leone XIII; buiten schooltijd nam hij regelmatig deel aan 

parochieactiviteiten in de parochiekerk van Santa Maria Segreta. Zijn zeer korte 

leven werd gekenmerkt door zijn zeer sterke katholieke geloof.  

Hij stond bekend om zijn hulpvaardigheid, zijn opgewektheid en 

zijn computervaardigheden, maar ook om zijn diepe toewijding aan de Eucharistie. 

Hij sprak over het belang van de Eucharistie, om een steeds hechtere band met 

Christus te krijgen. 

Zijn eerste communie ontving hij op 7 jarige leeftijd in het klooster van St. Ambrogio 

ad Nemus en sinds die tijd ging hij dagelijks ter communie, ook bad hij dagelijks de 
rozenkrans, (hij had ook een zeer diepe devotie voor de Heilige Maagd Maria) en 
biechtte 1 maal per week. Hij bad vaak voor het Allerheiligste Sacrament. 
 

Carlo Acutis was erg geïnteresseerd in het leven van de Heiligen, in het bijzonder 
Franciscus van Assisi, Francisco en Jacinta Marto, Dominico Savio, Tarcisius, 
Bernadette Soubirous, en Maria Magdalene de ‘Pazzi. Hij bad vaak tot zijn 

Beschermengel en gaf blijk van een speciale devotie tot St. Michael. 
 

Hij was vooral bekend door het zeer zorgvuldig documenteren van Eucharistische 
wonderen over de hele wereld en het op een website catalogiseren daarvan. Deze 

website had hij zelf ontworpen en in een tijdsbestek van 2,5 jaar documenteerde hij 
187 Eucharistische wonderen voordat hij overleed op 15 jarige leeftijd. 
 

Zie de onderstaande link naar deze zeer indrukwekkende website: (is in diverse talen 

te lezen). http://www.carloacutis.com/  
 

Na zijn zeer plotselinge en korte heftige ziekte op 15 jarige leeftijd werd hij 

overeenkomstig zijn wensen in Assisi begraven. Hij leed aan fulminante leukemie en 

overleed na 3 dagen. Zijn pijnlijke ziekte offerde hij op voor de Heer, voor de Paus 

http://www.carloacutis.com/
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en voor de Kerk, zo zei hij. Zijn gebalsemde lichaam is opgebaard in de Basiliek in 

Assisi. 

Een zeer uitgebreid artikel over de zalige Carlo is te vinden op: 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/acutis-carlo 
 

Er zijn talloze filmpjes over hem te vinden door zijn naam in te typen op Google of 

YouTube. Er is inmiddels heel veel informatie over hem te vinden.  
 

Hij is de beschermheilige van de jeugd en de computerprogrammeurs. Zijn 

attributen zijn een Laptop, een Rozenkrans en het Allerheiligst Sacrament. 
 

De informatie in dit artikel is gevonden op het internet. Hopelijk bent u - en ook 

jongeren in onze parochie - na het lezen van dit artikel net zo geïnteresseerd geraakt 

als ik in deze bijzondere (nu nog Zalige) Carlo Acutis. Ik vind het heel bijzonder om 

een Heilige van deze tijd te leren kennen, als mede zijn moeder Antonia Salzano, die 

ook een aantal filmpjes op YouTube heeft en die vol liefde en passie spreekt over 

haar geliefde zoon, en over de boodschap die hij uitdroeg. Dit is gesproken in het 

Engels.  

 

Jolanda Krouwel 

 

 

 

 

 

Mededeling van de besturen van de parochies Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort en de Marta en Maria, 
  

Onze jongerenwerker Suhail Tafur heeft ons laten weten dat zij per 1 

september een nieuwe functie heeft aanvaard bij Stichting Breder in 
Barneveld als woonbegeleider voor jongeren. 

U wordt van harte uitgenodigd om tijdens de parochiedag van de Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort op 29 september in Hoogland afscheid van haar te 

nemen.  
Het pastoraal team en de besturen beraden zich over de invulling van haar 

taken. 
Wij danken Suhail hartelijk voor al haar goede werk, dat zij sinds 1 februari 

2016 voor ons heeft vervuld en wensen haar veel succes in haar nieuwe 

functie. 

  

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/acutis-carlo


 
9 

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

NAAR ROME IN HET HEILIG JAAR 2025 
 

Reeds in het Oude Testament komen we tegen dat 

het volk van God uitgenodigd wordt om een jubeljaar 

te houden. Het was bedoeld als een jaar waarin 

scheefgetrokken verhoudingen recht getrokken 

werden, een jaar van verzoening. 

Ook in onze tijd roept de paus ons op om eens in de 

vijfentwintig jaar een bijzonder geloofsjaar te 

houden, een heilig jaar, waarin het teken van 

verzoening centraal staat. Heel specifiek nodigt hij 

ons uit om naar Rome te komen en via de heilige 

deuren een nieuw begin te maken. Als thema heeft 

hij gegeven: ‘Pelgrims van Hoop’. 

De Nederlandse bisschoppen sporen hier ook toe aan en hebben de mei 

vakantie aangewezen om dan gezamenlijk naar Rome te gaan. De busreis is 

van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en 

terugweg. 

De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. De organisatie van deze bedevaart 

hebben zij in handen gelegd van ‘Het Huis voor de Pelgrim’, waarmee vorig 

jaar ook de bisdomreis naar Lourdes werd gemaakt. Op de website daarvan is 

dan ook alle informatie daarover te vinden. Kijkt u daar maar eens rustig 

naar. Ook de inschrijving gebeurt via die website. 

Vanuit onze parochies wordt de mogelijkheid geboden om als groep deel te 

nemen. Dat betekent dan dat de deelnemers een eigen gids hebben en een 

eigen verblijfplaats. In het geval dat u hier gebruik van wilt maken, wordt u 

uitgenodigd twee dingen aan te geven: u vult in dat u met het vliegtuig wilt 

reizen en u vult de volgende groepsnaam in: OLVA-M&M. 

Als u nog wat verdere informatie wilt hebben over deze reis, dan kunt u 

contact opnemen met Corien en Hans Ossendrijver. 

Het heilig jaar is iets waar (in mindere mate dan in Rome) ook in Nederland 

aandacht aan geschonken zal worden. Zeker als we denken aan degenen voor 

wie de reis te duur is, of die niet meer in staat zijn om veel te lopen. Wij 

verwachten daar in het najaar meer informatie over. 
 

  

https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo
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KERKEN KIJKEN UTRECHT IN DE ZOMER 
 

Stichting Kerken Kijken Utrecht 

verzorgt elk jaar tijdens het 
zomerseizoen de openstelling van 

een aantal kerkgebouwen in het 

centrum van Utrecht. De 42ste 
editie loopt nog tot en met 

zaterdag 14 september 2024. De 
toegang is gratis, een (kleine) 

donatie wordt op prijs gesteld. 
 

Er doen twaalf binnenstadskerken 
mee, waaronder de St. 

Catharinakathedraal en terug van 
een aantal jaren weggeweest: de gerestaureerde St. Augustinuskerk (zie 

foto). Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan klaar om mensen desgewenst 
te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van 

de betreffende kerken. In sommige kerken zijn in deze periode extra 
activiteiten, zoals concerten of exposities. 

Op 1 augustus was het 350 jaar geleden dat na een mooie zomerdag een 

verwoestende storm over Utrecht raasde. Er werd deze dag op verschillende 
manieren stilgestaan bij de storm die het middenschip van de Domkerk 

omverblies. In de Domkerk gaf Kerken Kijken Utrecht-vrijwilliger Biem Lap 
een lezing waarin hij de bezoekers meenam in het verhaal achter ’t 

Schrickelick Tempeest: Wat voor storm was het? Welke schade werd er 
aangericht in Utrecht? Wat weten we van het instorten van het middenschip 

van de Domkerk?  
 

Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Meer informatie en de 
openingstijden: www.kerkenkijken.nl. 

  

https://oud-utrecht.nl/nieuws/1448-stad-in-de-storm-t-schrickelik-tempeest
https://oud-utrecht.nl/nieuws/1448-stad-in-de-storm-t-schrickelik-tempeest
https://www.kerkenkijken.nl/


 
11 

 

 

HEILIGEN 
 

Joachim 16 augustus 
 

Officiële kerkelijke feestdag: 26 juli 
 

Joachim was de echtgenoot van de heilige Anna (26 

juli) en dus de vader van Maria (8 december). De 

heilige luistert nog naar andere namen: Sadoc, Klopas, 

Jonachir, Eliacim en Heli. Joachim is alleen bekend uit 

apocriefe boeken, zoals het evangelie van Jacobus en 

het evangelie van de pseudo-Mattheüs uit de vijfde 

eeuw. Het waarheidsgehalte van de persoon Joachim 

kan op zijn minst twijfelachtig worden genoemd. In 

het Nieuwe Testament komt hij niet voor. De Kerk 

erkent het genoemde evangelie van Jacobus niet, maar heeft tijdens het 

Tweede Vaticaans Concilie het feest van Joachim samengevoegd met dat van 

Anna, op 26 juli. De heiligenkalender telt nog acht personen met de naam 

Joachim. De Joachim van vandaag is veruit de belangrijkste. 
 

Joachim moet volgens verhalen een oude eerbiedwaardige grijze priester zijn 

geweest, die met zijn vrouw in Jeruzalem leefde. Het paar had geen kinderen. 

Op een dag verscheen een engel aan Joachim, die hem meedeelde dat hij 

toch een kind zou krijgen. De voorspelling kwam uit; Maria werd geboren. 

Toen het meisje drie jaar was, bracht men haar naar de tempel. Korte tijd 

later moet Joachim zijn overleden, op de leeftijd van 80 jaar. 
 

In het Oosten werd hij al vroeg vereerd, in de zevende eeuw. De 

kruisvaarders namen de devotie tot Joachim mee naar het Westen. De cultus 

kwam in de dertiende eeuw naar ons deel van Europa. 
 

Hij wordt vereerd als de patroon van echtparen, ouderen, schrijnwerkers en 

linnenhandelaren. De heilige Joachim staat op devotieplaatjes meestal in 

gezelschap van zijn vrouw Anna en zijn dochter Maria. Hij is altijd afgebeeld 

als een grijsaard. Zijn attributen zijn een boek (het Oude Testament) of een 

boekrol, een staf, een korfje met twee duiven en aan zijn voeten ligt een 

lammetje. Jezus, het lam Gods, was zijn kleinkind. Zeldzamer zijn de 

afbeeldingen waarop hij Maria als kind in de armen wiegt. Het Noord-

Brabantse dorp De Moer wordt ook wel St. Joachims Moer genoemd. 
 

Joachim komt van het Hebreeuwse woord ‘hojaqim’. De letterlijke vertaling 

luidt: ‘Jahweh (God) richt op’. 

Voornamen: Jochem, Kim,  

Achternamen: Jochems, Jochemse, Jochim, Jochman, Jochum, Jogchems. 
 

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)  
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BEZINNING      
 

Heer ik ben een kind van U. 
 

Heer ik ben een kind van U 

die op deze aarde leeft. 

Daarom vraag ik altijd weer, 

of U mij Uw zegen geeft. 
 

Heer wat gisteren was dat is voorbij. 

Morgen ligt in het verschiet. 

Het gaat vandaag om deze dag, 

waarin U mij Uw liefde biedt. 
 

Heer ik ben een kind van U 

en U gaf mij hier een taak. 

Maar ik weet dat U mijn Heer 

al mijn werken bewaakt. 
 

Heer ik ben een kind van U 

met een menselijk bestaan. 

En ik mag als ik dat wil 

het pad van Jezus volgen gaan. 
 

Heer ik weet als kind van U, 

als mijn taak hier is volbracht 

dat U als Vader en mijn Heer 

op mijn thuiskomst wacht. 

 
(auteur onbekend) 


