De Weekbrief wordt

WEEKBRIEF samengesteld door
Leo Fijen. Info naar
8-22 sePtember moniquefijen@hotmail.com
2024 Zie ook

www.marthamaria.nl

:
NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Inschrijven voor reis van 4 tot en met 7 november kan tot 1 oktober
We hebben er hier al eerder over geschreven, de jaarlijkse reis van onze kerk. Weer naar Denekamp,
van maandag 4 november tot en met 7 november. En voor ieder wat wils: een vaste locatie om te
slapen en te eten, in het kloosterhotel van de zusters in Denekamp, aansprekende religieuze thema’s
als Titus Brandsma, eerste begin van diaconie in Nederland, jongerenklooster en meditaties met de
zusters van Denekamp, maar ook Gregoriaans zingen, luisteren naar midwinterhoornblazers, dineren
buiten de deur, samen borrelen en samen in de bus, gezelligheid voor vier dagen. Het is een mooie
mix zoals de uitstapjes steeds een combinatie van inspiratie en gezelligheid zijn geweest. Afgelopen
zondag was de presentatie door Ineke Geurtsen en Jellie Klaver. Tot 1 oktober is het mogelijk om in
te schrijven voor deze reis. Richtprijs is 499 euro per persoon bij een deelname van minstens 35
mensen. Voor ieder die er meer van wil weten: met deze weekbrief worden folder en
inschrijfformulier meegezonden. Inleveren bij jellie.klaver@gmail.com of bij
piet.en.ineke@kpnplanet.nl . Inschrijven kan ook door het formulier af te geven bij Jellie en Ineke of
in de bus bij Jellie Klaver, Distelvink 25 te Maartensdijk.

We hebben nieuwe mensen voor de koffieploeg nodig

Isabella Goossens codrdineert de koffieploeg en de keuken voor onze geloofsgemeenschap. Ze doet
alleen al met deze codrdinatie een geweldige klus voor onze kerk. En ze trok laatst aan de bel: er zijn
nieuwe mensen nodig voor de koffie op zondagochtend. Het team bestaat nu nog uit vier mensen:
Isabella zelf, Ido Huitenga, Sari de Bruin en Arie Kemp. Die basis is te smal om dit jaar in te gaan. Wie
is bereid een keer per maand koffie te zetten op de zondagochtend? Het zou mooi zijn als twee
nieuwe krachten zich melden. Want dan hebben we meer tijd om nieuwe mensen in te werken en
kunnen we in elk geval dit jaar zeker zeggen: er is koffie. Veel kerkgangers vinden de liturgie mooi en
onmisbaar, maar hechten ook zeer aan het kopje koffie na de viering. Dus: aarzel niet en meld je aan
bij Isabella Goossens.

Mooie startzondag met veel mensen in de kerk en bij de koffie

Het Maartenskoor dat voor het eerst weer zong na de zomervakantie, koffie met gebak na de viering,
heel veel mensen in de kerk, met een overweging van pastor Jozef Wissink die tot nadenken stemde.
Alleen al zijn verhaal over een bos bloemen. Als je die bij Albert Heijn of de Jumbo koopt, is het een
gewone bos. Maar als je met die bos naar je huisgenote gaat om haar te bedanken voor een leven in
verbondenheid, dan verandert die anonieme bos in een gebaar van liefde, aandacht en zorg voor
elkaar. Zo is het ook met brood en wijn. Als je daar niets bij denkt en voor niemand bedoelt, dan blijft
het altijd brood en wijn. Maar als je daar Christus mee present stelt en weet dat Christus zijn leven
deelt om ons een nieuw begin te laten maken, dan gebeurt er iets met dat brood en die wijn. Alleen
al deze verwijzing maakte de overweging meer dan de moeite waard. En dan kan het gebeuren dat er
bij alle aanwezigen op deze startzondag iets loskwam: van verbondenheid, van vreugde om een
nieuw begin. Dat werd duidelijk in het verdere verloop van de startzondag. Vrijwel iedereen bleef
langer zitten en maakte deze zondag tot een mooi begin van een nieuw seizoen voor onze kerk. Dat
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nieuwe begin kreeg een extra dimensie door de presentatie van het boek ‘Geloven in een kleine
gemeenschap, het wonder van Maartensdijk in 25 verhalen, een kwart eeuw verder’. Daarin hebben
locatieraad en pastoraatgroep op een rij gezet waarom onze gemeenschap nog zo vitaal is. Die
verhalen zijn de vrucht van een ontmoeting met de pastoraatgroep en locatieraad van de katholieke
gemeenschap van Epe op De Veluwe.

Open Avond in De Mantel woensdag 18 september om 20.00 uur

Juist als er van alles gebeurt en er nog veel meer voor het najaar en Kerst op het programma staat, is
het goed om in eigen kring te horen hoe de vlag erbij hangt. Anders gezegd: hoe kijken onze leden,
onze vrijwilligers en onze kerkgangers terug op de afgelopen zomer? Zijn we tevreden? Wat kan
beter en wat gaat goed? ledereen die aanwezig is, kan zijn of haar verhaal vertellen.
Vertegenwoordigers van locatieraad en pastoraatgroep zijn er om in gesprek te gaan en goede
voorstellen mee te nemen naar de toekomst. Er is geen agenda, de aanwezigen bepalen de agenda.
Maar uit vorige open avonden weten we dat er genoeg onderwerpen naar voren komen. En we
weten ook dat best veel mensen op deze avonden langskomen om te luisteren naar elkaar, om hun
eigen verhaal te vertellen en om te ervaren dat we samen die geloofsgemeenschap moeten zijn en
samen het verschil kunnen maken.

Facebookpagina van onze kerk weer actief

Inge-Britt Koren is nog maar net begonnen als vrijwilliger van onze geloofsgemeenschap of ze laat
het verschil al zien. Sinds kort houdt zij de Facebookpagina van onze kerk bij. En rond de startzondag
en het boek over de afgelopen 25 jaar heeft zij het nieuws gedeeld op onze pagina. En het werkt
echt. Want mensen die ons nooit aanspreken op activiteiten van de kerk, beginnen er nu over in de
Jumbo of op het voetbalveld. Zo zie je maar weer, het is mooi dat we een nieuwsbrief hebben, het is
prachtig dat alle vieringen zo overzichtelijk in het parochieblad staan, maar daar bereiken we vooral
de mensen mee die het al weten. Mensen buiten onze kring bereik je op een andere manier, zoals via
Facebook. En daarom zijn we heel blij dat Inge-Britt deze taak op zich heeft genomen. Zij bereikt
mensen en groepen die voor ons buiten het gezichtsveld blijven.

Afscheid René Alkema als dominee van PKN-kerk aan Julianalaan

Met twee diensten, eentje in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk en eentje in de Adventskapel van
Hollandsche Rading, en met een goed bezochte receptie van donderdag 29 augustus heeft predikant
René Alkema afscheid genomen van zijn mensen. Het was goed om te zien dat op zijn receptie ook
mensen van onze kerk hem kwamen bedanken. Zo werd daar duidelijk dat hij een verbindende figuur
was die de oecumene zocht. Hij verheugt zich op een nieuwe uitdaging, elders in het land. De PKN-
kerk aan de Julianalaan gaat nu aan de hand van een landelijk toegewezen consulent de lijnen naar
de toekomst uitzetten. Van onze kant blijven we verbonden met deze kerk, onder meer in de
oecumenische vieringen. De volgende vindt 29 september plaats in de Ontmoetingskerk.

Zondag 8 september 11.00: Zondag 15 september 10.00: Zondag 22 september 10.00:
Eucharistieviering Themaviering Eucharistieviering

Pastor Gé Nijland Isabella Goossens Pastor Jozef Wissin

Misintenties 8 september: Ank Willekes-Gresnigt; Emma Bruin — Aigner; Roy von Ende; Ria Kemp —
Berntzen; ouders Lenssinck en Van den Brink; Ben Woorts

Misintenties 15 september: ; Ank Willekes-Gresnigt; Wim Bosman; ouders De Groot — Gijsberts;
Ad Herremans; Pietsje Huitenga — Bijlsma; Dirk Klaarenbeek; Ank Stornebrink en ouders;

Els van Stralen

Deze zondag (8 september) begint de viering om 11 uur!







