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Mededelingen
Nr. 36 -22 september 2024

Collecte eigen kerk

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024
10:00 u: Gebedsviering
Voorgangers: ds. W. van Laar en diaken W. Kremer
m.m.v. Ecclesiakoor
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, Theo Koppers en Inie Ravelli-van

Loo van wie kort geleden afscheid hebben genomen.

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024
10:00 u: Woord en communieviering
Voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
Intenties: Inie Ravelli-van Loo van wie kort geleden afscheid hebben
genomen.

Woensdag 2 oktober 2024 Seniorenviering
10:30 u: Eucharistieviering

Celebrant: pastoor J. Skiba

m.m.v: Memento


http://www.katholiekekerkdebilt.nl/

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ZONDAG 6 OKTOBER 2024
10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: W. Eurlings en J. van Gaans

OPBRENGST COLLECTE:
Voor onze Michaél-Laurens geloofsgemeenschap 15 september: € 146,82

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van september ligt achter in de kerk.

Oktober: Rozenkransgebed

In oktober staat traditiegetrouw Maria weer (meer dan anders) centraal
en ook is er dan meer aandacht voor het Rozenkransgebed.

Ook wij willen hier aandacht aan besteden. Daarom willen we in oktober
iedere dinsdag, voorafgaand aan de gebedsviering van 10:00 uur, om
9:40 uur het Rozenkransgebed bidden. Op dinsdag 1 oktober schuift dit
een dagje op: dan zullen we op woensdag 2 oktober, voorafgaand aan
de Seniorenviering om 10:00 uur het Rozenkransgebed bidden.

Zowel op woensdag 2 oktober als op de daaropvolgende dinsdagen
komen we voor het Rozenkransgebed samen in de Mariakapel.

Uiteraard is iedereen van harte welkom!



MALAWIZONDAG 06 OKTOBER: 40 JAAR MALAWIPROJECT SAMEN
WERKEN (SAMENWERKEN)

Mogelijk hebt u al eerder gelezen, dat het Malawiproject dit jaar 40 jaar
(1) bestaat.

Daar gaan we in de viering van 6 oktober, om 10.00u, natuurlijk extra
aandacht aan besteden. We verwijzen daarvoor ook graag naar de
teksten in de Nieuwsbrief van augustus en september.

Onze werkgroep heeft nauwe contacten met Malawi en steeds opnieuw
blijkt een bijdrage van onze kant heel wenselijk. Of het nu gaat om
honger, studiemogelijkheden, agrarische ondersteuning of vergroting van
schoolmogelijkheden; steeds is er de roep om te kijken of we mee
kunnen helpen.

Dat helpen heeft u mogelijk gemaakt door 40 jaar lang bij te dragen aan
projecten die zich vanuit Malawi aandienden. Een bijzonder lange periode.
We willen dat graag voortzetten, zolang het mogelijk is. En dus hopen we
dat ook u en onze hele geloofsgemeenschap het belang ervan inziet.

Samen vieren

We willen deze 40-jarige band graag met onze parochianen vieren. Niet
alleen tijdens de dienst, maar ook daarna. We denken aan het volgende
idee.

Na de viering van 6 oktober is er een gezellig samenzijn in de
koffieruimte van de Michaélkerk. Vanwege deze feestelijke dag willen
graag een lekkere traktatie bij de koffie. Hoe fijn zou het zijn als we met
elkaar een steentje bijdragen aan dit feestelijke moment door zelf iets te
bakken. Denk aan een koekje, cake of een taartje. Wij denken dat dit een
mooi idee is om onze verbondenheid met elkaar vorm te geven.

We vragen u ons te laten weten, wanneer u in de gelegenheid bent om
voor wat lekkers te zorgen. Dat kan via het secretariaat: 030 2200025 of
per e-mail info@katholiekekerkdebilt.nl of bij een van onze
werkgroepleden, Jacqueline van Gaans 0625178844. Waarom willen dat
graag van te voren weten? U begrijpt ook dat als bijvoorbeeld 30 mensen
wat lekkers maken, we wel met erg veel traktatie blijven zitten.

Tot slot: Wat zou het mooi zijn als we op 6 oktober weer eens een goed
gevulde kerk zouden zien. Daarom nodigen we niet alleen u uit, maar
vragen u ook om anderen uit te nodigen om mee te komen vieren.

We zien u graag op 6 oktober om 10.00 uur.

Hartelijke groet van onze werkgroep.
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Boekenmarkt 5 oktober
10.00-14.00 uur

Op zaterdag 5 oktober organiseert scoutinggroep Ben Labre een
boekenmarkt. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan
verduurzaming en onderhoud van het gebouw. Hierdoor kan de groep de
contributie voor leden laag houden, zodat het voor iedereen mogelijk is
om lid te worden.

Er is een ruime voorraad van literaire romans en thrillers, maar ook
talrijke humoristische boeken. Op het gebied van non-fictie zijn er veel
geschiedenisboeken, boeken over natuur & dieren en rezen & landen te
vinden. Het is geen toeval dat de boekenmarkt aan het begin van de
kinderboekenweek wordt gehouden. Er is er een ruime voorraad kinder-
en jeugd boeken. Zowel voor beginnende lezertjes als voor gevorderden.
Er zijn vele boeken geschikt om te lezen voor de boekenlijst beschikbaar.
En boeken om heerlijk uit voor te lezen ontbreken natuurlijk ook niet!

De boeken zijn er in allerlei soorten en maten, splinternieuw, gelezen,
maar ook vintage boeken ontbreken niet. Met de feestmaanden voor de
deur valt er vast een leuk en origineel cadeautje te scoren!

Locatie: Scoutinggroep Ben Labre, Kerklaan 33A, Achter de Michaelkerk
(volg het pad links langs de kerk.

Er kan zowel contant als met PIN betaald worden

Scouting vereniging

Ben Labre




