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Terug kijken op of uitkijken naar 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord kijk ik 

terug op een heel bijzondere viering, te weten 
de Taizéviering van zondag 13 oktober. Het 

was een totaal andere viering dan we gewend 
zijn. 

 

Binnenkort is er ook weer een andere speciale 
viering. 2 november, Allerzielen. Hoewel dit 

voor de meeste mensen niet iets vrolijks is kijk 
ik er elk jaar weer naar uit om met elkaar stil 

te staan bij de geliefden die ons zijn ontvallen. 
Na de viering sta je dan op ons mooie kerkhof 

omringd door honderden kaarsjes in het 
donker. Die kaarsjes staan voor mij symbool 

voor allemaal vlammetjes die nog steeds 

branden in ons hart als wij herdenken/terug 
kijken naar de fijne momenten. 

 
Voor een aantal vrijwilligers begint de 

voorbereiding voor kerkbalans alweer en bij 
ons thuis wordt al uitgekeken naar de 

plannen voor kerstmis (bij wie/waar op 1e of 

2e kerstdag?). 
 

Nog even over de Taizéviering. Het is goed je te 
realiseren dat de viering in elkaar is gezet door 

Nicoza (het jongeren koor van onze kerk). Ik 
weet dat een aantal andere kerken ook best 

graag zo’n koor zouden willen hebben. Dit is 
de jeugd en dus de toekomst.  

 

Kortom, we hebben weer mooie dingen om op 
terug te kijken maar zeker heel veel om naar 

uit te kijken. 
 

John  van der Kolk, 
Budgethouder locatieraad 

 
 
 

 

28 november: Nicolaasdag   
 
De pastoraatgroep organiseert deze 

ontmoetingsdag speciaal voor de 85-plussers 
onder onze parochianen. Deze zijn dus van 

harte uitgenodigd.  Wij starten de viering een 
halfuur later dan normaal. Verder bestaat de 

mogelijkheid om thuis opgehaald en 

teruggebracht te worden. Verder zijn er 
mensen van het wijkteam aanwezig voor 

eventuele medische ondersteuning.  
Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30 uur Viering 

11.30 uur Koffie of thee met wat lekkers 

12.00 uur Lichte lunch met broodjes 

13.30 uur Sluiting  

Verder is het mogelijk om na de viering de 

ziekenzalving te ontvangen. Een sacrament 
om extra kracht en steun te ontvangen in de 

strijd tegen ziekte of gebreken. 

Wij zullen  binnenkort de opgavenformulieren 

versturen. Indien u niet in de gelegenheid 
bent om het opgavenformulier in de bus bij de 

Waker te deponeren kunt u ook uw gegevens 

doorbellen of mailen. De pastoraatgroep is 
telefonisch te bereiken onder nummer               

06-23314233.  Het mailadres is   
nicolaaskerkeemnes@gmail.com 

Wij hopen u, namens de pastoraatgroep en 
het pastorale team, op deze dag te ontmoeten. 

Carel Jungerling 
Pastoraatgroep 

 
 
 

 



Jeugdactiviteiten  
 
Gezamenlijk ontbijt met jeugd en ouders 

 
10 november is het weer zover! het 

gezamenlijke ontbijt met jeugd en ouders in 

De Schoter. Aanvang: 9.00 uur en aansluitend 
halen jullie Sint Maarten op zijn paard binnen 

en gaan jullie met meegebrachte lampionnen 
zingend om het kerkplein heen en dan de kerk 

in, waar de viering begint. Welkom!  

 

Er zal voor alle kinderen een nevendienst zijn, 

Kidskerk sluit hierbij aan (de Kidskerk van 
11:30 uur komt hiermee te vervallen). We 

kijken en luisteren naar een verhaal en gaan 
knutselen. Wel even aanmelden of je komt 

ontbijten en met hoeveel! Neem contact op 
met één van ondergetekenden of stuur een 

e-mail aan ons algemene  
e-mailadres: kerkeemjeugd@gmail.com 

 

Pelgrims, wat zijn dat?  
Op 1 december wordt het 

startsein gegeven voor het 
Jubeljaar 2025. Wij willen 

daar op deze zondag ook 
met de kinderen aandacht 

aan schenken.  

Pelgrims, wat doen zij, wie 
zijn dat? Pelgrims zijn 

mensen die op reis gaan, 
soms met een einddoel, maar dat hoeft niet. 

Het kan een reis over de aarde zijn, maar ook 
een reis van binnen. Wat wil je met je leven, 

hoe kun je daar invulling aan geven? In het 
Jubeljaar willen we daarover samen in 

gesprek. 

Kom dus met je kinderen naar de kerk, 
misschien zijn juist zíj wel de pelgrims van 

Hoop. 
 

Hartelijke groet en 
graag tot ziens bij één 

van onze activiteiten! 

 
Mieke van Schaik 

Toontje van ’t Pad Bosch 
Annemarie Klarenbeek 

Voor in de agenda:  
 

Zondag 10 november   09:00 uur   
St. Maarten ontbijt 

aansluitend Gezinsviering           10:00 uur  

Woensdag 27 november              14.30 uur 

adventskransen maken (onder voorbehoud) 

Zondag 1 december            10:00 uur 
Kindernevendienst Jubeljaar  

 
Zondag 8 december   11:30 uur   

Kidskerk 

 
 

Een lach en een traan 
op Friersdalezondag 2024 

 
De Friersdalezondag 2024 werd gemarkeerd 

door grote contrasten. Circa 190 mensen 

bezochten de speciale Friersdaleviering in 
onze kerk. Er werd af en toe een traantje 

gelaten omdat twee dagen van tevoren bekend 
werd dat de zes Afrikaanse gasten uit 

Friersdale niet konden komen. Hun visa 
waren niet in orde! Op het laatste moment 

moesten daardoor een aantal zaken in de 
viering worden omgegooid! Zo hebben alle 

aanwezigen na enig oefenen een Afrikaans lied 

gezongen dat de gasten op hun programma 
hadden staan. Op die manier kon er toch nog 

iets terecht komen van het thema: ‘We groeien 
naar elkaar toe’.  

 
In de viering werd alsnog aandacht besteed 

aan de 90e verjaardag van pater Wijnand van 
Wegen, die zelf voorging. Hij werd dan ook 

uitbundig toegezongen! Verder was het een 

echte Afrikaanse viering met muziek van de 
Djembégroep van Mwajuma Kitano en het 

koor Nicoza o.l.v. Edwin Klarenbeek.  
 

Uiteindelijk werd deze Friersdalezondag bij 
velen toch afgesloten met een lach op hun 

gezicht. Tijdens de collecte is er namelijk  

€ 2.144,90 bij elkaar gebracht voor het 
zonnepanelenproject in Friersdale. En per 

bank ontvingen ook nog eens € 870,-- zodat 
de Friersdalezondag in totaal € 3.014,90 heeft 

opgebracht.  
 

Het bestuur van de Stichting Friersdale 
Eemnes bedankt iedereen, die heeft 

bijgedragen aan dit prachtige succes. Dit heeft 

het verdriet over het wegblijven van onze 
Afrikaanse gasten echt verzacht! 

 
Henk van Hees 
Stichting Friersdale Eemnes 
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Weer eens iets anders…… 

Een  stukje helemaal in het rood wat is dat nu weer 
 

Op Red Wednesday, 20 november 2024 kleuren 

kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en 

openbare gebouwen, zoals torens bloedrood om 

aandacht te vragen voor het lot van miljoenen 

vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in 

de hele wereld.  

 

Op Red Wednesday wordt aandacht gevraagd en 

gebeden voor vaders, moeders en kinderen die 

vanwege hun geloof worden gediscrimineerd en 

vervolgd. Vorig jaar deden in Nederland liefst 164 

kerken mee om schendingen van godsdienstvrij-

heid en christenvervolging aan de kaak te stellen.  

 

Dit jaar richten we ons speciaal op de slachtoffers 

van extremisme in Afrika. In landen als Nigeria, 

Burkina Faso en Mozambique lijden zij onder 

terreurgroepen als IS. Christenen zijn relatief vaak - 

maar niet als enige - doelwit van een aanslag, 

moord, ontvoering, verkrachting of brandstichting. 

  

Ook wij zetten onze Nicolaas in het rood, de kleur 

van martelaren, van bloed.  

Red Wednesday zet vooral in op bewustwording.  

 

Wij willen deze avond om 18.00 uur starten door 

een eenvoudige maaltijd met elkaar te eten, 

waarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt, 

die ten goede zal komen aan Kerk in Nood. Daarna 

kijken we naar beelden van omgekomen christenen 

en we zullen samen bidden voor de slachtoffers en 

hun families.  

 

Meer informatie zal via de mededelingen gegeven 

worden, en aanmelden voor deze avondmaaltijd met 

aansluitend vierend moment kan bij het 

parochiesecretariaat op maandag- en 

donderdagochtend op 035 5312789 of 
of via mailadres nicolaaskerkeemnes@gmail.com  

 
Toontje van ’t Pad-Bosch 
Pastoraatgroep 

 
 

Bemoediging 
 

Op 1 december, de 1e zondag 

van de Advent, is de aftrap van 
het Jubeljaar 2025, dat als 

thema heeft:  
Pelgrims van HOOP.  

 
De oudste pelgrims in onze gemeenschap zijn 

al heel lang onderweg op hun levensreis. Zij 

zijn een voorbeeld van Pelgrims van HOOP.  
Voor ons reden om een oud initiatief van stal 

te halen: vanaf de 1e zondag van de Advent zal 
er wekelijks een bloemengroet gaan naar de 

oudste uit onze gemeenschap. De 
bloemengroet kan ook naar iemand die die 

week een extra steuntje en aandacht vanuit de 
gemeenschap nodig heeft. Dus kent u iemand 

die hiervoor in aanmerking komt, geef het 

door aan het secretariaat:  
nicolaaskerkeemnes-@gmail.com  

De bloemengroet is van ons aan de ander, als 
teken van hoop en bemoediging en zal dan 

ook door iemand uit de kerk worden 
meegenomen en op het adres worden 

aangeboden.  

We hopen dat het op prijs wordt gesteld en dat 
er mensen spontaan na de viering naar voren 

komen om de groet op te halen. Het adres zal 
eraan zitten. 

 

Verslag Taizéviering 

We mogen terugkijken op een 
stemmige meditatieve viering. 

Een stille kerk met mooie 
aankleding, met iconen en met 

liederen die iedereen snel kon 
meezingen en waar een 

gelegenheidskoor aansloot bij Nicoza. De 
gebedsleider zat tussen de mensen in, zijn 

heldere stem klonk goed door en al was het 

misschien wennen aan de stiltes tussen de 
teksten, gebeden en liederen. Velen, zo 

hoorden we, vonden dit fijn! De lichtrite 
waarbij iedereen die dat wilde naar voren kon 

komen om een lichtje aan te steken, was weer 
indrukwekkend, zoveel licht, zoveel 

persoonlijke intenties, om stil van te worden. 
Aan het slot na de zegen liepen we het koor 

achterna en zongen elkaar naar buiten, even 

een kippenvel momentje. Dank voor iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt. Laat ons weten 

wat anders of beter kan, daar groeien we van 
en zo kunnen we een volgende Taizéviering 

weer gaan voorbereiden. 

Kasper Jungerling en Toontje van ’t Pad Bosch 
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Van de PCI 

 
Samen met PCI Amersfoort faciliteert onze PCI 

het jaarlijkse werkbezoek van Kardinaal Eijk. 

 
Kardinaal Eijk bezoekt ons op 5 november en 

we zijn op dit moment druk doende om ons 
daarop voor te bereiden door een informatief 

programma op te stellen.  
Momenteel is de schuldenproblematiek 

actueel. De Volkskrant meldt dat één miljoen 

mensen onder de armoedegrens leeft en Trouw 
schrijft dat 700.000 inwoners van Nederland 

financieel niet gezond is. Als we naar 
SchuldHulpMaatje luisteren duurt het 

gemiddeld drie tot vijf jaar voordat problemen 
rondom schulden worden aangekaart en 

schulden zijn opgelopen tot wel € 40.000. 
Wij zullen Kardinaal Eijk een door 

SchuldHulpmaatje ontwikkeld programma 

aanbieden. Het is een startpakket met de 
naam ‘Red je het wel’? Dit pakket is speciaal 

ontwikkeld om door parochianen gebruikt te 
worden om te ontdekken waar hulp nodig is 

en hoe ze op het juiste spoor te zetten naar 
hulp. Wij houden u op de hoogte! 

 
Ruud van ’t Pad Bosch 

Parochiële Caritas Instelling 
 

Is er een toekomst? 
 

Op de Startzondag hoorden we dat het thema 
van het nieuw kerkelijk jaar Toekomst! is.  

Iedereen kent wel de uitdrukking: “Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst”. Als we kijken 

naar de leeftijd van de kerkbezoekers, dan is 
er weinig hoop op toekomst voor onze kerk….. 

We kunnen echter ook op een andere manier 

naar de toekomst kijken. In een vertaald citaat 
uit 1995 van bondskanselier Helmut Kohl 

kunnen we lezen: “Als je het verleden niet 
kent, kun je het heden niet begrijpen en de 

toekomst niet vormgeven”. 
De ‘kerk’ heeft een lang en rijk verleden, 

waarin ons veel wordt geleerd om het heden te 

kunnen begrijpen. Kunnen we in dit rijke 
verleden en in al die Bijbelse verhalen, dan 

ook niet heel veel vinden om de toekomst van 
onze kerk vorm te geven? 

Als we aan de toekomst van onze lokale 
geloofsgemeenschap denken, dan komen we 

vaak niet verder dan de conclusie dat de kerk 
op zondag steeds leger is en dat het over een 

x-aantal jaren wel over zal zijn….. 

Denkend aan de eerste kerk, zie ik echter geen 
volle (Roomse) kerk, maar een groep mensen 

die bij elkaar kwam in Zijn gedachtenis en 
niet alleen het brood, maar alles met elkaar 

deelden. In Handelingen 4, 32-35 lezen we 

over deze gemeenschapszin en de groei van de 
eerste gelovige gemeente. 

Die gemeenschapszin heb ik hier in onze 
Nicolaaskerk in Eemnes vaak gevoeld, ook 

afgelopen maanden. Bijvoorbeeld aan het 

einde van het schooljaar, toen er veel te 
organiseren en te regelen viel, ik weinig tijd 

had en er zomaar mensen aanboden om wat 
op te pakken. Het slotfeest voor de jeugd werd 

zo een feest dat niet alleen gedragen werd door 
de werkgroep, maar door veel mensen uit onze 

geloofsgemeenschap. Het werd ook een feest 
voor veel meer dan alleen de kinderen uit 

Eemnes, door de komst van de Armeense 

kinderen. Gedeelde vreugd bleek weer eens 
dubbele vreugd.  

De Startzondag, oecumenische viering en 
Taizéviering waren ook van die bijzondere 

momenten, waarop ik voelde dat er toekomst 
is voor onze locatie en me bewust was dat ik 

een klein onderdeeltje ben van het grote 

geheel, meer nog dan alleen van onze eigen 
geloofsgemeenschap. 

Is de toekomst van onze kerk er één van lege 
kerken? Draait het bij de toekomst van onze 

geloofsgemeenschap om de getallen? Hoeveel 
mensen zaten er déze zondag in de kerk? Of 

gaat het om de gemeenschap? Wat kunnen we 
voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we het 

geloof doorgeven? De mooie verhalen die ons 

steun geven in moeilijke tijden verdienen het 
om gehoord te worden. 

De eerste geloofsgemeenschappen deden dat 
door alles samen te delen. Wie weet ligt daar 

de sleutel voor de toekomst. Hoe fijn zou het 
zijn als we met elkaar – voor elkaar, een 

vangnet kunnen zijn, een veilige haven, waar 
mensen zich welkom en thuis voelen of je nu 

uit Eemnes komt, Baarn, Soest of waar ook 

ter wereld. En misschien gaat dat op een hele 
andere manier gebeuren dan alleen de 

gemeenschappelijke viering op zondag…. 
Ook ik heb geen idee hoe de toekomst er uit 

gaat zien, maar wat voel ik me rijk dat ik 
onderdeel mag zijn van onze geloofs-

gemeenschap in Eemnes. Hopelijk ontstaan er 

komende tijd vele gesprekken over die 
toekomst. Laten we ons bij al deze gesprekken 

ook steeds afvragen: Wat wil God van ons? 
Want onze geloofsgemeenschap heeft een 

toekomst, daar ben ik inmiddels van 
overtuigd. Hoe die er uit zal zien? Geen idee, 

we gaan het met elkaar beleven, want: 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, 
het is al begonnen, merk je het niet? 
 
Mieke van Schaik 



Veel actie bij de Actie Kerkbalans 

Interview met de heren Jan Hilhorst en John van der Kolk 

op woensdag 16 oktober 2024 

Jan Hilhorst is een van de schakels rond de 

organisatie van de jaarlijkse Kerkbalans-actie. 

Hoe is dat zo gekomen? “Ja, dat is zo gegroeid. 

Eemnes was nog klein en daarom kende je 

iedereen. Eerst was ik misdienaar, later ging 

ik bij het koor en uiteindelijk kwam ik in 

aanraking met de Kerkbalans activiteiten”. 

Het aantal inwoners groeide, de 

werkzaamheden namen toe en wat eerst 

allemaal handmatig werd vastgelegd, werd 

later met de PC geregistreerd. Voor de 

financiële kant sloot John zich aan, om  

maandelijks de mutaties bij te houden en 

Betsy Seure nam het administratieve deel voor 

haar rekening. Jan houdt zich bezig met de 

uitvoerende taken. Er draaien nog meer 

mensen mee: de namen van Gea, Lidy, 

Eerhard en Jos worden ook genoemd als zij 

begin november voor de planning en 

taakverdeling bij elkaar komen. Van Gea krijgt 

Jan de gegevens uit de ledenadministratie, 

waarna de contrôle plaatsvindt. De drukte 

begint pas echt rond de Kerst. Dan worden de 

brieven opgesteld die begin januari gedrukt 

moeten zijn. Daarna wordt alles op wijk 

gelegd. Het in orde maken van de briefjes voor 

de lopers wordt door het secretariaat gedaan. 

Er blijken nogal wat adressen bij te zijn van 

parochianen die buiten Eemnes wonen. Deze 

worden per post benaderd. Ook zijn er enkele 

kerkgangers die periodiek schenken. Dat 

neemt niet weg dat de grootste groep 

persoonlijk de enveloppe in de bus krijgt. 

Op een zekere datum krijgen de lopers van 35 

wijken de enveloppen met een begeleidende 

brief uitgereikt en kunnen zij aan de slag. Hier 

krijgen zij een aantal weken de tijd voor om ze 

op hun moment ook weer op te halen of te 

vermelden dat de mensen hun enveloppe bij 

de loper kunnen retourneren. Als alle 

enveloppen zijn in- en afgeleverd worden ze 

nog dezelfde avond verwerkt. John verzorgt de 

incasso’s en verwerkt de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden. Gedurende 

het jaar houdt Jan bij of de toegezegde 

bedragen daadwerkelijk worden overgemaakt.  

Hoe belangrijk deze actie is, behoeft géén 

uitleg. Het gehele binnengekomen bedrag 

wordt volledig besteed aan de eigen locatie; 

ondanks dat de tenaamstelling van HH 

Martha Maria bij de bankrekening staat 

vermeld, is het onze eigen locatie-

bankrekening!  

En dan nog iets: in het kader van meer 

bewegen wordt u uitgenodigd om ook een wijk 

te lopen. Het zou fijn zijn om de club lopers 

uit te breiden, wat uiteindelijk leidt tot 

kleinere wijken. Voor meer informatie kunt u 

contact op nemen met Jan Hilhorst tel. 035-

5389735 of het locatiesecretariaat, zie de 

achterzijde van Zeem nieuws. 

Ada Dam  

Redactie 

 

Gerarduskalender 
 
De Gerarduskalender is een scheurkalender 

met elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet 

tot nadenken. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-

teksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. Met deze kalender 

begint elke dag met een goed gevoel.  
 

De kalender is te koop voor €10,50  bij het 

locatiesecretariaat, zie de achterzijde van 
Zeem nieuws. De opbrengst komt ten goede 

aan de activiteiten die vanuit klooster Wittem, 
maker van de kalender, worden georganiseerd. 

 

Vormelingen schrijven over Vuur 

 

De vormelingen zijn nu ruim een half jaar op 

weg in het traject naar hun Vormsel. Na een 

bezoek aan een woonwerkgemeenschap voor 

mensen die hun leven weer op de rails moeten 

krijgen en een filmavond met een missie, 

stond onlangs een bijeenkomst in het teken 

van Vuur.  

 

Het vuur van de Heilige Geest, wat is dat? Hoe 

kun je dat ervaren? En wat betekent vuur 

voor jou? Een van de opdrachten die zowel de 

aanstaande vormelingen als hun ouders 

hebben gedaan is het schrijven van een Elfje, 

over wat vuur voor hen betekent. Zowel de 

vormelingen als de ouders verbaasden ons 

met prachtige Elfjes, zoals deze: 

 

VUUR 

Heb jij 

Geef het door 

Het is voor vriendschap 

geloof 

 

 

Gusta Willems 

Werkgroep Vormsel 

 



Allerzielen 

Overledenen november 2023 – oktober 2024 

 

To Engelberts-Hoofd    87 jr 

Gerard Baas               88 jr  

Anneke Hopstaken-Schoonhoven          90 jr 

Truus Fokken-Gouverneur  85 jr 

Hans Willenborg        65 jr  

Harry van den Hoven      88 jr 

Alice van Oostrum-van Wingerden 53 jr  

Klaas Drenth         77 jr 

Jet Koot-Verdegaal              75 jr 

David van der Hoeven           stil geboren 

Truus Wolters-van den Hoven   85 jr 

Krik Schik-Vermeren                     88 jr 

                                         

 

                             

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Christina Schik-Vermeren 

 
Krik werd geboren  in 
Tilburg op 29 mei 1936 

als jongste kind in een 

hecht katholiek gezin van 
vijf kinderen. Maar het 

grootste deel van haar 
jeugd heeft ze in 

Kortenhoef gewoond. 
Na de lagere school en de 

MULO heeft zij gewerkt 
als administratief mede-

werkster en later als directiesecretaresse. Dat 

werk heeft ze gedaan totdat ze trouwde met 
Joop Schik.  

Het jonge paar ging in Kerkelanden op een flat 
wonen, waar hun zoon en dochter ook 

geboren zijn. In 1973 verhuisde het gezin naar 
een ruime doorzonwoning in de Fazantenhof 

in Eemnes. Ze hebben daar lang en heel erg 
naar hun zin gewoond. De buren werden 

vrienden en het contact is altijd goed 

gebleven. 
Ze heeft in Eemnes ook veel vrijwilligerswerk 

gedaan, onder andere op de basisschool van 
de kinderen, in de bibliotheek, in de 

Wereldwinkel in Laren en samen met Joop 
ook voor Amnesty. 

Reizen maken vond ze altijd erg fijn, zeilen 

vanuit de sluis in Eemnes, skivakanties met 
de kinderen en vooral toen de kinderen de 

deur uit waren en Joop met pensioen was, 
werden er veel tripjes ondernomen. Samen 

maar ook met vrienden en familie, zijn ze op 
heel veel plekken op de wereld geweest, 

kennismaken met nieuwe culturen, andere 
gewoontes en eten. Dit zijn veel dierbare 

herinneringen. 

De kinderen kregen partners, waar ze een heel 
speciale band mee kreeg, en die maakten haar 

oma van vier kleinkinderen, waar ze graag op 
kwam passen. 

Drie jaar geleden was haar lichamelijke 
toestand dusdanig dat een gedwongen vertrek 

uit Eemnes niet meer te voorkomen was. Zo 
kwam zij samen met haar Joop in 

zorgcentrum Nijenstede in Amersfoort te 

wonen. Daar had ze nog altijd moeite mee, 
maar ze schikte zich in de situatie. 

27 September is zij overleden, na gesterkt te 
zijn door het sacrament van de ziekenzalving.  

Op vrijdag 4 oktober is afscheid van haar 
genomen in het crematorium in Laren.  

In dankbare herinnering 



 

 



 
 

 
  

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 

 
 

 

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

                                                Liturgierooster 
 

 
 
 

Datum Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Vrij      1 nov Géén viering   Allerheiligen 

Za        2 nov Gebedsviering 19.00 uur 

Werkgroep 

Uitvaart Allerzielen 

Zo        3 nov Eucharistieviering 09.00 uur G. Nijland  

Do       7 nov Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

Zo      10 nov Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije Gezinsviering St. Maarten 

Do     14 nov Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje & seniorencatechese 

Zo      17 nov      Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk  

Do     21 nov Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

Zo      24 nov  Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwarts Ceciliafeest 

Do     28 nov   Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo        1 dec       Communieviering 10.00 uur PGV 1e zondag van de Advent 

Do        5 dec Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo        8 dec Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg 2e zondag van de Advent 

 

 
 

 

  
 

  

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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