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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

                              ZONDAG 13 OKTOBER 2024  PCI (extra collecte) 

9:00 u: Eucharistieviering 

      Celebrant: pastoor J. Skiba 

 

 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

ZONDAG 20 OKTOBER 2024                Missiezondag (extra collecte) 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorganger: K. van Gestel 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van 

Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen 

 

 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 27 OKTOBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorganger: J. Bosboom  

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 6 oktober: € 214,28 

Malawi: € 839,00 

 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
 

Oktober: Rozenkransgebed 

In oktober staat traditiegetrouw Maria weer (meer dan anders) centraal 

en ook is er dan meer aandacht voor het Rozenkransgebed. 

In oktober iedere dinsdag, voorafgaand aan de gebedsviering van 10:00 

uur, om 9:40 uur het Rozenkransgebed bidden.  

Uiteraard is iedereen van harte welkom! 

 

 

 

Malawizondag 6 oktober 

Wat een mooie viering mochten we met elkaar ervaren. De muziek, de 

inspirerende overweging, het telefoongesprek met zuster Bernadette en 

de feestelijke ontmoeting tot slot. 

Zo hebben we het 40-jarig bestaan van onze verbondenheid voorbeeldig 

gevierd. 

Door velen werd het telefoongesprek met de zuster heel erg 

gewaardeerd. Deze verbinding verloopt via whatsapp en is dan kosteloos. 

De fotoreportage laten we deze missiemaand hangen, dan kunt u er nog 

eens rustig naar kijken. Bij het Malawibord achter in de kerk hangen nog 

lege blaadjes om een voorbede op te schrijven die we de komende 

maanden tijdens de viering zullen plaatsen in het intentieboek. 

Nog dezelfde middag reageerde zuster Bernadette op de voor haar 

kenmerkende manier. Die reactie plaats ik hieronder. 

Wat voelde ik me nederig. Ik ben enorm dankbaar dat ik dit prachtige 

moment met jullie mocht ervaren. Werkelijk een hartelijke dank voor 

alles dat jullie voor Malawi doen, maar ook voor anderen in de wereld. 

Jullie liefde, gebed en steun zullen we ons altijd blijven herinneren. Geniet 

van deze prachtige dag. We zullen ons altijd verbonden weten in gebed 

en liefde. 

Onze werkgroep voegt daar de dank bij. Jullie bijdrage is voor ons meer 

dan voldoende reden om dit werk te blijven voortzetten. En natuurlijk 

dank voor de bloemenhulde 

 

 


