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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 27 OKTOBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorganger: J. Bosboom  

Intenties: Theo Koppers en Richard Bonouvrier en Joke Michels- de Meere 

van wie kort geleden afscheid hebben genomen 

 

ALLERZIELENVIERING. ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 

19:30 u: Gebedsviering 

     Voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier 

     Ecclesiakoor en Memento 

 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

              ZONAG 3 NOVEMBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorganger: diaken A. van Gaans 

Intenties: Joke Michels- de Meere van wie kort geleden afscheid hebben 

genomen 

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024 

10:00 u: Eucharistieviering 

     Celebrant: pastoor J. Skiba 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 20 oktober: € 75,56 

Missiezondag € 90,25 

 

 

 

 

Allerzielen 

De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij, we noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen. 

en worden wij elkaar gewaar, zijn even bij elkaar. 

 

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij, ze zijn in ons verweven 

in liefde en verhalen, die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten, 

De mensen van voorbij zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. 

 

Zo klinken woorden van de dichteres Hanna Lam. Wij willen aan deze 

woorden uitdrukking geven door op Allerzielen bij elkaar te komen en 

onze geliefde doden bij hun namen te noemen. 

U bent daarvoor van harte uitgenodigd op 

 

zaterdag 2 november om 19:30 uur in de H. Michaëlkerk. 

Een groot koor, bestaande uit het Ecclesiakoor en het koor Memento, zal 

medewerking verlenen aan deze viering. Na de viering gaan we naar het 

parochiekerkhof, alwaar de graven gezegend zullen worden met wierook 

en wijwater. Na afloop komen we samen in de ontmoetingsruimte van de 

kerk om onder het genot van een kop koffie of thee elkaar te ontmoeten 

en wat na te praten. 

 


