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EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT,    ZONDAG 1 DECEMBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings 

              m.m.v. Ecclesiakoor 

Intenties: Jos Meijer, Dirk en Susanna Teunis-Sowma en van Maria 

Arnolda van Haren, Joke Michels- de Meere, Marijke Vermeulen, 

Gijsbertus Antonius Adrianus van Maarseveen van wie kort geleden 

afscheid hebben genomen 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT,    ZONDAG 8 DECEMBER 2024 

9:00 u: Eucharistieviering  

     Celebrant: pastoor J. Skiba 

Intenties: Theo Koppers en van Maria Arnolda van Haren, Marijke 

Vermeulen, Gijsbertus Antonius Adrianus van Maarseveen van wie kort 

geleden afscheid hebben genomen 

 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT,    ZONDAG 15 DECEMBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 24 november: € 131,35 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
Kerkbalans: Uw steun maakt het verschil 
 

Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar vol betekenisvolle 

momenten binnen onze gemeenschap.  

Veel van deze ervaringen waren mogelijk dankzij uw bijdrage aan de 

kerkbalans. 
 

Dit jaar staat in het teken van ons thema "Geef vandaag voor de Kerk 

van morgen".  

Uw bijdrage vandaag helpt ons om de activiteiten, diensten en het 

onderhoud van de kerk voort te zetten.  

Samen bouwen we niet alleen aan een kerk voor vandaag, maar ook voor 

de toekomst. 
 

Mocht u nog niet de gelegenheid hebben gehad om bij te dragen aan de 

kerkbalans, dan willen we u vriendelijk herinneren aan het belang 

hiervan.  

Uw steun, hoe groot of klein ook, helpt ons om een toekomstbestendige 

kerk te realiseren waar generaties na ons van kunnen genieten. 
 

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en betrokkenheid. Samen 

bouwen we aan een duurzame gemeenschap. 

 

 

 

             ENGELTJES MAKEN 
 

           Zaterdag 14 december 

                  Gaan we van  

                 14:00 tot 16:00 

      In de pastorie op de Kerklaan 
 

           Engeltjes vouwen, knippen en plakken. 

           Kom je helpen? 

      (graag schaar meenemen) 
 

  Dan hebben we met Kerstmis, dicht bij de kerststal  

 een engelenboom vol vredesengelen! 

  Info: Marie-Anne van Zonneveld 

  06-44995807 

  



 
De kerststal 

In deze adventsperiode is in de kerk de kerststal weer te zien. Elke 

zondag zal er weer iets nieuws te zien zijn, tot we in de kerstnacht het 

kindje in de kribbe mogen verwelkomen. Deze eerste zondag zien we al 

de belofte van vrede en gerechtigheid zoals Jesaja die voorzag: “Maar uit 

de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot 

bloei […]  Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam”. En in de verte 

zijn de koningen op reis gegaan, de ster achterna. 

 

 

Helpt u mee om de engelenboom en de voedselmanden te vullen? 

Vrede en gerechtigheid wordt ons beloofd. Vrede en gerechtigheid is onze 

opdracht. Helpt u mee om dit een stapje verder te brengen? 

Onder het thema gerechtigheid vragen we uw aandacht voor de 

Voedselbank. In Nederland leeft circa een miljoen mensen onder de 

armoedegrens – ook in onze naaste omgeving. De voedselbanken helpen 

de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Uw bijdrage 

blijft hard nodig, juist ook in deze tijd. Zoals de koningen op weg zijn 

naar de stal met geschenken voor het kerstkind, kunt u uw gift naar de 

stal brengen. Dat hoeft geen goud, wierook of mirre te zijn – met 

pastasaus, koffiemelk of wasmiddel maakt u al een groot verschil voor uw 

naaste. Er staan manden naast de stal, laten we ze deze maand gaan 

vullen! 

In de kerstnacht horen we engelen van vrede zingen. Die 

vrede is ook in onze tijd zo hard nodig. Hoe meer mensen 

hiervan zingen en getuigen, hoe beter. Daarom staat er 

naast de kerststal een nu nog kale boom – dit wordt onze 

engelenboom van vrede. We nodigen u van harte uit om 

een eigen engeltje in de boom te hangen. Engelen in alle 

soorten en (bijna) alle maten zijn welkom, zolang ze niet al te zwaar zijn. 

In december heeft de Wereldwinkel vaak een keur aan engeltjes te koop. 

Of misschien heeft u een engel thuis die u wilt uitlenen (na Kerst krijgt u 

deze uiteraard weer terug). 

 


