LICHT IN DE DUISTERNIS

In deze letterlijk en figuurlijk donkere dagen verlangen we meer dan ooit naar licht. De natuur trekt zich terug en
rust uit om nieuwe krachten op te doen. En wat doen wij? Wij lopen de benen uit ons lijf om te zorgen voor de
mooiste en origineelste geschenken en de lekkerste en bijzonderste gerechten.

En als het dan zover is zijn we te moe om ervan te kunnen genieten.

Waar kunnen we in hemelsnaam nieuwe krachten opdoen?

Ben u al eens in een van de kerstvieringen in Soest geweest?

Hieronder vindt u een overzicht van de katholieke vieringen maar er zijn er nog veel meer te vinden. In alle drukte
en gedoe van de feestdagen zijn deze vieringen een moment van rust, van tot jezelf komen, van bewustwording
waar het ten diepste om gaat in het leven.

Eén lichtje kan het duister al verdrijven, kom en zie!

KERSTMIS 2024

24 december

18.00 uur gezinsmis in Nicolaaskerk Baarn

19.00 uur kinderviering in St. Martinuskerk Hoogland
19.30 uur woord- en communieviering in

HH Petrus en Pauluskerk Soest mmv koor Inspiratie
Thema: Met open handen

Na afloop koffie met kerstbrood

22.00 uur woord en communieviering in

HH Petrus en Pauluskerk Soest mmv koor Joyful
Thema: Licht zijn voor elkaar

21.00 uur eucharistieviering in

St. Carolus Borromeuskerk Soesterberg Carolus koor/leden
Canto Nuovo

25 december

9.00 uur eucharistieviering in HH Petrus en Pauluskerk mmv koor Canto Nuovo
Via de website www.marthamaria.nl vindt u een overzicht van alle vieringen en zijn deze ook online te volgen.

COLLECTE TIJDENS DE VIERINGEN MET KERST

Zoals jaarlijks gebruikelijk is zijn de collectes tijdens de vieringen met kerst bestemd voor een goed doel. Dit jaar
zijn de collectes bestemd voor twee goede doelen; de stichting Koroboi, en het Zomba Central Hospital in Malawi.
Beide organisatoren zijn Soesters en betrokken bij onze parochie.

HIERONDER EEN BESCHRIJVING VAN BEIDE GOEDE DOELEN DOOR BEIDE

ORGANISATORS:
1| STICHTING KOROBOI; BRENG LICHT VOOR DE ARMEN VAN KIBARA
'> Laat ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Michiel Ruijs, en samen met mijn vrouw ben

. . . ik al 37 jaar praktiserend katholiek in de parochies van Soest en Soesterberg. We
StLChtlng Korobol trouwden in de Heilige Familiekerk, onze jongste dochters zijn gedoopt in de Carolus
Borromeus kerk, en ik heb jarenlang gezongen in het kerkkoor van de Mariakerk. Wij
voelen ons nauw verbonden met onze HH Martha en Maria Parochie.

In diezelfde geest van verbondenheid vraag ik u in deze Adventstijd aandacht voor een bijzonder doel: het St.
Mary Kibara ziekenhuis in Kibara, Tanzania.

Dit katholieke — en voormalige missie - ziekenhuis heeft diepe persoonlijke betekenis voor mij; mijn ouders
werkten daar van 1962 tot 1965 als arts en vroedvrouw. Het is ook de plek waar ik in 1964 ben geboren. Sinds
mijn bezoek aan het ziekenhuis vorig jaar, voelde ik een roeping om het ziekenhuis te ondersteunen.

Het St. Mary Kibara ziekenhuis speelt een cruciale rol in de zorg voor
zieken, armen en kwetsbaren in de regio, zoals wezen en mensen met
albinisme, maar het ziekenhuis kampt met grote tekorten. Samen met het
bestuur van het ziekenhuis onder leiding van bisschop Simon van Bunda,
wil Stichting Koroboi dit ziekenhuis helpen, zodat de artsen en
verpleegkundigen hun essentiéle werk kunnen blijven doen.

Vorige maand hebben we vanuit de stichting al 7800 euro overgemaakt.
Dit bedrag wordt besteed aan het vervangen van bedden, matrassen,
muskietennetten en kluisjes op de kraamafdeling. Ons doel is om in totaal
19.000 euro in te zamelen, zodat we deze voorzieningen in het hele

- ziekenhuis kunnen vernieuwen. Op dit moment hebben we dankzij steun
van velen al 12.333 euro opgehaald maar we hopen op uw hulp om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.



http://www.marthamaria.nl/

Bij mijn geboorte gaven mijn ouders mij naast mijn doopnamen ook de Swahili naam Koroboi, wat een klein
olielampje betekent. Dit lampje, dat symbool staat voor hoop en licht, inspireert ons werk. We hebben deze naam
aan onze stichting gegeven. Meer informatie over onze missie kunt u vinden op onze website: www.koroboi.nl.

In deze Advent willen we uw hulp vragen met een financiéle bijdrage. Elke euro gaat rechtstreeks naar het
ziekenhuis, zonder overheadkosten, en zal volledig ten goede komen aan de aanschaf van middelen voor het
ziekenhuis. Uw steun, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil voor de mensen in Kibara.

Mocht u niet naar de vieringen komen, of u kijkt ze via onze livestream:
U kunt uw Kerstgift overmaken naar:
NL46 INGB 0109 297822 ten name van Stichting Koroboi te Soest.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medeleven en steun. Ik wens u Zalige Kerstdagen.

UW GIFT REDT LEVENS: HELP DE KINDERAFDELING VAN ZOMBA
CENTRAL HOSPITAL IN MALAWI

Malawi, een van de armste landen ter wereld, is een plek waar het leven
van kinderen vaak aan een zijden draadje hangt. In het Zomba-district
biedt het Zomba Central Hospital zorg aan duizenden kinderen per jaar,
maar de kinderafdeling heeft dringend uw hulp nodig.

Wat is er nodig?

De kinderafdeling wordt momenteel gerenoveerd, maar om de meest
ernstig zieke kinderen effectief te behandelen, is er een groot tekort aan
levensreddende apparatuur. Denk hierbij aan, bedden, infuuspompen, en
uitzuigapparatuur. Daarnaast ontbreekt het aan basisvoorzieningen zoals
bedden, matrassen en andere essentiéle inrichting.

Waarom uw steun?
Met uw donatie vanuit de kerk kunt u letterlijk levens redden. Uw gift

helpt om kinderen in hun
meest kwetsbare momenten de medische zorg te geven die ze zo hard nodig hebben. Samen zorgen we voor een
veilige, goed uitgeruste afdeling waar ouders hoop kunnen vinden, waar Afrikaanse verpleegkundigen met trots

kunnen werken en kinderen weer gezond kunnen worden.

Een bijzondere samenwerking

Kinderartsen van het Emma kinderziekenhuis, waaronder de uit Soest afkomstige Job Calis, hebben al jaren een
warme band met Malawi. In 2019 ging het Emma kinderziekenhuis dan ook een officieel samenwerkingsverband
aan met de faculteit kindergeneeskunde van KUHeS, de enige medische universiteit van het land. Samen met de
Malawiaanse kinderartsen is het gelukt om in de afgelopen decennia met weinig middelen meerdere duurzame
successen te bereiken. Deze donatie is een voortzetting van de missie om geloof in actie om te zetten en te
zorgen voor onze naasten, waar ter wereld ze ook zijn. Met uw bijdrage maken we een verschil voor de
gezondheid van de allerjongsten in deze gemeenschap.

Zomba Central Hospital

In Malawi wonen bijna 18 miljoen mensen waarvan maar liefst de helft
kind is. Zomba Central Hospital is een van de vier grote (Centrale)
ziekenhuizen van Malawi. Het ziekenhuis is direct verantwoordelijk voor
een gebied met ca een half miljoen kinderen en zorgt als
“verwijzingsziekenhuis” indirect voor anderhalf miljoen kinderen. Het
ziekenhuis biedt plek aan

ongeveer 200 opgenomen kinderen en hun zorg wordt geleverd door
drie kinderartsen, een aantal basisartsen en een gemotiveerd
verpleegkundig team. Veel voorkomende ziektebeelden zijn soms heel
vergelijkbaar met Nederland (longontsteking, bovenste luchtweg
infecties en ongelukken), maar omvatten ook zaken als malaria,
slangenbeten en ondervoeding. Door recente verbeteringen is het als
gelukt de sterfte op de afdeling met ruim een kwart te verminderen. We
verwachten dat we de sterfte op de nieuwe afdeling, met een slimmere indeling en de door u gesponsorde
uitrusting, nog verder terug zullen kunnen brengen!

Hoe helpt uw bijdrage?

* €25: Basis meubilair voor moeders van ernstig zieke kinderen

* €50: Duurzaam ziekenhuis bed, lokaal geproduceerd

* €75: Een infuuspomp voor medicijnen

* €150: Een kastje met materialen voor spoedgevallen

* €400: Een monitor voor kinderen met ademhalingsproblemen.

Mocht u niet naar de vieringen komen, of u kijkt ze via onze livestream:
U kunt uw Kerstgift overmaken aan:
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis: NL67ZABNA0546931235 ovv Zomba Central hospital


http://www.koroboi.nl/

Samen als geloofsgemeenschap kunnen we een lichtpunt zijn in de levens van deze kinderen en hun families. Elke
bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij ons doel: een kinderafdeling die klaar is om levens te redden. Uw
gebed en gift maken een wereld van verschil. Hartelijk dank!



