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Pelgrims van HOOP

In de kerstnacht zal Paus Franciscus het
Jubeljaar of ook wel het heilig jaar openen
door de Porta Sancta van de Sint Pieter open
te breken. Veel pelgrims van over de hele
wereld komen naar Rome om door die grote
deur de Sint Pieter binnen te gaan, een
bijzondere ervaring! De Paus roept ons
gelovigen op, om op onze pelgrimstocht, dat is
immers onze eigen levensweg, tekens van
HOOP te zijn, te brengen en dan vooral voor
vrede. Overal in de wereld zijn brandhaarden,
leven mensen in angst, deels vanwege het
oorlogsgeweld, maar ook omdat angst door
politici gezaaid wordt. Ook in ons dorp leven
mensen met angst en zorgen, omdat ze geen
lichtpuntjes (meer) kunnen zien. Hoe kunnen
wij, gelovige mensen, een sprankje HOOP
bieden in hun bestaan?

De Paus vraagt ons ook iets te doen dat HOOP
geeft aan gevangenen, maar hoe dan? Ook
aan de =zieken en ouderen in onze
geloofsgemeenschap. Zien wij hen nog in ons
midden? Aan jongeren die volgens de media,
vaak eenzaam en niet zo gelukkig zijn en de
zin van hun bestaan niet zien. Waar zijn zij?
Wie kent hen, hoe komen we hen op het
spoor?
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Hoe geven we HOOP aan migranten? Hoe
kijken we naar hen? Moeten we hen zo blijven
noemen, ook al wonen ze al jaren hier. Ze
doen vaak al mee in de gemeenschap en hun
kinderen zijn hier geboren. Teken van HOOP
zijn voor de armen, waar zijn zij in ons dorp?
Kennen wij hen en durven wij met hen in
gesprek te gaan en de vraag te stellen: ‘Red jij
het wel?’ Van veel kinderen weten we, dat zij
leven in armoede, maar we weten niet wie dat
zijn.

Bij veel oproepen van de Paus, dat durf ik wel
te zeggen, kunnen wij een kruisje zetten, wij
proberen naar elkaar om te zien. Of dat
voldoende is, misschien kan het beter, kan het
wat meer? Daar mag elke pelgrim zelf over
nadenken, een antwoord op geven.

Tijdens de Sint Maartenviering maakten de
kinderen lichtjes, niet voor zichzelf, maar voor
de Bezoekgroep die zij mee kan nemen naar
wie zij bezoeken en we hoorden dat de eerste
al weggegeven én met blijheid ontvangen zijn.
De stichting GOEDE BUREN, de PCI,
vrijwilligers bij KNIPOOG, fijn dat zoveel
mensen zich al inzetten, maar hoe komen we
degenen die we niet goed in beeld hebben, op
het spoor, zodat we ook voor hen een pelgrim
met een teken van HOOP kunnen zijn. Dat we
angst kunnen wegnemen, en zeker niet
aanpraten, door teken van HOOP te zijn,
lichtpuntjes in donkere tijden. We hebben er
een heel jaar voor, gaat u mee op reis? En
heeft u ideeén wat we kunnen doen,
organiseren voor de schuingedrukte
doelgroepen? Laat het ons maar weten.

Laten we er individueel, maar zeker ook
samen een mooie pelgrimsreis van maken!

Toontje van ’t Pad Bosch — de Bekker



21 december: Herderstocht
Thema: ”De moeite waard”

Op zaterdag 21 december vindt weer de
jaarlijkse Herderstocht plaats.

De organisatie is in handen van de vier kerken
die Eemnes rijk is: De Nederlands Hervormde
kerk, De Evangelische Gemeente Eemnes, de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en de
R.K. Sint Nicolaaskerk.

De wandeltocht heeft als thema “de moeite
waard” en is gebaseerd op de gelijknamige
kinder-Kerstmusical. De tocht voor jong en
oud van een paar kilometer gaat door het
oude dorp. Onderweg passeer je een zevental
scenes waarbij het oude bijbelverhaal van de
geboorte van Jezus op eigentijdse wijze vorm
wordt gegeven door acteurs, dansers en
dieren.

De tocht start bij het Huis van Eemnes en
eindigt in de NH Kerk waar na afloop voor een
versnapering wordt gezorgd voor alle
deelnemers.

Kaartjes voor deze spectaculaire tocht worden
verkocht bij de Primera voor € 2.00 per stuk
en zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 6 december.
Kinderen tot en met 4 jaar kunnen gratis
deelnemen. Er kan gestart worden tussen
16.30 uur en 19.00 uur in tijdslots van 15
minuten en groepen van maximaal 50
personen.

Namens de Herderstocht organisatie
Hans en Marijke Albers

Nieuwe Voedselbankactie

VOEDSELBANKEN. L
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Met kerst in aantocht is het weer tijd om de
Voedselbankactie aan te kondigen. Vanaf de
tweede zondag van de Advent op 8 december
zult u t/m 26 december weer de kratten
aantreffen bij de ingang van de kerk.
Doordeweeks, wanneer de kerk gesloten is,
staan er kratten in de Devotiekapel naast het
boekenkastje.

Voedselbanken hebben het moeilijk. Aan de
ene kant is er meer vraag, terwijl er aan de
andere kant juist minder aanbod komt van de
supermarkten.

Er is vooral behoefte aan artikelen die lang
goed blijven zoals frisdrank, koffie, thee,
suiker, rijst, pasta ed. Ook conservenblikken
of potten met groente, fruit of vis zijn van
harte welkom. Verder kunt u denken aan
broodbeleg in potten en pakken, wasmiddelen
of verzorgingsproducten als shampoo, tand-
pasta of douchegel. De Voedselbank geeft geen
alcoholische dranken wuit, hoe goed ook
bedoeld in deze feestmaand.

Wij hopen dan ook dat deze actie weer even
succesvol zal zijn als de vorige keren. Namens
de Voedselbank wil ik u alvast hartelijk
danken voor al uw gulle gaven.

Henk Hendriks

8 december: Kidskerk

Kidskerk staat op 8 december in het teken van
de advent. We gaan een verhaal lezen en een
knutselwerkje maken. Reuze gezellig als je er
ook bij bent. Kidskerk begint om half twaalf.

Groetjes van de kidskerk
Danielle, Edwin en Annemarie



Kidskerk, hoe leuk is dat!

Een interview met Annemarie Klarenbeek
over Kidskerk.

Na een zondagsviering in onze kerk gaan de
meeste mensen naar huis of gezellig napraten
in de Schoter onder het genot van een kopje
koffie. Maar eens per maand komt daar om
11.30 uur nog een viering achteraan voor de
kinderen, de zogenaamde Kidskerk. Hoe gaat
dat eigenlijk?

De Kidskerk, voorheen Kleuterkerk geheten
bestaat al weer ruim 11 jaar. Ook in andere
kerken van onze Parochie is er een Kidskerk.
De kinderen, ongeveer tot een leeftijd van
zeven jaar, komen met hun ouders naar de
kerk, om op hun niveau met elkaar te
luisteren, te bidden, te zingen, te knutselen, te
delen of te spelen, inhakend op wat er op dat
moment speelt of van toepassing is. De
kinderen mogen voor het altaar gaan zitten.
Daar liggen allemaal kussentjes, zodat zij een
behaaglijk plekje kunnen uitkiezen. Vaak
gaan ze echter naast Annemarie zitten die op
de treden voor het Altaar zit. Voor sommige
kinderen kan het wel eens spannend zijn,
vooral als zij voor de eerste keer komen. De
ouders zijn in de buurt, zij zitten meestal in de
kerkbanken op de eerste rijen, als het nodig
mocht zijn kan een kind dan weer even bij
papa of mama gaan zitten.

Dit zijn géén vieringen die in een half uurtje
afgelopen zijn. Door actief bezig te zijn, soms
met papier en stiften, heeft de één meer tijd
nodig dan de ander. Het komt ook voor dat
een werkje thuis wordt afgemaakt.

Annemarie vertelt dat zij dit werk is gaan doen
toen haar dochter Daniélle haar 1e communie
zou gaan doen. Als ouder wilde zij daarom
meer betrokken zijn bij de kerk. Behalve
Annemarie is ook haar man Edwin actief bij
Kidskerk. Zo luidt hij de bel en steekt hij de
kaarsjes aan. Ook dochter Daniélle heeft een
inbreng. Zij omlijst het geheel met haar
muziekspel op de dwarsfluit. Het lijkt wel een
familiebedrijf!

Natuurlijk vereist zon viering de nodige
voorbereiding. Bovendien weet je nooit vooraf
hoeveel kinderen gaan deelnemen. Drie tot
vijftien kinderen blijken meer dan genoeg te
zijn. Dan is het fijn als een paar ouders hun
hulp aanbieden. Je hoopt dat de kinderen het
naar hun zin hebben en het leuk vinden.

Het begint altijd met een bijbelverhaal, gevolgd
door een gebed. En er worden kaarsjes

gebrand en liedjes gezongen. Elke kidskerk
heeft een thema, bijvoorbeeld dierendag met
het verhaal over Franciscus van Assisi. Bij het
bidden van ‘het onze vader’ worden gebaren
gemaakt die zijn |uitgebeeld op Thet
magnetenbord. Als Annemarie een gebaar
zogenaamd niet meer weet, reageren de
kinderen direct!

Er wordt gezongen voor een jarige en tot slot
gaan de kinderen naar de Schoter voor een
glas limonade met wat lekkers, dat tijdens de
viering met de ‘grote mand’ wordt verzameld.
Annemarie geniet van de reacties van
kinderen. Haar grote wens is, dat er een frisse
wind door de Kidskerk gaat waaien, doordat
jonge ouders hun hulp komen aanbieden. Wil
je daar meer van weten, bel dan met
Annemarie: tel. 06-46336460

Ada Dam, redactie

Volkskerstzang

Op 17 december zal voor de 4le keer de
Volkskerstzang plaatsvinden. De aanvang van
de viering is half acht. Als sprekers zullen de
burgemeester, een dominee en een pastor
voorgaan. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het gospelkoor Jubilation uit
Spakenburg en het leger des heils blaasorkest.

U bent van harte welkom!

Stichting Friersdale-Eemnes
Wie helpt ons met de website?

Het bestuur van de Stichting Friersdale-
Eemnes is dringend op zoek naar iemand die
de mooie website met alle wetenswaardig-
heden rond Friersdale wil bijhouden. Het is
gevarieerd werk en het is niet tijdrovend.

Heb je belangstelling: neem dan contact op
met Henk van Hees (voorzitter van de
Stichting Friersdale-Eemnes) tel. 035 -
5389849 |/ e-mail: info@kleinwee.demon.nl



Liturgierooster

Datum Viering Aanvang |Voorganger Bijzonderheden
1 dec Communieviering |10.00 uur |PGV
S dec Eucharistieviering |10.00 uur |J. Skiba
8 dec Communieviering | 10.00 uur |B. van Wilgenburg
Kidskerk 11.30 uur
12 dec Communieviering |10.00 uur |Loes en Toontje + senioren catechese
15 dec Gebedsviering 10.00 uur |J. de Bruin/PGV
19 dec Koffieochtend 10.00 uur |- Koffieochtend Waker
22 dec Eucharistieviering |10.00 uur |J. Skiba
24 dec Gezinsviering 19.00 uur |C. Lavaleije kerstavond
Eucharistieviering |21.00 uur |K. Jongeneelen kerstavond
25 dec Communieviering 10.00 uur | A, van Gaans 1e kerstdag
29 dec Eucharistievering 11.00 uur |G. Nijland géén koffiedrinken Schoter
31 dec Gebedsvieringg 19.00 uur |PGV oudejaarsavond
01 jan Géén viering
02 jan Eucharistieviering |10.00 uur |J. Skiba
05 jan Communieviering | 10.00 uur | A, van Gaans
09 jan Communieviering 10.00 uur |Loes en Toontje
12 jan Taize viering 10.00 uur |NICOZA Taize viering
16 jan Koffieochtend 10.00 uur |- Koffieochtend Waker

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

marthamaria.nl

secretariaat@marthamaria.nl

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
Telefoon: 035-5312789
Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

kerkeemzeem@gmail.com

Gea van der Heiden
kerkeemleden@gmail.com
Vierkante Bosje 53, Eemnes

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 06-13623547

035-5387601
06-26744574
06-23314233

Carel Jungerling
Hans Albers
Toontje van ‘t Pad Bosch

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financién)
gebouwenbeheer: Jos Willink
kerkeembeheer@gmail.com
diaconie: Henk Hendriks
kerkeemdiaconie@gmail.com
communicatie: Eerhard Huiden
kerkeemcomm@gmail.com

kerkeemjeugd @gmail.com

Loes Wiggerts: 06-40415684
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