
24 december: kerstviering in de Michaëlkerk in De Bilt met zegening 
kerstkindjes 
Op 24 december is er om 19:30 een kerstviering in de Michaëlkerk in De Bilt. Voorganger is diaken Antoon 
van Gaans. Het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen luistert de viering op met traditionele kerstliedjes, 
klassieke muziek van Mozart en Händel en Engelse Christmas Carols. 

Nieuw dit jaar is de zegening van kerstkindjes. Een mooi gebruik dat is ingesteld door Paus Paulus VI en 
waar de Michaël/Laurens geloofsgemeenschap zich dit jaar bij aansluit. Iedereen is welkom om het 
kerstkindje en kribbetje uit de eigen kerststal van huis mee naar de kerk te nemen. (Kleine kerststalletjes 
uit één stuk mogen natuurlijk ook.) Tijdens de viering zullen deze worden gezegend. 

In de Michaëlkerk staat sinds twee jaar weer een grote kerststal, die voor en na de viering bewonderd kan 
worden. Dit jaar staat er ook een engelenboom, vol met engelen die aangeleverd of gemaakt zijn door 
parochianen. Ook de bevers (jongste groep) van scouting Ben Labre hebben prachtige engeltjes voor in de 
boom gemaakt. Zo zingt in de kerstnacht een heel engelenkoor een lied van vrede over iedereen uit. 

Kerst is het feest van vrede en gerechtigheid voor ons allemaal. Daarom wordt iedereen uitgenodigd om, 
net als de Drie Koningen, geschenken te brengen aan het kerstkind in de stal. Geen goud, wierook of mirre, 
maar gezonde en houdbare producten voor de Voedselbank. Er staan manden naast de kerststal om de 
donaties in ontvangst te nemen.  

U bent van harte uitgenodigd om het kerstfeest mee te vieren in de Michaëlkerk, Kerklaan in De Bilt. 


